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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

16e jaargang nr. 6          30 mei -  26 juni  2026 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

 
 
 
 
 
 
 

De Clemens-Klok bestaat 15 jaar     
 

Op 11 juni 2011 werd het voorheen zo vertrouwde Clemensklokje,  
opeens een volwassen Clemens-Klok zoals we ze nu inmiddels al 15 jaar kennen. 

 

Op pagina 3 zien jullie ook een collage van een aantal pagina’s uit de “1e Jaargang nr. 1”. 
 

Hieronder treffen jullie de initiatiefnemers en redactie aan van toen: 
  

 Paul Vaessen -  Marianne Spierts  -  pastoor J. Ubachs  -  Loes Kuipers  - Will Snijders 
   

Met uitzondering van pastoor Ubachs, allemaal mensen die nu nog nauw betrokken zijn bij de huidige  
Clemens-Klok. In de loop der jaren is de redactie uitgebreid met Marjo de Ruijter-Dassen en Jeu Ritzen. 

Naast de redactie-leden mogen we ook de vele bezorgers van de Clemens-Klok (ca. 30) niet vergeten en  
zeker ook onze trouwe adverteerders. Bij beide groepen zijn er velen, die er al vanaf het begin bij zijn. 

 

Als parochie mogen we trots zijn, dat we al zo lang zo’n mooi parochieblad, kostenneutraal,  
met een oplage van 1900 stuks per keer in de lucht houden. 

We zijn de initiatiefnemers, de redactie, de diverse pastoors, bezorgers en adverteerders door de jaren heen 
dan ook veel dank verschuldigd. Ook de bestuursleden van de diverse verenigingen uit onze gemeenschap die 

elke keer weer opnieuw voor de nodige kopij zorgen. 
 

In de 1e Clemens-Klok heeft pastoor John Ubachs de volgende wens uitgesproken: 
Van harte hoop ik, dat het een bron wordt van leesplezier en communicatie van de diverse onderdelen van 
onze parochiegemeenschap. Goed nieuws en nieuw leven in de zin van Gods Geest: Geloof, Hoop en Liefde! 
Nieuws uit onze gemeenschap en nieuws uit de wereldkerk; zodat wij met kracht en energie het geloof ont-

dekken als een Weg ten leven!  Vuur, Geest en Veerkracht voor onze Clemens-Klok. 
 

Deze wens is zeker uitgekomen en daar zijn we erg blij mee en dankbaar voor. 
 

           Het parochiecomité 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
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Overleden  

Op 28 april is op 57-jarige leeftijd 

overleden, Miriam Croonen-

Jennekens. Miriam woonde in de 

Jef Schillingsstraat. De uitvaart 

heeft op 5 mei plaatsgevonden in 

onze kerk, waarna begrafenis op de 

begraafplaats aan de Wissengracht-

weg. De zeswekendienst wordt ge-

houden op zondag 28 juni om 11.00 

uur in onze kerk. 

Voorgenomen huwelijk 

 

Op zaterdag 20 juni trouwen in de abdijkerk van Rol-
duc: Siënna Frijns en Rik van Eindhoven, zij wonen in 
de Unostraat. 
Het huwelijk wordt ingezegend door kapelaan Ben Go-
rissen uit Schinnen.  
Wij wensen het aanstaande bruidspaar een fijne dag 
toe. 

Dopelingen 

Op 17 mei werd Fenna Hamers gedoopt. Fenna werd 

geboren op 21 augustus 2025, zij is een dochter van 

Danny en Rianne Hamers-Dautzenberg. Zij wonen in de 

Dr. Poelsstraat. 

Dat de doop haar tot steun mag zijn op haar levensweg. 

Sacramentsprocessie 
 

De sacramentsprocessie is hét jaarlijkse hoogtepunt van 
de parochie, maar vooral ook van het hele dorp. Een uniek 
stukje Limburgs cultureel erfgoed waarin geloof en ge-
meenschap samen komen. En dat stukje cultureel erfgoed 
willen we graag bewaren en doorgeven aan de volgende 
generaties, ook al loopt het aantal gelovigen en kerkgan-
gers helaas terug. 

Een processie, hoe zit dat nu ook alweer in elkaar? Vanuit 
de Katholieke traditie wordt er tijdens een sacramentspro-
cessie, ook wel bronkprocessie of bronk genoemd, rond-
getrokken met het Allerheiligste. Dit is een geconsacreer-
de hostie, het Lichaam van Jezus Christus, dat Hij deelde 
met zijn leerlingen tijdens het laatste avondmaal. De hos-
tie wordt tijdens de processie bewaard en rondgedragen 
in een ''monstrans'', een prachtig versierde en vergulde 
houder voor de H. Communie. We houden tijdens de pro-
cessie ook soms even pauze, bij de zogeheten 
''rustaltaren''. De priester zegent dan het aanwezige volk 
met het Allerheiligste. Dat gaat gepaard met 
''kamerschoten'', harde knallen die worden afgeschoten 
als eerbewijs voor het Allerheiligste. Daarna wordt er dan 
weer verder getrokken naar het volgende rustaltaar, en 
ten slotte terug naar de kerk. 

De processie kent altijd een vrij vaste volgorde. Voorop 
lopen de misdienaars met het Kruis. Daarachter komt een 
fanfare, drumband en indien aanwezig de schutterij (zoals 
in Schimmert en Vaesrade). De schutterij kent ook zoge-
naamde ‘Bielemannen’, mannen met een bijl. Zij vertrek-
ken al vroeg in de ochtend om de weg vrij te maken voor 
de processie. Hier en daar komen ze namelijk een boom-
stam tegen die doormidden moet worden gehakt. Waar-
om? Dat is een verhaal van vroeger. In de tijd van de refor-
matie waren er namelijk protestanten die het allemaal 
maar niks vonden, zo'n processie. Ze vonden het allemaal 
veel te sjiek en te katholiek, en dus wierpen ze versperrin-
gen op om de boel tegen te houden. Maar dat is buiten de 
schutterij gerekend, want zij zorgen er elk jaar weer voor 
dat de processie gewoon kan doorgaan. In veel dorpen in 
Limburg zie je dit gebruik nog terug. 

Daarachter komen allerlei groepen die te maken hebben 
met de kerk en de samenleving, zoals de communicanten, 
de vormelingen, de lectoren (de lezers in de kerk), het 
zangkoor, maar ook de carnavalsvereniging, of een sport-
vereniging, ze lopen allemaal mee! Vaak lopen kinderen 
verkleed mee, meisjes als engeltjes en de jongens als rui-
ters, en strooien ze bloemen voor het Allerheiligste uit. 

Achteraan loopt vaak weer een fanfare en tenslotte komt 
dan de ''hemel'', een prachtige versierd baldakijn waaron-
der de priester loopt met de monstrans. Hij wordt bege-
leid door andere priesters, acolieten en misdienaars, met 
veel wierook en bellen. 

Achter de baldakijn lopen de parochianen, zij sluiten de 
processie af. U ziet, ook de parochianen horen bij de pro-
cessie. Immers samen houden we de traditie én het cultu-
reel erfgoed in ere! En uiteraard sluiten we na de H. Mis 
de processie af met een groot feest. 
     

     Pastoor George Dölle 
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Stralende communicanten op zondag 10 mei. 
Trots op deze kanjers  
en de parochie van Hulsberg.  
We kijken samen terug naar  
een GEWELDIGE   
Eerste H. Communie 2026.  

Wie wil er bakken voor de Afterparty  
Processie 14 juni?????? 

 
Reeds diverse jaren is er na de processie een 
“Afterparty”. Dit jaar zal die voor het eerst plaatsvin-
den op het Europaplein. De aanwezige parochianen 
krijgen een kop koffie of thee aangeboden met een 
lekker stukje gebak. 
 
Als je wilt bakken of gebak wilt sponseren geef dat 
dan telefonisch of per mail door aan Marjo de Ruijter, 
Telefoon: 06-55320570,  
email: marjoderuijter@gmail.com 

Afterparty Processie 
 
Zoals vorig jaar ook al de bedoeling was, ziet de Afterparty 
van de processie er dit jaar anders uit als voorheen ge-
bruikelijk was. 
Door de hoge temperatuur, hebben we er vorig jaar voor 
gekozen om op de lommerrijke plek van de openluchtmis 
in Arensgenhout te blijven. 
Nu dus het oorspronkelijke plan van vorig jaar. 
Na de zegen en de slotmanifestatie vertrekken we, achter 
onze muziekgezelschappen aan, naar het kermisterrein. 
Hier krijgt iedereen een kop koffie of thee aangeboden 
met iets lekkers erbij. De koffie wordt gesponsord door 
Stephan Brands van café/zaal Op de Trepkes. Het lekkers 
wordt gebakken door vrijwilligers (als u nog iets wilt/kunt 
bakken, dan zou dat heel erg fijn zijn, laat het even weten 
aan Marjo de Ruijter 06-55 32 05 70). 
 
Tevens willen we graag de restauratie van de kerkhof-
muur nog eens onder jullie aandacht brengen, nu het re-
sultaat al gedeeltelijk zichtbaar is, onder het motto: 
De kerkhofmuur is van ons allemaal!!! 
Bij onze koffie- en theekraam zal een collectebus staan 
waarin jullie een bijdrage kunnen doneren voor de restau-
ratie. Tevens zullen wij een rondgang houden op het ker-
misterrein met onze welbekende (schoal/kerkmandjes). 

Ook uw donatie via Parochie vd H. Clemens  
NL91 RABO 0124 1030 30 o.v.v. Kerkhofmuur,  
is van harte welkom. 
 

Jaren geleden is er in Hulsberg een actie geweest 
“Samen sterk voor de Kerk”, 

laten we ons nu 
Samen 

sterk maken voor de kerkhofmuur, 
bij voorbaat dank voor jullie bijdrage!! 
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Sacramentsprocessie 2026 
„via de Wissengracht“ 

 
Op zondag 14 juni a.s. houden wij Sacramentsprocessie 
en ‘bronken’ (pronken) met vreugde dat Jezus mens 
geworden is onder ons mensen en wil leven in onze 
harten. 
 
Samen met onze fanfares, de drumband en onze zang-
koren, met misdienaars en parochiecomité, hemeldra-
gers en veel kinderen als engelen en ‘bengelen’ gekleed 
en uiteraard met hopelijk veel overige parochianen 
wordt Onze Lieve Heer in de monstrans ‘onder de he-
mel’ door ons dorp gedragen. 
 
De Sacramentsprocessie trekt dit jaar onder voorbe-
houd van vergunningverlening vanaf de kerk naar de 
Maria-kapel in de Wissengracht en van daaruit naar de 
tuin van het klooster aan de Schoolstraat, alwaar de 
open-lucht-viering plaatsvindt. Daarna keren we terug 
naar onze parochiekerk voor de slotmanifestatie. 
 
De route van de Sacramentsprocessie verloopt als volgt: 
Om 9.15 uur – bij goed weer – opstelling, 
om 9.30 uur vertrek vanaf de kerk 
 
Kerkheuvel 
Kerkbergweg 
Raadhuisstraat 
Wilhelminaplein 
Wissengrachterweg 
RUSTALTAAR bij de Maria-kapel 
Wissengrachterweg 
Schoolstraat 
Kloostertuin van het klooster Regina Pacis 
EUCHARISTIEVIERING * 
Kloosterlaan 
Europaplein 
Kerkstraat * 
KERK, 
alwaar de zegen en de slotmanifestatie „U zij de glorie“ 
door de gezamenlijke koren en muziekgezelschappen 
zal plaatsvinden. 
 
* let op: KAMERSCHIETEN 
met name ter informatie voor de plaatselijke bewoners, 
oudere mensen en jonge kinderen 
 
De opstelling bij de processie is als volgt: 
 
Kruis en misdienaars 
Drumband St. Rochus 
Processiegroepen Basisschool 
Vrouwenbeweging Zij Actief 
Eerw. Zusters Oblaten 
KBO Hulsberg 

CV De Beumerwalders 
Fanfare St. Clemens 
Communicanten 

Zangkoor Laudate 
Gemengd koor St. Caecilia 
Mariabeeld 
Misdienaars en acolieten 
Flambouwdragers 
Hemeldragers 
Allerheiligste Sacrament 
Priesters 
Gemeentebestuur 
Fanfare St. Caecilia 
overige deelnemers / parochianen. 
 
De zang tijdens de eucharistieviering wordt verzorgd door 
de koren. Tijdens de Eucharistieviering musiceert Drum-
band St. Rochus na het Gloria, Fanfare St. Caecilia na het 
klaar maken van de tafel en Fanfare St. Clemens tijdens 
de communie. 

Het slotlied „Aan u, o Koning der eeuwen, aan u blijft de 
zegekroon“ wordt verzorgd door de gezamenlijke koren 
en muziekgezelschappen. 
 
In de Wissengracht zullen de drumband alsmede de fanfa-
res aan weerszijden van de Wissengrachterweg opgesteld 
worden. De overige geledingen lopen verder tot aan de 
kapel. Bij terugkeer voegen de geledingen bij vertrek weer 
in achter het betreffende muziekkorps. 
 
Medewerking en versiering wordt verzorgd door de 
buurtverenigingen Wissengracht en Het Goede Doel. 
 
U allen bent van harte uitgenodigd om ook deze keer 
weer aan onze Sacramentsprocessie vorm te geven door 
samen met elkaar al biddend en zingend deel te nemen. 

Sacramentsprocessie: God tussen ons 
 

Een van de namen die met Kerstmis voor het pasgebo-
ren kind Jezus worden gebruikt, is: Emmanuel. Dat be-
tekent ‘God met ons’. We vieren dan dat God in zijn 
zoon mens is geworden en gewoon op aarde tussen de 
mensen heeft geleefd. Een moment in het jaar waarin 
dat heel zichtbaar wordt, is tijdens de sacramentspro-
cessie. Onze-Lieve-Heer wordt dan in de gedaante van 
een gewijde hostie door de parochie rondgedragen. Hij 
zit niet boven een wolk naar ons te kijken, Hij is niet 
alleen te vinden in de kerk, maar Hij loopt gewoon tus-
sen ons door in ons dorp.  
 

God is geen onbereikbare macht ergens ver weg,  
maar heel dichtbij. Hij loopt mee in de stoet.  

Hij is God tussen ons. 
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5-jarig jubileum diverse koren  
in onze parochie 

Waar in veel parochies de corona-periode reden was 
om zangkoren op te doeken, was in onze parochie juist 
het tegenovergestelde aan de orde. 
Corona dwong ons, om alleen in kleine groepjes op ge-
paste afstand de H. Mis op te luisteren. Dit gebeurde 
door leden van de zanggroep Gregoriaans, leden van 
zangkoor Laudate en leden van het GKC. 
Meestal gebeurde dit met 5 personen, volgens een vast-
gesteld schema op toerbeurt. 
Dan is de corona-periode voorbij en zou je denken dat 
hiermee gestopt wordt. 
Niets is minder waar. 
Zanggroep Gregoriaans (sinds 1845): Na corona ging 
men weer verder, zoals vóór corona, nu echter wetende 
dat je ook met 5 personen een mooie Gregoriaanse mis 
kunt opluisteren. Dus, ook al wordt de groep steeds klei-
ner en komt er zelden iemand bij, we kunnen toch nog 
even doorgaan. Onder de deskundige leiding van Mir-
jam Erkens wordt de ondergrens steeds verder opge-
schoven, en wordt er ook al contact gezocht met andere 
schola’s, die met hetzelfde probleem geconfronteerd 
worden. 
Zangkoor Laudate (sinds 1969): Na corona gingen zij 
ook weer verder met hun maandelijkse misopluisterin-
gen en het opluisteren van uitvaarten, soms zelfs buiten 
onze parochiegrenzen. Dit onder leiding van Ed Coenen, 
die al langer op voortreffelijke manier het koor onder 
zijn hoede had, en dus nog steeds heeft. Maar ook hier 
beviel het zingen in kleine groepjes zo goed, dat er een 
nieuw initiatief ontstond. Ons Gelegenheidskoor (sinds 
2021), met groepjes van minimaal 5 personen de volks-
zang verzorgen op momenten dat er geen andere op-
luistering is, dit alles onder de bezielende leiding van Ad 
van Venrooij. 
GKC (sinds 1845): Een aantal leden van het GKC vond 
het ongedwongen opluisteren van een maandelijkse H. 
Mis zo leuk, dat er binnen het GKC een nieuwe groep 
ontstond, in eerste instantie onder de naam “Klein 
GKC”, maar naarmate de groep groeide, werd er naar 
een andere meer aansprekende naam gezocht, dat 

werd na enig beraad Joyful Singing (sinds 2021) 

Dat drukt precies uit waarom men zich hiervoor inzet, 
het plezier in het zingen met mooie liederen ter opluis-
tering van de H. Mis. Dit alles ook weer onder leiding 
van Mirjam Erkens (die ook de naam bedacht heeft). 
 
Daarom mogen we als parochie dankbaar zijn, dat we 
ons door corona niet klein hebben laten krijgen, maar er 
juist beter uitgekomen zijn. We gaan qua zang gewoon 
verder met de hierboven genoemde koren en uiteraard 
Combo Koor MozaiK (sinds 1969) en het GKC. 
 
Dus, als je er al lang over twijfelt of je niet ook wilt gaan 

zingen, in onze parochie zijn er genoeg “smaken”. Je kunt 
ook eens links of rechts proberen wat je het beste bevalt, 
wat het beste bij je past. Je bent overal van harte welkom 
en …… 

zingen is zo leuk en hartstikke gezond, 
èn bij het opluisteren van een H. Mis: dubbel bidden!! 

 
06-53704886 Gregoriaans, Laudate, Joyful Singing  
   en Gelegenheidskoor 
06-53794849 Combo Koor MozaiK 
045-4051619  GKC (Gemengd Koor St. Caecilia 1845) 

Drie dagen feest in Schimmert 
29, 30 en 31 mei 

PROGRAMMA KERMIS EN 100 JAAR KERK 
 

 
 

29 mei: 
Benefietconcert in de kerk door fanfare St. Caecilia 
De opbrengst komt geheel ten goede aan 100 jaar  
Remigiuskerk. 
Aanvang: 19.30 uur   Vrije gift 
 
30 mei: 
Benefietmiddag en avond op kermisterrein voor de kerk 
De opbrengst komt geheel ten goede aan 100 jaar  
Remigiuskerk. 
Aanvang: 15.30 uur 
 
31 mei: 
Processie en GOS-kermis 
9.00 uur H. Mis in de kerk van Schimmert, gevolgd door 
de processie. 
Vanaf 12.00 uur aanvang Kermis op plein voor de kerk. 
De opbrengst van de koffie en vlaaiverkoop komt geheel 
ten goede aan 100 jaar Remigiuskerk. 
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Maria en de vreugde 

Heilige Maria, Moeder van God, 
Gij hebt de wereld 

het ware Licht geschonken: 
Jezus, uw zoon – de Zoon van God. 

Gij hebt u geheel 
aan Gods roeping toevertrouwd 
en bent zo geworden tot bron 

van het goede 
dat uit Hem stroomt. 

Toon ons Jezus, leid ons tot Hem. 
Leer ons Hem kennen en Hem liefhebben, 

opdat ook wijzelf 
oprecht kunnen liefhebben 

en bronnen van levend water 
kunnen worden 

te midden van een dorstende wereld. 

Paus Benedictus XVI (uit: encycliek Deus Caritas est) 

Noch winnaars, noch verliezers 

 
Er zijn 2 manieren  

om het kwaad in de wereld te bestrijden. 
 

Men kan het met harde hand proberen te bestrijden, 
om zich daarna wat veiliger te voelen. Maar de absolute 
zekerheid is er toch niet zeggen kenners. 
Deze “mythe van verlossend geweld” werkt al sinds 
mensenheugenis als een reiniging en bevrijding. Maar 
geweld lost nooit iets op. Geweld roept altijd tegenge-
weld op. 
 
Het evangelie wijst ons echter een heel andere weg,  
de weg van de geweldloosheid. Dat heeft absoluut  
niets te maken met passiviteit of lafheid, ook al wordt 
dat meestal als reactie genoemd.  
In het evangelie wordt het kwaad/het onrecht wel ge-
noemd, maar zonder geweld. 
Jezus was altijd tegen passiviteit èn tegen geweld.  
En zijn methode werkt. Het begint ermee eerst eens 
goed naar de ander te luisteren, niet altijd gelijk willen 
hebben. Vooral niet steeds door anderen te laten  
bepalen wie zogenaamd je vijand is. De ander ook te 
zien als een mens geliefd door God. 
Het verschil met de eerste methode is, dat er geen win-
naars of verliezers zijn. Zo wordt de angel uit het kwaad 
gehaald. Want Gods geest werkt alleen daar, waar je 
ook in de ander God ontdekt.  
 

Er zijn altijd mensen geweest,  
die door dergelijke moedige en geweldloze daden,  

een aanzet hebben gegeven  
tot grote positieve ontwikkelingen. 

 
Pastoor Rainer M. Schieβler 

Maximilianparochie München 
 

Dat er mensen met gezag mogen opstaan die deze 
tweede methode gebruiken om onze huidige oorlogs-
zuchtige machthebbers tot de orde te roepen. Het geld 
dat nu gebruikt wordt voor oorlogsvoering en weder-
zijdse bewapening kan veel beter gebruikt worden om 
ons milieu en ons klimaat te redden en om mensen te 
ondersteunen die nu geconfronteerd worden met hon-
ger, bittere armoede en onderdrukking.  

 

Laten we daarvoor bidden 

Vierseizoenenwandeling 
Natuur op de grens van seizoenen 

 
Ieder seizoen heeft zijn eigenheid en charme. Altijd is 
er wat anders te zien. 
Hoe zit dat op de grens van seizoenen? Wat is er nog 
over van het vorige, wat is er al te zien van wat komt? 
Op 28 juni kijken we naar de laatste sporen van de len-
te en de aankondiging van de zomer. Samen met een 
vrijwilliger van het IVN maken we een ommetje van ca. 
5 km met uitleg en enkele bezinningsmomenten. Goed 
wandelschoeisel is noodzakelijk en er zijn flinke hoog-
teverschillen te overbruggen. 
Datum: zonder 28 juni 2026, 13.30-16.30 uur. 
Deelname kost 3 euro. 
Graag aanmelden via www.kloosterwittem.nl/Agenda 
of  telefonisch: 043- 4501741 

Geef vandaag je glimlach  

aan een vreemde, 

het is mogelijk de enige zonneschijn 

die hij vandaag ziet. 

http://www.kloosterwittem.nl/Agenda%20of%20043%204501741
http://www.kloosterwittem.nl/Agenda%20of%20043%204501741
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Maatjes Hulsberg is een initiatief vanuit de parochie  
St. Clemens voor mensen (van alle leeftijden) die in een 
sociaal isolement dreigen te raken, betrokkenheid bij de 
parochie is geen voorwaarde. 
 
Wij gaan op bezoek voor bijvoorbeeld: 
· een kop koffie en een praatje 
· maken samen een wandeling 
· spelen een gezelschapsspel of leggen een kaartje 
· U in contact te brengen met anderen 
 
Wil je Maatje worden of ben je op zoek naar een Maatje 
neem dan contact op met:  
Marjo de Ruijter,  
telefoon 0655320570, email marjoderuijter@gmail.com  
 
of met René Heijnen, telefoon 0653512979,  
email Rita.heijnen@gmail.com 

Bakkerij Weusten-Vroemen 
Juni  
 
Week 1  

  Appel abrikozen korstdeksel  15.50 

  Delicatessen      3.70 

Week 2 

  Victoria abrikozen    15.75 

  Appelflap       2.25 

Week 3   

  Abrikozen met riempjes   14.40 

  Roggepan        3.20 

 

U kunt vanaf 1 juni weer gebruik maken van de roton-

de. Vanaf 24 juli kunt u weer gebruik maken van de 

hele Torenstraat. 

 

Bakkerij Weusten-Vroemen 
Torenstraat 14 Schimmert 045-4041262 /  

06-19723890 

Een warme en dankbare groet uit Stramproy 
 
Lieve mensen van Hulsberg, Wijnandsrade, Vaesrade en 
Nuth, 
 
“Moge de goede God u allen rijkelijk zegenen voor alle 
goedheid, liefde en verbondenheid die ik van u heb mo-
gen ontvangen.” 
Met een intens dankbaar hart kijk ik terug op de viering 
van mijn 25-jarig priesterjubileum op 17 mei in Stram-
proy. Het was een prachtige dag vol warmte, geloof en 
verbondenheid, die ik samen met mijn huidige parochies 
mocht vieren. 
Maar mijn feest was niet compleet geweest zonder jullie. 
Ik wil mijn oprechte en hartelijke dank uitspreken aan ie-
dereen uit mijn vorige parochies die de moeite heeft ge-
nomen om naar Stramproy te reizen of mij te feliciteren 
via kaart, mail etc.. Wat deed het mij ontzettend goed om 
zoveel bekende en vertrouwde gezichten te zien bij de 
Heilige Mis en tijdens de receptie! 
 

Ik kijk nog altijd met heel veel warmte terug op de zeven-
enhalf jaar die ik bij jullie als kapelaan mocht werken. Dat 
jullie er op deze bijzondere dag voor mij waren, als teken 
van jullie blijvende verbondenheid met mij en mijn werk, 
geeft mij enorm veel steun en een gevoel van diepe waar-
dering. 
 

Een warm gebaar voor Annai Home 
Van ganser harte wil ik ook iedereen bedanken die met 
een gulle bijdrage en een liefdevol hart heeft gedoneerd 
aan het goede doel van Annai Home. Wat is het een ge-
weldig bedrag geworden! Dankzij uw grote vrijgevigheid 
kunnen we de kinderen daar echt uitzicht geven op een 
mooiere en betere toekomst. 
 

In september van dit jaar ga ik naar India. Ik breng dan 
een bezoek aan Annai Home en zal ervoor zorgen dat jul-
lie mooie donaties daar meteen op de juiste plek terecht-
komen. Om God te danken, wil ik daar samen met mijn 
familie een Heilige Mis vieren, midden tussen de kinderen 
van het tehuis. 
Nog heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid, vriend-
schap en gebed tijdens mijn feest. 
 
   Met een dankbaar en gezegend hart, 
           Pastoor Amal 
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 30 mei: Vooravond 9e Zondag  

door het jaar A / Vooravond Hoogfeest 

Allerheiligste Drieëenheid (Trinitatis). 
19.00 uur: Dankviering communicanten in de kerk. 

Voor onze communicanten: dat zij vol vertrouwen 

de toekomst tegemoet gaan, wetend dat Jezus hen 

altijd vergezelt.  

Zondag 31 mei: 9e Zondag door het Jaar A. 

Hoogfeest Allerheiligste Drieëenheid 

(Trinitatis). 
11.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.  

 Combo Koor MozaiK.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 

zieken; Lies en Arthur Meertens-Ramakers (wegens 

verjaardag Lies) en overleden familieleden; Mia 

Merckx-Slangen. 

19.00 uur; Afsluiting meimaand met rozenkransgebed  

 bij wegkruis Europaplein. 

Woensdag 3 juni:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman. 

Donderdag 4 juni:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  

 klooster. 

 

Zaterdag 6 juni Vooravond  

10e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.  

 het Gelegenheidskoor. 

Jaardienst Jules en Marianne Dortu-Hoefnagels; 

jaardienst ouders Habets-Dentener; zielendienst  

Jo Gijzen.  

Zondag 7 juni: 10e Zondag door het Jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Joyful Singing.  

 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 

zieken. 

Woensdag 10 juni:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman. 

Donderdag 11 juni:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  

 klooster. 

 

Zaterdag 13 juni Vooravond  

11e Zondag door het jaar A /  

Vooravond Processiezondag. 

 

19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.  

 het Gregoriaans koor. 

Guus Huntjens en Philomena Huntjens-

Lemmerling; Jan Schiffelers en Tineke Offermans.  

Zondag 14 juni:  

11e Zondag door het Jaar A / 

Processiezondag.  
09.30 uur: Opstellen en vertrek Sacramentsprocessie  

 bij de kerk. Openluchtmis in de tuin van het  

 klooster Regina Pacis in de schoolstraat.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 

zieken; levende en overleden bewoners van de 

buurt Raadhuisstraat; Mia Janssen-Lemmens;  

ouders Janssen-Schrouff en zonen Wiel en Leo en 

dochter Mia; rector Frans Schmeits; ouders  

Gerads-Laumen; ouders Starmans-Ritzen, Christin 

en Paul; jaardienst Wiel en Tilla von Weersch-

Olislagers, Jos en Igske von Weersch, Hans von 

Weersch; ouders Harry en Els Pluijmakers-

Janssen; Jo Delahaije; ouders Vaessen-Rijcken, 

ouders Snijders-Kerckhoffs, alsmede Wallie  

Stevens. 

Woensdag 17 juni:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Ouders Van Kempen-Claessens, Lies van Kempen 

en Frans Pluijmaekers; Tiny en Thei Meijers-

Veldman. 

Donderdag 18 juni:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  

 klooster. 

 

Zaterdag 20 juni: Vooravond  

12e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.  

 het Gelegenheidskoor. 

Zielendienst Gerda Pluijmaekers-Hoen (vanwege 

verjaardag); zielendienst Ketie van Dijk-Hensgens; 

Els Ackermans-Mommers en ouders  

Ackermans-Leunessen.  

Zondag 21 juni: 12e Zondag door het Jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Joyful Singing.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 

zieken; zielendienst Frans Latten (vanwege  

Vaderdag en verjaardag). 

Woensdag 24 juni:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman. 

Donderdag 25 juni:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  

 klooster. 
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Proficiat Tijn Hoenen 

In één keer geslaagd voor je RIJBEWIJS 

bij 

  

www.autorijschoolmonsuwe.nl 
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Sportparklaan 10
  

6336 AB  Hulsberg 

Donderdag t/m Zondag  

Open vanaf   15.00 uur 

Tel: 045 2001008  

APOTHEEK RAVENSBOS   

KERKSTRAAT 31A    

6336BA HULSBERG    

TEL: 045-4052700 

EMAIL: apotheekhulsberg@ezorg.nl 

www.v-a-l.nl 

OPENINGSTIJDEN: 

MA T/M VR:  

8.00-12.30 UUR en 

13.30-17.30 UUR 
 
 

mailto:apotheekhulsberg@ezorg.nl
http://www.v-a-l.nl/
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Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages:  
https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/  
Vrede en gerechtigheid.  
Houvast in veranderende tijden. 

 

 

Woord van de redactie 

 

Zondag 14 juni trekt de Sacraments-

processie weer door Hulsberg.  

Elk jaar weer opnieuw laten we samen 

met de vele verenigingen zien dat we 

een levende parochie zijn die midden 

in de gemeenschap staat! 

Parochiekalender 
 

Za. 30 mei  19.00 u Gezinsviering 

  Dankviering communicanten 

Zo. 31 mei 11.00 u Woord- en Communieviering 

  Opluistering Combo Koor MozaiK 

Zo. 31 mei 19.00 u Rozenkransgebed bij het  

  Europaplein 

Zo. 7 juni 11.00 u Hoogmis 

  Opluistering Joyful Singing 

  Koffiedrinken na de H. Mis 

Zo. 14 juni Processie 

Zo. 21 juni 11.00 u Hoogmis 

  Opluistering Joyful Singing 

Zo. 28 juni 11.00 u Hoogmis 

  Opluistering Laudate 

 

Algemeen H. Missen: 

Maandag  10.00 uur Kloosterkapel 

Dinsdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Woensdag  19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Donderdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Vrijdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Zaterdag  19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Zondag  11.00 uur Kerk (parochie) 

 

Gezinsmis 

Za. 30 mei  19.00 u Gezinsviering 

  Dankviering communicanten 

 

Parochiekantoor 
 

Na het vertrek van Myriam Rademaker als secretaris op 
het parochiekantoor was het even afwachten of we een 
nieuwe secretaris zouden kunnen vinden.  
 
En gelukkig is dat heel snel gelukt, in de persoon van 
Richard Griffijn. 
Hij komt uit Nuth en is daar al langere tijd actief in de 
parochie.  
 
Hij zit nu steeds op het parochiekantoor in de pastorie 
van Hulsberg op de vertrouwde tijd van dinsdagoch-
tend tussen 10.00-12.00 uur. U kunt dan langskomen 
om misintenties op te geven, andere pastorale zaken te 
vragen, of gewoon voor een kop koffie en een praatje. 
We wensen Richard veel succes in zijn nieuwe functie. 
       
      Pastoor Dölle 

Zomerstop vieringen op vrijdag in Panhuijs 

Zoals ook andere jaren, vervallen de H. Missen op vrij-
dagmiddag in de maanden juli en augustus, omdat dan 
beurtelings steeds een of meerdere priesters op vakan-
tie zijn. 

Dit jaar gaat de zomerstop in op vrijdag 26 juni, dus al 
iets eerder, omdat die middag er in Panhuijs een stu-
diedag voor het personeel is en de viering dus niet door 
kan gaan. We hervatten de vieringen weer op vrijdag 4 
september.  
      Pastoor Dölle 

https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
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Dankbetuiging  

i.v.m. Koninklijke Onderscheidingen 
 

Vrijdagochtend 24 april stond tot onze grote  

verrassing burgemeester Erik Geurts en zijn gevolg 

voor onze deur. Hij  kwam ons verblijden  

met een koninklijke onderscheiding. 

 

De daaropvolgende uren en dagen waren  

een grote opeenvolging van feest en verrassingen: 

 Een door het Gemeenschapshuis  

aangeboden receptie,  

muzikale hulde door de drie Hulsbergse  

Muziekgezelschappen  

en ons eigen Combo Koor MozaiK.  

Heel veel mensen die ons kwamen feliciteren.  

Een door de gemeente Beekdalen georganiseerde 

lunch met alle overige gedecoreerden en  

een uitnodiging van de SVH voor een bezoek aan 

hun koningsdagprogramma. 

Daarnaast werden we bedolven onder kaarten, 

bloemen, felicitaties, berichtjes  

en andere attenties.  De overweldigende reacties 

maakten diepe indruk op ons. We zijn buitenge-

woon dankbaar en nog altijd enigszins beduusd.  
 

We willen iedereen dan ook heel hartelijk 

bedanken hiervoor.  

Het waren  onvergetelijke dagen. 
 

Een bijzonder woord van dank voor de aanvrager 

Stichting Gemeenschapshuis “De Lange Berg”,  

de overige “aanvragers” en iedereen die werk  

en moeite heeft 

gedaan om deze 

verassing voor ons 

mogelijk te  

maken. 

 

Jan en Loes  

Kuipers 

 

Camino Portugues 

Op woensdag 15 april vertrokken mijn 

vriendin José en ik vanuit Porto naar San-

tiago de Compostella, een wandeling van 

260 kilometer in 12 etappes.  

De eerste dag zijn we vertrokken met mie-

zerregen en frisse wind, maar al snel ver-

dwenen de wolken en de regen. De regen-

jas verdween in de rugzak en is er ook niet meer uitgeko-

men de rest van de reis. De eerste etappes wandelden 

we langs de Atlantische oceaan met de mooie grillige 

kust en prachtige natuur met volop bloeiende planten. 

Het kijken naar de branding gaat volgens mij nooit verve-

len. We ontmoetten pelgrims uit de hele wereld met alle-

maal hetzelfde doel namelijk Santiago de Compostella en 

dat smeed een onzichtbare band. Die soms ook letterlijk 

zichtbaar werd als iemand een gele pijl over het hoofd 

zag en die door andere pelgrims weer op het goede pad 

geroepen werd. De Portugese en Spaanse bevolking was 

ook super vriendelijk en behulpzaam, vrijwel iedereen 

wenste ons een Bom Caminho of Buen Camino. Als je zo 

gedragen wordt door de mensen om je heen dan wordt 

de afstand die je moet overbruggen een stuk makkelij-

ker. 

Af en toe was het ook afzien, met name toen we de kust-

route verlaten hadden en zijn overgestoken naar de Cen-

tral route waar we veel meer moesten stijgen en dalen. 

Elke dag verzamelden we minimaal twee stempels in ons 

pelgrimspaspoort in kapellen of kerken, maar als die ge-

sloten waren ook in een café of in het hotel. 

Voor mij persoonlijk heel bijzonder dat ik mijn laatste 

stempel voor Santiago heb gehaald in de Kapel van Maria 

Magdalena in Ames. 

Na een laatste zware etappe van 27 kilometer waarvan 

de laatste kilometers voornamelijk in de zon arriveren 

we op zondag 26 april om 15.15 uur op het plein voor de 

kathedraal in Santiago de Compostella. Een geweldige 

ervaring die je niet in woorden kunt vatten.  

Marjo de Ruijter 
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Ontvrienden is goed voor je 

Heb jij weleens een vriendschap ver-
broken? Of je verkering uitgemaakt? Dat zijn geen gemak-
kelijke beslissingen, maar soms kun je niet anders. Wan-
neer er iets gebeurd is wat je niet kunt vergeven bijvoor-
beeld. Maar het kan ook zo zijn dat je nog steeds heel veel 
om die ander geeft, maar het toch beter is elkaar los te 
laten. Wanneer je uit elkaar gegroeid bent of wanneer het 
samen-zijn je tegenhoudt in je ontwikkeling, dan kan er 
een moment zijn waarop het beter is om afscheid te ne-
men van elkaar. De Libanese filosoof Kahlil Gibran om-
schreef dat ooit mooi in een gedicht met de zin: ‘De eik en 
de cypres groeien niet in elkaars schaduw.’ Als vrienden of 
geliefden moet je soms afstand nemen om je op je eigen 
manier te kunnen ontwikkelen. 
Dat gebeurt ook met Abraham en Lot. Deze twee mannen 
zijn neven en goede vrienden. Samen gaan ze op weg, op 
zoek naar een betere toekomst. Na een lange reis vinden 
ze de plaats waar ze willen gaan wonen, maar het is er 
niet groot genoeg voor hen allebei. Ze moeten afscheid 
nemen van elkaar en elk op een andere plek een nieuw 
bestaan opbouwen. Dat is een pijnlijk moment, maar wel 
de enige juiste keuze. Dat betekent niet dat de vriend-
schap mislukt is, wel dat ze elkaar los moeten laten om 
een nieuwe fase in te gaan. 
      
     Bron: Nieuwe Oase 

 

Emmy en konijn  
gaan buitenspelen 

 
Emmy moest lang wachten, maar eindelijk is het zover. 
Het grote speelhuis is klaar! Papa heeft hem gebouwd 
in de tuin, speciaal voor Emmy. Ze kan niet wachten om 
in het huis te spelen. ‘Mag het nu?’ vraagt ze aan papa. 
Hij lacht. ‘Ja hoor, ga maar.’  
 Dat hoeft hij geen twee keer te zeggen. Emmy rent 
naar de bank, want daar heeft ze Konijn neergezet. Ze 
gaat natuurlijk niet spelen zonder haar beste knuffel-
vriend. Ze houdt Konijn stevig vast onder haar arm en 
rent naar buiten. Het speelhuis staat achterin de tuin. 
Het heeft een schommel aan de linkerkant en een glij-
baan aan de rechterkant. En in het midden zit een hou-
ten ladder. Emmy heeft nog nooit zo’n mooi speelhuis 
gezien. En hij is helemaal van haar alleen! Nou ja, en 
een beetje van Konijn natuurlijk. Voorzichtig voelt ze 
aan de glijbaan. Het is vast erg leuk om daar af te glij-
den. Maar dan moet ze wel eerst de ladder op klim-
men. En die is toch best wel hoog.‘O jee’, zucht Konijn. 
‘Dat durf ik niet hoor.’ ‘Hou je maar goed vast aan mij’, 
zegt Emmy dapper. Konijn slaat zijn pootjes stevig om 
Emmy’s nek en doet zijn ogen dicht. Emmy voelt dat hij 
een beetje trilt. ‘Het is niet zo eng als het lijkt’, zegt ze. 
Ze zet haar voet op de ladder en klimt een stukje om-
hoog. ‘Zie je? Nog maar even en dan zijn we al boven. 
’Voorzichtig doet Konijn zijn ogen open. Het is best 
hoog voor zo’n klein konijn als hij. Maar Emmy heeft 
gelijk. Het valt best mee als je eenmaal begint. Ze klim-
men nog een stukje hoger en dit keer doet Konijn zijn 
ogen niet dicht. Voor hij het weet, zit hij samen met 
Emmy bovenaan de glijbaan. Emmy gaat op de glijbaan 
zitten. O jee, denkt ze. Dat is toch best een heel stuk 
naar beneden. Konijn zit naast haar en begint weer te 
trillen. ‘Emmy, ik vind het eng’, fluistert hij. ‘Dat geeft 
niet’, zegt Emmy. ‘Ik vind het ook een beetje spannend.’ 
‘Echt waar?’ zegt Konijn verbaasd. ‘Maar jij durft altijd 
alles! ’Emmy knikt. ‘Soms zijn dingen eng, maar dan doe 
ik ze toch.’ ‘Wauw’, zucht Konijn. ‘Ik wou dat ik dat ook 
kon.’ ‘Maar dat kan je ook!’ zegt Emmy. ‘We zijn toch 
ook op de ladder geklommen?’ ‘Dat is waar’, knikt Ko-
nijn. ‘Maar dat was omdat ik samen was met jou.’ ‘Dan 
doen we dit ook samen.’ Emmy tilt Konijn op haar 
schoot en houdt hem stevig vast. ‘Ben je er klaar voor?’ 
‘Ik denk het wel’, zegt Konijn. Emmy zet zich af en be-
gint te glijden. ‘Daar gaan we, Konijn!’ 
Roetsj. 
Daar gaan Emmy en Konijn samen van de glijbaan. Dat 
gaat hard zeg! Ze komen met een zachte plof neer op 
het gras. Konijn lacht. ‘Dat was leuk!’ ‘Zullen we nog 
een keer?’ vraagt Emmy. Dat wil Konijn wel. Ze gaan 
nog een keer van de glijbaan. En nog een keer. ‘Ik wou 
nog een keertje van de glijbaan. ’Emmy moet lachen. 
‘Dan gaan we toch na het eten nog een keertje?’ ‘Mag 

dat?’ vraagt Konijn. Emmy vraagt het aan papa. Hij zegt 
dat het mag, als ze haar bordje helemaal leeg eet.  
Dat doet ze, dus na het eten rennen Emmy en Konijn snel 
weer naar buiten. Ze klimmen de trap op naar de glijbaan. 
Konijn is dit keer nog sneller boven dan Emmy en gaat 
alvast op de glijbaan zitten.‘ Vind je het niet eng meer?’ 
vraagt Emmy. ‘Niet als ik bij jou ben’, zegt Konijn blij. Met 
z’n tweeën roetsjen ze van de glijbaan. ‘Gaan we ook nog 
op de schommel?’ vraagt Konijn. ‘Durf je dat?’ zegt Emmy 
verbaasd. 
Konijn pakt Emmy’s hand vast. ‘Samen met jou durf ik al-
les!’ 
 
Bron: Merlijnsbaard 
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Donateursactie 

In de laatste week van juni, 
van 22 - 26 juni, staat onze 
jaarlijkse donateursactie op 
het programma. U kunt tijdens 
deze week onze leden aan de 
deur verwachten. Wij hopen 
ook dit jaar weer op uw steun 
te mogen rekenen.  

Alvast hartelijk bedankt! 
 
Hoevefeest presenteert: de Mitbrul Marathon 
Na een gezellige Hepkes & Sjtepkes tijdens Halfvasten 
is het op zaterdag 27 juni tijd om de stembanden op te 
warmen voor onze allereerste Mitbrul Marathon! 
Datum: zaterdag 27 juni 2026 
Tijd: vanaf 20.00 uur 
Locatie: Op de Trepkes 
Entree: €5,- 
Verwacht een avond vol tieëkezinge, karaoke en gezel-
ligheid met o.a. Mattie Boegatti. 
Dus trommel je vrienden, buren en familie op en kom 
gezellig mitbrullen op de Trepkes. 

 

30 mei  
Start voorverkoop  
Tent Sjteit kaarten 

 

 
Zaterdag 30 mei, vanaf de klok van 10.00 uur, start de 
online kaartverkoop van de dag- en weekend kaarten 
van De Tent Sjteit 2026 in Arensgenhout.  
 
Zorg dat je klaar zit met je pc, tablet of telefoon en scoor 
je kaarten voor wederom een te gek programma van De 
Tent Sjteit in Arensgenhout van vrijdag 31 juli 2026 t/m 
maandag 3 augustus 2026. (optredens van o.a. Robert 
van Hemert, Die Draufgänger en nog veel meer.) 
 
Via de website www.detentsjteit.nl vind je alle informa-
tie en kun je de kaarten online kopen. Afgelopen edities 
waren de kaarten binnen zeer korte tijd uitverkocht dus 
zorg dat je op tijd inlogt!  
 
We verheugen ons op een te gek feestje met jou erbij! 

Mededelingen en verenigingsnieuws 

 
 
 

VOORJAARSCONCERT  
GEMENGD KOOR ST. CAECILIA HULSBERG 

 
Op zaterdag 30 mei a.s. zullen we traditiegetrouw weer 
een voorjaarsconcert presenteren in het Gemeen-
schapshuis te Hulsberg. 
Naast GKC zullen ook optreden het Gemengd Koor St. 
Gregorius uit Vijlen en Combo Koor MozaïK.  
Het belooft een zeer gevarieerd concert te worden met 
tot slot een gezamenlijk optreden van de drie koren. 
Het concert begint om 20.00 uur en is gratis toeganke-
lijk, doch een vrije gave zal zeer gewaardeerd worden! 
 
Onlangs hebben we onze zeer geslaagde jaarlijkse dona-
teurskaarten-actie gehouden. 
We zijn heel erg blij met de steun uit onze Hulsbergse 
gemeenschap.   
Aan al onze donateurs,  kom naar ons voorjaarscon-
cert, zodat jullie kunnen horen wat wij met jullie finan-
ciële ondersteuning ten gehore kunnen brengen. 

Muzikaal weekend 

Het weekend van 30 en 
31 mei beloofd een muzi-
kaal weekend te worden. 

Zaterdag avond  nemen we deel aan het lenteconcert 
van onze zustervereniging GKC, in Gemeenschapshuis 
de Lange Berg.  
 
Zondagochtend luisteren we Woord- en Communievie-
ring op in de St. Clemenskerk om 11.00 uur 

Het thema  is: Ze zullen toch wel zoeken…? 
Tekst en muziek zijn zoals gewoonlijk door het koor zelf  
samengesteld. 
 

Een stukje uit een van onze teksten: 
 

Heel lang geleden heeft God zich verstopt. En hij denkt, 
ze moeten intussen wel tot honderd zijn gekomen. Hon-
derd, honderdtien…….? 
Honderd eeuwen zit ik hier al. Ze zullen me toch niet 
vergeten? Ze zullen toch wel naar me zoeken……..? 
Ze zullen toch wel zoeken waar ik ben te vinden……..? 
 

God, waar kunnen we u vinden. Boven in de lucht? In 
de kerk? Om ons heen? 
 

Wilt u meer horen en naar onze muziek komen luiste-
ren dan hopen we u te begroeten tijdens dit muzikale 
weekend. 

http://www.detentsjteit.nl
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Nieuws en weetjes  
 
  
Het jaar vordert weer, 
vakantieplannen zijn ge-
maakt en sommigen heb-
ben hun vakantie er al 
“opzitten”. 
Voor de thuisblijvers is er gelukkig een en ander te be-
zoeken in “De Lange Berg”. 
 
Op 5 mei j.l. werd er voor het eerst een vrijheidsmaaltijd 
georganiseerd in onze locatie. 
Samen kon er feestelijk en gezellig van een lunch wor-
den genoten, en.. was er ook nog livemuziek. Zó vrijheid 
vieren is toch wel heel mooi. 
Een compliment voor allen die dit mogelijk maakten en 
verzorgden: o.a. team Samen aan Tafel, vrijwilligers, 
Community Care van Sevagram, Nationaal comité 4 en 5 
mei, en de Hulsberg band.  
 
Voorjaarsconcert Gemengd Koor St. Caecilia 
Op zaterdag 30 mei houdt Gemengd Koor St. Caecilia 
haar jaarlijkse Voorjaarsconcert. Naast GKC zullen ook 
optreden Gemengd Koor St. Gregorius uit Vijlen en 
Combo Koor MozaïK. 
 
Samen Aan Tafel: 
Dinsdag 2 juni kunt u weer terecht voor samen koken en 
eten in het gemeenschapshuis. 
Samen is toch gezelliger dan alleen? 
Tijdstippen: van 17.00 tot 20.00 uur. 
Kosten € 10.- per persoon, voor een driegangenmenu 
inclusief welkomstdrankje en tafelwater. 
Aanmelden via mail: Samenaantafel@gmail.com of via 
Camiel 06 53768790, en… doe dit op tijd want vol = vol. 
 
Wekelijkse inloopmiddag Kom: 
Elke donderdagmiddag staan van 14.00 tot 16.00 uur de 
deuren voor iedereen open, die een kopje koffie/thee 
wil komen drinken, een praatje maken, spelletje doen of 
kaartje leggen. 
Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden is niet 
nodig. 
Wanneer: donderdag 4 juni/11 juni en 25 juni. 
 
Maandelijkse Inloop middag Kom en doe Mee-  
donderdag 18 juni. 
We gaan er weer op uit tijdens deze inloopmiddag mét 
programma. 
Het jaarlijkse uitje brengt ons dit 
jaar naar kwekerij Bastin in Aal-
beek, hier krijgen we een korte 
uitleg over de kwekerij en de plan-
ten, die U aansluitend kunt be-

                              Hoeskamertref  
Arensgenhout  

 
Op maandag 8 juni staat De 
Hoeskamertref in het teken van 
een vrije inloopmiddag en wel 
van 14.00 tot 16.00 uur in De 
Hoeskamer. Op deze middag kan 

men terecht om een kaartje te leggen, te Rummi-
kuppen, Sjoelen en/of om gewoon een praatje te 
maken. Twee weken later wordt er op maandag 22 
juni van 14.00 uur tot 16.00 uur een kleine lunch 
voor de gasten geserveerd, die met veel liefde en 
zorg door onze enthousiaste vrijwilligers is bereid! 
De vaste kaarters kunnen natuurlijk in het café van 
de Hoeskamer terecht. Mocht U voor deze twee 
middagen vervoer van de Wensbus nodig hebben, 
graag dit dan uiterlijk de vrijdag voor de betreffende 
Hoeskamertref voor 12.00 uur doorgeven aan  
Mevr. Bertie Peeters, 06-44990885 of mailen naar:  
hoeskamertref@gmail.com. 
 

De vrijwilligers van de Hoeskamertref  

heten U van harte welkom!  

wonderen. 
Hierna gaan we naar Café ’t Trefpunt, waar Kitty en Albert 
Triepels ongeveer vijftig jaar hun café bestieren. 
Hier kunnen we terecht voor koffie/thee met vlaai, en 
kunnen we kijken naar beelden uit het oude Hulsberg, en 
mensen van vroeger en nu. 
Na een kort puzzelrondje is er nog tijd voor een drankje 
en pizza. 
We vertrekken om 13.30 uur vanaf de Lange Berg, en de 
verwachte eindtijd is 17.00 uur. 
Belangrijk: Aanmelden is verplicht. De eigen bijdrage 
voor deze hele middag is € 8,50  die gelijk bij aanmelden 
dient te worden voldaan. Deze middag gaat onder alle 
weersomstandigheden door, mogelijk met aangepast pro-
gramma.  
Voor vervoer wordt gezorgd, maar hulp van familie of be-
kenden is heel welkom. 
Aanmelden is mogelijk op de Kom-middagen 27 mei en 4 
juni. Vol=Vol. 

mailto:Samenaantafel@gmail.com
mailto:hoeskamertref@gmail.com
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Colofon 
 
Pastoor George Dölle   T 045 - 4051273 

      Kerkheuvel 7 

      6336 AX  Hulsberg 
 

Assistent-pastoor Jan Geilen   T 045-5241208 

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.  T 06-39431473 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.  T 06-39431465 

Kapelaan Sintus Depa s.m.m.  T 06-41313602 

          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 

 
Pastoor Dölle  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

website parochie  http://www.h-clemens.nl  

facebook parochie   Parochie H. Clemens Hulsberg 

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

    NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d.  NL91 RABO 0124 1030 30  

 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens  

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie   parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice  bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 15,- 
Weekend € 35,- 

Aan onze lezers/adverteerders 

Heeft u als ondernemer of particulier interesse om 

een advertentie te plaatsen? Stuur dan een bericht-

je naar advertentie@h-clemens.nl.  

We zullen dan contact met u opnemen. 

en tot slot……maar belangrijk!  
 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 27 juni -  21 aug)  moeten kopij voor 

de redactie en advertenties uiterlijk op 9 juni via 

email worden aangeleverd. Misintenties moeten 

uiterlijk 16 juni worden doorgegeven! 

Let op: I.v.m. de vakantie is dit een 8 we-

ken editie. Houdt hier dus rekening mee 

met het inleveren van de kopij. 

 Loop eens binnen bij: 
 TRIADE Hypotheken—Verzekeringen BV 

 Stationsstraat 77 

 6361 BH Nuth 

 T 045 -  524 59 84  /  E mail: info@triadebv.nl      

 W www.triadebv.nl 
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