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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

16e jaargang nr. 5                        2 mei - 29 mei 2026 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

• Gezocht Bouwkundige en             

 2e Penningmeester voor het kerkbestuur. 

• Kerkpoets voor Pinksteren Wo 20 mei 

• Dodenherdenking 4 mei 20.00 uur 

• Pastoor Amal 25 priester 17 mei 

• Week van de Ned. Missionarissen 23/24 mei 

 Mag de Geest van Pinksteren ons gebed om vrede dragen 

 
De paus riep in de gebedswake voor de vrede op 11 april nadrukkelijk op om samen te bidden, juist in een tijd van oor-
log, verdeeldheid en onzekerheid. “Gebed is geen toevluchtsoord om ons te verbergen voor onze verantwoordelijkhe-
den, noch een verdovend middel om de pijn te verzachten die door zoveel onrecht wordt veroorzaakt”, zei hij. “Het ge-
bed leert ons hoe we moeten handelen.” 
“In het gebed worden onze beperkte menselijke mogelijkheden verenigd met de oneindige mogelijkheden van God”, ver-
volgde hij. “Gedachten, woorden en daden doorbreken dan de demonische cirkel van het kwaad en worden in dienst 
gesteld van het Koninkrijk van God. Een Koninkrijk waarin geen zwaard is, geen drone, geen wraak, geen bagatellisering 
van het kwaad, geen onrechtvaardige winst, maar alleen waardigheid, begrip en vergeving.” 
Hij noemde gebed “een bolwerk tegen die waan van almacht die ons omringt en steeds onvoorspelbaarder en agressie-
ver wordt.” Daarmee benadrukte hij dat gebed niet alleen persoonlijk is, maar ook een maatschappelijke en wereldwijde 
betekenis heeft. Wie bidt, kiest voor vrede en laat zich vormen tot iemand die bijdraagt aan verzoening en gerechtigheid. 
Tijdens de gebedswake werd de rozenkrans gebeden, die volgens de paus juist in deze tijd van grote waarde is. “De ro-
zenkrans verenigt ons in zijn gestage ritme dat is gebaseerd op herhaling. Op dezelfde manier wint vrede terrein: woord 
voor woord, daad voor daad.” 
“Laten we naar huis terugkeren met de vastberadenheid om onophoudelijk en zonder vermoeid te raken te bidden”, zei 
hij tot slot, “en met de vastberadenheid tot een diepgaande bekering van hart. De Kerk is een groot volk in dienst van 
verzoening en vrede. Zij gaat zonder aarzeling vooruit, zelfs wanneer het afwijzen van de logica van de oorlog tot misver-
standen en minachting kan leiden.” 
Met Pinksteren vieren we de nederdaling van de heilige Geest over de leerlingen van Jezus, en vanaf dat moment gaan 
ze erop uit om de Blijde Boodschap te verkondigen, de boodschap van vrede, liefde en gerechtigheid. Dus kun je wel stel-
len dat Pinksteren het begin van de Kerk is. In zijn afscheidsrede had Jezus beloofd: “Als je Mij liefhebt, houd je dan aan 
mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere helper te geven, die altijd bij jullie zal zijn: de geest van de 
waarheid.” (Joh. 14, 15-16). Met onze doop, en nogmaals bevestigd in ons Vormsel, hebben wij ook deze Geest, deze 
Helper, mogen ontvangen. De Geest stelt ons in staat om het Woord van de Heer te begrijpen. Maar deze Geest helpt 
ons ook om te bidden, te bidden voor vrede in onze wereld. Paulus zegt in zijn brief aan de christenen van Rome: 
“Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens wat we in ons gebed tegen God moeten zeg-
gen, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de 
Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil.” (Rom. 8, 26-27). Die Geest wens ik ons 
toe, de Geest die ons leert bidden om vrede, zó nodig in onze wereld. 
Zalig Pinksteren! 
 
              Pastoor George Dölle 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
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Dodenherdenking 2026 
 

Op maandag 4 mei a.s. zal ’s avonds 
om 20.00 uur weer de Dodenherden-
king plaatsvinden bij het monument 
bij het zusterklooster aan de School-

straat. Daar zal de plechtigheid beginnen met het in 
acht nemen van twee minuten stilte ter nagedachte-
nis aan alle overledenen, met aansluitend het blazen 
van de “Last Post”, gevolgd door een muzikaal inter-
mezzo door drumband St. Rochus.  
 
Pastoor Dölle zal vervolgens iedereen welkom heten, 
gevolgd door een bezinning. Ook zal er een toespraak 
namens de burgemeester voorgelezen worden. 
Hierna vindt de kranslegging plaats en brengen de 
kinderen de bloemenhulde.  
 
De plechtigheid wordt afgesloten met een overwe-
ging door pastoor Dölle, waarna de plechtigheid 
wordt beëindigd met het gezamenlijk zingen van het 
Wilhelmus.  
 
Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen 
– burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Ne-
derlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of 
vermoord; zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssitua-
ties en bij vredesoperaties daarna. 

Dopelingen 

Op 12 april werd Yoshka Bouwens gedoopt. Yoshka 

werd geboren op 19 januari 2026, zij is een dochter van 

Bart en Roxanne Bouwens-Schwanen. Zij wonen in de 

Sportparklaan. 

Dat de doop haar tot steun mag zijn op haar levensweg. 

Kerkpoets voor Pinksteren 

 

 

 

 

 

Op woensdag 20 mei a.s. zal onze kerk tussen 9.00 en 
12.00 uur weer extra gepoetst worden voor Pinkste-
ren. 
Vrijwilligers (mannen en vrouwen) zijn van harte wel-
kom om mee te helpen. 
Ook hier geldt: ‘vele handen maken licht werk.’  
Uiteraard is er in de pauze koffie en vla. 
 
Laten we er samen voor zorgen dat onze kerk er met 
Pinksteren weer “schitterend” uitziet. 

 
Beleefd uitnodigend, jullie parochiecomité 

Huwelijk 

Op zaterdag 30 mei trouwen in de H. Gerlachuskerk te 
Houthem: Esmee Drummen en Gino Gijzen, zij wonen 
in de Raadhuisstraat. 

Wij wensen het aanstaande bruidspaar een fijne dag 
toe. 
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Gezocht: Kerkbestuurslid  
voor bouwkundige zaken 

 
We zijn op zoek naar iemand voor het kerkbestuur van onze 
zes parochies, die verstand heeft van gebouwen en het 
hoofdstuk bouwzaken op zich zou willen nemen. Deze per-
soon zal dan als lid van het kerkbestuur zich bezig houden 
met het regelen van de zogeheten Sim-regelingen voor de 
kerkgebouwen (restauratie subsidies), en adviseren en mee-
beslissen over grotere restauraties aan de gebouwen. Hij/zij 
zal dan ook geregeld langs de gebouwen gaan om die te in-
specteren als er meldingen zijn van gebreken. Per locatie zijn 
er ook vrijwilligers voor klein onderhoud, die het gebouw in 
eerste instantie in de gaten houden. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met  
pastoor G. Dölle, tel. 045-4051273 of 06-28729707 

 
Gezocht: tweede penningmeester 

 

We zijn op zoek naar een tweede penningmeester, die 
de boekhouding van de parochies van Nuth., Wijnands-
rade en Vaesrade bij wil houden. Werkzaamheden kun-
nen geschieden vanuit het parochiekantoor in Nuth. De 
werkzaamheden behelzen het verrichten van betalingen 
voor deze drie parochies, en het inboeken van de reke-
ningen. Eventueel ook meewerken aan het opstellen 
van de jaarrekeningen samen met de 1e penningmees-
ter, dhr. Alois Voncken. Hij kan ook meer informatie 
verschaffen over de werkzaamheden  
(tel.: 06-13750649). Het is verder de bedoeling dat de  
2e penningmeester ook lid wordt van het kerkbestuur 
voor de zes parochies van ons cluster. De functie kan 
per direct aanvaard worden. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met  
pastoor G. Dölle, tel. 045-4051273 of 06-28729707 

Nieuws van de paters Montfortanen 
 
Drie van onze parochiepriesters, de paters Charles, Sin-
tus en Stefan, wonen nu nog met zijn drieën in het 
klooster in Schimmert, maar zij gaan in het najaar ver-
huizen naar het klooster in Houthem (Vroenhof), om 
daar samen met hun oudere medebroeders, zoals em.-
pastoor John van Oss, een nieuwe gemeenschap te vor-
men. Aanpassingen aan het klooster van Schimmert 
zijn erg duur, daarom is gekozen voor deze verhuizing. 
Immers het klooster in Houthem is wel aangepast en 
geschikt om grotere activiteiten te organiseren in het 
kader van het Montfortaanse project. 
Ook is pater Charles eind vorig jaar benoemd tot pro-
vinciaal overste van de vice-provincie van de Montfor-
tanen in Nederland. Deze nieuwe functie voor hem 
brengt met zich mee dat hij minder voor onze paro-
chies ter beschikking is. In principe verleent hij in de 
weekenden als hij er is weekend assistentie, en kan 
incidenteel een doop of huwelijk verzorgen. Uitvaarten 
zal hij in de regel niet meer verzorgen, evenmin als het 
bijwonen van vergaderingen. U kunt hem wel vragen 
voor een huisbezoek. 
De pastorale inzet van de paters Sintus en Stefan ver-
andert niet door hun verhuizing of de nieuwe functie 
van pater Charles. 
We wensen de paters veel geluk en zegen op hun nieu-
we woonplek. 

  Pastoor George Dölle 

Sacramentsprocessie 2026 

„via de Wissengracht“ 
 

Op zondag 14 juni a.s. houden wij Sacramentsprocessie 
en ‘bronken’ (pronken) met vreugde dat Jezus mens 
geworden is onder ons mensen en wil leven in onze 
harten.  
 
Samen met onze fanfares, de drumband en onze zang-
koren, met misdienaars en parochiecomité, hemeldra-
gers en veel kinderen als engelen en ‘bengelen’ gekleed 
en uiteraard met hopelijk veel overige parochianen 
wordt Onze Lieve Heer in de monstrans ‘onder de he-
mel’ door ons dorp gedragen.  
 
De Sacramentsprocessie trekt via de Wissengracht en 
het rustaltaar bij de kapel terug via de Cremersdelweg, 
langs het Zorgcentrum Panhuys naar de tuin van het 

klooster Regina Pacis aan de Schoolstraat. Na de Eu-
charistieviering als open-lucht-viering aldaar keren we 
via de Kerkstraat terug naar onze Clemens-Kerk voor 
de slotmanifestatie.  
 
De route van de Sacramentsprocessie verloopt als 
volgt: Om 9.15 uur – bij goed weer – opstelling 

om 9.30 uur vertrek vanaf de kerk 
 

Kerkheuvel 
Kerkbergweg 

Raadhuisstraat 
Wilhelminaplein 

Wissengrachterweg 
RUSTALTAAR * 

Wissengrachtweg 
terugkeer via de Schoolstraat 

Kloostertuin van het klooster Regina Pacis 
EUCHARISTIEVIERING * 

Kloosterlaan 
Europaplein 
Kerkstraat * 

KERK, 
 
alwaar de zegen en de slotmanifestatie „U zij de glorie“ door 
de gezamenlijke koren en muziekgezelschappen 
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Pastoor Amal 25 jaar Priester 
 

Op zondag 17 mei viert “onze kapelaan Amal” zijn 25-
jarig priesterjubileum in zijn huidige parochie Stram-
proy, waar hij pastoor is. Om 14.00 uur gaat hij b.g.v. 
dit jubileum voor in een feestelijke hoogmis in de Hei-
lige Willibrorduskerk van Stramproy. 
 
Op 22 april werd ik tot priester gewijd. Nu, precies 25 
jaar later, sta ik hier nog steeds met dezelfde vreugde, 
dezelfde verwondering en dezelfde dankbaarheid in 
mijn hart. 
Sinds die dag mag ik het ambt dragen dat mij werd toe-
vertrouwd: het breken van het Brood, het delen van het 
Woord, het nabij zijn in vreugde en verdriet en het bou-
wen aan een gemeenschap waarin ieder mens gezien, 
geliefd en gedragen mag worden. In deze vijfentwintig 
jaar heb ik telkens opnieuw mogen ervaren wat Pasen 
werkelijk betekent. Niet alleen in de liturgie, maar in 
het leven van alledag: in kleine gebaren van zorg, in 
stille gebeden, in het samen zingen, in het delen van 
brood en wijn, in het omzien naar elkaar. 
Daar, in die eenvoudige momenten, schittert het Paas-
mysterie: God die leven wekt waar wij het niet meer 
zien, God die ons optilt, God die ons samenbrengt. Ik 
heb geleerd dat het priesterschap niet gaat over 
“boven” de mensen staan, maar over “midden tussen” 
de mensen leven — als een teken van Gods liefde, als 
een broeder onder broeders en zusters. En telkens op-
nieuw heb ik mogen ervaren dat God trouw is, dat Hij 
leidt, dat Hij draagt. (Een stuk uit zijn Paasboodschap 
2026) 
 
Als U pastoor Amal wilt feliciteren met zijn 25-jarig 
priesterjubileum, treft u hier de mogelijkheden aan: 
Adres: Prinses Beatrixstraat 2 6039 CJ Stramproy /  
E-mail: pastooramal@webparochie.nl of uw brief/
felicitaties in de brievenbus van onze pastorie depo-
neren, dan zorgen wij dat deze bij pastoor Amal ko-
men. 
Beste pastoor Amal, vanaf deze plek, alvast van harte 
gefeliciteerd met deze mijlpaal, dat het voor u een 
onvergetelijke dag mag worden. 

 
Het parochiecomité 

Vrijwilligersavond 2026 

Op donderdag 9 april heeft weer onze jaarlijkse vrijwilli-
gersavond plaatsgevonden. Deze wordt reeds sinds ja-
ren gehouden op de donderdag na Pasen.  
 
We zijn de vrijwilligersavond om 19.00 gestart met 
een H. Mis in de Hubertuskerk van onze zusterparo-
chie in Genhout. Pater Stephan en pastoor Dölle gin-
gen voor in de H. Mis, die opgeluisterd werd door een 
terplekke gevormd koor o.l.v. Mirjam Erkens. 
 
We waren naar Genhout getrokken om onze zeer ge-
waardeerde vrijwilligers iets te vertellen over deze bij-
zonder kerk van architect Alphons Boosten, met haar 
vele kunstwerken in de vorm van muur- en plafond-
schilderingen, glas in lood ramen, schilderijen en beel-
den van diverse bekende Limburgse kunstenaars, zoals 
Charles Eijck, Henri Jonas, Joep Nicolas, Charles Vos, 
Sjef Hutschemakers etc… . 
Pastoor had zich goed voorbereid, en wist hier veel over 
te vertellen. 
 
Nadat iedereen rustig had kunnen rondkijken, zijn we 
met z’n allen vertrokken naar ons gemeenschapshuis 
De Langeberg. 
Hier kon onder het genot van een natje en een (erg ge-
zond) droogje nog wat nagepraat worden. Ook werd 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal 
vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten. Te beginnen 
met Mirjam Erkens, die zich o.a. op muzikaal gebied erg 
inzet voor onze parochie. Zij mocht de paaskaars 2025 
in ontvangst nemen. Zij had dit helemaal niet verwacht 
en was dan ook erg blij en zichtbaar geëmotioneerd. 
 
Verder bestaat ons parochieblad de Clemens-Klok bin-
nenkort 15 jaar. Ook een rede om een aantal mensen, 
die hier van het begin af aan bij betrokken zijn te 
“decoreren” met de Clemens-speld. Dit waren Loes Kui-

pers, Marianne Spierts, Will Snijders en Paul Vaessen. 
Ook mevr. Paula Bruls, die al vele jaren onze kerk 
poetst, kreeg hiervoor een Clemens-speld en last but 

not least werd Birgitta Kengen nog genoemd, die niet 
aanwezig was deze avond. Zij heeft zich vele jaren ingezet 
als lector en als lid van de werkgroepen KiWoDi en  
1e  H. Communie.  
 

Namens ons allemaal, iedereen van harte gefeliciteerd. 
 

We mogen weer terugkijken op een bijna perfecte vrijwil-
ligersavond en gaan ervoor zorgen dat “het droogje” vol-
gend jaar wat minder gezond zal zijn. 
 

Jullie parochiecomité 

mailto:pastooramal@webparochie.nl
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Bakkerij Weusten-Vroemen 
 

Torenstraat 14,  Schimmert  
 

Tel.: 045-4041262 / 06-19723890 
 

Week 19 

Moederdag hart slagroom of mokka creme  € 14,85. 

Bij ons nog altijd verkrijgbaar de ouderwetse   

roggepan. 

 

Week 21  

Aardbeien harde wener middel  € 18,75. 

Boterbrood € 3,65. 

 

Week 22  

Kruimel pudding  € 14,40. 

Abrikozenpunt  € 2,25. 

Pakje spelt rogge  € 2,55. 

Pinksteren: het begin van de Kerk 
Op de vijftigste dag na Pasen is het Pinksteren. Het is 
het einde van een heel lange bijzondere liturgische tijd 
die met Aswoensdag begint en via de 40-Dagentijd bij 
Pasen uitkwam. Daarna volgt de Paastijd met op de 40e 
dag Hemelvaart en uiteindelijk als afronding Pinksteren. 
Er zitten heel veel bijzondere geloofsmomenten in die 
periode: het lijden en sterven van Jezus, zijn verrijzenis, 
het verschijnen aan de leerlingen, zijn definitieve opna-
me in de hemel én de belofte dat hij een helper zou stu-
ren: de Heilige Geest. 
Met Pinksteren vieren we de komst van die Heilige 
Geest. In de officiële taal van de Kerk wordt het zelfs de 
‘uitstorting van de Heilige Geest’ genoemd. Alsof de 
apostelen allemaal een douche van de Heilige Geest 
over zich heen kregen. In zekere zin was dat ook zo. Na 
een periode van angst en onzekerheid raakten ze letter-
lijk begeesterd om erop uit te trekken en het evangelie 
te verkondigen. 
Pinksteren – de vijftigste dag – is daarmee niet alleen 
het einde van een periode, het is ook een nieuw begin: 
het begin van de Kerk. Zoals Kerstmis een nieuw begin 
is (God wordt mens) en Pasen een nieuw begin is (de 
Verrijzenis) is Pinksteren dat ook: het begin van de ge-
meenschap van mensen die zich aangesproken voelen 
door de Blijde Boodschap van Christus en die geïnspi-
reerd door de Heilige Geest overal willen verkondigen. 
In woorden en daden. Wie doet er mee? 

Samen op stap naar de Makado in Beek 
 

Gaat u graag samen boodschappen doen, een kopje 
koffie drinken en genieten van elkaars gezelschap? Ga 
dan mee naar winkelcentrum Makado in Beek! 
 

Elke laatste vrijdag van de maand vertrekken we vanuit 
Hulsberg met de Wensbus.  We verzamelen om 09.30 
uur bij de parkeerplaats van Martha Flora en zijn rond 
13.30 uur weer terug. Er is ruimte voor koffie én om 
rustig te winkelen. 
 

Voor wie? 
Voor inwoners van Hulsberg die zelfstandig in en uit de 
bus kunnen stappen en zich zelfstandig (eventueel met 
rollator) kunnen verplaatsen. 
Kosten: € 6,- per persoon (retour Wensbus) 
Maximaal 8 deelnemers. Er gaat altijd een vrijwilliger 
mee. 
Aanmelden vóór de 15e van elke maand 

Patrice Vliegen      info@patricevliegenzorg.nl 

  06 – 57664099 
 

   Samen is alles leuker! 

Geloven in de ander.  
Ieder mens telt mee. 

 
23, 24 en 25 mei is het weekend van de 

Nederlandse Missionarissen . 
 

 

Pinksteractie 2026: collecte voor missiewerk 
Elk jaar wordt in de Pinksterweek gecollecteerd voor de 
Week Nederlandse Missionaris (WNM). Dit jaar is de col-
lecte van 16 tot en met 25 mei. De opbrengst van de col-
lecte is van levensbelang voor missionarissen en missio-
nair werkers. WNM zorgt dat zij een basis in bestaansze-
kerheid krijgen, zodat ze zich volledig kunnen richten op 
het bijstaan van de meest kwetsbare medemensen we-
reldwijd. Dat doet WNM onder meer door verzekerings- 
en sociale premies voor haar rekening te nemen. Ook 
ondersteunt WNM missionarissen en missionair werkers 
in hun persoonlijk welzijn, onder meer door bij te dragen 
aan hun verlof. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat mis-
sionarissen en missionair werkers hun werk kunnen 
voortzetten en  is voor hun een belangrijke morele steun. 
Wij steunen door in het weekend van 23 en 24 mei een 
kerkdeurcollecte te houden  voor de Nederlandse Missio-

narissen. Voor meer info: 
www.weeknederlandsemissionaris.nl 
Bankrek. WNM NL30RABO0171211111  
 

Werkgroep Humisa 
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 2 mei: Vooravond  

5
e
 Zondag van Pasen. 

19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 

 Gelegenheidskoor.  

Zielendienst Jo Gijzen. 

Zondag 3 mei: 5
e
 Zondag van Pasen. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans koor. 

Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging 

van de zieken; Virginie van Wagenberg-

Aghina (vanwege verjaardag) . 

Maandag 4 mei:  

20.00 uur: Dodenherdenking bij het  

 Oorlogsmonument. 

Woensdag 6 mei:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman. 

Donderdag 7 mei:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Zielendienst Lies Limpens-Frissen; zielen-

dienst Ans Waltmans-Limpens.  

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het 

klooster. 

 

Zaterdag 9 mei: Vooravond  

6
e
 Zondag van Pasen. 

19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.  

 het Gelegenheidskoor.  

Zielendienst Ketie van Dijk-Hensgens;  

zielendienst Annie Philips-Scholl (vanwege 

Moederdag); jaardienst ouders Mommers-

Crutzen. 

Zondag 10 mei: 6
e
 Zondag van Pasen. 

11.00 uur: Hoogmis met viering 1e H. Communie.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging 

van de zieken; Jan Schiffelers en Tineke  

Offermans; José Voncken-Leveau. 

Woensdag 13 mei:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman. 

Donderdag 14 mei: Hemelvaartsdag. 

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

11.00 uur: H. Mis in de kerk m.m.v. het  

 Gregoriaans koor. 

Zielendienst Ans Waltmans-Limpens 

(vanwege verjaardag); ouders Lena Gijzen 

en Toon Noteborn.  

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in  

 het klooster. 

 

 

Zaterdag 16 mei: Vooravond  

7
e
 Zondag van Pasen. 

19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 

Gelegenheidskoor.  

1e Jaardienst Caroline Starmans en jaar-

dienst Gerardine Starmans. 

Zondag 17 mei: 7
e
 Zondag van Pasen. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. zangkoor Laudate.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging 

van de zieken. 

Woensdag 20 mei:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Zielendienst Frans Pluijmaekers; Tiny en 

Thei Meijers-Veldman. 

Donderdag 21 mei:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in  

 het klooster. 

 

Zaterdag 23 mei: Vooravond  

Hoogfeest van Pinksteren. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 

 Gelegenheidskoor.  

Jaardienst Tiny Brouns. 

Zondag 24 mei:  

Hoogfeest van Pinksteren. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het GKC.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging 

van de zieken; jaardienst ouders  

Ritzen-Collaris; Jaardienst ouders  

Rouwette-Souren, tevens voor Paul Souren 

en overleden familie. 

Maandag 25 mei: 2
e
 Pinksterdag /  

H. Maria, Moeder van de Kerk. 
11.00 uur: H. Mis in de kerk met orgelspel van 

 René Kicken. 

Dat de Geest van Christus ons maakt tot 

mensen die elkaar steunen en bemoedigen 

in woord, in daad en in gebed. 

Woensdag 27 mei:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny Rouwet-Limpens (v.w. verjaardag); 

Tiny en Thei Meijers-Veldman. 

Donderdag 28 mei:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in  

 het klooster. 
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Proficiat Lot Hodes  

met het behalen van je RIJBEWIJS  

bij 

  

www.autorijschoolmonsuwe.nl 

 
 
2 

 
 

 

Sportparklaan 10
  

6336 AB  Hulsberg 

Donderdag t/m Zondag  

Open vanaf   15.00 uur 

Tel: 045 2001008  

APOTHEEK RAVENSBOS   

KERKSTRAAT 31A    

6336BA HULSBERG    

TEL: 045-4052700 

EMAIL: apotheekhulsberg@ezorg.nl 

www.v-a-l.nl 

OPENINGSTIJDEN: 

MA T/M VR:  

8.00-12.30 UUR en 

13.30-17.30 UUR 
 
 

mailto:apotheekhulsberg@ezorg.nl
http://www.v-a-l.nl/
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Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages:  
https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/  
Open brief over de Asielwetten  

 

Woord van de redactie 

 

Het thema rondom de communie van dit 

jaar Samen met Jezus op weg en met el-

kaar delen’’  

Een heel toepasselijk thema voor de klei-

ne en de grote mens. Kinderen passen dit 

dagelijks toe door samen te spelen en sa-

men te delen. 

Veel volwassenen hebben dit verleerd, de 

wereld zou er echter heel anders uitzien 

als we samen op weg zouden gaan en 

meer met elkaar zouden delen. 

Parochiekalender 
 

Vr. 1 mei 18.00 u Rozenkransgebed bij het  

  Europaplein 

Zo. 3 mei 11.00 u Hoogmis 

  Opluistering zanggroep Gregoriaans 

  Koffiedrinken na de H. Mis 

Ma. 4 mei  20.00 u Dodenherdenking bij het  

  Oorlogsmonument 

Zo. 10 mei 11.00 u 1e H. Communie 

Do. 14 mei Hemelvaartsdag 

  11.00 u Hoogmis 

  Opluistering zanggroep Gregoriaans 

Zo. 17 mei 11.00 u Hoogmis 

  Opluistering Laudate 

Wo. 20 mei 9.00 u Kerkpoets voor Pinksteren 

Zo 24 mei Pinksteren 

  11.00 u Hoogmis 

  Opluistering Gemengd Koor St. Caecilia 

Ma. 25 mei 2e Pinksterdag 

  11.00 u Hoogmis 

  Opluistering Orgelspel Monumentaal Orgel 

  (Organist René Kicken) 

Za. 30 mei  19.00 u Gezinsviering 

  Dankviering communicanten 

Zo. 31 mei 11.00 u Hoogmis 

  Opluistering Combo Koor MozaiK 

Zo. 31 mei 19.00 u Rozenkransgebed bij het  

  Europaplein 

Zo. 14 juni Processie 

 

Algemeen H. Missen: 

Maandag  10.00 uur Kloosterkapel 

Dinsdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Woensdag  19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Donderdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Vrijdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Zaterdag  19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Zondag  11.00 uur Kerk (parochie) 

 

Gezinsmis 

Zond. 10 mei  11.00 uur 1e H. Communie 

TV-mis vanaf Passiespelen 
 

Op zondag 17 mei wordt de televisie-mis van KRO-
NCRV rechtstreeks uitgezonden vanuit openluchtthe-
ater De Doolhof in Tegelen. Op dezelfde dag gaat in 
dat theater ook de nieuwe editie van de Passiespelen 
in première. Hoofdcelebrant tijdens de tv-mis is bis-
schop Ron van den Hout. De tv-mis is live te zien van-
af 10.00 uur op NPO2. 

Koninklijke Onderscheiding 
voor ons redactielid Loes Kuipers 

en haar echtgenoot Jan 
 

Langs deze weg willen we hun van harte feliciteren  
met hun, zo verdiende, Koninklijke onderscheiding.  
Zij zetten zich al decennialang in voor onze Hulsbergse 
gemeenschap. 

 
Zij doen dit o.a. voor de school, de parochie en ons  

Gemeenschapshuis De Langeberg. 
Drie belangrijke kurken waar een gemeenschap op 

drijft!! 
Chapeau, geniet ervan. 

https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
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Lotje en het Grote Deelfeest 
 
Lotje heeft een hele grote, glimmen-
de rode appel. "Mmm, lekker!" denkt Lotje. Ze wil een 
grote hap nemen. 
Krrrrk... doet Lotje haar mond open. 
Ineens ziet ze haar vriendje Daan. Daan kijkt een beetje 
verdrietig. Hij heeft geen appel. Hij heeft helemaal niets 
lekkers. Lotje kijkt naar haar appel. En dan naar Daan. 
Wat zou Jezus doen? denkt Lotje. 
Lotje loopt naar Daan toe. "Wil jij ook een stukje?" 
vraagt ze. 
Daan kijkt blij. "Ja, dankjewel Lotje!" 
Ze delen de appel samen. Hap, hap, hap. 
Met z’n tweetjes smaken de stukjes appel nóg lekkerder 
dan in je eentje. 
Wist jij ook dat delen blij maakt? 

Zeldzaam vertrouwen 

Jasmijn vertrouwt erop dat haar vrien-
din er altijd voor haar is. 
Ik sta met mijn beste vriendin lunch te maken voor een 
stuk of vijftig man. Dat is een enorm klus en niet ieder-
een zou daar meteen om staan te springen, ik ook niet. 
Maar samen met mijn beste vriendin worden zelfs de 
meest vervelende klusjes leuk. Ik ken haar al sinds mijn 
vierde en sindsdien zijn we onafscheidelijk. Alle fases 
van het leven hebben we samen doorgemaakt. Fases 
waarin we plezier maakten, maar ook fases die we lie-
ver vergeten. Al deze tijd heeft onze vriendschap stand 
gehouden en zijn we er voor elkaar geweest. Dit is 
zeldzaam. Hoewel ik niet weet wat de toekomst 
brengt, weet ik dat ik er altijd op kan vertrouwen dat 
zij er voor me is. 

Communicanten 2026 
 

Graag stellen wij de communicanten 2026 aan jullie 
voor. Zij ontvangen zondag 10 mei hun eerste Heilige 
Communie.   

Uitstapje misdienaars 
 

Zaterdag 18 april het uitstapje met misdienaars;  Jonne, 
Emma, Noël, Lina 
en Sam (afwezig 
Dean en Anke. 
Gestart met het 
branden van een 
kaarsje, daarna 
gesmuld van friet-
jes met snack. En 
afgesloten met 
een heerlijk 
softijsje.  
Dank voor jullie 
inzet  
 

Van links naar rechts van boven naar beneden: 

Pien, Beau, Danée, Liv, 

Gian, Liam, Rayan, Milan 

Fenne Jolie Benthe 
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Beoordelingsconcert 9 mei 

Op zaterdag 9 mei nemen wij deel 
aan het beoordelingsconcert van 
muziekfederatie De Geulvallei. Dit 
vindt plaats in de Polfermolen in 
Valkenburg, waar wij om 19.45 uur 

ons concert verzorgen. U bent allen van harte welkom 
om te komen luisteren in Valkenburg! 

Solistenconcours 29 maart 
Op zondag 29 maart namen Giel 
Coppers, Cris Schnackers, Syl-
vain van Oppen, Guusje Um-
mels, Bram Gaemers, Maud 
Pluijmakers en Niels Pluijmakers 
deel aan het solistenconcours 
van Fanfare St. Caecilia in Guttecoven. Zij behaalden alle-
maal mooie resultaten! Van harte proficiat met deze 
mooie prestaties!  
 

Update kaartverkoop English Please?! 
De kaartverkoop van ons themaconcert “English 
Please?!” heeft een vliegende start gekend. De vrijdag en 
zaterdag zijn volledig uitverkocht, maar voor donderdag 
2 juli zijn nog kaarten te verkrijgen via de site van de fan-
fare. Mis het niet en kom samen met ons genieten van 
de muziek en sfeer uit het Verenigd Koninkrijk! 
 

Beoordelingsconcert Geulvallei 
Op zaterdag 9 mei nemen wij deel aan het jaarlijkse be-
oordelingsconcert van onze Muziekfederatie De Geulval-
lei. Om 18.45 uur spelen wij onze te beoordelen werken 
in de Polfermolen te Valkenburg.  
 

Peutermuziek 
Vanaf vrijdag 8 mei organiseert Fanfare St. Clemens 
Arensgenhout weer een cursus peutermuziek! Tijdens 8 
opeenvolgende lessen zijn kinderen tussen 1,5 – 4 jaar 
oud, welkom om samen met hun papa, mama, opa of 
oma deel te nemen. Tijdens de les wordt er gezongen, 
bewogen en gedanst, dit alles begeleid door liedjes. De 
lessen worden gegeven door Chrissy Steinen en vinden 
plaats tussen 11.00 – 11.45 uur in de Hoeskamer Arens-
genhout. Heb je zin om samen met je peuter een leuke 
ochtend te beleven, geef je dan snel op, of mail voor 
meer informatie naar  
jeugdopleiding@fanfare-stclemens.nl  

Mededelingen en verenigingsnieuws 

 
Jubilaris Jan Crijns 
 

 
Tijdens onze jaarverga-

dering op 15 april hebben we onze jubilaris Jan Crijns in 
het zonnetje gezet. 
Jan is namelijk al 50 
jaar een trouw lid 
van ons koor.  
Hij begon 50 jaar 
geleden als ‘jongere’ 
met zingen bij het 
Gospelkoor. Al die 
tijd was hij een on-
misbare tenor, die 
ook als het nodig 
was een solo voor 
zijn rekening nam.  
 

Dank je wel Jan 
voor je inzet al die 
jaren! 

KUNSTCENTRUM GENHOUT 

Expositie Limburgse kunst in de kerk van Genhout. 
De kleurrijke tentoonstelling “Limburgs Palet” met 
werk van o.a. Charles Eyck, Eugène Laudy en Charles 
Vos is tot en met 14 mei te zien in de Hubertuskerk in 
Genhout en bij Galerie Marx & Marx voor Limburgse 
kunst in Valkenburg, Te bezoeken op zaterdag en zon-
dag van 13.00–17.00 uur. De entree is gratis. 
Bij de expositie hoort een rijk geïllustreerd boek (€30), 
waarvan de opbrengst ten goede komt van het kunst-
centrum.  
 
Op maandag 11 mei (19.30–21.30 uur) is er, eveneens 
in de Hubertuskerk een kunstlezing door Ingrid Hens-
sen over de kunstenaarsgeneratie van een eeuw gele-
den (€5). Aanmelden kan via secreta-
ris@sinthubertuskunstcentrum.nl 

Op weg naar Santiago de Compostella 

Een drietal personen uit onze parochie zijn onlangs te 
voet op weg gegaan naar het bedevaartoord Santiago 
de Compostella in Spanje. Een pelgrimstocht die je op 
diverse plekken kunt starten. 
Marjo de Ruijter is samen met een vriendin gestart in 
het Portugese Porto en Pieter Frijns en Roger Collaris 
zijn samen gestart in Zuid-Frankrijk. Alle drie met als 
uiteindelijke doel Santiago de Compostella. 
We willen hun een mooie, inspirerende pelgrimstocht 
toewensen, met onvergetelijke ervaringen, een waar-
schijnlijk emotionele aankomst in Santiago en een 
behouden thuiskomst.  
 

Misschien willen ze iets van hun ervaringen met ons 
delen in een van de komende Clemens-Klokken. 

mailto:jeugdopleiding@fanfare-stclemens.nl
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Nieuws en weetjes  
 
Vrijheidsmaaltijd. 
Op dinsdag 5 mei zal er in 
plaats van Samen aan Ta-
fel een zogeheten Vrij-
heidsmaaltijd worden ge-
organiseerd, om te vieren en te denken aan onze be-
vochten vrijheid, die niet vanzelfsprekend is. 
Deze maaltijd is anders van opzet n.l. een lunch in plaats 
van een avondmaaltijd. 
Deze is voor iedereen gratis toegankelijk. Tijdstippen: 
12.00-14.00 uur.  
Aanmelden via mail:  
Samenaantafelhulsberg@gmail.com  
of via Camiel: 06 53768790  Vol=Vol. 
 
Zaterdag 30 mei: Lenteconcert GKC 
Het Gemengd Koor St. Caecilia uit Hulsberg organiseert 
deze zaterdag hun voorjaarsconcert. 
Een drietal koren n.l. Combokoor MozaiK Hulsberg,   
Gemengd Koor St. Gregorius Vijlen en natuurlijk het 
GKC zélf zorgen voor een mooie muzikale avond. 
Dit concert is gratis toegankelijk en begint om 20.00 
uur. 
Uiteraard is een vrije gave welkom. 
Kom in de lentesfeer met dit mooie muzikale evene-
ment. 
 
“Kom en Doe Mee” Maandelijkse 
inloopmiddag mét programma. 
Donderdag  21 mei van 14.00-
16.00uur. Iedereen is welkom. 
Deze middag gaan we onze kennis 
op een leuke manier “testen”, in 
teams gaan we zien wat we nog allemaal weten over 
spreekwoorden, feiten en andere dingen. 
Het team dat het meeste weet kan wat winnen. 
Wij zorgen voor een lekkere traktatie bij de koffie of 
thee. Kosten: € 4.00 p.p. 
Aanmelden: gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com of 
06 55508453 
 
“Kom” Wekelijkse inloopmiddag zonder programma: 
Donderdagen 7 en 28 mei van 14.00-16.00uur. 
Iedereen is welkom, koffie en thee staan klaar. 
Praatje maken, spelletje doen of potje kaarten, het kan. 
Aanmelden is niet nodig. 
Koffie en thee staan klaar, u bepaalt zelf wat u deze 
middag wilt doen. 
Praatje? Spelletje? Kaartje leggen? 
Kom Gerust en beter, neem nog iemand mee. 
Op donderdag 14 mei is er géén Kom in verband met 
Hemelvaartsdag. 

Hoeskamertref Arensgenhout 

Op maandag 4 mei staat De Hoeska-
mertref in het teken van een vrije 
inloopmiddag en wel van 14.00 tot 
16.00 uur in De Hoeskamer. Op deze 
middag kan men terecht om een 

kaartje te leggen, om andere spelletjes te spelen of om 
gewoon een praatje te maken.  
 

Op maandag 18 mei wordt er van 14.00 uur tot 16.00 uur 
een gezellige Kienmiddag geörganiseerd, waar U weer 
mooie kienprijzen kunt winnen. We vragen de deelne-
mers wel om zelf de kiendopjes of fiches mee te nemen. 
De vaste kaarters kunnen natuurlijk in het café van de 
Hoeskamer terecht. Mocht U voor deze twee middagen 
vervoer van de Wensbus nodig hebben, graag dit dan 
uiterlijk de vrijdag voor de betreffende Hoeskamertref 
voor 12.00 uur doorgeven aan Mevr. Bertie Peeters,  
06-44990885 of mailen naar: hoeskamertref@gmail.com. 
 

De vrijwilligers van de Hoeskamertref   
heten U van harte welkom!  

 

 

Een lezing door Arjen van Prooijen over de 
prehistorie en de vroege beschavingen 

Arjen is verhalenverteller en docent kunsttheorie aan de 
kunstacademie in Maastricht. Hij neemt je mee naar de 
oudste verbeeldingen van de mens. Nieuwe dateringsme-
thodes laten zien dat de schilderingen in grotten een stuk 
ouder zijn dan tot voor kort werd aangenomen en er zijn 
ook veel nieuwe schilderingen ontdekt. Opvallend is dat er 
onder die vroege schilderingen naast Theriantropische 
figuren op uiteenlopende plaatsen ook veel handen zijn 
afgebeeld. Het merendeel van die schilderingen zouden 
handen van vrouwen zijn. Dat gegeven leidt tot specula-
ties over de positie van vrouwen in de prehistorie.  
 
De vroegste driedimensionale verbeeldingen van de mens 
blijken ook overwegend vrouwenbeelden. Daarnaast zijn 
de vondsten uit zeer vroege beschavingen vaak vrouwelij-
ke idols. In dit verhaal krijgt u veel voorbeelden te zien 
van de vroegste schilderingen, beelden, de vroegste ste-
delijke culturen en de oude beschavingen. Opvallend 
daarbij is dat de vormgeving en beeldconventies zeer mo-
dern aandoen. 
 

Do 21 mei 2026 van 19.30-21.30u  
In de Bibliotheek van Nuth Burg. Beckersstraat 10. 

Entree € 6,00/ leden € 4,00   Aanmelden op oblb.nl 

mailto:Samenaantafelhulsberg@gmail.com
mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
mailto:hoeskamertref@gmail.com
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Colofon 
 
Pastoor George Dölle   T 045 - 4051273 

      Kerkheuvel 7 

      6336 AX  Hulsberg 
 

Assistent-pastoor Jan Geilen   T 045-5241208 

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.  T 06-39431473 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.  T 06-39431465 

Kapelaan Sintus Depa s.m.m.  T 06-41313602 

          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 

 
Pastoor Dölle  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

website parochie  http://www.h-clemens.nl  

facebook parochie   Parochie H. Clemens Hulsberg 

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

    NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d.  NL91 RABO 0124 1030 30  

 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens  

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie   parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice  bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 15,- 
Weekend € 35,- 

Aan onze lezers/adverteerders 
 

Heeft u als ondernemer of particulier interesse om 

een advertentie te plaatsen? Stuur dan een bericht-

je naar advertentie@h-clemens.nl.  

We zullen dan contact met u opnemen. 

en tot slot……maar belangrijk!  
 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 30 mei - 26 juni)   moeten kopij voor 

de redactie en advertenties uiterlijk op 12 mei via 

email worden aangeleverd. Misintenties moeten 

uiterlijk 19 mei worden doorgegeven! 

 Loop eens binnen bij: 
 TRIADE Hypotheken—Verzekeringen BV 

 Stationsstraat 77 

 6361 BH Nuth 

 T 045 -  524 59 84  /  E mail: info@triadebv.nl      

 W www.triadebv.nl 

 

 

 

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan.geilen@bavonuth.nl
mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
mailto:advertentie@h-clemens.nl

