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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

16e jaargang nr. 2                                7 feb-6 mrt 2026 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

• Samen op weg naar Pasen 

• Vastenactie Opvanghuis Indonesië  

• Opbrengst SAN tijdens kerstdagen 

• Stichting Chrisko / Het Chrisko koor 

• In memoriam oud pastoor Jan Peeters 

• Gezinsviering 28 februari  

Carnaval en vasten 

 
Het carnavalsseizoen is al begonnen op de 11e van de 11e, maar de laatste weken wordt dat steeds duidelijker. We mo-
gen ons onder leiding van prins Jean-Paul I en prinses Anne I de komende tijd storten in het carnavalsgebeuren in Huls-
berg. Carnaval is even loskomen van het alledaagse, we gaan verkleed of zetten een masker op om even een ander te 
zijn. Dat was ooit ook de oorspronkelijke bedoeling van carnaval: door ons te verkleden worden we even iemand anders. 
We mogen een andere rol spelen dan we gewoonlijk doen in het dagelijks leven. De prins neemt de sleutels van het dorp 
of de stad over, de burgemeester treedt even terug. Sommigen verkleden zich ook als priester of religieuze: zit daar een 
verkapte of ontkende roeping achter?? Achter de vermomming en het masker voelen we ons veilig, maar we moeten wel 
onszelf blijven en geen gekke dingen gaan doen. Het masker mag geen alibi zijn om ons te misdragen. Belangrijk is de 
broeder- en zusterschap van carnaval: we moeten niet zozeer een masker opzetten, maar eerder afzetten en ons hart 
voor elkaar openen. Dan is carnaval een feest, waarvan we allemaal mogen genieten. En dan kunnen we in de vastentijd 
daarop ook met vreugde terug kijken. 
 

Immers na de carnaval volgt Aswoensdag, het begin van de vastentijd. We tekenen ons met een askruisje, als teken van 
onze boetvaardigheid. As of stof wijst op onze kleinheid als mens, we kunnen ons met carnaval wel groot wanen, ver-
kleed als prins of prinses, maar uiteindelijk moeten we onze nietigheid beseffen ten opzichte van God. 
 

Een sobere levenswijze de 40 dagen van de vasten, wat houdt dat in? Waarvan moet ik mij onthouden? Tijdens mijn be-
zoek aan India in januari heb ik ook een groep kluizenaars bezocht, de zogeheten ‘forest fathers’. Een groep van acht 
monniken, jong en oud, die in zelfgebouwde huisjes wonen diep in het bos op een berghelling. Ze leven van het eten dat 
de bewoners van de omliggende dorpen hen brengen, en verder verbouwen ze zelf wat groente en fruit. Ze brengen hun 
tijd door met gebed en meditatie, en met gesprekken met de vele bezoekers die naar hen toekomen. Zij kiezen bewust 
voor een sobere levenswijze. Ze leven in verbondenheid met de natuur. De rust die je bij hen vindt, mis je in ons dagelijks 
leven. Hun leven is een vorm van vasten. Of ik zelf voor zo’n vorm, zo’n levenswijze zou kiezen, weet ik niet, maar ze 
straalden wel een aanstekelijke rust, vrede en liefde, voor elkaar en voor de natuur, uit. Dat raakte me en sprak me wel 
aan. 
 

De vastentijd nodigt ons uit om de stilte en de rust te zoeken, na de drukte van het gewone leven en van de carnavalstijd. 
We hoeven niet meteen zoals deze monniken de rest van ons leven in eenvoudige omstandigheden in het bos door te 
brengen, maar een paar weken de stilte zoeken in een klooster of abdij, is ook niet verkeerd. Dichtbij ons bijvoorbeeld de 
Benedictijnerabdij in Mamelis of priorij Regina Pacis in Valkenburg, waar je voor kortere of langere tijd de stilte kunt zoe-
ken. En zo zijn er meer plekken in onze omgeving. 
Dat is mijn wens aan u allen voor de komende tijd: geniet van het feestgedruis van carnaval, als u daarvan houdt, maar 
zoek daarna ook de rust en stilte op, om weer tot uzelf te komen. 
 

              Pastoor George Dölle 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
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Op de website van onze Parochie: 
 

Onder inspirerende bijdrages:  
https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/ 
‘Zuster Liz Maria met de jongeren van Ypacarai’ 

Overledenen 

Op 4 januari is op 79-jarige leeftijd in 
Sevenum overleden, onze oud-pastoor 
Jan Peeters. De uitvaart heeft op 12 
januari plaatsgevonden in de kapel van 
‘La Providence’, het voormalige  
Ursulinenklooster in Grubbenvorst, 
waarna crematie.  
 

Op 14 januari is op 66-jarige leeftijd in 
Heerlen overleden, Rob Notermans. 
Rob woonde in Heerlen maar was nog 
vaak in Hulsberg te vinden, als lid van 
Combo koor MozaiK en als vrijwilliger in 
Huize Huize d’Alzon en daarna in Zorg-
centrum Avé Maria in Geulle.  
De crematie heeft op 22 januari plaats-
gevonden  

 

Op 19 januari is op 85-jarige leeftijd in 
Heerlen overleden, Lambert der  
Kinderen. Lambert woonde reeds  
enige tijd in Zorgcentrum Ave Maria in 
Geulle. De uitvaart heeft op 24 januari 
plaatsgevonden in de kapel van het 
zusterklooster, waarna begrafenis op 
de begraafplaats aan de Akerstraat in 
Heerlen.  

 

Op 22 januari is op 95-jarige leeftijd in 
Amstenrade overleden, Jan Bemel-
mans. Jan woonde voorheen aan de 
Wissengrachtweg. De uitvaart heeft op 
28 januari plaatsgevonden in onze kerk, 
waarna begrafenis op de begraafplaats 
aan de Wissengrachtweg. De zeswe-
kendienst wordt gehouden op zondag 
15 maart om 11.00 uur in onze kerk. 

 

Op 22 januari is op 79-jarige leeftijd in 
Klimmen overleden, Marianne Del-
nooz (moeder van Sabine Gerardts). 
De uitvaart heeft op 30 januari plaats-
gevonden in onze kerk, waarna begra-
fenis op de Landschapsbegraafplaats 
in Ulestraten. 

Dopelingen 

Op 21 december werd Nynke Vliegen gedoopt in de 

Heilige Mauritiuskerk te Schin op Geul. Nynke werd 

geboren op 22 juni 2025, zij is een dochter van Michiel 

Vliegen en Daniëlle Vliegen-Wouters. Zij wonen in de 

Ravensboschstraat. 

Dat de doop haar tot steun mag zijn op haar levensweg. 

 
Misdienen communicanten 

 

Zondag 18 januari heeft 

Liam pastoor Geilen mo-

gen helpen tijdens de vie-

ring van 11.00 uur. Vol 

trots en enthousiast heeft 

Liam geholpen met ver-

schillende taakjes. Cha-

peau  

 

 

 

 

Zaterdagavond 24  
januari heeft Pien als 
voorbereiding op 
haar communie ka-
pelaan Stefan gehol-
pen met het klaar 
maken van de tafel. 
Pien je hebt deze 
‘verantwoordelijke’ 
taak prima gedaan. 

https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
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In memoriam pastoor Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De kennismaking van Jan Peeters met het kerkbestuur 
vond plaats bij Wim en Maria Brouns thuis. 
Daags na de verhuizing naar onze pastorie belde ik aan. 
Els, zijn huisgenote, kwam aan de deur en ik vroeg naar 
pastoor. Vanaf de voordeur klonk toen door het grote 
huis: “Jannnn”  en even later kwam Jan de trap af, in 
stofjas. Ik was niet gewend dat een huisgenote, maad of 
meid of huishoudster, in het bijzijn van een parochiaan 
de priester met zijn voornaam aansprak. Doorgaans was 
het pasjtoer of hiër. 
 

Al gauw bleek Jan, naast een betrokken priester, een 
bouwheer en een tuinman te zijn. De keuken verhuisde 
vanuit de bijkeuken naar de ontvangkamer, naast de 
voordeur en ook de antieke badkamer werd vernieuwd. 
De groentetuin concurreerde met de groenteboer en Els 
en Jan deelden grif uit. 
 

De kerk, puttend uit mijn herinnering: 
- houten vergroting van het priesterkoor werd vervan-
gen door een ruimere verhoging in marmer en leisteen;  
- het tabernakel werd achter de opgestelde zangkoren 
weggehaald en vlak bij de toegangstrappen van het 
priesterkoor geplaatst op de marmeren zuil die eerder 
de preekstoel droeg; 
- het resterende gat in het altaar werd gevuld met een 
stichtelijk reliëf;   
- het pijporgel werd door deskundigen onderzocht maar 
restauratie zou te “kostspielig” worden; 
- de reliëfs uit de voormalige communiebanken werden 
in de balustrade van het oksaal geplaatst; 
- op het priesterkoor kwam een drie-armige kandelaar 
en op de offertafel nog drie lage kandelaars; 
- en last but not least werd het hele kerkinterieur ge-
schilderd. 
 

En niet te vergeten: 
De jaarlijkse processie werd niet meer ontbonden vóór 
de kerkdeuren maar ín de kerk. Processiegangers en 
toeschouwers vulden het gebouw tot in alle hoeken en 
dan vond de slotmanifestatie  plaats van de twee fanfa-
res, de drumband, alle koren en overige talrijk aanwezi-
ge parochianen.  
 
Met pijn in het hart heeft Jan de benoeming tot pastoor 
in Stein aanvaard. Hij wilde gehoorzamen aan de zen-
ding van de bisschop! Hij is daar niet lang gebleven. 

 
Als parochie zijn we hem veel dank verschuldigd. 

 
Jean Mevis 

      

       Carnavalsmis 

 

Op zaterdag 14 februari zullen we in de kerk van  
Hulsberg samen met CV de Beumerwalders  
het carnavals weekend inluiden met de jaarlijkse  
carnavals / dialect mis.  
 

Het thema is: Gelök (vinge en doorgève) 
 

Doe kins gelök neet vas houte in dien hand 
Neet in e lieske zette, neet bingen in enne band 
Doe kins ‘t neet zellef maake van hout van sjtub of zand 
Neet breie en neet haoke, neet knip-
pe oet de krant……... 
 
Meer horen? 
Deze viering begint om 19.00 uur. 

Sacramentsprocessie 2026 
 
De Sacramentsprocessie 2026 zal plaatsvinden op zon-
dag 14 juni a.s. Volgens de actuele planning zal de pro-
cessie deze keer via de Wissengracht verlopen. 
Inmiddels vindt er overleg, zowel met het parochieco-
mité als ook met de betrokken buurtverenigingen 
plaats om de organisatie voor dit evenement goed 
voor te bereiden. In de Clemens-Klok zal tijdig verdere 
informatie worden verstrekt over deze bijzondere, ons 
allen als parochie met elkaar nog meer verbindende 
jaarlijkse activiteit. 
 
 Het Processiecomité processie@h-clemens.nl 

Willy Drummen-Sikma 
‘Doe eens gek, ga naar de kerk’ 

 
Er is iets bijzonders gaande in de Kerk. In een tijd van 
krimp en kerksluitingen zijn er mensen die bewust de 
keuze maken om katholiek te worden. En hun aantal 
groeit. Willy Drummen uit Geleen is één van hen. 
Twee jaar geleden liet ze zich op haar 45e dopen en 
deed ze gelijk haar eerste communie en ontving ze het 
vormsel. “Mijn kinderen waren jaloers dat dit bij mij in 
één viering mocht en bij hun niet.” 
 
Willy Drummen werd in 1977 in het Friese Wergea 
geboren en woont in Geleen. Ze woonde en studeerde 
geneeskunde in Rotterdam. Na haar studie verhuisde 
ze naar Limburg. Ze werkt momenteel als specialist 
ouderengeneeskunde voor diverse verpleeghuizen in 
Zuid-Limburg. Drummen is getrouwd en moeder van 
drie kinderen. Ze is als vrijwilliger onder meer actief in 
de Fietsersbond, de Stadsparochie Geleen en het Huis 
voor de Pelgrim. 
 
Voor haar hele verhaal zie: https://h-clemens.nl/nieuw/  

https://h-clemens.nl/nieuw/
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Het Chrisko-Koor  
 
Het Chrisko-Koor luistert regelmatig Gezinsvieringen op 
in onze kerk. We willen ze even aan jullie voorstellen! 
Want het is niet zomaar een koor. 
 
Stichting Chrisko organiseert uiteenlopende activiteiten 
om het Katholieke geloof spelenderwijze handen en 
voeten te geven in het dagdagelijkse leven in de huidige 
maatschappij. Ze zetten zich in op vijf gebieden: karak-
tervorming, catechese, gemeenschapsvorming, Caritas 
en het verspreiden van de Mariale aanroepingstitel 
‘draagster van het Licht’. Vanuit deze gebieden verzor-
gen ze bijvoorbeeld een jaarlijks zomerkamp, communie
- en vormselcatechese op meerdere scholen, sportles-
sen, heidagen, een jaarlijkse wandeling naar de Sterre 
der Zee en ga zo maar door. Dankzij deze initiatieven 
ontstaat er een warme sfeer waarin iedereen zich wel-
kom voelt en kan groeien. 
 

Stichting Chrisko biedt activiteiten aan groepen zonder 
dat daar een bijdrage tegenover staat van de deelne-
mers. Zo kent het koor geen contributie, net als de 
clubs, om op die manier deelname laagdrempelig te 
houden. De caritaswerkzaamheden zijn gericht op gezin-
nen in nood. Hierbij wordt concrete structurele hulp 
geboden vanuit het project Papillon, ook dit gebeurd 
uiteraard pro Deo. 
 

Dit is hun verhaal: 
Wat doen wij? 
De verschillende clubjes, die wij “de Zoekers” noemen, 
staan aan de wieg van onze stichting en zijn nog altijd 
een vast onderdeel. Ongeveer een keer in de maand 
komen de verschillende zoekers samen voor een thema-
bijeenkomst. We bespreken tijdens deze bijeenkomsten 
levensthema’s, waarbij we inspelen op de leefwereld, 
belevenissen en ervaringen van de deelnemers. Daar 
waar mogelijk vormen onze zelfgemaakte muziek, ver-
halen, knutselwerkjes, sport en spel, maar ook toneel 
een belangrijk onderdeel van deze activiteit. 
Op verzoek van de ouders, die ook serieus ‘op zoek’ wil-
den gaan, zijn we in 2012 gestart met een groep voor 
‘moeders’ en een groep voor ‘vaders’, die in dezelfde 
geest als de jeugdgroepen worden vormgegeven. Dat wil 
zeggen dat we ook bij deze groepen in gesprek gaan aan 
de hand van een levensthema, waarbij ieders inbreng en 
ervaring gehoord wordt. 
 

Waarom doen we dat? 
Tijdens de themabijeenkomsten staan vorming en ont-
wikkeling van onze jeugd, jongeren, maar ook volwasse-
nen, voorop. Hierbij werken we vooral aan de geestelij-
ke ontwikkeling van ieder die hiervoor open staat. De 
naam “de Zoekers” is afgeleid van de boodschap: “Wie 
zoekt, zal vinden, wie klopt, zal worden opengedaan”. 
Wij zoeken allemaal naar God in ons leven. Dit doen wij 
door met vallen en opstaan te zoeken naar de juiste wij-

ze om de christelijke naastenliefde in de praktijk te bren-
gen. Wij geloven dat wij dit kunnen doen door vanuit ge-
lijkwaardigheid en op een verdraagzame en 
openhartige manier, op basis van saamhorigheid met ie-
dereen op weg kunnen gaan om zo ieder zijn eigenheid te 
laten ontplooien. 
 

Door wie? 
De vrijwilligers die deelnemen aan onze bijeenkomsten, 
zijn ervaringsdeskundigen die tijdens hun leven de nodige 
tegenslagen meegemaakt hebben. Zij willen werken van-
uit de geest van Don Bosco. Don Bosco was een echte 
kindervriend, hij werd kind met de kinderen. Hij verloor 
daarbij echter nooit uit het oog wat van hem als opvoe-
der verwacht werd en bleef zich bewust van zijn taak en 
voorbeeldfunctie. Hij stond niet vóór de groep, maar leef-
de tussen de jongeren. Hij trok met hen op en verbleef in 
hun midden. Hij leerde hun in de ware geest van de naas-
tenliefde te leven. Dat voorbeeld willen wij volgen in de 
manier waarop ook wij met onze jeugd en jongeren om 
willen gaan. We trekken samen met hen op en op die ma-
nier kunnen zowel de jongeren als wijzelf groeien en ont-
wikkelen vanuit de ervaringen die we gezamenlijk op-
doen. 
Op 24 januari hebben we weer genoten van dit koor tij-
dens de Gezinsviering, met als thema “Maria Lichtmis”. 

Gezinsving 24 januari:  
Samen een kaarsje branden bij Maria de moeder van 
Jezus, dat het licht in ieder kinderhart mag schijnen. Zij is 
draagster van het licht ‘vuur van Uw liefde’   
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Vastenactie project 2026, steun voor een 
veilig huis/opvanghuis 

Stichting BINA DAYA ST. Vincentius. 
ENDE, FLORES (INDONESIA). 
Met goedkeuring van de Aartsbisschop van Ende,  
mgr. Paulus Budi Kleden svd 
Betreft: Voorstel bij het opzetten van een veilig huis/
opvanghuis. 
 

Het veilige huis/opvanghuis is een onderdeel van het 
weeshuis “Naungan Kasih” in Ende. Men beschikt over 
een gebouw maar er is behoefte aan faciliteiten en uit-
rusting voor binnenruimtes en schoon drinkwater. “Ik 
steun dit project volledig. En ben iedereen dankbaar voor 
hulp”, aldus de Aartsbisschop. Dit project wordt gedra-
gen door zusters van de Congregatie CIJ (Congregatio 
Imitationis Jesu); dit is een congregatie van inheemse 
religieuze zusters in het aartsbisdom Ende. 
Naast het weeshuis en enkele andere dienstverlenende 
eenheden blijft de stichting zich inzetten voor de missie 
van de congregatie, namelijk het helpen van vrouwen en 
kinderen die slachtoffer zijn van geweld. De afgelopen 2 
jaar hebben we kunnen zien dat de huidige situatie bij-
zonder zorgwekkend is. Vrouwen en kinderen, met name 
minderjarige meisjes, zijn het slachtoffer van huiselijk 
geweld en seksueel misbruik door mensen uit hun direc-
te omgeving. 
 

Vanuit onze bezorgdheid zijn we gemotiveerd om vrou-
wen en kinderen op verschillende manieren te helpen 
door middel van preventiemaatregelen. 
Een van die maatregelen is het bouwen van een veilig 
huis met goede faciliteiten. 
In deze context is er dringend behoefte aan voorzienin-
gen voor het veilig huis, zoals water, bedden, matrassen, 
tafels, stoelen. Het gebouw is net voltooid en bestaat uit 
2 verdiepingen. Voorzieningen zijn nog niet aanwezig 
daarom graag uw hulp. 
Verder is er behoefte aan wasruimtes, opslag en sanitaire 
voorzieningen, zodat kwaliteit, functionaliteit en veilig-
heid volledig gewaarborgd zijn. 
Wij hopen van harte dat wij gezamenlijk een passende 
oplossing kunnen realiseren voor degenen die afhankelijk 
zijn van onze solidariteit . 
Laten wij in onze vastentijd het lot van deze mensen aan-
trekken . 
 

U kunt uw bijdrage onder andere geven door deel te ne-
men aan de inmiddels traditionele vastenmaaltijd met 
Indonesisch eten. 
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 20 maart vanaf 18.00 
uur in het gemeenschapshuis in Hulsberg. Minimale bij-
drage € 20,- maar meer is zeker welkom. U kunt u opge-
ven via email (pastoor@h-clemens.nl) of via een tele-
foontje naar de Pastorie (045-4051273) 
 

Werkgroep “Humisa” 

Gezinsmis zaterdag 28 februari 
 
Beste ouders met jonge kinderen, 
 
We willen jullie uitnodigen voor onze volgende gezinsmis 
op zaterdag 28 februari, om 19.00 uur in de Clemenskerk 
te Hulsberg. Het is dan de 2e Zondag van de Veertigdagen-
tijd, na het feestgedruis van Carnaval is de veertigdagen- 
of vastentijd een tijd van bezinning en voorbereiding op 
Pasen. Samen met de kinderen willen we tijdens deze vie-
ring hierover nadenken en ons alvast op Pasen voorberei-
den. 
 

De viering wordt opgeluisterd door het koor Tutta Musica 
uit Voerendaal, en voor de kleinsten onder ons zal er een 
kinderwoorddienst zijn. 
 

We hopen u allen te mogen verwelkomen bij deze gezins-
mis. 
 

Met vriendelijke groeten,  
namens werkgroep gezinsmis en KiWoDi, Pastoor G. Dölle 

Samen op weg naar Pasen 
 

Ter voorbereiding op Pasen, nodigen we u van harte uit 

voor een moment van geloofsontmoeting. Samen willen 

we stilstaan bij de boodschap van Jezus: vastgelegd in de 

evangelielezingen van elke zondag in de veertigdagentijd. 

We delen met elkaar wat ons persoonlijk raakt en luiste-

ren naar elkaars verhalen. Na afloop is er gelegenheid 

voor een gezellig samenzijn.   

 

Data:   Vrijdag 20 feb., donderdag 26 feb., Vrijdag 6 mrt,       

Vrijdag 13 mrt, Donderdag 19 mrt, Donderdag 26 maart. 

 

Tijd: 19.00 uur. 

  

Plaats: pastorie Schimmert, Montfortstraat 2. 
 

U hoeft niet bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn.  

Het is vrijblijvend. 
 

I.v.m. organisatie, graag aanmelden bij: 

Pater Stefan: 0639431473;  

email: stefanmusanai@gmail.com 

Pater Charles: 0639431465;  

email: ch.leta@montfortanen.nl 
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 7 februari: Vooravond  

5e Zondag door het jaar A. 

19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 

 Gelegenheidskoor. Zielendienst Caroline Starmans; 

 jaardienst Jan van Dijk. 

Zondag 8 februari: 5e Zondag door het jaar A. 

11.00 uur: Hoogmis met orgelspel.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 

zieken; zielendienst Frans Latten.  

Woensdag 11 februari:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman. 

Donderdag 12 februari:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het 

 klooster. 

 

Zaterdag 14 februari: Vooravond  

6e Zondag door het jaar A / Carnaval. 

19.00 uur: H. Mis in de kerk in dialect m.m.v.  

 Combo Koor MozaiK en C.V. De Beumerwalders 

 i.v.m. Vastelaovend.  

 Jaardienst Frans Merckx en Mia Merckx-Slangen; 

 Jan Schiffelers en Tineke Offermans. 

Zondag 15 februari:  

6e Zondag door het jaar A / Carnaval. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Joyful Singing.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 

zieken; 2e jaardienst Jo Dolmans (tevens vanwege 

zijn verjaardag); Funs Schaepkens.  

Woensdag 18 februari: Aswoensdag / Vasten- en  

Onthoudingsdag / Opening Veertigdaagse Vastentijd. 

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

19.00 uur: H. Mis in de kerk m.m.v. het Gelegenheids

 koor. Toediening Askruisje na de H. Mis. 

Jaardienst Guus Huntjens en Philomena Huntjens-

Lemmerling; Tiny en Thei Meijers-Veldman. 

Donderdag 19 februari:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  

 klooster. 

 

 

Zaterdag 21 februari: Vooravond  

1e Zondag van de Vasten, Jaar A. 

19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het  

 Gelegenheidskoor. Voor een eind aan oorlog en 

 geweld, zodat er vrede komt op aarde. 

Zondag 22 februari:  

1e Zondag van de Vasten, Jaar A. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Zanggroep Gregoriaans  

 Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 

 zieken; jaardienst Chris de Koning.  

Woensdag 25 februari:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

 Zielendienst Maria Thewissen-Bisschops; Tiny en 

 Thei Meijers-Veldman. 

Donderdag 26 februari:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het 

 klooster. 

 

Zaterdag 28 februari: Vooravond 2e Zondag 

van de Vasten, Jaar A. 

19.00 uur: Gezinsmis in de kerk.  

 Thema: Vastentijd en voorbereiding op Pasen, 

 opluistering “Tutta Musica”. 

 Zielendienst Frans Pluijmaekers. 

Zondag 1 maart:  

2e Zondag van de Vasten, Jaar A. 

11.00 uur: Hoogmis met orgelspel.  

 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

 Om genezing en een liefdevolle verzorging  

 van de zieken.  

Woensdag 4 maart:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

 Jaardienst Miets Geurten-Schiffelers;  

 Tiny en Thei Meijers-Veldman. 

Donderdag 5 maart:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  

 klooster. 

Vrijdag 6 maart: 

10.30: Communie aan huis. 
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Sportparklaan 10
  

6336 AB  Hulsberg 

Donderdag t/m Zondag  

Open vanaf   15.00 uur 

Tel: 045 2001008  

APOTHEEK RAVENSBOS   

KERKSTRAAT 31A    

6336BA HULSBERG    

TEL: 045-4052700 

EMAIL: apotheekhulsberg@ezorg.nl 

www.v-a-l.nl 

OPENINGSTIJDEN: 

MA T/M VR:  

8.00-12.30 UUR en 

13.30-17.30 UUR 
 
 

mailto:apotheekhulsberg@ezorg.nl
http://www.v-a-l.nl/
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Rups die geen vlinder wil worden 
 
Robin kroop zo snel hij kon door de 
tuin. Hij had haast, want hij was op 
weg naar zijn favoriete struik. Er waren nieuwe blaadjes 
gegroeid en hij kon niet wachten om eraan te knabbe-
len.  
Robin was na-
melijk een rups. 
Zo eentje met 
stipjes en heel 
veel pootjes die 
kriebelen op je 
hand. Robin 
vond het heer-
lijk om een rups te zijn. Hij hield van zijn groene lijfje, 
want dat kon zo goed kronkelen. Hij hield van zijn poot-
jes, want daarmee kon hij heel goed klimmen. En hij 
hield ook van de groene blaadjes die hij elke dag at. Die 
waren nu eenmaal het lekkerst van allemaal. 
Ja, het was echt geweldig om een rups te zijn. 
Maar Robin was ook een beetje bang. Steeds vaker zei-
den de andere rupsen tegen hem dat hij niet altijd een 
rups zou zijn. ‘Maar als ik geen rups meer ben, wat ben 
ik dan?’ vroeg Robin. 
‘Een vlinder!’ zeiden ze. ‘Je maakt een lekker warme 
cocon om jezelf heen. Na een tijdje krijg je vanzelf vleu-
gels.’ ‘Wat moet ik met vleugels?’ vroeg Robin verbaasd. 
‘Vliegen natuurlijk!’ zeiden de andere rupsen. ‘Je vliegt 
van bloem naar bloem om nectar te eten.’  
‘En ook groene blaadjes?’ vroeg Robin. 
Maar de rupsen schudden hun hoofden. ‘Vlinders eten 
geen blaadjes, alleen nectar.’ 
Dat leek Robin maar niks. ‘Ik wil helemaal geen vlinder 
zijn.’ 
‘Alle rupsen worden vlinders’, zeiden de rupsen. ‘Zo gaat 
dat nu eenmaal.’ 
Robin snapte er niks van. Hij had toch helemaal geen 
vleugels nodig? Hij had zijn pootjes al. 
Hij besloot om gewoon niet mee te doen. Hij ging nooit 
een cocon maken. Dan zou hij ook geen vlinder worden 
en kon hij voor altijd een rups blijven. 
Op een dag at Robin zijn buikje vol aan zijn favoriete 
blaadjes. Plots zag hij een vlinder voorbij vliegen. Hij 
landde dichtbij op een bloem. Robin verstopte zich ach-
ter een takje en keek nieuwsgierig naar de vlinder. Die 
spreidde zijn vleugels uit in de warme zon. Die waren 
mooi, zeg!  Met grote ogen keek Robin naar de mooie 
vleugels. Ze waren rood met zwart, en Robin zag ook 
blauw en geel. De vlinder deed zijn vleugels langzaam 
open en weer dicht. Open en weer dicht. Wauw, dacht 
hij, wat een mooie vlinder! Hoe zou het zijn om zulke 
vleugels te hebben?  
De vlinder kroop wat verder in de bloem en dronk de 
zoete nectar die hij daar vond. Het was vast lekker, want 
de vlinder bleef een tijdje zitten. 
Hoe zou dat eigenlijk smaken? vroeg Robin zich af. Was 
het net zo lekker als zijn groene blaadjes? Wist hij wel 
zeker dat hij nooit een vlinder wilde worden? Misschien 
was het wel helemaal niet zo erg. Als je een vlinder was, 
dan kon je overal heen vliegen waar je wou.. Eigenlijk 
wilde Robin dat ook wel! Plotseling vond hij het hele-
maal niet zo erg meer om een vlinder te worden. Het 
leek hem zelfs heel leuk. Natuurlijk zou hij dan zijn rup-
senlijfje en de groene blaadjes wel missen. Maar als vlin-
der zou hij vast ook veel mooie dingen beleven. 

Vanaf dat moment was Robin niet bang meer. En terwijl 
Robin warm en veilig in zijn cocon zat, veranderde zijn rup-
senlijfje langzaam in een prachtige vlinder. Hij vond het 
allemaal erg spannend, maar het was eigenlijk ook heel 
leuk!  
Na een week ging de cocon open en Robin spiekte voor-
zichtig naar buiten. De zon scheen en hij zag overal vlinders 
vliegen. Blij spreidde hij voor het eerst zijn eigen vleugels 
uit. Wat zou hij allemaal gaan beleven als vlinder? 
Eén ding was zeker. Robin was helemaal klaar voor een 
nieuw avontuur! 

Bron: Merlijnsbaard 

Niet alle kinderen hebben  
dezelfde kansen 
 
Een eigen bed en fiets zijn voor jou misschien vanzelfspre-
kend. Maar niet voor alle kinderen in Nederland. Armoede 
zorgt ervoor dat sommige kinderen minder kansen krijgen 
op school. 
Vaak wordt gezegd dat in Nederland iedereen gelijke kan-
sen heeft. Maar dat klopt niet altijd. Honderdduizenden 
kinderen presteren slechter op school omdat ze in armoe-
de leven. Het Jeugdeducatiefonds helpt kinderen die in 
armoede opgroeien. Vorig jaar kocht het fonds 229 bed-
den. Want sommige kinderen slapen op de grond of bij 
hun broertje in bed. Als je niet goed slaapt, kun je niet 
goed leren. Ook kocht het fonds 3000 fietsen. Sommige 
kinderen kunnen anders niet naar school. En 28.000 kin-
deren dragen geen bril omdat hun ouders die niet kunnen 
betalen. Directeur Hans Spekman zegt: ‘Het is onuitstaan-
baar dat een slim kind dat vwo kan doen, uiteindelijk op 
het vmbo belandt. Niet omdat het kind niet slim genoeg 
is, maar omdat er thuis stress is over geld.’ Het gaat vaak 
om kinderen van ouders die keihard werken. Ze verdienen 
alleen te weinig en maken zich zorgen om geld. Die stress 
voelen de kinderen ook. En dat heeft invloed op hun 
schoolwerk. Gelukkig gebeuren er ook goede dingen. Op 
veel scholen krijgen kinderen nu bijvoorbeeld ontbijt of 
lunch. Maar er moet nog veel meer gebeuren, vindt Spek-
man. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: nos.nl 
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Proficiat Trevor Ghijsen  

In één keer geslaagd voor je RIJBEWIJS  

bij 

  

www.autorijschoolmonsuwe.nl 

 

Op 3 december 2025  

is op 79-jarige leeftijd overleden  

Alex Habets  

wonende op de Emmabergweg in  

Valkenburg a/d Geul.  
 

Wij bedanken mevrouw dokter Müllenberg  

voor de Hele Goede zorgen. 
J. Habets 

Beste parochianen van Hulsberg, 

 

 

 

 

 

Als wij als Broers en Zus de laatste dagen vernemen, 

hoe groot de verslagenheid is in Hulsberg  

na het overlijden van onze Jan,  

terwijl hij al meer als 25 jaar weg is  

als Pastoor uit jullie parochie en gemeenschap,  

dan is dit bij ons verrassend en dankbaar aangekomen.  

Zo geliefd was Jan toen, en is hij dat blijkbaar nog 

steeds als pastoor en als medemens bij jullie! 

 

Mogen wij jullie allen bedanken  

voor de vele mooie berichten van medeleven  

die wij van jullie mochten ontvangen,  

dat doet ons goed. 

 Namens de familie Peeters, Hay,  Annie en Ger Peeters 

In memoriam Rob Notermans 

Donderdag 22 januari moesten we  
afscheid nemen van ons trouwe lid 
Rob Notermans. In september 1976 
werd Rob lid van ons koor, toen nog 
Gospelkoor Hulsberg. Dit jaar septem-
ber zou hij dus 50 jaar lid zijn geweest. 
Het koor heeft altijd een plek gehad in 
zijn leven, hij leerde er zijn echtgenote 

Josine kennen, we hebben hun huwelijksmis gezongen, 
meegemaakt dat hun kinderen werden geboren. Rob 
zong bij de tenoren, hij is een aantal jaren lid geweest van 
het bestuur, als penningmeester, een rol die hem zeker 
was toevertrouwd.  
Rob was heel erg betrokken bij het koor, zelfs toen hij 
ziek werd bleef hij tot het einde toe de repetities bezoe-
ken. Toen dat niet meer lukte was dat moeilijk, zowel 
voor hem als voor ons. De Kerst mis bezocht hij nog, maar 
toen was het op. Rob is 14 januari thuis in Heerlen overle-
den. Dank je wel Rob voor alles wat je aan het koor en 
ons gegeven hebt. We vergeten je niet! We wensen Josi-
ne en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe 
met dit grote verlies. 
  
 Bestuur en leden  
 ComboKoor Mozaik 
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Woord van de redactie  
 

 

Carnaval staat weer voor de 

deur we gaan  samen met  

andere Beumerwalders  

genieten  tot Aswoensdag.  

 

Daarna volgt de Vastentijd 

waar het stilstaan bij de ander 

voorop staat. Ook in onze  

parochie maken we werk  

van de Vastenactie.  

Parochiekalender 
 

Zo. 8 febr 11.00 u Hoogmis Orgelspel 

Za. 14 febr  19.00 u Carnavalsmis  

  Opluistering Combo Koor MozaiK 

Zo. 15 febr 11.00 u Hoogmis 

  Opluistering Joyful Singing 

Wo. 18 febr  19.00 u Aswoensdagviering 

  Opluistering Gelegenheidskoor 

Zo. 22 febr 11.00 u Hoogmis  

  Opluistering zanggroep Gregoriaans 

Za. 28 febr  19.00 u Gezinsviering 

  Opluistering Tutta Musica 

Zo. 1 mrt  11.00 u Hoogmis Orgelspel 

  Koffiedrinken na de H. Mis 

Vr. 6 mrt Communie aan Huis 

Vr. 20 mrt     18.00 u Vastenmaaltijd  
 

Algemeen H. Missen: 

Maandag  10.00 uur Kloosterkapel 

Dinsdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Woensdag  19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Donderdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Vrijdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Zaterdag  19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Zondag  11.00 uur Kerk (parochie)4 
 

Gezinsmis 

Zat. 28 febr  19.00 uur Vastentijd en voorbereiding op  

          Pasen 

Maatjes Hulsberg is een initiatief vanuit de parochie  
St. Clemens voor mensen (van alle leeftijden) die in een 
sociaal isolement dreigen te raken, betrokkenheid bij de 
parochie is geen voorwaarde. 
 

Wij gaan op bezoek voor bijvoorbeeld: 
· een kop koffie en een praatje 
· maken samen een wandeling 
· spelen een gezelschapsspel of leggen een kaartje 
· U in contact te brengen met anderen 
 

Wil je Maatje worden of ben je op zoek naar een Maatje 
neem dan contact op met: Marjo de Ruijter,  
telefoon 0655320570, email marjoderuijter@gmail.com 
of met René Heijnen, telefoon 0653512979,  
email Rita.heijnen@gmail.com 

Beste mensen. 

Namens SAN onze hartelijke dank 
voor het mooie bedrag van € 
378,25 dat wij van u mochten ont-
vangen tijdens de Kerstdagen voor 
de mensen die het minder hebben. 

Wij zijn nu in de gelegenheid om ze ook iets met Pasen 
te geven. 

Nogmaals dank.  
   

        Werkgroep SAN . [ Sociale Actie Nuth ]  

Parochiespreekuur 

De vaste kracht op ons parochiespreekuur is nog steeds 
herstellende van haar herseninfarct. Vanaf deze plek wil-
len we haar nogmaals een spoedig herstel toewensen.  
Tot en met 3 maart zal er nog geen parochiespreekuur 
zijn. In de volgende Clemens-Klok zullen we jullie berich-
ten over het mogelijk hervatten van het parochiespreek-
uur. 
Misintenties kunnen tot die tijd via email 
(misintentie@h-clemens.nl), telefonisch (045-4051273), 
of met een briefje met het geld in de brievenbus van de 
pastorie, opgegeven worden. 

Pastoor George Dölle 
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Bakkerij Weusten-Vroemen 
 

Onze nieuwe bakker is Bakkerij de Lekkerbek uit  
Maastricht dit bedrijf bestaat al meer dan 100 jaar  

De 4e  generatie staat hier aan het roer zij dragen met 
trots het predicaat Hofleverancier. 

 

 
 

Wij danken jullie voor het vertrouwen in ons  
en verblijven met warme groet, 

Bakkerij Weusten-Vroemen 
Torenstraat 14 Schimmert 045-4041262 / 06-19723890 

 
Let iedere week op onze actie: 

 
Tot en met carnavals-zaterdag 

4 strikken voor 5 euro 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 
Nieuws en weetjes van    
Het is weer februari, en in deze 
maand vieren we in 2026 vaste-
laovend, onze eigen Limburgse 
traditie. 
Wat gebeurt er zoal in de 
“Lange Berg”? 
 

Samen Aan Tafel- Dinsdag 3 maart- 17.00-20.00 uur. 
Samen koken en eten, dat is samen toch veel gezelliger 
dan in je ééntje? 
Kosten € 10,- p.p. inclusief drie gangen menu, wel-
komstdrankje en tafelwater. 
Aanmelden via mail:  
Samenaantafelhulsberg@gmail.com of via Camiel: 
06 53768790   Vol=Vol. 
 

40+ Zitting – CV de Beumerwalders-Zaterdag 7 febr. 
40 jaar of ouder? Kom dan naar de 40+ zitting, met tal 
van artiesten. Deuren open vanaf  13.11 uur. 
Voor verdere info, entree etc. zie de socials van CV De 
Beumerwalders Hulsberg. 
 

“Kom en Doe Mee  – Maandelijkse inloopmiddag mét 
programma. 
Donderdag  12 februari van 14.00-16.00uur. 
Deze keer gaan we samen Carnaval vieren en…. CV De 
Beumerwalders en hun hooglustigheden van 2026 zijn 
er natuurlijk bij. 
Dus live Prins Jean Paul 1 en zijn Prinses Anne 1 & 
Jeugdprins Milan 1 en Jeugdprinses Nora willen zien en 
ontmoeten?? Kom! Aanmelden via mail:  
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 
Of via T: 06 55508453   
Eigen bijdrage: € 3,50 p.p. 
 

Onze “Kom”inloopmiddagen. 
De wekelijkse inloopmiddag zonder programma, don-
derdagmiddagen van 14.00-16.00 uur. 
Do 26 februari, Do 5 maart en Do 12 maart. 
Koffie en thee staan klaar, u bepaalt 
zelf wat u deze middag wil doen. 
Praatje? Spelletje? Kaartje leggen? 
Kom Gerust en beter: neem nog ie-
mand mee. 
 

SjoalCarnaval- Vrijdag 13 februari. 
Aansluitend aan de kinderoptocht van de Basisschool 
staan onze deuren open voor een hos- sjpringmiddag. 
Alle jeugdige Beumerwalderkes en hun papa, mama, 
opa, oma, juffen en meesters en alle vasteloavesgekke 
zijn welkom. 
Wij zorgen voor de  DJ en de muziek, dus kom je warm-
hossen voor hét vasteloaveswiekend. 
 

Groate Optoch- Maandag 16 februari, 
Onze deuren staan open als de grote optocht door het 
Beumerwald  en langs ons Gemeenschapshuis trekt, na 
afloop van de optocht maakt CV De Beumerwalders in 
onze locatie de prijzen bekend voor de deelnemers van 
de optocht. 
 

Na al dat gefeest ruimen we grondig op, en zijn daarom 
gesloten vanaf dinsdag 17 februari tot en met zondag 
22 februari. 
Vanaf maandag 23 februari zijn we weer open als van-
ouds. 

Flessenactie 28 februari 

Op zaterdag 28 februari houdt 
Koninklijke Fanfare St. Caecilia 
weer haar jaarlijkse lege flessen-
actie. Onze jeugd komt, samen 
met volwassen begeleiders, in de 

ochtend bij u langs om lege statiegeldflessen op te ha-
len. Wilt u ons helpen door de lege flessen alvast bij de 
deur te zetten? De opbrengst van deze actie komt ten 
goede aan onze jeugdopleiding. Wij hopen van harte 
dat we ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen. 
Alvast hartelijk dank! 
 

Hoevefeest presenteert:  
Hepkes & Sjtepkes op de Trepkes 
Na jarenlang een vertrouwd Hoevefeestweekend begin 
april, gooien we het dit jaar over een andere boeg! We 
trappen af met Hepkes & Sjtepkes op de Trepkes.  

Datum: Zondag 15 maart 
Tijdstip: Start om 10.00 uur 
Locatie: Op de Trepkes 

Wat kun je verwachten? 
In de ochtend starten we met een mooie wandeling 
(verschillende afstanden), mét koffie en vlaai. Daarna is 
het tijd voor lekker eten op de Trepkes, terwijl blaaska-
pellen zorgen voor een gezellige muzikale sfeer. 
Kortom: hepkes, sjtepkes, muziek en vooral veel gezel-
ligheid! 
Vier jij halfvasten met ons mee? 
Kijk voor meer informatie en inschrijven op 
www.caeciliahulsberg.nl.  

    

 
   Kinderoptocht 
 

Vrijdag 13 februari tussen 13.11 uur en 14.11 uur zul-
len de leerlingen, meesters, juffen, vaders, moeders en 
andere carnavalsvierders van Basisschool Hulsberg en 
peuter-opvang ’t Peuterke verkleed en wel door de 
straten van Hulsberg trekken in een grote Kinderop-
tocht.  
De route van de kinderoptocht is als volgt: Panhuys-
weg - Clemensstraat – Dr. Poelsstraat – Jhr. vd Maes-
senstraat – Raadhuisstraat – E.E.G. straat - Burg. Ken-
genstraat -  Jhr. vd Maessenstraat –Irenestraat- Kloos-
terlaan en Schoolstraat tot aan gemeenschapshuis de 
Lange Berg  alwaar de optocht ontbonden wordt.   

We zouden het leuk vinden als veel men-
sen komen kijken! 

mailto:Samenaantafelhulsberg@gmail.com
mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
http://www.caeciliahulsberg.nl
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Colofon 
 
Pastoor George Dölle   T 045 - 4051273 

      Kerkheuvel 7 

      6336 AX  Hulsberg 
 

Assistent-pastoor Jan Geilen   T 045-5241208 

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.  T 06-39431473 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.  T 06-39431465 

Kapelaan Sintus Depa s.m.m.  T 06-41313602 

          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 

 
Pastoor Dölle  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

website parochie  http://www.h-clemens.nl  

facebook parochie   Parochie H. Clemens Hulsberg 

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

    NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d.  NL91 RABO 0124 1030 30  

 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens  

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie   parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice  bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 15,- 
Weekend € 35,- 

Aan onze lezers/adverteerders 
 

Heeft u als ondernemer of particulier interesse om 

een advertentie te plaatsen? Stuur dan een bericht-

je naar advertentie@h-clemens.nl.  

We zullen dan contact met u opnemen. 

en tot slot……maar belangrijk!  
 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 7 mrt-3 april) moeten kopij voor de 

redactie en advertenties uiterlijk op 17 feb via 

email worden aangeleverd. Misintenties moeten 

uiterlijk 24 feb worden doorgegeven! 

 Loop eens binnen bij: 
 TRIADE Hypotheken—Verzekeringen BV 

 Stationsstraat 77 

 6361 BH Nuth 

 T 045 -  524 59 84  /  E mail: info@triadebv.nl      

 W www.triadebv.nl 

 

 

 

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan.geilen@bavonuth.nl
mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
mailto:advertentie@h-clemens.nl

