
 

 

1 

Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

16e jaargang nr. 1                       10 jan-6 feb 2026 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

• Yuna begeleidt nieuwe bewoners. 

• Bedevaart naar Polen  27 april-7 mei 

• Octaaf St Gerlach  5 jan GKC 

• Toekomstvisie bisdom zie website par. 

• Expositie Hutschemaker Genhout 

• Gezinsmis Maria Lichtmis 24 jan. 

Verbonden met elkaar in Christus 
 

Dit is de titel van de toekomstvisie op de kerk in ons bisdom, die op 17 december 2025 van de hand van onze bisschop, 
Ron van den Hout, is verschenen. Deze toekomstvisie is gebaseerd op drie zaterdagochtenden in Rolduc, waarop meer 
dan 140 mensen uit ons bisdom, priesters zowel als leken, samenkwamen om met elkaar te spreken over, en vooral te 
luisteren naar elkaars ideeën over de kerk van de toekomst. 
De bisschop spreekt daarin over de uitdagingen voor de kerk in onze tijd: als je bedenkt dat het kerkbezoek van 1960 tot 
2024 is teruggelopen van 79% van de katholieken tot 3 %, die nog wekelijks een viering bezoekt, zie je de problemen in 
een notendop. Dat brengt zorgen met zich mee: wat doen we met zoveel/teveel kerkgebouwen in ons bisdom? Hoe kun-
nen we de boodschap van Christus eigentijds weer bij de mensen brengen? Hoe kunnen we de mensen weer terugbren-
gen naar Christus en zijn Kerk? De bisschop stelt in de nota: de Kerk van de toekomst moet een luisterende en dienende 
Kerk zijn. De parochie van de toekomst zal zijn: “Een gemeenschap van gemeenschappen, een netwerk van lokale groe-
pen gelovigen en gezinnen, die zich verbonden weten door een bijzondere pastorale werkwijze, een gezamenlijke activi-
teit, inzet voor een speciale nood, een gedeelde devotie of een liturgische voorkeur.” Mooi was dat ook een groep jonge-
ren aan deze gesprekken heeft deelgenomen en duidelijk hun toekomstvisie heeft neergezet: zij willen een kerk die hei-
lig, authentiek en duidelijk is, die niet met alle winden meewaait, maar houvast biedt in een onrustige wereld. En heel 
belangrijk: zij willen niet aan de zijlijn staan, maar actief meebouwen, evangeliseren, dienen en verantwoordelijkheid 
dragen. 
 

Wat zien we in een terugblik op het afgelopen jaar? Allereerst is per 1 juni ondergetekende als pastoor van zes parochies 
geïnstalleerd: we werken nu naast met Schimmert en Genhout ook nauwer samen met het cluster Meerkerk (Nuth, Wij-
nandsrade en Vaesrade), met een pastoraal team van vijf personen. Naast ondergetekende zijn dat de paters Sintus Depa 
smm, Charles Leta smm en Stefan Musanai smm, en Jan Geilen als assistent. 
Het Heilig Jaar, met als thema ‘Pelgrims van hoop’, wordt op 6 januari in Rome door onze paus officieel gesloten. Paus 
Franciscus, die het Heilig Jaar Kerstmis 2024 opende, overleed op 21 april (2e Paasdag), en op 9 mei werd onze nieuwe 
paus, Leo XIV, gekozen. 
Op vrijdag 11 april werden 12 jongeren uit onze parochie gevormd, en op 25 mei ontvingen 15 kinderen hun Eerste H. 
Communie. 
 

Wat gaan we in het nieuwe jaar doen? We zullen ons met de zes parochies beraden op de toekomst van onze gebouwen, 
maar we denken niet alleen in steen: we willen ook gemeenschap opbouwen. Zoals de nota van het bisdom zegt: we zijn 
een gemeenschap van zes gemeenschappen geworden per 1 juni, en we willen proberen in iedere gemeenschap een 
plek van samenkomst te behouden, en activiteiten te organiseren om de mensen samen te brengen. Maar we hebben 
uw hulp daar ook hard bij nodig: op vele plekken in onze parochie vallen ‘gaten’. We zijn op zoek naar vrijwilligers op al-
lerlei gebied: kosters, acolieten, bestuurders, etc. Als u tijd over hebt, meld u dan aan om ook uw schouders er onder te 
zetten, voor de opbouw van onze parochie- en dorpsgemeenschap. Ik wens u allen mede namens het parochiecomité 
Hulsberg, het federatiebestuur Genhout-Hulsberg-Schimmert, het clusterbestuur Meerkerk en het pastoraal team een 
Zalig Nieuwjaar toe.      
               Pastoor George Dölle 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
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Overledenen 

Op 12 december is op 90-jarige leeftijd in Hulsberg 
overleden, Gerda Janssen-Nix. Gerda woonde sinds kort 
in een appartement van het zusterklooster. De uitvaart 
heeft op 19 december plaatsgevonden, waarna begra-
fenis op het kerkhof in Klimmen.  

 

Dopelingen 

Op 14 december werden Tijn en Olivia Ploumen ge-
doopt. Tijn werd geboren op 26 maart  2024, Olivia 
werd geboren op 11 juli 2025. Zij zijn de kinderen van 
Bart-Jan Ploumen en Josje Hermans Ploumen. Zij wo-
nen in de Unostraat. 

Dat de doop hen tot steun mag zijn op hun levensweg. 

Kerstavond  
een geweldige Kinder-Kerst-Mis 

 

Trots op onze jeugdige parochianen.  
De communicanten, misdienaren Emma, Dean en Noèl 
en ook nog kerstverhaal vertellers Veerle en Noah.  
En prachtige muziek van jeugdfanfare Sint Clemens.  

Doe mee aan de Kerkbijdrage 

Een kerk kan voor mensen heel verschillende beteke-
nissen hebben. Voor de een is het een baken van ge-
loof, voor de ander een rustpunt in een drukke wereld 
of juist een plek om anderen te ontmoeten. Onze kerk 
is dit allemaal en wil dit ook graag zijn. Maar dat gaat 
niet vanzelf. Uw hulp is nodig om onze parochie te la-
ten functioneren. Om al deze rollen waar te blijven ma-
ken, hebben we ook uw financiële steun nodig. Doe 
mee aan de Kerkbijdrage. Geef vandaag voor de kerk 
van morgen! 
 
Parochie van de H. Clemens NL26 RABO 0124 1957 68 

Onder vermelding van naam en adres. 
 

Bij voorbaat dank. 

Tarieven misstipendia 2026 
 
Het bisdom heeft de tarieven voor de misstipendia in 
2026 vastgesteld. Aansluitend bij de ontwikkelingen in 
de samenleving zijn enkele tarieven enigszins verhoogd 
en is het tarief voor huwelijksvieringen verlaagd. Sinds 
vorig jaar spreekt het bisdom niet meer over adviesta-
rieven, maar over vastgestelde tarieven. 
 
Eucharistievieringen 
•Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 20,00 
•Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 35,00 
 
Wat de misintenties in het weekend en op kerkelijke 
feestdagen betreft, volgen we deze vastgestelde tarie-
ven. 
Het kerkbestuur heeft besloten om de misintenties 
door de week te handhaven op € 15 . 
Voor de overige misstipendia zie onze website:  
www.h-clemens.nl 

Gezinsmis in het teken van Maria 
 
Zaterdag 24 jan. Is er om 19.00 uur weer een gezins-
mis in onze kerk, bedoeld voor alle ouders en kinderen 
uit onze parochies, maar ook de andere parochianen 
zijn van harte welkom. 
2 Februari viert de kerk het feest van De Opdracht van 
de Heer, maar in de volksmond is het meer bekend als 
Maria Lichtmis. Bij dit feest worden kaarsen gezegend 
en een kaarsenprocessie gehouden. We willen de vie-
ring dan ook beginnen met een kaarsenprocessie met 
de kinderen.  
‘Licht’ komt vaak terug als thema in de kerk: met 
Kerstmis hebben we het over het Licht in de duisternis 
als we naar de geboorte van Jezus verwijzen, en met 
Pasen wordt Jezus het Licht van de wereld genoemd.  
We stellen tijdens deze viering naast Jezus ook zijn 
moeder Maria centraal, en sluiten af met een toewij-
ding van onze kinderen aan Maria. 
Voor de kleinsten onder ons is er ook een kinder-
woorddienst tijden de viering. 
Van harte welkom allemaal de 24ste januari! 
 

Pastoor G. Dölle en werkgroep Gezinsmissen. 

Lichtpuntjens  
 

Soms zijn ze groot 
Soms zijn ze klein 

Je hoeft ze niet te zoeken 
Je kunt ze ook zijn 
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Medio november hebben  
8 meisjes een nieuw thuis  

gevonden in Hulsberg 
 
Het zijn meisjes van Eritrese en Somali-
sche afkomst die zonder ouders naar 
Nederland zijn gekomen. Ze zijn in de 

leeftijd van 16-18 jaar. 
De meisjes staan tot hun 18e onder voogdij van Nidos 
(voogdij instelling) en krijgen een voogd toegewezen. 
De opvang en dagelijkse begeleiding van de meisjes 
wordt door Yuna AMV gedaan. Een team van mento-
ren is dagelijks aanwezig en ondersteunt de meisjes op 
weg naar zelfstandigheid. 
De meisjes gaan naar ISK onderwijs in Heerlen en na 
school en in het weekend hebben ze al allemaal een 
bijbaantje. 
Begin december hebben we een burenavond georga-
niseerd die druk bezocht werd door omwonenden. Er 
is kennisgemaakt met de meisjes, hun begeleiders en 
het management team van Yuna. De meisjes hadden 
lekkernijen gebakken en de bezoekers een rondleiding 
gegeven door de woning.  
We hopen dat de meisjes zich snel thuis gaan voelen 
in Hulsberg! 

 Yvonne Parren, Manager Yuna AMV 
 
Wij willen deze meisjes van harte welkom heten in 
onze parochie, dat ze hier een warme plek en rust 
mogen vinden. 

Voor wie de reis naar binnen aandurft 
 

Het wordt stiller om je heen, 
de drukte trekt weg 

en je komt dichter bij jezelf. 
Geen haast, geen verplichtingen, 

alleen het rustige ritme 
van je eigen hart als leidraad. 

 
Je laat los wat niet meer werkt, 

ademt dieper, voelt meer, 
en luistert – echt luisteren – 
naar wat van binnen komt: 

je verlangens, je twijfels, je moed. 
 

In deze stilte, 
waar niets bewezen hoeft te worden, 

mag je er gewoon zijn. 
Kwetsbaar en sterk tegelijk. 

komen bij wie je bent – 
en altijd al was. 

 
Uit: Metgezel in Zingeving 

 

Ruimte voor reflectie, ontmoeting en groei om de reis 
maar binnen te kunnen maken 
Tussen de oude muren van de abdij, waar het ritme van 
de tijd vertraagt en de stilte een uitnodiging wordt om 
naar binnen te keren, nodigen we je uit voor een bijzon-
dere meerdaagse reis. 
Data: donderdag 26 t/m zaterdag 28 maart 2026 in de 
Abdij van Berne. 
Voor meer info zie onderstaande link: 
Jouw reis naar binnen,  
https://www.metgezelinzingeving.com/activiteit/jouw-
reis-naar-binnen/  

Woorden 

Wees voorzichtig met je uitspraken, 

woorden zijn machtige wapens, 

die veel onheil kunnen stichten. 

Zet met je tong nooit iemand in zijn hemd. 

Maak met je grote mond nooit iemand klein. 

Een hard woord, een scherpe opmerking, 

het kan lang op de bodem van het hart blijven branden. 

En er een litteken achter laten. 

 

Uit: Metgezel in Zingeving 

Zin om dit jaar sportief  

bezig te zijn? 

 

 

ZWEMMEN IS GOED VOOR JONG & OUD 

Ben je tussen de 7 en 99 jaar, in het bezit van een A en 

B zwemdiploma, wil je graag lid worden stuur voor ver-

dere informatie een e-mail naar 

zwemvereniginghulsberg@gmail.com. 

Elke vrijdagavond zwemmen in Zwembad Steinerbos 

van18.45 uur tot 20.45 uur met de bus van Hulsberg 

naar Stein. 

De zwemvereniging is sinds 1972 een begrip in ons 

dorp en niet meer weg te denken. Wie is er allemaal lid 

geweest?  

Generatie op generatie, jong en oud zwemt mee. 

https://www.metgezelinzingeving.com/activiteit/jouw-reis-naar-binnen/
https://www.metgezelinzingeving.com/activiteit/jouw-reis-naar-binnen/
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5 mei - Programma dag 3 in Krakau – eventueel uitstap 
in de buurt  
6 mei - Reis naar de Duitse grens: Kliczkow, overnach-
ting in Hotel Kasteel Kliczkow  
7 mei - Reis naar huis – thuiskomst in Heerlen. 

Bedevaart naar Polen 

In 2026 organiseert de H. Corneliusparochie uit Heerler-
heide een mooie bedevaart naar diverse religieuze cen-
tra in Polen. 
 
We reizen per touringcar en maken een tussenstop met 
overnachting op de heen- en op de terugweg.  
De plaatsen die we zullen aandoen zijn:  
Het religieus centrum in Lichen Stary met de grootste 
kerk van Polen; de Mariabasiliek, die in 2004 is gewijd.  
Het belangrijkste heiligdom in Polen: van de Zwarte Ma-
donna – Jasna Góra – Częstochowa.  
 
We verblijven vervolgens een aantal dagen in de oude 
koninklijke hoofdstad van Polen, in Krakau met onder 
meer het heiligdom van de Heilige Zuster Faustyna.  
Vanuit Krakau is ook (tegen bijbetaling) de mogelijkheid 
voor diverse uitstapjes naar bijvoorbeeld  
- het indrukwekkende nazi-concentratiekamp 
Auschwitz,  
- de zoutmijnen in Wieliczka,  
- de stad waar de Poolse paus Johannes Paulus II is ge-
boren: Wadowice  
- en het pittoreske bergdorp Zakopane.  
Vertrek is op maandag 27 april - terugkomst op donder-
dag 7 mei 2026 (11 dagen) en geestelijk begeleider is 
pastoor Janssen van de ParochieFederatie Heerlen-
Noord.  
Een indicatie van de prijs is €1.100, dat is inclusief de 
busreis en alle overnachtingen met ontbijt en avond-
eten.  
U kunt uw interesse doorgeven aan ons parochiekan-
toor en laat uw naam, telefoonnummer en /of mail-
adres achter. telefoon: 045-5212450  
email: info@parochiesheerlennoord.nl  
Wij houden u vervolgens persoonlijk op de hoogte, ook 
in verband met de hoogte en termijn van de eerste aan-
betaling.  
Voor verdere vragen kunt u bellen met  
Yvonne Rodenburg-Cierniak: 06-4001 1923  
Voorlopig programma  
27 april - Reis naar de Poolse grens: Slubice,  
overnachting in Hotel Kaliski  
28 april - Reis naar Lichen Stary, verblijf in Hotel Atut  
29 april - Bezoek aan het Heiligdom met Mariabasiliek  
30 april - Reis naar Czestochowa, verblijf in Hotel We-
necki  
1 mei - Bezoek aan heiligdom met de beroemde Zwarte 
Madonna  
2 mei - Reis naar Krakau, verblijf in Hotel Kazimierz II in 
de Joodse wijk  
3 mei - Programma dag 1 in Krakau – eventueel uitstap 
in de buurt  
4 mei - Programma dag 2 in Krakau – eventueel uitstap 
in de buurt  

Inspiratiedag Beweging van hoop  
op #Hopeful Friday 

 

Kent u #Hopeful Friday al? Dit is de vrijdag vóór Blue 
Monday. Van die derde maandag in januari wordt ge-
zegd dat het de meest depressieve dag in het jaar is. 
Om dit te ontkrachten, introduceert de Beweging van 
hoop op de vrijdag ervóór: #Hopeful Friday! Niks de-
pressiviteit, maar een dag van hoop! 

De beweging van hoop is tijdens het afgelopen Heilig 
Jaar in het leven geroepen om te laten zien hoeveel 
hoop er in de samenleving is, hoeveel hoopvolle dingen 
er gebeuren, welke verhalen van hoop mensen te ver-
tellen hebben. Afgelopen najaar is er zelfs een verha-
lenwedstrijd uitgeschreven: wie vertelt het mooiste, 
indrukwekkendste of ontroerendste verhaal van hoop? 

De verhalen konden tot 31 december worden inge-
stuurd. Op #Hopeful Friday vrijdag 16 januari wordt 
bekend gemaakt wie de prijs gewonnen heeft. Tijdens 
de tweede inspiratiedag van de Beweging van hoop 
maakt de jury de winnaar bekend. Iedereen die zich wil 
aansluiten bij de Beweging van hoop is van harte wel-
kom tijdens deze inspiratiemiddag. Naast de prijswin-
naars worden er ook projecten van hoop voorgesteld 
en zijn er diverse inspirerende sprekers, onder wie oud-
gouverneur Theo Bovens. 

Iedereen die ook na het Heilig Jaar hoop wil blijven uit-
dragen, is van harte welkom tijdens de Inspiratiedag op 
#Hopeful Friday. Kijk voor meer info op 
www.bewegingvanhoop.nl 

Beweging van Hoop 
 

Er gebeurt veel en niet alles is positief.  
Maar kijk je goed,  

zie je toch heel veel hoopvolle gebeurtenissen.  
Er zijn veel mensen die elkaar helpen,  

die voor elkaar opkomen en er zijn voor elkaar.   
 

Er is altijd een andere weg  
die begint met verhalen vertellen  

die inspireren en moed en hoop geven. 
Deze plek van de Beweging van Hoop  

is het begin van die andere weg.  
 

Samen maken we ook 2026 tot een Jaar van Hoop. 
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Hulsberg op pelgrimstocht  
naar Sint-Gerlach 

 

Eeuwenlang togen ook veel parochianen van Hulsberg 
naar Houthem om de Heilige Gerlachus te vereren.  
Op de eigenlijke feestdag op 5 januari of de dag later 
met Driekoningen werd te voet naar Houthem getogen 
om aldaar de Heilige Mis bij te wonen, waarbij meege-
bracht brood werd gezegend. Ook werd een zakje zand 
uit Houthem meegenomen, dat in de stallen werd uit-

gestrooid of opgehangen. De Heilige Gerlachus is im-
mers de beschermheilige van het vee. In latere jaren 
werd de tocht meestal met de fiets gedaan en anno 
2025 gaan met name diverse inwoners van Arensgen-
hout -weliswaar met de auto- op 5 of 6 januari nog 
steeds naar Houthem.  
 

De verering van Sint-Gerlachus vindt plaats in de vorm 
van een octaaf, gedurende 8 dagen worden Heilige Mis-
sen opgedragen, vaak gekoppeld aan de omliggende 
dorpen. Door het wegvallen van kerkkoren in Meerssen 
is Gemengd Koor St.-Caecilia 1845 Hulsberg gevraagd 
om ook dit jaar de woensdag van het octaaf voor haar 
rekening te nemen. Deze dag zijn naast Meerssen ui-
teraard ook pelgrims uit de parochie Hulsberg van har-
te welkom! De viering vindt plaats op woensdag 7 ja-
nuari 2026 om 19.30 uur in de St.-Gerlachuskerk van 
Houthem.  

Overigens duurt het octaaf nog tot 12 januari a.s. en zal 
die dag uit ons parochiecluster de Gregoriaanse Schola 
van Schimmert de Heilige Mis van 19.00 uur opluiste-
ren. Wilt u meer weten, kijk dan even op de website 
Vrienden van Sint Gerlach,  

https://vriendenvansintgerlach.nl/ . 

Favoriete werken van Sjef Hutschemakers  
te zien in Genhout. 

 Galerie Marx en Marx voor Limburgse Kunst organiseert 
in samenwerking met het Sint-Hubertus Kunstcentrum 
een tentoon-
stelling van het 
religieuze werk 
van de bekende 
Limburgse kun-
stenaar Sjef 
Hutschema-
kers.  
 
          
 
 
In de kerk van 
Genhout zijn 
vier religieuze 
schilderijen uit de collectie van favorieten van de kunste-
naar te zien, die door zijn kinderen in langdurige bruik-
leen aan het kunstcentrum zijn gegeven. Het kunstcen-
trum toont daarnaast een selectie van werken op papier: 
ontwerptekeningen voor glas-in-loodramen die een bij-
zonder inzicht geven in de werkwijze van de kunstenaar.  
 
De tentoonstelling is te bezichtigen op de  
zondagmiddagen 18 januari (feestelijke opening),  
25 januari en 1 februari telkens van 14 tot 17 uur. 

De enige weg om te komen 

waar je wilt zijn 

is te zijn waar je bent 

https://vriendenvansintgerlach.nl/


 

 

8 

 

Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 10 januari: Vooravond  

1e Zondag door het jaar A /  

Vooravond Feest Doop van de Heer. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.  

 het Gelegenheidskoor. 

Zeswekendienst Frans Pluijmaekers. 

Zondag 11 januari: 1e Zondag door het jaar 

A / Feest Doop van de Heer. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v.  het Gregoriaans koor. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging van 

de zieken; jaardienst Nieke Brounen-Crombag;  

jaardienst Betsy de Koning-van de Paal; Jan 

Schiffelers en Tineke Offermans; 1e jaardienst 

Nelly Bessems-Geraeds en jaardienst echtge-

noot Niek Bessems; jaardienst Arthur en Lies 

Meertens-Ramakers en overleden familie.  

Woensdag 14 januari:  

Gedachtenis: Zalige Petrus Donders.  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Lei Koolen (vanwege verjaardag); Tiny en  

Thei Meijers-Veldman. 

Donderdag 15 januari:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed  

 in het klooster. 
 

Zaterdag 17 januari: Vooravond  

2e Zondag door het jaar A. 

19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.  

 het Gelegenheidskoor. 

Jaardienst ouders Brouns-Hoeppener;  

zielendienst Caroline Starmans. 

Zondag 18 januari: 2e Zondag door het jaar A. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v.  Joyful Singing. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging van 

de zieken; jaardienst Philomena Huntjens-

Lemmerling.  

Woensdag 21 januari:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Zielendienst Maria Thewissen-Bisschops;  

jaardienst Jo Thewissen; Tiny en Thei  

Meijers-Veldman. 

 

Donderdag 22 januari:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed  

 in het klooster. 
 

Zaterdag 24 januari: Vooravond  

3e Zondag door het jaar A. 

19.00 uur: Gezinsmis in de kerk. Thema: Opdracht 

 van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) 

Zielendienst John Bertholet. 

Zondag 25 januari:  

3e Zondag door het jaar A. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. zangkoor Laudate. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging 

van de zieken; Margreet Crijns-Hoefsteders 

(vanwege verjaardag en uit dankbaarheid).  

Woensdag 28 januari:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman. 

Donderdag 29 januari:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed  

 in het klooster. 
 

Zaterdag 31 januari: Vooravond  

4e Zondag door het jaar A. 

19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.  

 het Gelegenheidskoor. 

Zondag 1 februari:  

4e Zondag door het jaar A. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans koor.  

 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging  

van de zieken.  

Woensdag 4 februari:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Math en Fiennie Heijnen-Packbiers. Funs en  

Tien Limpens-van Oppen, zonen, dochter en 

schoonzoon; Tiny en Thei Meijers-Veldman. 

Donderdag 5 februari:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed  

 in het klooster. 

Vrijdag 6 februari: 

10.30 uur: Communie aan huis. 
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Sportparklaan 10
  

6336 AB  Hulsberg 

Donderdag t/m Zondag  

Open vanaf   15.00 uur 

Tel: 045 2001008  

APOTHEEK RAVENSBOS   

KERKSTRAAT 31A    

6336BA HULSBERG    

TEL: 045-4052700 

EMAIL: apotheekhulsberg@ezorg.nl 

www.v-a-l.nl 

OPENINGSTIJDEN: 

MA T/M VR:  

8.00-12.30 UUR en 

13.30-17.30 UUR 
 
 

mailto:apotheekhulsberg@ezorg.nl
http://www.v-a-l.nl/
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De zingende olifant 
 

De olifant heette Kai-to. Hij was heel 
klein en stond onder de buik van zijn moeder. Hij zag het 
gras, de bloemen en de poten van de andere olifanten. 
Dat was zijn wereld. Maar hij was anders dan de andere 
olifanten. Hij kon zingen! 
'Psst!' zei zijn moeder, 'wees stil! Olifanten zingen niet!' 
'Mond dicht!' brulde de olifantenkudde. 'Geen enkele 
olifant heeft ooit gezongen. Wij kunnen niet dulden, dat 
jij zingt!' 
Maar Kai-to kon zich niet stilhouden. Hij zag de hemel 
en het geheimzinnige oerwoud met zijn dieren, en hij 
zong als ze onderweg waren op de grote olifantenpaden 
en hij zong wanneer ze rustten en vaak zong hij ook zelfs 
in zijn dromen. 
Op een dag had de oude olifantenleider zijn oren uitzon-
derlijk goed gewassen. Daardoor hoorde ook hij Kai-to's 
zang. 
'Geen enkele olifant heeft ooit gezongen', zei hij, 'en 
daarom is het verboden!' En hij joeg Kai-to weg. 
Wie echter eenmaal uit de kudde verstoten is durft niet 
meer terug te keren. Daarom ging Kai-to nu zijn eigen 
weg; ver achter de kudde volgde hij het spoor en nog 
vaak konden ze hem treurig of opstandig horen zingen. 
Maar de jonge olifanten van de kudde werden ontevre-
den; zij mochten Kai-to graag. En zij hielden van zijn lie-
deren. Zij stelden zich dreigend op en hieven hun slur-
ven tegen de olifantenleider op: 'Kai-to moet terugko-
men!' riepen ze. 
De oude leider zei: 'Het is nog nooit voorgekomen, dat 
men tegen mij in opstand is gekomen. En dat een olifant 
zingt, dat is strijdig met een oude olifantenwet!' 
Maar de jongeren riepen: 'Wanneer een wet oud is, 
hoeft die niet meer goed te zijn. Denk na en haal Kai-to 
terug! Anders gaan wij ook en vormen met Kai-to een 
nieuwe kudde!' 
Toen schikte de olifantenleider zich en haalde Kai-to 
terug, Kai-to en zijn lied. Sindsdien gebeurt het vaker, 
dat er olifanten geboren worden, die onder de buik van 
hun moeder zingen. 
Bron: Gina Ruck-Pauquét/Monika Kaimruber; Kai-to, der 
Elefant, der sang, 

Chatty cafe scheme 
 

In zijn brief aan de christenen in Korinte 
benadrukt Paulus dat mensen zijn als de verschillende 
delen van een lichaam, ze vormen een geheel en hebben 
elkaar nodig. 
In Turkije werd het deze zomer 50 graden. Op tv zag je 
een groepje oudere mannen samen in de schaduw zitten 
puffen en klagen. Dit samen lijden onder de extreme 
hitte blijkt een goed middel tegen de eenzaamheid. Want 
waar in warme culturen mensen elkaar buiten opzoeken, 
blijven mensen in gematigder klimaten alleen binnen 
zitten en dit leidt tot vereenzaming. In Engeland is er 
daarom het ‘Chatty cafe scheme’, cafés kunnen zich bij 
dit schema aansluiten. Op een bepaalde tijd stellen ze 
een tafel beschikbaar waar iedereen aan kan schuiven 
die een praatje wil maken en een kopje koffie wil drinken 
met andere aanwezigen. De oprichtster van de Chatty 
cafe scheme bedacht zich toen zij een keer alleen in een 
café zat dat ze eigenlijk best verlegen zat om een praatje, 
maar de andere aanwezigen daar niet mee durfde lastig 
te vallen. Als er echter een bepaalde tafel is, dan biedt je 
mensen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te ko-
men. Het is een kans die vele mensen wekelijks aangrij-
pen. Want mensen hebben elkaar nodig! Ze vormen im-
mers, zoals Paulus schrijft, met elkaar één lichaam. Een 
lichaam bestaat uit veel verschillende delen. Sommige 
delen van dit lichaam hebben meer zorg en aandacht 
nodig. Als één deel van het lichaam pijn heeft, voelen alle 
andere delen die pijn ook. Zo is het ook met ons mensen, 
we vormen één gemeenschap, iedereen hoort erbij. Het 
Chatty cafe scheme biedt mensen de kans om zich bij 
anderen aan te sluiten. 
Bron: Nieuwe Oase 
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Proficiat Scott Houben 

met het behalen van je RIJBEWIJS 

bij 

 

www.autorijschoolmonsuwe.nl 

 

Dankbetuiging 

 

Langs deze weg willen we 

iedereen van harte bedanken voor 

de felicitaties, lieve woorden, 

bloemen, cadeaus en andere verassingen 

 

bij gelegenheid van ons 

50-jarig huwelijksjubileum. 

 

Het is voor ons een  

onvergetelijke mijlpaal geworden. 

 

Ine en Jeu Ritzen-Brouns 
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Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages:  
https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/ 
‘Verbonden met elkaar in Christus - Kompas voor de 
toekomst’ 

 

Woord van de redactie 

 

Bisschop van Hout heeft de toekomst-

visie voor het bisdom gepubliceerd 

met de titel  

” Verbonden met elkaar in Christus”. 

Een mooi document, maar dat al al-

leen vorm kan krijgen als wij als ge-

meenschap hier samen vorm aan ge-

ven.  

Die toekomstvisie heeft alleen een 

kans van slagen als we onze krachten 

bundelen samen met de andere  

parochies in ons Cluster. 

Dus niet ieder voor zich maar ” Ver-

bonden met elkaar in Christus”. 

Parochiekalender 

Zo. 11 jan 11.00 u Hoogmis  

Opluistering zanggroep Gregoriaans 

Zo. 18 jan 11.00 u Hoogmis opl. Joyful Singing 

Za. 24 jan 19.00 u Gezinsviering Maria Lichtmis 

Zo. 1 febr 11.00 u Hoogmis  

Opluistering zanggroep Gregoriaans 

Koffiedrinken na de H. Mis 

Vr. 6 febr Communie aan Huis 

   

Algemeen H. Missen: 

Maandag  10.00 uur Kloosterkapel 

Dinsdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Woensdag  19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Donderdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Vrijdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Zaterdag  19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Zondag  11.00 uur Kerk (parochie) 

 

Gezinsmis 

Zat. 24 jan  19.00 uur Maria Lichtmis 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maatjes Hulsberg is een initiatief vanuit de parochie  
St. Clemens voor mensen (van alle leeftijden) die in een 
sociaal isolement dreigen te raken, betrokkenheid bij de 
parochie is geen voorwaarde. 
 

Wij gaan op bezoek voor bijvoorbeeld: 
· een kop koffie en een praatje 
· maken samen een wandeling 
· spelen een gezelschapsspel of leggen een kaartje 
· U in contact te brengen met anderen 
 

Wil je Maatje worden of ben je op zoek naar een Maatje 
neem dan contact op met: Marjo de Ruijter,  
telefoon 0655320570, email marjoderuijter@gmail.com 
of met René Heijnen, telefoon 0653512979,  
email Rita.heijnen@gmail.com 

Wat is de ‘Zondag van het woord van God’? 
 

Je moet het maar weten 
Katholieken zijn van oudsher niet zo’n bijbellezers. Dat 
is meer iets voor protestanten. Wij hebben schilderij-
en en glas-in-loodramen, waarin Bijbelverhalen uitge-
beeld worden. ‘De bijbel voor de armen’ werden die 
kunstwerken vroeger ook wel genoemd. Dat was in 
een tijd waarin veel mensen niet konden lezen. 
In onze tijd is plaatjes kijken ook weer belangrijk ge-
worden. Maar dan op mobiele telefoons en tablets. 
Toch is het belangrijk om te lezen, om woorden tot je 
door te laten dringen. Zeker als die woorden van God 
komen. Daarom is een aantal jaren geleden door paus 
Franciscus een ‘Zondag van het woord van God’ in het 
leven geroepen. Dit jaar is dat op zondag 25 januari. 
Op die dag mogen we extra stilstaan bij de verhalen in 
de Bijbel. 
In elke eucharistieviering worden er stukjes uit de Hei-
lige Schrift voorgelezen. Maar horen we ook echt wat 
er gelezen wordt? Snappen we wat er staat? Realise-
ren we ons dat die kleine stukjes tekst die we op zon-
dag horen onderdeel zijn van een veel groter verhaal? 
Het is zeer de moeite waard om daar eens over na te 
denken. Ook voor katholieken. Daarom die ‘Zondag 
van het woord van God’! Pak eens de bijbel uit de kast 
en lees erin.  
Of kom op zondag naar de kerk, dan lezen we er sa-
men in. 

https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Nieuws en weetjes van  
 

Het jaar 2026 is inmiddels een 
feit, we zien vooruit op een heel 
nieuw jaar. We hopen natuurlijk 
weer veel activiteiten en gebruikers in  “De Lange Berg” 
te zien en te mogen begroeten. 
 
Onze wékelijkse Kom middagen- elke donderdagmiddag 
van 14.00-16.00 uur. Koffie en thee staan klaar, er zijn 
geen kosten aan verbonden, en iedereen is welkom. U 
kunt terecht voor een praatje, spelletje of kaartje leg-
gen. Iets voor U? Kom vrijblijvend eens binnenlopen en 
ervaar het zelf. Wanneer?  
8 jan/ 22 jan/ 29 jan en 5 febr. 
 
Onze maandelijkse Kom en Doe Mee middag: 
Donderdag 15 januari -14.00-16.00 uur. 
We trappen in 2026 af met Kienen, en als extra worden 
er tussen de rondes door  kleine hapjes geserveerd. 
Voor deze middag vragen we 
een eigen bijdrage van  
€ 6,00; hiervoor krijgt u koffie /
thee en traktaties én 1 kien-
kaart. Een extra kienkaart kost  
€ 2,50 per kaart. Voor déze mid-
dag is aanmelden gewenst, via  
T-06 55508453 of Mail:  
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 
 
Prinsenreceptie CV De Beumerwalders: 
Zaterdag 31 januari kunt u de nieuwe  hooglustigheden 
komen feliciteren. Die kans wilt u natuurlijk niet missen. 
De receptie start om 15.30 uur. Meer info?  
Zie website en FB pagina van CV de Beumerwalders.  
En…. Er is die dag een frietwagen aanwezig. 
 
Samen aan Tafel:  
dinsdag 3 februari van 17-00 tot 20.00 uur.  
Samen koken en eten, dat is samen toch veel gezelliger 
dan in je eentje?  
Kosten € 10,00 per persoon, incl. 3 gangen menu, wel-
komstdrankje en water. Aanmelden via mail:  
samenaantafelhulsberg@gmail.com of via  
Camiel 06 53768790 
 
40 + Zitting CV De Beumerwalders.  Zaterdag 7 februari. 
Dé zitting waar je bij wil zijn. Deuren open vanaf 13.11 
uur. Aanvang programma 14.11 uur. 
Info voor kaarten en prijzen zie Website en FB pagina 
van CV de Beumerwalders Hulsberg. 

De Hoeskamertref start 
2026 op maandag 12 
januari van 14.00 tot 
16.00 uur in De Hoeska-

mer. Op deze middag gaan we lekkere wafels bakken en 
natuurlijk ook proeven, met of zonder slagroom: dat 
wordt smullen! Uiteraard opgediend door de enthousi-
aste vrijwilligers, die ook in 2026 weer hun beste been-
tje voor U allen gaan inzetten. Verder is er de mogelijk-
heid om spelletjes te doen of om gewoon even bij te 
praten over de feestdagen en dit alles onder het genot 
van een kopje koffie of thee. De vaste kaarters kunnen 
in het café of leslokaal terecht. Twee weken later orga-
niseert de Hoeskamertref een vrije inloopmiddag en 
wel op maandag 26 januari van 14.00 tot 16.00 uur. Op 
deze middag kan men weer terecht om spelletjes te 
doen of om gezellig bij te praten onder het genot van 
een lekker kopje koffie of thee. Gasten, die liever een 
kaartje willen leggen, kunnen in het café of in het leslo-
kaal terecht. Mocht U voor beide middagen vervoer van 
de Wensbus nodig hebben, graag dit dan uiterlijk de 
vrijdag voor 12.00 uur voor de betreffende Hoeskamer-
tref doorgeven aan: Mevr. Bertie Peeters, 06-44990885 
of e-mailen naar: hoeskamertref@gmail.com. 

De vrijwilligers van de Hoeskamertref heten U 

ook in van harte welkom!      

 
 
 
 
Op zondag 21 december heeft weer ons traditionele 
Kerstconcert plaatsgevonden, samen met fanfare St. 
Clemens en een keur van solisten. 
Afgaande op de reacties na dit concert, mogen we con-
cluderen dat het weer zeer geslaagd was. 
Ons volgende concert staat alweer op het programma, 
t.w. ons Voorjaarsconcert op zaterdag 30 mei. 
Voor dit concert beginnen we weer vanaf woensdag 14 
januari te repeteren. 

Dus….. 
was je aanwezig op ons Kerstconcert, en dacht je, toch 
eigenlijk wel leuk dat zingen onder de bezielende leiding 
van Mirjam Erkens, schroom dan niet om eens langs te 
komen op onze repetitieavond. 
Waar:        Café-zaal “Op de Trepkes” 
Wanneer: Iedere woensdagavond van 20.00-22.00 uur 
 

Je bent van harte welkom, 
èn  

zingen is zo leuk en gezond!! 
 

Voor meer info: José Gijzen-Huijts 045-4051619 

mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
mailto:samenaantafelhulsberg@gmail.com
mailto:hoeskamertref@gmail.com
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 Proklematie Prins Jean-Paul 1e & Prinses Anne 1e  
Ich Prins Jean-Paul de 1e, getaoge es rasechte Beumerwal-
der. Pap is gebaore in Kelmont, ‘ne Baeker Pottentaot, dea 
jaore lid waor bie de Beumerwalders en mam gebaore in 
Sjömmert bie de Taarbreuk, höb ich de Vastelaovend mèt de 
papleapel bènne gekrege. Oats waor ich de Messi bie SVH en 
lid van de Raod van 11.  
Mit aan mien rechterzie; Prinses Anne 1e, womit ich 9 jaor 
samewoon in Hölsberg. Getogen es Lemiersjer meadje biej 
de Grensschiebere wobie mam roets haet in ‘t bergdurpke 
bie de Schnapsnaze. Mét heur eigen bloemisterie in Voeren-
daal, wo ze heure creativiteit kwiet kènt en eine echte Vaste-
laovesviertster is. Biegesjtange door President Naud en de 
Wieze Raod van 11, make veer biej deze bekènt:  
Ten 1e 23 joar geleeje waor ich de Jeugdprins van ós sjoane 
dörp, maak uch daorom mèt ós es groat Prinsenpaar mer 
gein zurg.  
Ten 2e De 11e van de 11e is veur veul luuj eine fiësdaag van 
vermaak, op dea daag is Jean eindelijk, door mich, aan de 
vrouw geraak.  
Ten 3e Prins Jean-Paul dat is get elitair, dös nöm mich mer 
Prins Jean, dat höb ich geer.  
Ten 4e Mit ós vröng van de Plekbend is nog alles pallettie, 
daoröm gaoije ze dit jaor, mèt ós es Prinsenpaar, weer ‘ns 
get meer confetti.  
Ten 5e Omdat mien Vastelaoveshart sjneller ging kloppe, höb 
ich mich ‘n aantal weake in het ziekenhoes motte verstoppe.  
Ten 6e Op Valentijnsdaag zölle de bleumkes in Voerendaal ‘t 
zonger mich motte doon, want op dea daag zölle veer in ‘t 
Beumerwald veurop gaon.  
Ten 7e Gael en road zit in mien blood en dat zeen de kleuren 
van mien club, dit jaor kom ich dao greun aan ‘t toevoegen, 
zodat dao ouch de Vastelaovend good verlöp.  
Ten 8e Noe Prins Brand is oetgeblös, höb veer ‘nne Prins dae 
allein nog 0.0 lus.  
Ten 9e Sinds dit jaor is de sjnelheid op de Mèsweag maxi-
maal 30 om fietsers te lokke, Dat is gaar neet erg, d’n optoch 
heat toch nog naots heller es 11 getrokke.  
Ten 10e Vastelaovend is veur mich schminken, dansen, zin-
gen en eigen gemaakte pekskes dragen, dat ich dit jaor es 
Prinses maog belaeve is ‘nne druim en belaof de Raod van 11 
dat ich mich zal gedragen.  
Ten 11e De Raod van 11, of wie Anne t zeat; d’r Elvenraod, 
sjteit ós dit carnavals-seizoen biej, laote veer d’r ‘n geweldig 
sesoen van maken mèt veul sjpas & kloaterie.  
Ós motto veur dizze Vastelaovend is:  
Al bèsse woke of ein bietje koekoek.  
Dizze Vastelaovend gaon veer t viere zo wie’ste bès.  
Dös sjneller sjlaope, zodat veer miea kènne viere in ós  
sjaone Beumerwald en dat geine get mès.  
 
Aldus gegaeve op 22 november 2025, te Hölsberg  
Prins Jean-Paul 1e & Prinses Anne 1e  

 
Proklematie van Jeugdprins Milan en jeugdprinses Nora. 
 
Ich, Jeugdprins Milan d’n iësjte, zoon van Dave en Tamara 
Dumoulin, breurke van oud Jeugdprinses Danée, mèt aan 
mien rechterziej JeugdPrinses Nora de Iësjte, dochter van 
Mark Frijsinger en Faye Schmeitz, zösterke van oud Jeugd-
prinses Evie en heersers euver alle jeugdige Beumerwalder-

kes make bie dézze bekènt dat;  
Ten 1e: Wie ich lid woort, is al een paar jaor geleije,  
Ich bin bliej dat ich noe eindelik hie mét de scepter maog zjweije!  
Ten 2e: Dat ich al ein jaor es narretje höb maoge mét gaon, mer ’t 
nog sjieker ving om hie es Jeugdprinses te maoge sjtaon!  
Ten 3e: Ut mich in ut blood zèt um Prins te waere,  
miene pap en opa Huub ginge mich al veur bie cv de Brakkelèrre!  
Ten 4e: Al jaore laup ich mèt Kiek Mer in de optoch mèt,  
mèr dit jaor weit ich zeker dat ich op de Prinsenwagen zèt!  
Ten 5e: Dat ich 3x in de weak te vènge bin op de velden van SV 
Hulsberg um ein belke te trappe, dus conditie genoeg om de polo-
naise te laupe of ff lekker te hakke!  
Ten 6e: Ich sjtael de show bie de musicalklas,  
mer carnavalsleedjes zing ich mèt nog meer sjpas!  
Ten 7e: Ich op de basissjaol zit in groep zeven, mer ich lever boete 
op unne fiets of skelter gaas wil geven!  
Ten 8e: Ich sjlaon mien belkes op de padelbaan,  
mer de kommende tied sjleet ich in de polonaise aan!  
Ten 9e: Veer zouwe hiël gaer het LVK mit Hölsberg belaeve, mer 
dan mot de Plekbend waal alles gaeve!  
Ten 10e: Oos nuuije sjaolplein is nog ummer neet klaor,  
Ze hóbbe mich belaof dat ’t veur de carnaval aaf is, mer in welk 
jaor?  
Ten 11e: Dat veer alle Beumerwalders en Beumerwalderinnekes 
oprope om neet sjtil te blieve sjtaon, mer mèt os in de polonaise 
te gaon, dan kriege veer eine te gekke vastelaovend in Hölsberg, 
en es veer daonao gans gesjloop zeen is dat gaar neet erg. ALAAF - 
ALAAF - ALAAF  
Aldus gegaeve in ‘t Beumerwald, 15 november 2025 

Prins Jean- Paul I & Prinses Anne I 

Jeugdprins Milan I &  

Jeugdprinses Nora I 

2025-2026 
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Colofon 
 
Pastoor Dölle    T 045 - 4051273 

      Kerkheuvel 7 

      6336 AX  Hulsberg 
 

Assistent-pastoor Jan Geilen   T 045-5241208 

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.  T 06-39431473 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.  T 06-39431465 

Kapelaan Sintus Depa s.m.m.  T 06-41313602 

          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 

 
Pastoor Dölle  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

website parochie  http://www.h-clemens.nl  

facebook parochie   Parochie H. Clemens Hulsberg 

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

    NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d.  NL91 RABO 0124 1030 30  

 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens  

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie   parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice  bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 15,- 
Weekend € 35,- 

Aan onze lezers/adverteerders 
 

Heeft u als ondernemer of particulier interesse om 

een advertentie te plaatsen? Stuur dan een bericht-

je naar advertentie@h-clemens.nl.  

We zullen dan contact met u opnemen. 

en tot slot……maar belangrijk!  
 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 7 febr—6 maart) moeten kopij voor 

de redactie en advertenties uiterlijk op 20 jan via 

email worden aangeleverd. Misintenties moeten 

uiterlijk 27 jan worden doorgegeven! 

 Loop eens binnen bij: 
 TRIADE Hypotheken—Verzekeringen BV 

 Stationsstraat 77 

 6361 BH Nuth 

 T 045 -  524 59 84  /  E mail: info@triadebv.nl      

 W www.triadebv.nl 

 

 

 

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan.geilen@bavonuth.nl
mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
mailto:advertentie@h-clemens.nl

