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Het bisdom Roermond presenteerde woensdag 17 december ‘Verbonden met elkaar in Christus —
Kompas voor de toekomst’ een toekomstvisie voor de katholieke Kerk in Limburg voor komende
vijf tot tien jaar. De visie is tot stand gekomen via een breed synodaal proces, waarbij circa 150
gelovigen uit het hele bisdom betrokken waren. Aanleiding is de veranderde positie van de Kerk in
de samenleving, met teruglopend kerkbezoek, maar ook met een groeiende behoefte aan
zingeving, gemeenschap en richting.

Centraal in de visie staat de Kerk als moreel en spiritueel kompas. Vanuit een eeuwenoude traditie
wil de Kerk richting geven aan gelovigen én niet-gelovigen, met aandacht voor menselijke
waardigheid, verbondenheid en hoop. Jezus Christus vormt daarbij het hart en uitgangspunt.

Parochie van de toekomst

De parochie van de toekomst ontwikkelt zich tot een ‘gemeenschap van gemeenschappen’: een
netwerk van kleinere geloofsgroepen, gezinnen, jongereninitiatieven en diaconale projecten. Deze
groepen zijn onderling verbonden en komen samen rond één centrale parochiekerk, waar vooral in
de zondagse viering de eenheid zichtbaar wordt. Dit netwerkmodel sluit aan bij hoe mensen zich
vandaag verbinden: flexibel, nabij en relationeel.

Synodale werkwijze

Het bisdom kiest bewust voor een synodale manier van Kerk-zijn, in navolging van paus Franciscus.
Synodaliteit betekent samen luisteren, samen onderscheiden en samen verantwoordelijkheid
dragen. Priesters, leken, vrijwilligers en bestuurders bouwen gezamenlijk aan de Kerk van morgen.
Daarbij passen structuren die dienend zijn aan de opdracht en waarbinnen transparant wordt
samengewerkt.

De visie is realistisch over noodzakelijke keuzes, zoals het herbestemmen of sluiten van
kerkgebouwen, maar doet dit met zorg en in dialoog. Tegelijk is de toon hoopvol: de Kerk wil
zichtbaar blijven in de samenleving door diaconale inzet, open kerken, aandacht voor jongeren en
digitale aanwezigheid.

Geen blauwdruk, maar kompas
Deze toekomstvisie is geen blauwdruk, maar een kompas: richtinggevend, uitnodigend en gericht
op gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Kerk in Limburg.
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