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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

15e jaargang nr. 12                       13 dec-9 jan 2025 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

• Kerkpoets voor Kerstmis wo 17 dec 

• Aanpassing parochie spreekuur 

• Herinnering kerkbijdrage 2025 

• Gezinsviering kerstmis 24 dec 18 uur 

• Misopluistering met ons eigen  

 monumentaal orgel op zondag 4 januari 

Kerstmis, waar gaat het feest eigenlijk over? 
 

We bereiden ons weer voor op de Kerst, de advent is begonnen, het aftellen van vier zondagen tot aan Kerstmis. Een tijd 
van verwachting, en net als voor de komst van de H. Nicolaas op 6 december mogen we ook zeggen “vol verwachting 
klopt ons hart.” Maar bereiden we ons voor op wat het Kerstfeest werkelijk is, of denken we meer aan het sfeertje van 
Kerstmis: gezellig samenzijn, lekker eten en drinken, en - voor degenen die het feest van de H. Nicolaas overslaan - elkaar 
cadeautjes geven?  
Een beetje heeft de H. Franciscus ons dat sfeertje meegegeven: hij is de bedenker van de kerststal. In de koude winter-
nacht komt de H. Familie samen in een stal, verwarmd door de dieren die er verblijven, en de menselijke warmte van de 
herders die het prille gezin bezoeken. En er komen ook nog een paar koningen op bezoek met kostbare geschenken. Een 
mooi tafereel, dat ook ons van binnen warm kan maken. Vertedering die we ervaren bij het zien van een kerststal, bij de 
geboorte van een kind. Maar het ging Franciscus eigenlijk om iets anders: hij wilde voor de mensen op een begrijpelijke 
manier de menswording van Christus, Gods Zoon, zichtbaar maken. Dat is immers de kern van het Kerstfeest! 
 

God heeft een plan met de mensen, Hij wil ons bevrijden uit de beklemmingen van zonden, van fouten, van de dood. 
Daartoe stuurt Hij zijn Zoon naar ons toe om mens te worden, mens zoals wij. Paulus spreekt erover in een prachtige 
hymne in zijn brief aan de christenen van Filippi: “Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 
maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 
heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan het kruis.” Dat is wat we met Kerstmis vieren: de 
menswording van Gods Zoon. Dat is zijn eerste komst naar de aarde, en dat betekent ook het woord “advent”: de komst. 
We bereiden ons vier weken voor op die komst. Maar we weten ook dat de dood aan het kruis niet het einde is, God laat 
zijn Zoon niet dood achter op de aarde. De hymne van Paulus gaat dan ook verder: “Daarom heeft God Hem hoog verhe-
ven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat: Jezus Christus de Heer.” Jezus staat op uit de dood, het-
geen we met Pasen vieren, en brengt ons zo de verlossing van de zonden en de dood. Daarom horen Kerstmis en Pasen 
ook bij elkaar. Je kunt zeggen: wat met Kerstmis begint, wordt met Pasen voltooid. 
 

Dus Kerstmis is het feest van de menswording, dat moet centraal staan. Daarom knielen we ook bij de geloofsbelijdenis 
bij de woorden “et incarnatus est” , wat betekent: Hij is vlees geworden. Maar Kerstmis mag ook de verwondering zijn 
over God die mens wordt, en als klein kind in een kribbe, in een stal, ligt. En vanuit de verwondering over het kleine kind 
komen we bij de vertedering, en zijn we weer bij de kerststal van Franciscus. Daarom mag het ook wel een feest zijn van 
huiselijke gezelligheid, van samenzijn met familie en vrienden, van warmte. Dat wens ik u allen toe, een mooi en geze-
gend kerstfeest, met warmte en gezelligheid samen. En ik hoop dat het voor iedereen een feest van warmte, verbonden-
heid en gezelligheid mag zijn. 
 

Zalig Kerstmis en gezegend Nieuwjaar, mede namens mijn collega’s, het kerkbestuur en het parochiecomité. 
 

             Pastoor George Dölle 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
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Overledenen 

Op 25 november is op 80-jarige 
leeftijd in Maastricht overleden, 
Frans Pluijmaekers. Frans woonde 
in de Jhr. van der Maesenstraat. De 
uitvaart heeft op 29 november 
plaatsgevonden. Frans heeft zijn 
lichaam ter beschikking gesteld aan 
de wetenschap. De zeswekendienst 
wordt gehouden op zaterdag 10 

januari om 19.00 uur in de kapel van het zusterklooster.  

Doopsel 
 

Op 23 november werd Sem van Spanje gedoopt. Sem 
werd geboren op 16 september 2025, hij is een zoon van 
Menno van Spanje en Imelda Janssen. Zij wonen aan de 
Cremersdelweg.  

Dat de doop hem tot steun mag zijn op zijn levensweg. 

Bedankt Allemaal!! 

Bedankt iedereen die er voor heeft gezorgd dat we de geboorte van Jezus weer op een waardige manier kunnen 
vieren. Bedankt kerkpoetsers, kerststalbouwers, bloemenmeisjes, communiewerkgroep en communicantjes, jeugden-
semble fanfare St. Clemens, zangkoor Laudate, Combo Koor MozaiK, Gemengd Koor St. Caecilia, Sumavanka, dirigen-
ten, organisten, lectoren, kosters, misdienaars en alle mensen die we vergeten zijn.  

En uiteraard bij voorbaat dank aan alle mensen die tijdens de kerstdagen deelnemen aan de vieringen. 

Het parochiecomité 

Voor het bezichtigen van de kerststal is de kerk op 1e en 2e kerstdag open van 14.00 tot 17.00 uur.   

Werkgroep Kerststalbouwers 

H. Mis met Kerstmis 
speciaal voor onze oudere parochianen 

 
We willen ook dit jaar met Kerstmis weer graag een 
extra viering voor onze oudere parochianen organise-
ren, nl. op Kerstavond 24 december om 14.00 uur in 
onze H. Clemenskerk. Jullie worden allen van harte 
uitgenodigd voor deze viering. 
 
Als u wilt komen en heeft geen vervoer, bel dan even 
met de pastorie (045-4051273) of stuur een email 
(pastoor@h-clemens.nl) om aan te geven dat u ver-
voer nodig heeft.  
We hopen velen van u te mogen verwelkomen op 
woensdag 24 december voor de kerstviering in onze 
kerk om 14.00 uur.  

Met vriendelijke groeten, jullie parochiecomité 
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Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages:  
https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/ 
Verhaal van zuster Liz Maria: 

https://www.missionerh.com/site/index.php/nl/
rubrieken/latijns-amerika/ypacarai-nl/4690-liz-maria-
met-de-jongeren-van-ypacarai#  

Boeteviering woensdag  
17 december 18.30 uur 

 
We kennen al sinds de jaren ‘70 de zogeheten 
‘boeteviering’,  een gebedsviering waarin we God in 
gebed om vergeving vragen, en de priester voor ons 
allerlei mogelijke fouten in een opsomming voorbij 
laat komen. Ongetwijfeld zijn er ook dingen bij, die u 
bij uzelf herkent als iets dat niet zo goed gegaan is. Zo 
kunt u uzelf een spiegel voorhouden voor wat betreft 
uw gedrag. We bidden tot besluit van deze viering sa-
men de schuldbelijdenis, om God en elkaar om verge-
ving te vragen. 
 
Daarnaast kent onze Kerk nog steeds het sacrament 
van boete en verzoening, vroeger aangeduid met de 
term ’de biecht’.  Het is een aloude gewoonte om min-
stens eenmaal per jaar schoon schip te maken, de ba-
lans eens op te maken van mijn daden: wat heb ik 
goed gedaan, maar wat ging minder goed of liep zelfs 
fout? Zeker vlak voor belangrijke feestdagen in het 
kerkelijk jaar, zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren, is 
dit een goede gewoonte, maar het kan ook vaker.  
 
Wat houdt dit sacrament tegenwoordig in? U heeft 
dan een gesprek met één van de parochiepriesters, in 
de kerk of op de pastorie of het klooster, waarin u met 
hem uw levensloop van de afgelopen tijd even door-
neemt: wat ging goed en wat ging fout? Waar heb ik 
spijt van? Wat zou ik goed willen maken? Hij zal u dan 
wat aanwijzingen geven om het goed te maken, met 
uw medemens en met God, en aan het einde van het 
gesprek geeft hij u de zogeheten ‘absolutie’: namens 
God vergeeft hij u uw zonden, en kunt u weer met een 
schone lei verder. 
 
De boeteviering is op woensdag 17 december om 
18.30 uur, in de kapel van de zusters in Hulsberg, 
voorafgaand aan de avondmis van 19.00 uur. Na de 
Mis is er voor wie dat wil de gelegenheid voor een per-
soonlijk gesprek met de priester. 
 
Pastoor George Dölle 

Communie aan Huis 
 

In onze parochie bestaat een groep vrijwilligers die zich 
tot doel stellen één keer in de maand Communie aan 
Huis te brengen bij mensen die niet in de gelegenheid 
zijn om naar de kerk te komen, maar wel graag de 
communie willen ontvangen. 
Bij het uitreiken van de communie wordt er kort gebe-
den en soms ook gezongen. 
Hierna kan dan nog even gezellig een kopje koffie ge-
dronken worden en wat gepraat. 
Zo blijven de parochianen die of slechter ter been zijn 
of een andere beperking hebben ook betrokken bij on-
ze geloofsgemeenschap. 
 

Voor de komende Kerstmis kan dit op dinsdag  
23 december. 
Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken 
kunt u contact opnemen met 
Vera Koonen, telefoon 06-23732860 of  
per mail: pvkoonen@hotmail.com  

Gezinsviering St. Maarten 

Tijdens de gezinsmis van 8 november hebben de kin-
deren geluisterd naar het verhaal van Sint Maarten. 
Danée, Jonne & Lenn hebben het verhaal heel mooi 
uitgebeeld. 
De kinderen leerden wie Sint Martinus, oftewel Sint 
Maarten is en dat het belangrijk is om te delen met je 
naasten. 

Iedereen had een mooie lampion bij zich, die gezegend 
werden door pastoor. 
Het licht in de kerk ging uit en er volgde een mooie licht 
rondgang met de gezegende lampionnen. 
Er werd genoten van lekker chocolademelk en een stuk 
taai taai. 
Tijdens de kinderwoorddienst maakten de kinderen een 
mooie kleurplaat, waarop van alles afgebeeld stond wat 
te maken heeft met Sint Maarten. 
 
De viering werd prachtig opgeluisterd door het  
Chrisko Koor uit Heerlen. 

https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
https://www.missionerh.com/site/index.php/nl/rubrieken/latijns-amerika/ypacarai-nl/4690-liz-maria-met-de-jongeren-van-ypacarai
https://www.missionerh.com/site/index.php/nl/rubrieken/latijns-amerika/ypacarai-nl/4690-liz-maria-met-de-jongeren-van-ypacarai
https://www.missionerh.com/site/index.php/nl/rubrieken/latijns-amerika/ypacarai-nl/4690-liz-maria-met-de-jongeren-van-ypacarai
mailto:pvkoonen@hotmail.com
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Vergeet niet uw kerkbijdrage te betalen 
 

“Geloven doe je in de kerk”, zeggen mensen wel eens. 
Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Als het 
goed is, heeft ons geloof consequenties voor alles wat 
we doen en voor de manier we in het leven staan: thuis, 
op het werk en – inderdaad – ook in de kerk. Omge-
keerd is een parochie echt niet alleen in het kerkge-
bouw actief, maar midden in de samenleving. Vanuit 
een gelovige grondhouding worden er allerlei activitei-
ten ondernomen: huisbezoek, catecheselessen, hulp 
aan mensen die in de problemen zitten en – inderdaad 
– ook de dagelijkse of wekelijkse kerkdiensten.  
Al die activiteiten helpen om de Blijde Boodschap uit te 
dragen. Daarvoor zijn mensen en middelen nodig. Een 
parochie wordt gedragen door de mensen die zich bij 
die geloofsgemeenschap betrokken voelen. In sociale 
zin, maar ook financieel. Om rond te kunnen komen, is 
de parochie volledig afhankelijk van de vrijwillige bijdra-
ge van parochianen. Als we willen dat onze parochie 
haar goede werk kan blijven doen, dan is het belangrijk 
dat we daar ook met z’n allen financieel aan bijdragen.  
Daarom herinneren we u er graag aan om uw kerkbij-
drage te betalen. Dat kan een keer per jaar, per kwar-
taal of elke maand. Er staat geen vast tarief voor.  
Parochies zijn erkend als Anbi. Dat wil zeggen dat giften 
fiscaal aftrekbaar zijn. Als u een officiële periodieke 
schenking doet of de parochie opneemt in uw testa-
ment, heeft dit zelfs nog meer belastingvoordelen. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij Vera Koonen.  
Mail: pvkoonen@hotmail.com  Tel: 06-23732860.  
 
Geloven doe je binnen én buiten de kerk. Om ons werk 
voort te kunnen zetten en het geloof door te geven aan 
een volgende generatie hebben we uw financiële steun 
nodig. Als parochie bouwen wij graag aan de Kerk van 
de toekomst. Helpt u ons daarbij? Maak a.u.b. uw kerk-
bijdrage over op rekeningnummer:  

 
NL26 RABO 0124 1957 68 

t.n.v. Parochie v.d. H Clemens Kerkbijdrage 
met vermelding van uw naam en adres. 

 
Onze vaste deelnemers willen we allereerst bedanken 
voor hun jaarlijkse bijdrage.  
Maar aangezien alles duurder wordt, zouden we u toch 
willen vragen of u eens wilt nadenken over een kleine 
verhoging van uw bijdrage. 

 
 

Een zalig Kerstfeest gewenst  
en een in alle opzichten voorspoedig 2026 

 

Het Parochiecomité 

Kerkpoets vóór Kerstmis 

Op woensdag 17 december a.s. zal onze kerk tussen 
9.00 en 12.00 uur weer extra gepoetst worden voor de 
feestdagen. Vrijwilligers (mannen en vrouwen) zijn van 
harte welkom om mee te helpen.  
Ook hier geldt, ‘vele handen maken licht werk’. 
Uiteraard is er in de pauze koffie en vlaai. Welkom! 

 
Beleefd uitnodigend, het parochiecomité 

Parochiespreekuur 

Dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur is er op onze pasto-
rie parochiespreekuur. 
Dit spreekuur wordt “bevrouwd” door mevr. Myriam 
Rademaker.  
U kunt hier terecht om misintenties op te geven, maar 
ook om een kop koffie te komen drinken en een praatje 
te maken.  
Meestal ben ik op dinsdagmorgen ook aanwezig, dus als 
u mij wilt spreken, kan dat dan ook. Kom gerust langs, u 
bent van harte welkom. 

 
Dinsdag 18 november is Myriam tijdens het spreekuur 
getroffen door een lichte herseninfarct. Ze is inmiddels 
weer thuis en is bezig te revalideren. We willen Myri-
am namens onze parochie heel veel sterkte en een 
voorspoedig herstel toewensen. 
 
Het bovengenoemde spreekuur zal voorlopig tot het 
einde van dit jaar bemenst worden door leden van ons 
parochiecomité en mijzelf. 
Dinsdag 30 december komt te vervallen. 
We hopen voor ons, maar vooral voor Myriam dat ze in 
maart weer terug is op haar plek. 
De eerste 2 maanden van volgend jaar is ons parochie-
bureau gesloten. 
 
Misintenties kunnen via email  
(misintentie@h-clemens.nl),  
telefonisch (045-4051273),  
of met een briefje met het geld in de brievenbus van de 
pastorie, opgegeven worden. 

Pastoor George Dölle 

mailto:pvkoonen@hotmail.com
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Activiteitenkalender kerkelijk Limburg 
 
Een concert, een tentoonstelling, een interessante le-
zing, een cursus, een pelgrimswandeling: er gebeurt in 
Limburg heel veel op het kerkelijke erf. In parochies, 
kloosters, bezinningscentra, musea en soms gewoon 
midden op het marktplein zijn allerlei activiteiten en 
bijeenkomsten. Hoe weet je op tijd waar je moet zijn? 
Daarvoor bestaat de activiteitenagenda op de website 
van het bisdom. Alle evenementen die een relatie met 
kerk en geloof hebben en tijdig aangemeld worden, zijn 
hierop te vinden. Blijf op de hoogte via www.bisdom-
roermond.nl/kalender . 

Gebed bij de Adventskrans 

 
God, 

Gij hebt ons uw Zoon gezonden, 
het Licht der wereld. 

Mogen deze krans en kaarsen 
door uw zegen 

ons in de dagen van de Advent 
doen denken aan Jezus Christus, 

die elke mens wil verlichten. 
 

Laat ons groeien 
in de liefde tot Christus, 

zoals wij elke dag des Heren 
aan deze krans 

een nieuw licht ontsteken. 
Maak ons gereed 

om de geboorte van uw Zoon te vieren 
en laat ons eens zijn heerlijkheid aanschouwen 

vol genade en waarheid 
Door Christus, onze Heer, 

Amen 
 

Uit: Klein Rituale, Nationale Raad voor Liturgie 

Kerststallendorp Schimmert 2025  

Thema: “Wij zijn de stal” 
 

Op zondag 14 december, 

aan het einde van de mis 

van 11 uur, zal Pater J. van 

Oss s.m.m. de 25ste editie 

van Kerststallendorp Schim-

mert openen. Dit belooft 

een bijzonder moment te 

worden. De kerk zal op 14, 

21 t/m 29 december en 2 t/m 4 januari geopend zijn van 

12:00 tot 17:00 uur. Tijdens deze openingstijden zullen 

er steeds tussendoor diverse optredens zijn. Ook zullen 

op 28 december een aantal buurten activiteiten organi-

seren die u al wandelend kunt bezoeken. Daarnaast zijn 

er ook speciale activiteiten voor de jeugd. Het totale 

programma is vanaf begin december te vinden op 

www.kerststallendorp.nl en op Facebook en Instagram. 

We hopen u te mogen begroeten in Schimmert! 

Monumentaal orgel in onze Kerk 

We hebben het plan opgevat om ons monumentale 

kerkorgel (dat nog lang niet klaar is) af en toe eens 

(zonder koor) te laten horen tijdens een H. Mis.  

We hebben dhr. Baer Arts bereid gevonden om het or-

gel te bespelen.  

De eerste keer is dat op zondag 4 januari. 

Na deze H. Mis is weer het inmiddels traditionele maan-

delijkse koffiedrinken. We kunnen dan met elkaar van 

gedachte wisselen hoe dit bevallen is. 

Komt u ook luisteren/vieren en koffiedrinken? 

http://www.bisdom-roermond.nl/kalender
http://www.bisdom-roermond.nl/kalender
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 13 december: Vooravond  
3e Zondag van de Advent / Gaudete. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 
 Gelegenheidskoor. Ouders Mommers-Crutzen,   
 dochter Els en nichtje Ria. 

Zondag 14 december:  
3e Zondag van de Advent / Gaudete. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans koor. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 
zieken; Jan Schiffelers en Tineke Offermans;  
jaardienst ouders Kerckhoffs-Kissels en oom Jos, 
zoon Hub Kerckhoffs en pastoor Jo Kerckhoffs;  
jaardienst Zef en Elly Ritzen-Neven.  

Woensdag 17 december: 
18.30 uur: Boeteviering in het klooster met  
 aansluitend om 
19.00 uur: H. Mis. 

Ouders Heijnen-Packbiers, ouders Limpens- 
van Oppen, zonen, dochter en schoonzoon;  
Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 18 december:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in  
 het klooster. 
 

Zaterdag 20 december: Vooravond  
4e Zondag van de Advent. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.  
 het Gelegenheidskoor. 

Zielendienst Caroline Starmans; Ria en Pierre  
Claessens-Halin; zielendienst Frans Latten. 

Zondag 21 december: 4e Zondag van de Advent. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Joyful Singing. Om genezing 
 en een liefdevolle verzorging van de  zieken; Nieke 
 Brounen-Crombag, ouders Brounen- Dullens en 
 ouders Crombag-Pisters; Ouders Ritzen-Collaris, 
 ouders Brouns-Hoeppener, en Paul Habets; uit 
 dankbaarheid vanwege 50-jarig huwelijksjubileum.  
Dinsdag 23 december: 
10.30 uur: Communie aan huis. 

Woensdag 24 december: Vooravond  
Hoogfeest Geboorte van Jezus / Kerstavond. 
14.00 uur: Kerstviering voor ouderen m.m.v.  
 zangkoor Laudate. Maria Meurs-Kerckhoffs en 
 kleindochter Merel; Albert Maessen; Frans en  
 Tonny Provaas-Meurs en de kleindochters  
 Robin en Mikeela 
18.00 uur: Gezinsviering met kerstspel m.m.v.  
 jeugdensemble fanfare St. Clemens. 

Zielendienst José Voncken-Leveau. 
22.00 uur: Nachtmis m.m.v. het GKC. 

Ouders Finy en Frans Crombag-Kurvers en ouders 
Kurvers-Vliegen, ouders Guus en Gerda Erkens-

 

Cremers; Frans Roebroek; ouders Eugène en Nolly 
Vliegen-Verhagen; Chris en Betsy de Koning en de 
families De Koning en Van de Paal; rector Frans 
Schmeits; Tiny en Thei Meijers-Veldman. 

Donderdag 25 december: Hoogfeest Geboorte 
van Jezus / Eerste Kerstdag. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Combo Koor MozaiK. 

Ouders Rouwette-Souren, Paul Souren en  
overleden familie; Josef Nuchelmans en Thea 
Nuchelmans-Stassen; levende en overleden  
leden van Combo Koor MozaiK; Frans Merckx; 
ouders Janssen-Schrouff en zonen Wiel en Leo  
en dochter Mia. 

Vrijdag 26 december: Tweede Kerstdag; Feest 
H. Stephanus, eerste martelaar 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Sumavanka. 

Guus Huntjens en Philomena Huntjens-
Lemmerling; uit dankbaarheid en voor de  
overledenen van de families  
Van den Beuken en Van der Aart. 
 

Zaterdag 27 december:  
Feest H. Johannes, Apostel en Evangelist. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.  
 het Gelegenheidskoor. 

Zielendienst Kety van Dijk-Hensgens. 

Zondag 28 december:  
Feest H. Familie Jezus, Maria en Jozef. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 
zieken; Marcel Koonen, ouders Koonen-Austen  
en ouders Slenter-Ramakers.  

Woensdag 31 december: Oudejaarsavond. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.  
 het Gelegenheidskoor. 

Uit dankbaarheid voor het voorbije jaar en voor 
de mensen met wie we lief en leed mochten  
delen; Tiny en Thei Meijers-Veldman. 

Donderdag 1 januari: Hoogfeest H. Moeder 
Gods Maria / Nieuwjaarsdag. 
10.30 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.  
 het Gelegenheidskoor. Na de mis koffie drinken 
 in het klooster en gelegenheid om nieuwjaars
 wensen uit te wisselen.Dat wij voor elkaar een 
 zegen mogen zijn in dit nieuwe jaar. 
Vrijdag 2 januari:  
10.30 uur: Communie aan huis. 
 

Zaterdag 3 januari: Vooravond Hoogfeest 
Openbaring des Heren (Driekoningen). 

19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.  
 het Gelegenheidskoor.  
 Jaardienst Hub Croonen en de overledenen 
 van families Croonen en Tilmans. 

(Zie verder pag. 11) 
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Sportparklaan 10
  

6336 AB  Hulsberg 

Donderdag t/m Zondag  

Open vanaf   15.00 uur 

Tel: 045 2001008  

APOTHEEK RAVENSBOS   

KERKSTRAAT 31A    

6336BA HULSBERG    

TEL: 045-4052700 

EMAIL: apotheekhulsberg@ezorg.nl 

www.v-a-l.nl 

OPENINGSTIJDEN: 

MA T/M VR:  

8.00-12.30 UUR en 

13.30-17.30 UUR 
 
 

mailto:apotheekhulsberg@ezorg.nl
http://www.v-a-l.nl/
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Diensten en misintenties 

 

Woord van de redactie 
 

Tijdens de donkere dagen voor kerst ver-

langen we naar licht. We kunnen dat 

ook zien aan de vele versieringen met 

lichtjes in en om het huis.  

  

De mens leeft niet graag in het donker. 

Licht associëren we ook met warmte. In 

de kersttijd kunnen we ook een lichtje 

zijn voor iemand anders. Kijk eens in je 

omgeving voor wie je een lichtje kunt 

zijn.  

Een bijkomend voordeel van dat lichtje 

zijn voor een ander is dat jezelf ook ver-

warmd wordt. 

 

De redactie wenst u  

een  Zalig Kersfeest  

en een Gezond 2026 

Parochiekalender 

Zo. 14 dec 11.00 uur Hoogmis 3e zondag vd Advent 
  Opluistering zanggroep Gregoriaans 
Wo. 17 dec 9.00 uur Kerkpoets vóór Kerstmis 
Wo. 17 dec 18.30 uur Boeteviering in het klooster 
Zo. 21 dec 11.00 uur Hoogmis opl. Joyful Singing 
Zo. 21 dec 19.00 u Kerstconcert GKC + Fanf. St. Clemens 
Di. 23 dec Communie aan Huis 
Wo. 24 dec Kerstavond 
  14.00 u Kerstviering ouderen 
  Opluistering zangkoor Laudate 
  18.00 u Gezinsviering met kerstspel 
  M.m.v. Jeugdensemble fanf. St. Clemens 
  22.00 u Nachtmis 
  Opluistering Gemengd Koor St. Caecilia 
Do. 25 dec 1e  Kerstdag 
  11.00 u Hoogmis; Opluistering Combo Koor  
  MozaiK 
Vr. 26 dec 2e Kerstdag 
  11.00 u Hoogmis; Opluistering Sumavanka 
Wo. 31 dec Oudjaar 
  19.00 u H. Mis in de kloosterkapel 
  Opluistering Gelegenheidskoor 
Do. 1 jan Nieuwjaar 
  10.30 u H. Mis in de kloosterkapel 
  Opluistering Gelegenheidskoor 
  Koffiedrinken na de H. Mis en de mogelijk- 
  heid om nieuwjaarswensen uit te wisselen. 
Vr. 2 jan Communie aan Huis 
Zo. 4 jan Driekoningen 
  11.00 u H. Mis; Orgelspel op ons monumentale 
  kerkorgel door Baer Arts 
  Koffiedrinken na de H. Mis 

 

  Algemeen H. Missen: 
  Maandag  10.00 uur Kloosterkapel 
  Dinsdag  10.00 uur Kloosterkapel 

 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen maand hebben zich weer twee nieuwe 
maatjes aangemeld, die we ook weer meteen konden 
koppelen aan twee dorpsgenoten.  
Ook een uurtje over neem dan contact met ons op. 
Maatjes Hulsberg is een initiatief vanuit de parochie  
St. Clemens voor mensen (van alle leeftijden) die in een 
sociaal isolement dreigen te raken, betrokkenheid bij de 
parochie is geen voorwaarde. 
 

Wij gaan op bezoek voor bijvoorbeeld: 
· een kop koffie en een praatje 
· maken samen een wandeling 
· spelen een gezelschapsspel of leggen een kaartje 
· U in contact te brengen met anderen 
 

Wil je Maatje worden of ben je op zoek naar een Maatje 
neem dan contact op met: Marjo de Ruijter,  
telefoon 0655320570, email marjoderuijter@gmail.com 
of met René Heijnen, telefoon 0653512979,  
email Rita.heijnen@gmail.com 

Zondag 4 januari:  
Hoogfeest Openbaring des Heren Driekoningen. 
11.00 uur: Hoogmis met orgelspel op het pijporgel 
 door  de heer Baer Arts.  
 Na de mis koffie drinken in de  kerk. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 
zieken; jaardienst Lenie Ritzen-Munnix en t.i.v. 
Hub Ritzen; jaardienst Nieke Brounen-Crombag.  

Woensdag 7 januari:  
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 
 Tiny en Thei Meijers-Veldman. 
Donderdag 8 januari:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in  
 het klooster. 

Woensdag  19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 
Donderdag  10.00 uur Kloosterkapel 
Vrijdag  10.00 uur Kloosterkapel 
Zaterdag  19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 
Zondag  11.00 uur Kerk (parochie) 
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Dankbetuiging 

 

 

 

 

Frans Latten 

Een plechtige uitvaartdienst,  

steun in ziekte, lijden en verdriet,  

in deze zware moeilijke tijd,  

hebben ons als gezin de kracht gegeven  

om verder te gaan zonder Frans.  

Hartelijk dank hiervoor. 

Wies Latten 

Nancy en Jo 

Robin en Luc 

Bente en Leron 

Advertentie 

               Jean-Paul Borgsteyn 

In Mondriaan in Heerlen is op 26 september jl.  

overleden oud-Hulsbergenaar Jean-Paul Borgsteyn,  

in de leeftijd van 69 jaar.  

Hij heeft een zeer bewogen leven gehad,  

met ups en downs,  

en vele jaren een zwervend bestaan geleid.  

De laatste paar jaren had hij een  

goede opvang  in Mondriaan.  

Met hem is een markante persoon uit  

onze Hulsbergse gemeenschap heengegaan.  

Moge hij nu zijn rust vinden. Hij is in stilte gecremeerd. 

Dankbetuiging 
 

Namens Pascal en Audrey, Yannick en Jarno,  

wil ik U allen heel hartelijk dank zeggen  

m.b.t. het afscheid van mijn echtgenoot  

Frans Pluijmaekers. 

Zoveel aanwezigen in de kerk, condoleance kaartjes en 

bloemen, een mooi bedrag voor de goede doelen,  

zullen ons tot steun zijn om het verlies  

een plek te geven in ons leven. 

Ook bijzonder dank aan pastoor Dölle, pastoor Amal, 

assistent pastoor Geilen, pater Charles,  

pastoor Dieteren en kapelaan Jijo,  

voor het assisteren tijdens de uitvaartdienst. 

De acolieten, koster, koor en organist.  

Ook aan Jeroen Heuts en de dragers van Dela.  

Betsie voor het mooie bloemstuk  

in de door Frans bestelde kleuren. 

 

Door dit alles is het afscheid geworden  

zoals Frans het graag wilde.  
 

Ook dank aan dr. Vink en dr. van Proemeren 

voor hun goede zorgen.  

Tevens het team van Cicero Nuth. 
 

De zeswekendienst zal gehouden worden op  

zaterdag 10 januari 2026 om 19.00 uur  

in de Kapel bij de Zusters Schoolstraat 5 te Hulsberg. 

Jacqueline Pluijmaekers 

 

Dankbetuiging 

 

Wij danken iedereen  

voor de vele condoleances, kaarten  

en donaties voor het Longfonds 

die wij mochten ontvangen na het overlijden van 

mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder,  

oma en overgrootmoeder, 

 

José Voncken – Leveau 

 

Het is voor ons een grote troost. 

 

Familie Voncken 
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APPIE EN OPA  
De kerstboom 

 

Appie en opa versieren de kerstboom.  
Met zilveren slingers, ballen en klokjes.  
Daarna gaat Appie op de bank zitten.  
Wat is verliefd? vraagt Appie.  
Dat je iemand heel lief vindt, zegt opa.  
En dat je steeds naar iemand wil kijken.  
En dat je wil knuffelen. Appie zegt niets.  
Hij kijkt naar de kerstboom.  
Ben je verliefd? vraagt opa.  
Ja!  
Op mij?  
Nee!  
Op wie dan?  
Op de kerstboom!  
Dat is gek, lacht opa.  
Een kerstboom kan je toch niet 
knuffelen!  
Nee, maar je kan er wel naar kijken!  
Je hebt gelijk, zegt opa. Dan ben ik ook verliefd!  
Opa gaat naast Appie op de bank zitten.  
Samen kijken ze naar de kerstboom.  
Wat zijn we verliefd, hé zucht Appie.  

Adventskransen gemaakt  

door onze communiecanten 
Onze aanstaande communicanten hebben genoten 
van het gezellig samen zijn. 
De adventskransen werden versierd en mooie  
engeltjes geknutseld. 
Elke zondag branden we een kaarsje, vier weken lang 

en dan is het Kerstmis. 

Cadeautje uit de  
middeleeuwen  

 

Voor je verjaardag, Sinterklaas, Kerst, Vaderdag of Moe-
derdag, als bedankje… Bij veel gelegenheden worden 
cadeautjes gegeven. Het is niet meer weg te denken uit 
onze taal en cultuur. Waar komt het woord ‘cadeau’ ei-
genlijk vandaan? 
Het woord ‘cadeau’ bestaat nog niet zo heel lang in onze 
taal. Aan het begin van de negentiende eeuw hebben we 
het uit het Frans geleend. In het begin als chic synoniem 
van geschenk. In Frankrijk gebruikten ze dit woord al 
sinds de zeventiende eeuw als geschenk. 
Daarvoor, in de middeleeuwen, had het woord voor de 
Fransen nog een andere betekenis. Met een cadeau werd 
toen een mooi versierde hoofdletter bedoeld. Daarna 
ontwikkelde dit woord zich 
tot een soortnaam van een 
versierde tekst of versiering 
die iemand kreeg. Later 
werd ‘cadeau’ een geschenk 
in het algemeen. Met de 
verandering van de beteke-
nis van het woord, lijken 
ook de cadeaus zelf steeds 
groter en duurder te wor-
den. Is een ouderwetse tekening/knutsel krijgen van ie-
mand die daarop zijn best gedaan heeft, niet eigenlijk net 
zo leuk? 
 
Bron: Nieuwe oase 

De communicanten zijn volop bezig met de voorbereidin-

gen voor het kerstspel dat ze uitvoeren tijdens de Gezins-

mis op 24 december om 18.00 uur. De  communicanten 

beelden het kerstverhaal uit. Het jeugdensemble van de 

Fanfare St. Clemens zorgt voor de muzikale omlijsting. Als 

u deze kanjers wilt zien schitteren dan mag u deze viering 

niet missen! 
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Proficiat 

 Cleo Sommers, in één keer geslaagd voor het  

voor het RIJBEWIJS bij 
 

www.autorijschoolmonsuwe.nl 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

 
 
 

Nieuw Talent  

Orkest Zuyd’26 

 

Na het succes van 
Nieuw Talent Orkest 
Zuyd in 2023 en 2024, 

start Fanfare St. Clemens Arensgenhout in 2026 opnieuw 
met dit bijzondere muziekproject voor volwassenen. Het 
Nieuw Talent Orkest Zuyd 2026 biedt iedereen de kans 
om kennis te maken met muziek maken in groepsver-
band. Muzikale ervaring is absoluut niet nodig: iedereen 
kan meedoen. 

Deelnemers krijgen een instrument in bruikleen van de 
vereniging en worden begeleid door dirigent Xavier Kui-
pers, die bekend staat om zijn inspirerende en toeganke-
lijke aanpak. Daarnaast staan ervaren muzikanten klaar 
om te helpen waar nodig. In tien repetities op zondagoch-
tend werken de deelnemers stap voor stap toe naar sa-
men muziek maken, plezier beleven en nieuwe mensen 
ontmoeten. 

De eerste repetitie vindt plaats op zondag 18 januari, van 
10.00 tot 12.00 uur, in Hoeskamer Arensgenhout. Naast 
het leren bespelen van een instrument, is er volop ruimte 
voor gezelligheid en ontspanning. 

Wie mee wil doen, kan zich tot 11 januari 2026 aanmel-
den bij Ramon van Oppen via 06-42295500 
of ramon@ntozuyd.nl.  

Meer informatie is te vinden op www.ntozuyd.nl. 

Terugblik Caeciliafeest 
Op zaterdag 15 november vier-
den wij ons Caeciliafeest, dit 
jaar geheel in Tiroolse sfeer. De 
organisatie was in handen van 
onze slagwerkers, en zij hadden 
overal aan gedacht: smakelijke 
gerechtjes, gezellige muziek en 

zelfs een heuse Oostenrijkse zeskamp. Het werd een 
bijzonder geslaagde avond, waarbij we ook onze jubi-
larissen in het zonnetje hebben gezet. Dit jaar waren 
dat: 

Ellen Brouns – 25 jaar lid van Caecilia en de LBM 
René Lemans – 40 jaar lid van Caecilia en de LBM 
André Bosten – 50 jaar lid van de LBM 

 
Rond de feestdagen staan een aantal jaarlijks terugke-
rende activiteiten op de planning: 
Kerstrondgang 
Op Kerstavond trekt ons kerstensemble weer door 
Hulsberg om op diverse locaties sfeervolle kerstlie-
deren ten gehore te brengen. Het ensemble bestaat 
uit jonge muzikanten, aangevuld met leden uit het 
fanfarekorps. De route voor onze rondgang ziet er als 
volgt uit: 

17.30 uur – St. Clemenskerk 
18.00 uur – Panhuys 
18.50 uur – Martha Flora 
19.20 uur – Kervelhof 
20.00 uur – Klooster 
20.30 uur – Aalbeek 

We hopen velen van u langs de route te ontmoeten 
om samen de kerstdagen feestelijk in te luiden. 
Tweede Kerstdag 
Op Tweede Kerstdag verzorgt Sumavanka de muzikale 
opluistering van de Heilige Mis om 11.00 uur in de  
St. Clemenskerk, met sfeervolle kerstnummers. 

Nieuwjaarsconcert - 4 januari  
Op zondag 4 januari 2026 openen we het nieuwe jaar 

met ons traditionele Nieuwjaarsconcert, samen met onze 
zustervereniging Drumband St. Rochus en de Jachthoornbla-
zers van Rolduc. Het concert begint om 14.00 uur en vindt 
plaats in Gemeenschapshuis De Lange Berg.  

Na afloop is er volop gelegenheid om met elkaar te proosten 
op een mooi en muzikaal 2026. 

Tot slot wensen wij u allemaal fijne feestdagen 
en alle goeds voor 2026! 

http://www.ntozuyd.nl/
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Op zaterdag 8 november jl. heeft Gemengd Koor  
St. Caecilia 1845 Hulsberg samen met de leden van  
Laudate haar jaarlijks patroonsfeest gevierd in ons  
verenigingslokaal Op de Trepkes. 
Ook dit jaar waren er bij het GKC een aantal jubilaris-
sen, te weten: 

Jos Vliegen-Wouters, 60 jaar lid 
José Gijzen-Huijts, 60 jaar lid 
Ine Ritzen-Brouns, 50 jaar lid 
Jeu Ritzen, 50 jaar lid en 50 jaar Gregoriaanszanger 

 

Na de huldiging van de jubilarissen werd de avond 
voortgezet met diverse optredens van leden en   
kunnen we weer terugzien op een mooi en gezellig 
Caeciliafeest. 

v.l.n.r. Ine Ritzen-Brouns, Jeu Ritzen, Jos Vliegen-

Wouters, José Gijzen-Huijts 

Tevens willen we iedereen  
namens bestuur, dirigent en leden  

Gezegende Kerstdagen  
en alle goeds voor 2026 toewensen 

Kerstconcert – Christmas Fantasy! 

De decembermaand staat weer voor de deur, en dat 
betekent dat het tijd is voor het traditiole kerstconcert 
van Fanfare St. Clemens Arensgenhout en Gemengd 
Koor Sint Caecilia Hulsberg. Dit jaar onder de naam 
“Christmas Fantasy”. Dit sfeervolle concert vindt plaats 
op zondag 21 december om 19.00 uur in de kerk van 
Hulsberg, en belooft opnieuw een sfeervolle avond vol 
muziek en bijzondere verrassingen te worden. 

Onder leiding van dirigent Rob van der Zee (fanfare) 
en Mirjam Erkens (koor) wordt het publiek meegeno-
men op een muzikale reis door de kerstperiode.  
Bekende kerstliederen, afgewisseld 
met sprookjesachtige melodieën zorgen voor een 
sfeervolle ambiance in de kerk.  
Dit jaar krijgt het concert bovendien een extra artistie-
ke dimensie. Geen gastmuzikant, maar 
een gastkunstenaar zal het podium delen met de muzi-
kanten en zangers. Paul Sour, beeldend kunstenaar, 
laat zich deze avond inspireren door de muziek en 
zal live een schilderwerk creëren.  

U bent van harte welkom om samen met ons  
de kerstperiode in te luiden en  

te genieten van deze bijzondere avond! 

Alzheimer Nederland zet zich 
in voor een beter leven  

met dementie  
en een toekomst  
zonder dementie. 

 
Begin november heeft de Alzheimer collecte plaatsge-
vonden in ons dorp, 
met de schitterende opbrengst van € 4.169,51. 
Alle gulle gevers hartelijk dank voor jullie bijdrage. 
Alle collectanten hartelijk dank voor jullie inzet. 
Op naar een toekomst zonder dementie. 
 

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2026 

Kerstmis  
25 dec. 11 uur 

 

 
Het is, door omstandigheden, alweer een tijdje geleden 
dat we een mis hebben gezongen in onze kerk. We zijn 
dan ook heel blij dat we op eerste kerstdag de mis van 
11 uur kunnen opluisteren met onze nieuwe dirigente 
Petra Lamberts.  
 

Het thema is: Twee werelden.  
 

Er zijn twee werelden; de wereld van de herberg  
en de wereld van de stal.  
In de wereld van de herberg is het vaak erg vol,  
er is geen plek voor iedereen.  
In de stal is er altijd plek,  
maar willen we daar wel binnengaan….  
Wie op zoek gaat naar de stal  
vindt altijd wel een ster die de weg wijst.  
En alleen wie kijkt als een herder  
herkent daar in die stal het kind van God. 
 
We hopen u te mogen verwelkomen. 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Nieuws en weetjes van  
 

Het laatste exemplaar van de Cle-
mens-Klok in 2025 hebt u nu in 
handen. 
Wat fijn toch dat alle Hulsbergse verenigingen en clubs 
via dit blad gratis hun activiteiten of evenementen on-
der uw aandacht kunnen brengen. 
Hartelijk dank aan de vele vrijwilligers die dit allemaal 
realiseren. 
December is dé feestmaand, tal van verenigingen orga-
niseren hun kerstviering in onze locatie. Ze steken er 
veel energie en moeite in, om hun leden een mooie vie-
ring aan te bieden, complimenten ook voor hen. 
 
Onze wekelijkse inloopmiddag Kom:   
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 
De koffie en thee staan klaar, iedereen is welkom voor 
een praatje, spelletje of kaartje leggen. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden, en aanmelden is niet nodig. 
Kom gerust eens kijken of deze middagen ook voor u 
wat kunnen zijn. U bent van harte welkom. 
Genoemde middagen zijn op do 11 december en do 8 
januari . 
 
Onze jaarlijkse Kom doe Mee in 
het teken van de Kerst:  
donderdag 18 december van 14.00 
tot 16.00 uur. We gaan er samen  
een mooie middag van maken. 
Wij zorgen voor het traditionele 
kippenpasteitje mét…. een lekker drankje en traktatie. 
Er wordt een kerstverhaal verteld en Aggie Hoen komt 
traditionele kerstliedjes spelen op haar dwarsfluit. 
We vragen voor deze middag wel een eigen bijdrage van 
de deelnemers van € 8.00 p.p. 
In verband met inkoop en organisatie is aanmelden ge-
wenst via: 
Mail: gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com of per 
telefoon 06 55508453, dit kan tot maandag 15 decem-
ber. 
 
Onze locatie is gesloten vanaf 21 december tot 3 janu-
ari 2026. 
 
Op zondag 4 januari staan onze deuren weer open voor 
het Nieuwjaarsconcert dat gezamenlijk wordt georgani-
seerd door Drumband Sint Rochus en Fanfare Sint Cae-
cilia. 
Aanvang concert: 14.00 uur. 
Al jaren is dit muzikaal genieten én een mooie start van 
het nieuwe jaar. 

Dit wordt u gratis door deze verenigingen aangeboden, 
maar een vrije gave is natuurlijk welkom.  
Di 6 januari 2026 - Samen aan Tafel:  
van 17.00 tot 20.00 uur. 
Samen koken en eten, dat is toch veel gezelliger dan in 
je eentje? Kosten € 10.00 p.p. incl. driegangen menu, 
welkomstdrankje en water. 
Aanmelden via de mail:  
samenaantafelhulsberg@gmail.com of  
via Camiel – 06-53768790 

 
Iedereen is welkom maar…vol = vol 

Op maandag 22 decem-
ber organiseert De Hoes-
kamertref haar laatste 
bijeenkomst van 2025 en 

wel met een feestelijke Kerstviering van 14.00 tot 16.00 
uur in de Hoeskamer Arensgenhout. Uiteraard mag u 
een kerstmuts meenemen of in kerst-/feestkleding ko-
men. Zoals gebruikelijk krijgt U eerst een kopje koffie of 
thee en daarna wordt een kerstverhaal voorgedragen. 
Aansluitend wordt iedereen getrakteerd op diverse lek-
kernijen. De vaste kaarters kunnen in het café of in het 
kleine leslokaal van de Hoeskamer terecht. In het nieu-
we jaar 2026 staat op maandag 12 januari van 14.00 tot 
16.00 uur een themamiddag gepland en dan gaan we 
lekkere wafels voor U bakken. Mocht U voor deze twee 
middagen vervoer van de Wensbus nodig hebben, graag 
dit dan uiterlijk de vrijdag voor de betreffende Hoeska-
mertref voor 12.00 uur doorgeven aan  
Mw. Bertie Peeters, 06-44990885 of  
e-mailen naar: hoeskamertref@gmail.com. 

 

 

 
 
 
 

Wandeltocht 
Supportersclub Geel-Rood 

Zondag 28 december 
Start vanaf 13.30 uur 

Café/Zaal Op de Trepkes 
Inschrijfgeld € 4,- 

Op de pauzeplaats gratis koffie/thee! 
Na afloop gratis een heerlijke kop erwtensoep!! 

mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
mailto:samenaantafelhulsberg@gmail.com
mailto:hoeskamertref@gmail.com
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Hie zeen ze dan! 
De heersers euver ‘t Beumerwald 

2025- 2026 
 
 
 
 
 

 
Prins Jean-Paul 1e en Prinses Anne 1e 

& 

Jeugdprins Milan 1e en Jeugdprinses Nora 1e 

#DeBeumerwaldersVanaafDeRavensboschTotAan 
DeWiesjegrachEnVanaafAolbaekTotAanDeEmmaberg  

Nieuwjaarsconcert 
 

 

 

Al jaren is dit muzikaal genieten én een mooie start 
van het nieuwe jaar, het traditionele Nieuwjaarscon-
cert door fanfare St  Ceacilia, Drumband St. Rochus en 
de Jachthoornblazers van Rolduc. Het concert begint 
om 14.00 uur en vindt plaats in Gemeenschapshuis  
De Lange Berg.  
Na afloop is er volop gelegenheid om met elkaar te 
proosten op een mooi en muzikaal 2026. 

Eerste advent met Schola Cantorum Campensis 

We hebben op zondag 30 november genoten van een 
bijzondere viering in onze parochiekerk. Deze H. Mis 
werd opgeluisterd door het Gregoriaans koor Schola Can-
torum Campensis uit Kampen en ons Gregoriaans koor. 
Het koor uit Kampen is een gemengd Gregoriaans koor, 
dus er klonken voor ons nieuw, ook mooie gregoriaanse 
dames solo’s. Pastoor Dölle heeft de H. Mis gecelebreerd 
samen met dominee Riemer Roukema, een oecumeni-
sche viering. De dominee is lid van het koor uit Kampen, 
dit gemengd gregoriaans koor heeft zowel katholieke als 
protestante leden. Als ze in andere kerken zingen ver-
zorgt Riemer Roukema meestal de overweging. Op ver-
zoek van onze pastoor deed hij dit ook in Hulsberg.  
Na de viering hebben beide koren samen met de parochi-
anen koffie gedronken en werden ervaringen uitgewis-
seld. Het koor uit Kampen had zaterdagmiddag al samen 
met ons gregoriaans koor geoefend in de kerk. Na afloop 
van die repetitie boden een aantal van hun leden spon-
taan aan om te zingen tijdens de avondmis in het kloos-
ter. Dit werd door de aanwezige kerkgangers zeer ge-
waardeerd. 
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Colofon 
 
Pastoor Dölle    T 045 - 4051273 

      Kerkheuvel 7 

      6336 AX  Hulsberg 
 

Assistent-pastoor Jan Geilen   T 045-5241208 

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.  T 06-39431473 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.  T 06-39431465 

Kapelaan Sintus Depa s.m.m.  T 06-41313602 

          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 

 
Pastoor Dölle  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

website parochie  http://www.h-clemens.nl  

facebook parochie   Parochie H. Clemens Hulsberg 

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

    NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d.  NL91 RABO 0124 1030 30  

 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens  

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie   parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice  bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 15,- 
Weekend € 30,- 

Aan onze lezers/adverteerders 
 

Heeft u als ondernemer of particulier interesse om 

een advertentie te plaatsen? Stuur dan een bericht-

je naar advertentie@h-clemens.nl.  

We zullen dan contact met u opnemen. 

en tot slot……maar belangrijk!  
 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 10 jan - 6 febr) moeten kopij voor de 

redactie en advertenties uiterlijk op 23 dec via 

email worden aangeleverd. Misintenties moeten 

uiterlijk 30 dec worden doorgegeven! 

 Loop eens binnen bij: 
 TRIADE Hypotheken—Verzekeringen BV 

 Stationsstraat 77 

 6361 BH Nuth 

 T 045 -  524 59 84  /  E mail: info@triadebv.nl      

 W www.triadebv.nl 
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