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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

15e jaargang nr. 11                       15 nov– 12 dec 2025 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

• Clemensdag  23 nov (bakkers gevraagd) 

• Taizé viering 21 nov Schimmert 

• Uitnodiging bezinningsavonden Kerstmis 

• Start bouw kerststal 28 nov 

• Gezinsviering 2e advent St Nicolaas 6 dec 

• Red Wednesday 19 nov 

Feest van onze patroon de H. Clemens en begin van de Advent 
 
Zondag 23 november is de feestdag van onze patroon, de heilige paus Clemens I. We vieren zijn feestdag die zondag met 
een plechtige H. Mis opgeluisterd door het GKC. Na afloop van de H. Mis is er koffiedrinken met iets lekkers, om zo sa-
men de feestdag van onze patroon te vieren. 
 

Paus Clemens was de derde paus na Petrus, en was paus van 92-101. Over zijn leven is niet veel bekend, de H. Irenaeus 
(ⴕ 202) schrijft over hem dat “hij de apostelen gezien had, hen ontmoet had, en nog hun prediking in de oren hoorde klin-
ken en hun overlevering nog voor ogen had.” Van Clemens is een geschrift met zekerheid bewaard, een brief aan de Ko-
rinthiërs (96), waarin hij hen aanspoort de eenheid onderling en met Rome te bewaren. Zijn naam betekent volgens de 
H. Augustinus ‘roemvolle geest’. Hij verklaart dit nader: “Clemens was gezuiverd van alle vuil, toegerust met elke deugd 
en nu getooid met alle geluk. En dit geluk bestaat hierin dat ons bestaan in de hemel geen dood zal kennen, ons weten 
geen dwaling en ons beminnen geen afwijzing.” Een bewonderenswaardige en navolgbare patroon! 
Clemens zou als martelaar gestorven zijn op de Krim, waarheen hij verbannen was. Veel later is zijn lichaam door de heili-
gen Cyrillus († 885) en Methodius († 869) overgebracht naar Rome, waar het werd bijgezet in de aan hem gewijde kerk, 
de San Clemente. 
 

Het feest van onze patroon valt dit jaar samen met het Hoogfeest van Christus Koning, dat het einde van het kerkelijke 
jaar markeert. Het weekend daarna begint de Advent, de tijd van voorbereiding op Kerstmis. De Eerste Zondag van de 
Advent wordt dit jaar feestelijk opgeluisterd door de Schola Cantorum Campensis, een tweetal liederen worden geza-
menlijk gezongen met onze Gregoriaanse zangers. 
 

Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Terwijl het steeds donkerder wordt, leven we toe naar de komst 
van Jezus Christus, het ' Licht der Wereld'. Duisternis staat symbool voor de dood, en licht voor het leven en de Verrijze-
nis. In de weken vóór Kerstmis, als de natuur haar meest doodse, duistere kant presenteert, zien we Christus, het Licht 
van de Wereld, dichterbij komen. Het naderen van het licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met be-
hulp van de adventskrans, die in kerken en huiskamers wordt opgehangen. Een adventskrans draagt vier kaarsen, één 
voor elke zondag van de Advent. Op iedere adventszondag wordt één kaars ontstoken, net zolang tot op de laatste zon-
dag vier brandende kaarsen het naderende kerstfeest aankondigen. 
 

Mogen wij ons in deze adventstijd goed voorbereiden op de komst van onze Heer Jezus Christus, op zijn geboorte op aar-
de, die we met Kerstmis gedenken. Deze tijd spoort ons ook aan om zorgzaam naar elkaar om te kijken. We kunnen eens 
bezien of we voor iemand een lichtje kunnen zijn in deze adventstijd, door een bezoekje te brengen, boodschappen te 
doen, of op een andere manier te helpen. Laten we ons zo voorbereiden op Kerstmis. 
 
               Pastoor George Dölle 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
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Overledenen 

Op 22 oktober is op 74-jarige leeftijd 
overleden, José Voncken-Leveau. José 
woonde in de Dr. Poelsstraat. De uit-
vaart heeft op 30 oktober plaatsgevon-
den, waarna crematie. De zesweken-
dienst wordt gehouden op zaterdag  
6 december in onze parochiekerk. 

 

Op 1 november is op 87-jarige leeftijd overleden, 
Frans Latten. Frans woonde in de Dr. Poelsstraat. 
De uitvaart heeft op 7 november plaatsgevonden, 
waarna crematie. 

Bakkers/Baksters gevraagd  
voor onze Clemensdag 2025 

 

Op zondag 23 november houden we weer onze inmid-
dels traditionele Clemensdag. 
Na de H. Mis die opgeluisterd wordt door het GKC is er 
dan weer koffie met iets lekkers voor de aanwezigen. 
Mensen die het leuk vinden om iets te bakken kunnen 
zich melden bij Marjo de Ruijter (06-55320570). 

 
Bij voorbaat dank!! 

 

Het parochiecomité 
. 

 
 
 

 

 

De Kerststal in de kerk 
 

Als november weer is aangebroken, dan is de blik bijna 
automatisch gericht op het komende Kerstfeest. Want in 
het weekend van 29 en 30 november begint de advent, 
de eigenlijke voorbereidingstijd voor de komst van het 
Kerstkind.   
Op verschillende manieren worden er dan ook de voor-
bereidingen getroffen voor dat bijzondere feest. Denk 
maar aan de kerstmarkten, de repetities van fanfares en 
koren, het doen van kerstinkopen, enz.  
Dat betekent dat er dan ook al gedacht wordt aan de 
bouw van de kerststal in onze kerk. Het is inmiddels tra-
ditie in Hulsberg dat vanaf de eerste zondag van de ad-
vent het begin van de bouw te zien is in de kerk. Dus op 
vrijdag 28 november zal ‘de eerste steen’ gelegd wor-
den. De groep van kerststalbouwers staat al in de start-
blokken. Als er mensen zijn die aan de bouw van de 
kerststal ook een steentje willen bijdragen, zij zijn van 
harte welkom op die bewuste vrijdagmorgen om 9.00 
uur. 

De kerststalbouwers 

Gebed bij de Adventskrans 

God, 
U hebt ons uw Zoon gezonden, het Licht der Wereld. 
Mogen deze krans en kaarsen door uw zegen 
ons in de dagen van de Advent 
doen denken aan Jezus Christus, 
die elke mens wil verlichten. 

Laat ons groeien in de liefde tot Christus, 
zoals wij elke dag des Heren aan deze krans 
een nieuw licht ontsteken. 
Maak ons gereed 
om de geboorte van uw Zoon te vieren 
en laat ons eens zijn heerlijkheid aanschouwen 
vol genade en waarheid 
Door Christus, onze Heer, 

Amen 

Uit: Klein Rituale, Nationale Raad voor Liturgie 

Uitnodiging – Beziningsavonden:  
“Samen op weg naar Kerstmis” 

 
In de aanloop naar Kerstmis willen we samen stilstaan bij 
de vreugdevolle komst van onze Heer Jezus Christus. Daar-
om nodigen wij u van harte uit voor onze beziningsavon-
den met het thema: “Samen op weg naar Kerstmis”. 
Data: 

· Vrijdag 28 november om 19.30 uur 

· Vrijdag 5 december om 19.30 uur 

· Vrijdag 12 december om 19.30 uur 

· Vrijdag 19 december om 19.30 uur 

Plaats: Pastorie Schimmert. 

Het is fijn als u vooraf even laat weten dat u wilt deelne-
men. Aanmelden kan via:  
kloosterschimmert@montfortanen.nl 
Laten we samen in geloof en verbondenheid op weg gaan 
naar het feest van Kerstmis! 
 
Hartelijke groet, De Montfortanen van Schimmert 

TAIZÉ VIERING IN NOVEMBER 2025  
 
Graag nodigen we u uit voor de Taizé-viering op vrijdag 
vrijdag 21 november 2025 om 19.00 uur in de pastorie van 
Schimmert (naast de kerk van Schimmert). In een Taizé-
viering richten we ons op innerlijke rust. Door het ritme 
van de gezangen, de momenten van stilte en de Bijbel-
tekst ontstaat er een rust waarin ruimte is om bij God en 
bij jezelf te komen. De gezangen zijn korte liederen die 
meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. We 
hopen u daar weer te mogen begroeten. Aansluitend is er 
de gelegenheid voor een gezellige samenkomst onder het 
genot van een kopje koffie of thee. Aanmelding is niet no-
dig! Bij vragen graag mailen naar:  
kloosterschimmert@montfortanen.nl 
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Op zaterdag 13 
december gaat de 
Santa’s Run weer 
rijden door het 
Limburgse Heu-
velland vanaf 
Sporthal Marsana 
te Meerssen. Dit 
is een truckrun 
voor mensen met 

een beperking. Een tachtigtal trucks zullen versierd met 
lampjes en getoeter rijden door de gemeentes Beekdae-
len, Eijsden-Margraten, Gulpen, Meerssen, Simpelveld, 
Voerendaal en Valkenburg aan de Geul. Samen gaan we 
er weer een geweldige dag van maken voor onze passa-
giers! Elk jaar is het weer schitterend om al die vrolijke 
gezichten te zien. Dus wil je komen kijken? Check onze 
website voor de route: www.santas-run.nl/route. Onze 
passagiers verheugen zich al om te zwaaien op jullie 
vanuit de vrachtwagens! 

Verwachte doorkomst Hulsberg: 18.30u - 19.00u  

De communievoorbereidingen  
zijn weer van start gegaan 

De communicanten hebben op donderdag 6 november 
weer hun eerste bijeenkomst gehad. We startten deze 
middag met kennis maken. Mochten er nog ouders zijn 
die hun kind alsnog willen aanmelden, dan kan dit via e
-mail communie.hulsberg@gmail.com. Ieder kind dat 
gedoopt is (of wil worden) en minimaal 7 jaar is, is wel-
kom! 

Kerstversiering maken 
Ook dit jaar gaan de communicanten van 2026 en wie 
dat wil weer samen knutselen voor kerst op woensdag 
26 november van 14.00 tot 16.00 uur. 
Elk kind gaat naar huis met een mooie kerstversiering. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beste jeugd van parochie Hulsberg, 
Het schooljaar is alweer 9 weken gestart en de herfst-
vakantie is net voorbij. 
Graag willen wij jullie uitnodigen om gezellig samen te 
zijn en het misdienen te bespreken/oefenen. 
We willen dit doen op: 
Dinsdag 18 november  
van 15.00-16.45 uur  
We komen jullie om 15.00 uur ophalen in de aula van 
school en lopen dan samen naar het zuster-klooster.  
Daar zullen we onder genot van wat lekkers samen 
gaan praten over hoe je pastoor kunt helpen als mis-
dienaar en iets voor de parochie kunt betekenen.  
Om uiterlijk 16.45 uur sluiten we af.  

We verheugen ons op een gezellig samen zijn. 
Geef je even door als je (enthousiast)aanwezig of he-
laas verhinderd bent op 18 november? Uiterlijk 11 no-
vember, kan ook via onderstaande 06 nummer. 
 
Groeten en tot binnenkort  
pastoor Dölle,  
Miranda Schenk & Brigitte Driessen  
06-25337365 
 

Gezinsviering 2e Zondag van de Advent  
en feest van de H. Nicolaas 

 
Beste ouders en kinderen, 
 
We willen jullie graag uitnodigen voor onze gezinsmis 

op zaterdag 6 december om 19.00 uur in onze Cle-

menskerk. Deze Mis staat in het teken van de Tweede 

Zondag van de Advent, de tijd van voorbereiding op de 

geboorte van onze Heer Jezus Christus. 

 

Maar 6 december is ook de verjaardag van de H. Nico-

laas, Sinterklaas. Hij is de grote kindervriend, die jaar-

lijks de kinderen blij maakt met een cadeautje. Hij heeft 

de pastoor beloofd dat hij ook dit jaar weer voor alle 

kinderen uit Hulsberg die naar de gezinsmis komen iets 

lekkers zal bezorgen. 

 

De viering zal opgeluisterd worden door het koor True 

Devotion uit Heerlen-Molenberg, dat een familiekoor is 

met leden van allerlei leeftijden. 

 

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen. 

 
   Namens werkgroep gezinsmis, 
    Pastoor G. Dölle 

http://www.santas-run.nl/route
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RedWednesday 2025 vraag aandacht  
voor vrijheid om te geloven:  

“Laat je raken door de verhalen over vervolging” 

 
Met RedWednesday© vestigt onze kerk/parochie op 
woensdag 19 november 2025 samen met Kerk in Nood 
(ACN) de aandacht op het lot van miljoenen vervolgde 
en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Wereldwijd 
worden rond deze dag honderden kathedralen, ker-
ken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen 
in bloedrood verlicht. In Nederland deden vorig jaar 
maar liefst 200 kerken mee. 
 

Rapport over godsdienstvrijheid  
Dat de vrijheid om te geloven onder druk staat, blijkt 
onder meer uit recent eigen onderzoek van Kerk in 
Nood. De katholieke hulporganisatie is wereldwijd de 
enige niet-gouvernementele organisatie (ngo) die de 
naleving en schendingen voor álle religies en in álle 196 
landen analyseert van dit mensenrecht in het rapport 
Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd, dat op 21 oktober 
uitkomt. 
 

Meer dan alleen rood aanlichten  
Ook buiten de deelnemende locaties biedt Kerk in Nood 
(ACN) mensen de mogelijkheid om zich te verdiepen, 
mee te bidden, hun stem te laten horen en om concrete 
steun te bieden aan wie lijden vanwege hun geloof. Wie 
zich aanmeldt via www.redwednesday.nl krijgt toegang 
tot de film met Djeva’s verhaal, de samenvatting van 
het rapport over godsdienstvrijheid en een boekje met 
gebeden toegestuurd. 

Schola Cantorum Campensis  
in de St. Clemenskerk 

 

Voor de eucharistieviering in de St. Clemenskerk in 
Hulsberg op 30 november om 11.00 uur, de eerste ad-
ventszondag, is de Schola Cantorum Campensis uitgeno-
digd om daaraan bij te dragen met haar zang. Dat vraagt 
om een toelichting. Dit gregoriaanse koor van vrouwen 
en mannen is gevestigd in Kampen, in het noordwesten 
van Overijssel. Het is in 1998 opgericht door Ditty van 
den Berg-Krijger, die er 24 jaar leiding aan gegeven 
heeft. Daarna is Lin de Jong bereid gevonden om het 
denkbeeldige stokje over te nemen. Met enthousiasme 
leidt ze sinds tweeëneenhalf jaar de repetities en uit-
voeringen. De schola is een zelfstandig koor, maar heeft 
een nauwe band met de Onze Lieve Vrouwe ten Hemel-
opneming te Kampen. In die Middeleeuwse kerk – 
meestal Buitenkerk genoemd – mag ze haar repetities 
houden. Ze verzorgt er een paar vespers per jaar en 
werkt soms mee aan een ochtendviering. Maar hoe 
komt deze schola aan haar uitnodiging om naar Huls-
berg te komen? 
 
Pastoor Dölle en ondergetekende kennen elkaar sinds 
vele jaren van studiedagen die gewijd zijn aan de eerste 
eeuwen van het christendom. Op een van die studieda-
gen vertelde ik hem terloops over de vespers die deze 
schola verzorgt; ik ben er lid van sinds de oprichting. 
Ook zei ik dat ik – als protestants predikant –, met toe-
stemming van de pastoor te Zwolle, in de vespers een 
overdenking bij de Schriftlezing mag houden. Spontaan 
nodigde pastoor Dölle toen onze schola uit om een keer 
te komen zingen in zijn parochie. Hij voegde eraan toe: 
“Dan mag jij de preek houden”! Wat een gastvrij, oecu-
menisch gebaar!  

Zo komt het dat elf leden van de schola plus de dirigent 
op zaterdag 29 november op reis gaan naar Hulsberg. 
De meesten zullen bij parochianen overnachten. Ande-
ren maken er een uitje van een paar dagen van of com-
bineren het met bezoek aan vrienden in de omgeving. 
Bovenal maken we graag kennis met uw parochie en 
met de gregoriaanse zanggroep. Het plan is om ook iets 
samen met de zanggroep te zingen. We zien u graag in 
de viering! 
 

Riemer Roukema 

Op zondag 7 december om 11.00 uur  
 

luistert dameskoor Belcanto-Resonance uit 
Valkenburg de H. Mis op in onze parochie-
kerk. Het koor staat onder de muzikale lei-
ding van dirigent Levon Leonard.  

De dames van Belcanto-Resonance verheugen zich op 
deze opluistering bij ons en ze hopen dat wij genieten 
van hun mooie en inspiratievolle zang. 
Zij hebben een selectie van diverse mooie liederen voor 
deze mis uitgekozen.   

Na de mis is er koffiedrinken in de kerk. 
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 15 november: Vooravond  

33e Zondag door het jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het  

 Gelegenheidskoor. 

Finy en Frans Crombag-Kurvers, Mina en Zef Kurvers

-Vliegen, Bèr Vliegen en ouders. 

Zondag 16 november:  

33e Zondag door het jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. zangkoor Laudate.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 

zieken; jaardienst ouders Limpens-Kleijnen en zoon 

Wiel; jaardienst Sjaak en Tiny Keulen-Meertens 

(tevens vanwege verjaardagen); jaardienst Jos  

Bemelmans; jaardienst ouders Guus Houben en 

Jeannette Houben-Teheux; jaardienst Lily  

Borggreve-Kuiper.  

Woensdag 19 november: 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Zielendienst Maria Thewissen-Bisschops; ouders  

Ritzen-Collaris, ouders Brouns-Hoeppener en Tiny 

Brouns; Zef en Elly Ritzen-Neven; Tiny en Thei 

Meijers-Veldman.  

Donderdag 20 november:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. 
 

Zaterdag 22 november: Vooravond  

34e Zondag door het jaar C /  

Hoogfeest Christus, Koning van het heelal. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het  

 Gelegenheidskoor. 

Voor alle wereldleiders, dat zij zich naar het 

voorbeeld van Koning Christus inzetten voor vrede, 

recht en barmhartigheid. 

Zondag 23 november:  

34e Zondag door het jaar C /  

Hoogfeest Christus, Koning van het heelal. 
11.00 uur: Clemensdag. Hoogmis m.m.v. het GKC.  

 Na de mis koffiedrinken met iets lekkers. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 

zieken; levende en overleden leden van Gemengd 

Koor St. Caecilia; 8e jaardienst Tonny Dautzenberg-

Schillings en de ouders Schillings-van de Klundert;  

1e jaardienst Ben Gardeniers.  

Woensdag 26 november: 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Ouders Frissen-Haagmans en familie; Gerda  

Franssen-Sormani (vanwege verjaardag) en dochter 

Diana; Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

 

Donderdag 27 november:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  

 klooster. 
 

Zaterdag 29 november: Vooravond  

1e Zondag van de Advent. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het  

 Gelegenheidskoor. 

Jaardienst Funs Schaepkens en overleden  

ouders. 

Zondag 30 november:  

1e Zondag van de Advent. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum  

 Campensis.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 

zieken; jaardienst Wiel Limpens; zielendienst Lies 

Limpens-Frissen; zielendienst Ans Waltmans-

Limpens; Hub Vliegen.  

Woensdag 3 december: 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 4 december:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  

 klooster. 

Vrijdag 5 december: 

10.30 uur: Communie aan huis. 
 

Zaterdag 6 december: Vooravond  

2e Zondag van de Advent. 
19.00 uur: Gezinsviering in de kerk m.m.v.  

 het ensemble True Devotion uit Chèvremont. 

Els Ackermans-Mommers (vanwege verjaardag), 

tevens t.i.v. de ouders Ackermans-Leunessen; 

zeswekendienst José Voncken-Leveau; Henk  

Vellen en levende en overleden leden van de  

familie Vellen-de Bruyn. 

Zondag 7 december:  

2e Zondag van de Advent. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Belcanto Resonance.  

 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging van  

de zieken.  

Woensdag 10 december: 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overleden ouders Van Kempen-Claessens en  

familie; Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 11 december:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  

 klooster. 
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   
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Diensten en misintenties 

Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages:  
https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/ 

Orange the World  
Wereldwijde campagne voor aandacht voor  
Geweld tegen Vrouwen en Meisjes 

 

Woord van de redactie 

Op zondag 30 november  

om 11.00 uur heel bijzonder,  

zingt er een gemengd Gregoriaans 

koor  uit Kampen  

in onze Clemenskerk.  

Komt u ook luisteren?  

Parochiekalender 

Zo. 16 nov 11.00 uur Hoogmis opl. Laudate 

Zo. 23 nov 11.00 uur Clemensdag opl. GKC 

  Na de mis koffiedrinken met iets lekkers 

Zo. 30 nov 11.00 uur Hoogmis  

  opl. Schola Cantorum Campensis 

Vr. 5 dec Communie aan Huis 

Za. 6 dec 19.00 uur Gezinsviering  

  (2e weekend van de advent)  

  Opl. Ensemble True Devotion 

Zo. 7 dec 11.00 uur Hoogmis opl. Belcanto Resonance 

  Koffiedrinken na de mis 

 

Algemeen H. Missen: 

Maandag  10.00 uur Kloosterkapel 

Dinsdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Woensdag  19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Donderdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Vrijdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Zaterdag  19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Zondag  11.00 uur Kerk (parochie) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maatjes Hulsberg is een initiatief vanuit de parochie St. 
Clemens voor mensen (van alle leeftijden) die in een 
sociaal isolement dreigen te raken, betrokkenheid bij de 
parochie is geen voorwaarde. 
 
Wij gaan op bezoek voor bijvoorbeeld: 

een kop koffie en een praatje 
maken samen een wandeling  
spelen een gezelschapsspel of leggen een kaartje 
U in contact te brengen met anderen 

 
Wil je Maatje worden of ben je op zoek naar een Maatje 
neem dan contact op met: 
Marjo de Ruijter, telefoon 0655320570,  
email marjoderuijter@gmail.com of met 
René Heijnen, telefoon 0653512979,  
email Rita.heijnen@gmail.com  

Gezinsmissen 2025-2026 

Zat.        6  dec   19.00 uur 2e zondag van de Advent 

Wnsd.  24 dec    18.00 uur Kerstavond  

U raapt op wat gevallen is 

 

Heer, 
er valt geen blad van een boom buiten U om. 
U bent aanwezig in alle leven en in de loop der din-
gen. 
U weet van mijn vreugden, van mijn beproevingen en 
van mijn tranen. 
Laat die gedachte mijn troost zijn. 
U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw. 

Toon Hermans 

https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
mailto:marjoderuijter@gmail.com
mailto:Rita.heijnen@gmail.com
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Sportparklaan 10
  

6336 AB  Hulsberg 

Donderdag t/m Zondag  

Open vanaf   15.00 uur 

Tel: 045 2001008  

APOTHEEK RAVENSBOS   

KERKSTRAAT 31A    

6336BA HULSBERG    

TEL: 045-4052700 

EMAIL: apotheekhulsberg@ezorg.nl 

www.v-a-l.nl 

OPENINGSTIJDEN: 

MA T/M VR:  

8.00-12.30 UUR en 

13.30-17.30 UUR 
 
 

mailto:apotheekhulsberg@ezorg.nl
http://www.v-a-l.nl/
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De kastanje jongens 

In een warm bedje, in een kleine kas, 
had Moeder Natuur drie jongetjes vei-
lig weggestopt om lang te kunnen slapen. 
Het huis was niet zoals het huis waar wij in wonen, want 
het had maar één piepklein kamertje, zonder ramen, en 
de deur zat zo stevig vast dat niemand erin of eruit kon. 
Vele, vele zonnige dagen sliepen de kleine jongens, en al 
die tijd werden ze een beetje groter en een beetje gro-
ter, net zoals jullie allemaal groeien. 
Maar langzamerhand begonnen de dagen koeler te wor-
den. De groene bladeren trokken hun herfstjurken van 
rood en geel aan en kwamen ritselend uit de boom naar 
beneden om met de wind te spelen.  
Toen bewogen de baby’s in hun bedje, want de Wind 
was bezig hun groene huis bruin te verven, en hij floot 
zo hard op zijn werk dat ze hem in hun dromen hoor-
den. Achter de Wind kwam zijn vriend, Jack Frost, een 
guitig kereltje. Zachtjes klopte hij op de deur van het 
huis en zachtjes jammerde hij: “Kom naar buiten, kleine 
jongens, kom naar buiten en speel met me!” 
En de kleine broers riepen: “Ja, ja, lieve moeder, laten 
we gaan spelen met Jack Frost en de Wind!” 
Toen glimlachte de moeder, een beetje bedroefd, en 
antwoordde: “Ja, want jullie zijn nu grote jongens ge-
worden en het is tijd dat jullie gaan!” 
Dus maakte ze de deur los en deed hem wijd open, en 
de drie haastten zich naar buiten. Maar al snel ontdek-
ten ze dat de grote wereld helemaal niet leek op hun 
warme, zachte huisje. De wind blies en floot om hen 
heen en deed hen rillen; en Jack Frost was een ruwe 
speelkameraad, hoewel hij zich aardig voordeed. Ze 
werden al snel moe en riepen naar hun moeder: “Lieve 
Moeder Natuur, we zijn moe; breng ons weer in slaap!” 
Toen spreidde de moeder daar waar ze op de grond la-
gen, een warme bedekking over hen heen van rood en 
geel en vaalbruin. 
Even later hoorde ze hun slaperige stemmen weer: 
“Lieve moeder, we hebben het koud!” 
Toen stuurde Moeder Natuur een zachte, witte laag 
sneeuw en wikkelde ze er zo mooi en snel in dat ze nau-
welijks tijd hadden om “Dank u wel, goede moeder” te 
mompelen voordat ze vast in slaap vielen.  

En daar zullen ze blij-
ven, tot de warme zon 
en de zachte briesjes en 
de zachte regen hen 
wekken in de zoete len-
te. Kun jij raden wie de 
kleine broers waren, in 
hun knusse, warme 
huis? 
Het waren de kastanje 
jongens en de bruine 
hulst is hun huisje.  

Wat zeg je dan? 

‘Wat zeg je dan?’ Als kind leer je al net-
jes ‘dank u wel’ te zeggen als je iets 
krijgt: een snoepje, een plakje worst bij de slager, een 
cadeautje. Sommige dankjewels zijn oprecht gemeend, 
maar soms is het gewoon een sociaal protocol waar we 
ons aan houden. Zo leren we kinderen om altijd dankje-
wel te zeggen voor cadeautjes, ook als ze er niet zo blij 
mee zijn. Anders vinden we iemand ondankbaar.  
 
Er zijn ook situaties waarin bedanken een heel andere 
betekenis heeft. Door ergens voor te bedanken, kun je 
ook iets afwijzen. ‘Wil je iets drinken?’ ‘Nee, bedankt.’  
 
En we gebruiken de uitdrukking ‘bedanken voor de eer’ 
om beleefd aan te geven dat we een bepaalde taak of 
functie afwijzen. We kunnen het zelfs inzetten op een 
manier die helemaal niet meer beleefd is. Als we ergens 
‘hartelijk’ of ‘feestelijk’ voor bedanken, zijn we er ronduit 
negatief over. En wat dacht je van het sarcastische: ‘Je 
wordt bedankt!’, als je boos bent op iemand? Gelukkig 
kunnen we door middel van onze toon en gezichtsuit-
drukking heel goed duidelijk maken hoe we ons dankje-

wel bedoelen. 
 
 

Proficiat 

 Anggun Musri en Aukje Veenstra  

Beiden in één keer geslaagd voor het  

voor het RIJBEWIJS bij 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

 
 

Jeugd play in 
 

Op zaterdag 15 novem-
ber nemen een aantal 
van onze leerlingen 
deel aan de jeugd play 
in van onze Muziekfe-
deratie De Geulvallei. 
Zij zullen deze middag 

samen met leerlingen van andere korpsen repeteren aan 
filmmuziek. De middag zal worden afgesloten met een 
gezamenlijk concert om 16.00 uur in de Blokhut in Sibbe. 
Wees welkom om te luisteren naar dit concert!  
 

Kerstconcert  
 

De decembermaand staat weer voor de deur, en dat be-
tekent dat het tijd is voor het traditionele kerstconcert 
van Fanfare St. Clemens Arensgenhout en Gemengd 
Koor Sint Caecilia Hulsberg. Dit sfeervolle concert vindt 
plaats op zondag 21 december om 19.00 uur in de kerk 
van Hulsberg, en belooft opnieuw een sfeervolle avond 
vol muziek en bijzondere verrassingen te worden. 
Onder leiding van dirigent Rob van der Zee (fanfare) 
en Mirjam Erkens (koor) wordt het publiek meegenomen 
op een muzikale reis door de kerstperiode. Beken-
de kerstliederen, afgewisseld met sprookjesachtige me-
lodieën zorgen voor een sfeervolle ambiance in de kerk.  
 
Dit jaar krijgt het concert bovendien een extra artistieke 
dimensie. Geen gastmuzikant, maar een gastkunstenaar   
zal het podium delen met de muzikanten en zangers. Paul 
Sour, beeldend kunstenaar, laat zich deze avond inspire-
ren door de muziek en zal live een schilderwerk creëren.  
 
U bent van harte welkom om samen de kerstperiode in 
te luiden en te genieten van deze bijzondere avond! 

Gratis muzieklessen  
op school 
Na de kerstvakantie star-
ten we met gratis na-
schoolse muzieklessen 
voor alle kinderen vanaf 
groep 4. Tijdens deze les-
sen leren zij in eerste in-
stantie spelen op een bu-
gel of trompet. In maart 

wordt deze periode afgesloten met een spetterend 
optreden. 
De kinderen van groep 4 hebben al mogen ervaren 
hoe leuk het is om samen muziek te maken. Begin sep-
tember zijn zij begonnen met blokfluitles onder 
schooltijd. Enthousiast leren ze noten lezen, klappen 
ze ritmes en zingen voluit mee met de muziekjuffen. 
De naschoolse muzieklessen sluiten hierop aan, maar 
ook zonder eerdere les ben je welkom. 
Muziek maken draagt bij aan de ontwikkeling van een 
kind en maakt vrienden voor het leven. Gun jullie kind 
dit ook! Meld uw zoon of dochter aan via mel-
den@caeciliahulsberg.nl . Mail gerust voor meer infor-
matie. Na aanmelding volgt verdere informatie. 
 

Caeciliadag 15 november 
 

Op zaterdag 15 november is het weer tijd voor onze 
jaarlijkse Caeciliadag. Dé dag om onze jubilarissen in 
het zonnetje te zetten. Dit jaar zijn dat: Ellen Brouns 
(25 jaar lid van Caecilia en LBM), René Lemans (40 jaar 
lid van Caecilia en LBM) en André Bosten (50 jaar lid 
LBM). 
Daarnaast maken we zoals gebruikelijk ‘s middags een 
muzikale rondgang door het dorp en vieren we ‘s 
avonds ons Caeciliafeest Op de Trepkes. 
 

Najaarsconcert Schimmert 29 november 
 

Op zaterdag 29 november vindt in het Gemeenschaps-
huis te Schimmert een sfeervolle concertavond plaats 
‘Muziekvrung bie ein’. Tijdens deze concertavond la-
ten drie fanfares van zich horen: 
● Fanfare Sint Jan Sittard-Leyenbroek o.l.v. Ad Triepels 
om 19.00 uur 
● Koninklijke Fanfare Concordia Ulestraten o.l.v. Jens 
Gaethofs om 20.00 uur 
● Koninklijke Fanfare St. Caecilia Hulsberg o.l.v. Rena-
to Meli om 21.00 uur 
De avond begint om 19.00 uur en de entree is gratis. 
Een mooie gelegenheid om te genieten van de rijke 
fanfaretraditie uit onze regio. U bent dan ook van har-
te welkom om te komen luisteren!  
 

Kerstmarkt Terborgh 14 december 
 

Op zaterdag 14 december vindt een sfeervolle kerstmarkt 
plaats op de binnenplaats van Kasteel Terborgh in Schinnen. 
Van 12.00 tot 18.00 uur kunnen bezoekers genieten van 
ambachtelijke kraampjes, heerlijke winterse lekkernijen en 
een warme kerstsfeer. Een groep jeugd aangevuld met le-
den van onze fanfare zal deze middag zorgen voor een mu-
zikale omlijsting met sfeervolle kerstmuziek. Iedereen is van 
harte welkom om samen met ons de magie van Kerstmis te 
beleven. Adres: Kasteel Terborgh, Heisterbrug 119–123, 
Schinnen. 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Nieuws en weetjes van  
 

Het jaar 2025 vordert, we steve-
nen af op de feestdagen maar 
eerst……. 
 

Za 15 November- Jeugdprinsenproclamatie 
Carnavalsvereniging de Beumerwalders staat te trappe-
len om met hun evenementen te beginnen, wie o wie 
wordt het nieuwe jeugdprinsenpaar van 2025/2026? 
Elke Beumerwalder  waar het “vasteloavesblood” bij 
door de aders stroomt wil erbij zijn om dat te weten te 
komen.  
Zaal open: 14.11 uur - Aanvang Programma: 14.33 uur. 
Entree: Vrije gave 
 

Za 29 November-Back in Time- 70’s/80’s&90’s Party 
DJ Snake, oftewel René Slangen, maakt er met ons weer 
een onvergetelijke party van. 
De derde editie inmiddels. Van 20.00 tot 01.00 uur niets 
dan golden oldies waarbij je niet stil kan blijven staan. 
Voor kaarten en info zie advertentie elders in dit blad. 
 

Di 2 december-Samen aan Tafel: van 17.00 tot 20.00 u. 
Samen koken en eten, dat is toch veel gezelliger dan in 
je eentje? Kosten € 10.00 p.p. incl. driegangen menu, 
welkomstdrankje en water. 
Aanmelden  via de mail:  
samenaantafelhulsberg@gmail.com  
of via Camiel – 06-53768790 
Iedereen is welkom maar… vol = vol. 
 

Onze wekelijkse inloopmiddagen:   
Elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur 
De koffie en thee staan klaar, er zijn geen kosten aan 
verbonden. Loop eens binnen voor een praatje, kaarten 
of spelletje doen, en wie weet tref je oude bekenden. 
Aanmelden is niet nodig. 
Do 13 nov / do 27 nov / do 4 dec / do 11 dec. 
 

Do 20 november - Onze maandelijkse 
Kom en Doe Mee inloopmiddag: Ook 
deze middag is van 14.00 tot 16.00 uur. 
Deze keer gaan we samen aan de slag. 
Wie wordt er niet blij van een lekkere 
kom warme, gezellige, troostvolle soep. Er gaat dus ge-
kookt worden, en het leukst van al is dat het resultaat 
gegeten gaat worden. 
Wij zorgen voor het stokbrood met…. erbij, dus met een 
gevuld buikje naar huis. 
Eigen bijdrage € 5.00 inclusief koffie/thee. 
Iedereen is welkom, maar breng een snijplankje, schil-
mesje en of dunschiller mee. 
Hiervoor is aanmelden noodzakelijk – 06 55508453 of 
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 

Leef Beumerwalders,  

Jeugdprinsenproclamatie 
 

De 11e van de 11e is voorbij, dus  
de aftrap voor het nieuwe  
Vastelaovend seizoen is gegeven. 
En… wij gaan de komende weken 
nog even vol door!  

 
Te beginnen op zaterdag 15 november met onze 
Jeugdprinsenproclamatie. Eerst nemen we uiteraard 
afscheid van Jeugdprins Jarno I en Jeugdprinses Caro I. 
Daarna voeren we de spanning langzaam op en zullen 
wij uiteindelijk onze nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses 
bekend maken. Het feestje wordt compleet gemaakt 
door een optreden van Maud. Verder zullen er spette-
rende optredens zijn van de dansgroepen van GITEK.   
 

Kleurwedstrijd 
 

Tijdens deze middag zijn er tevens mooie prijzen te 
winnen met onze kleurwedstrijd. In alle groepen van de 
basisschool zijn kleurplaten uitgedeeld. Neem deze 
kleurplaat zo mooi mogelijk ingekleurd mee naar de 
Jeugdprinsenproclamatie en lever deze in bij de ingang. 
Je maakt dan kans op één van de mooie prijzen. De prij-
zen dienen op de middag van de Jeugdprinsenprocla-
matie te worden afgehaald. 
Aanvang: 14:33 uur, zaal open om 14:11 uur.  
Locatie: Gemeenschapshuis de Lange Berg.  
Entree is GRATIS! 

 
Prinsenproclamatie 
 

Een week later, zaterdag 22 november, staat de spot-
light gericht op het grote Prinsenpaar. Eerst zullen we 
op gepaste wijze afscheid nemen van Prins Werner I en 
Prinses Manon I. Niet veel later zullen we tijdens deze 
avond het nieuwe grote Prinsenpaar aan het Beumer-
wald presenteren.  
Tijdens deze avond zullen een aantal Limburgse en 
Hulsbergse artiesten er voor zorgen dat er gelachen, 
gezongen en gedanst kan worden. Het duo Sam en Stan 
zorgen voor gezellige carnavalsklanken en hierbij zal 
hun hit “Danse!” vast en zeker ook niet ontbreken. Ook 
Bjorn en Mieke zullen dit jaar weer het Beumerwaldse 
podium betreden. Zij staan als oud LVK- winnaars met 
al hun bekende liedjes natuurlijk ook weer garant voor 
een grandioos optreden. 
Voor het aftreden en uitroepen van het Prinsenpaar 
hebben leden van de raad van 11 en andere Beumer-
walders dit jaar een ludieke act bedacht. Dus laat u 
vooral verrassen!  
Aanvang 19:33uur, zaal open 19:11uur.  
Locatie: Café- Zaal Op de Trepkes.  
Entree is GRATIS! 

mailto:samenaantafelhulsberg@gmail.com
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Hoeskamertref  
Arensgenhout 

 
Op maandag 24 november gaan de vrijwilligers met de 

gasten ouderwets gezellig knutselen. Met diverse ge-
kleurde pijpenragers worden leuke decoratieve pot-
jes gemaakt en wel van 14.00 tot 16.00 uur in De Hoes-
kamer. U hoeft zelf niets mee te nemen en aanmelden is 
ook niet nodig.  

 
 
 
De vaste kaarters kun-
nen uiteraard in het café van de Hoeskamer terecht om 
een kaartje te leggen.  
Op maandag 8 december staat de Hoeskamertref in het 
teken van een Vrije Inloopmiddag. Van 14.00 tot 16.00 
uur kunt U terecht om een kaartje te leggen, te Rummi-
kuppen, Sjoelen en/of om gewoon een praatje te maken. 
Mocht U voor deze twee middagen vervoer van de 
Wensbus nodig hebben, graag dit dan uiterlijk de vrijdag 
voor de betreffende Hoeskamertref voor 12.00 uur door-
geven aan Mevr. Bertie Peeters, 06-44990885 of mailen 
naar: hoeskamertref@gmail.com 

 

De vrijwilligers van de Hoeskamertref heten U van harte welkom!  

mailto:hoeskamertref@gmail.com
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Colofon 
 
Pastoor Dölle    T 045 - 4051273 

      Kerkheuvel 7 

      6336 AX  Hulsberg 
 

Assistent-pastoor Jan Geilen   T 045-5241208 

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.  T 06-39431473 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.  T 06-39431465 

Kapelaan Sintus Depa s.m.m.  T 06-41313602 

          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 

 
Pastoor Dölle  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

website parochie  http://www.h-clemens.nl  

facebook parochie   Parochie H. Clemens Hulsberg 

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

    NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d.  NL91 RABO 0124 1030 30  

 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens  

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie   parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice  bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 15,- 
Weekend € 30,- 

Aan onze lezers/adverteerders 
 

Heeft u als ondernemer of particulier interesse om 

een advertentie te plaatsen? Stuur dan een bericht-

je naar advertentie@h-clemens.nl.  

We zullen dan contact met u opnemen. 

en tot slot……maar belangrijk!  
 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 13-dec 9-jan) moeten kopij voor de re-

dactie en advertenties uiterlijk op 25 nov via email 

worden aangeleverd. Misintenties moeten uiterlijk 

2 dec worden doorgegeven! 

 Loop eens binnen bij: 
 TRIADE Hypotheken—Verzekeringen BV 

 Stationsstraat 77 

 6361 BH Nuth 

 T 045 -  524 59 84  /  E mail: info@triadebv.nl      

 W www.triadebv.nl 

Klanten geven ons een  9.3 

Bankenmonitor  Consumentenbond 2024 

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan.geilen@bavonuth.nl
mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
mailto:advertentie@h-clemens.nl

