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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

15e jaargang nr. 10                       18 okt-14 nov 2025 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

Allerheiligen en Allerzielen 
 
De herfst is weer begonnen, de blaadjes vallen van de bomen, het wordt kouder en het regent vaker en langer. Het 
wordt eerder donker, en ‘s ochtends later licht. In de liturgie horen we in de laatste zondagen van het kerkelijk jaar 
vaak teksten over het eindoordeel, over het einde der tijden, zo passend bij het weer van de herfsttijd. Met de advent 
begint dan weer een nieuw kerkelijk jaar, en gaan de teksten over nieuw leven, Christus die geboren wordt. Zo mid-
den in de somberheid van herfst en dood wordt vooruit gekeken naar nieuw leven. 
 
De feestdagen van Allerheiligen en Allerzielen omvatten ook beide aspecten: somberheid over de dood en vreugde 
over nieuw leven bij de Heer. Met Allerheiligen staan we stil bij al de heiligen, en dan zijn niet alleen de gecanoniseer-
de personen (die een stempeltje van ‘heilig’ hebben ontvangen). Nee, alle mensen die in de ogen van God een heilig 
leven hebben geleid, horen daarbij. Mensen die goed voor ons en onze medemensen zijn geweest, dierbaren van ons, 
overleden familieleden en vrienden. Die dag mogen we delen in hun vreugde, dat zij er al zijn bij God in het eeuwig 
geluk. Het is de hemelse kant van het paneel, de kant die verwijst naar het eeuwig leven. 
 
Allerzielen, de dag daarna, is de andere kant van het paneel, het is de aardse kant. 
Op Allerzielen staan we stil bij het overlijden van onze dierbaren, bij ons verdriet omdat we hen moeten missen. We 
verzorgen hun graven mooi, poetsen die en zetten er bloemen neer. We bidden in de vieringen dat zij bij God thuis 
mogen zijn, we gedenken hen, en spreken de hoop uit dat we eens weer met hen verenigd mogen zijn. Zo zijn Aller-
heiligen en Allerzielen twee zijden van een en hetzelfde paneel, een hemelse en een aardse kant, en symboliseert al-
dus onze verbinding met onze dierbare overledenen. Het is goed dat we hen deze dagen gedenken. 

 
Dit jaar vallen de dagen precies in het weekend: zater-
dag 1 november vieren we Allerheiligen, en wordt de 
H. Mis opgeluisterd door fanfare St. Clemens. Zondag 
vieren we Allerzielen, en wordt de H. Mis opgeluisterd 
door fanfare St. Caecilia. Die dag ’s middags is er een 
speciale viering in de kerk, opgeluisterd door het Ge-
mengd Koor St.Caecilia, om al de overledenen van de 
afgelopen periode sinds 2 november 2024 te geden-
ken, gevolgd door de zegening van de graven. 
 
        
    Pastoor George Dölle 
       

• ATD - Vierde wereld –Teksten in onze kerk 

• Allerzielenviering 2 november 

• Nieuwe priesterraad geïnstalleerd 

• 2-daagse pelgrimstocht naar Banneux 

• Jongerencollecte 

• Samen aan tafel met foto’s 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
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Huwelijk 

Op 20 september hebben Robbin Janssen en Yvonne 
Lipsch in de H. Petruskerk in Gulpen het sacrament van 
het huwelijk ontvangen. Zij wonen in de Raadhuisstraat. 

Wij wensen het bruidspaar veel geluk.  

Met Gods zegen zal dat zeker lukken 

Allerzielen 2025 
 

Tijdens de Allerzielenviering op 2 november om 

15.00 uur herdenken we al onze dierbare overlede-

nen en in het bijzonder degenen die ons in het afge-

lopen jaar ontvallen zijn: 

 

Ben Gardeniers     80 jaar 

Alfons Coenen     84 jaar  

Nelly Bessems-Geraeds   86 jaar 

Fernand Chappin     85 jaar 

John Bertholet    78 jaar 

Maria Thewissen-Bisschops  95 jaar 

Jo Gijzen     83 jaar 

Ad de Schrevel     70 jaar 

Caroline Starmans              102 jaar 

John Keijdener     76 jaar 

Nico Koedooder     75 jaar 

Gerda Pluijmaekers-Hoen  93 jaar 

Ketie van Dijk-Hensgens   84 jaar 

Lies Limpens-Frissen   97 jaar 

Jeanne Dreessen-Janssen  97 jaar 

Ans Waltmans-Limpens   65 jaar 

Trees van den Berg-Vermeulen   78 jaar 
Jacques van den Berg    79 jaar 

 

Allerheiligen 

Met Allerheiligen 

denken we niet alleen aan degenen 

die officieel door de Kerk 

heilig verklaard zijn, 

 

maar ook aan de vele 

andere mensen 

die heilig geleefd hebben 

en nu vast en zeker 

bij God in de hemel verblijven 

en daar onze voorspreker 

willen zijn. 

 

Allerheiligen 

is het feest van álle heiligen. 

 
 
 

 

Afsluiting Rozenkrans-/Mariamaand oktober 

Op vrijdag 31 oktober om 18.00 uur wordt de Maria-
maand oktober weer afgesloten bij het wegkruis aan 
het Europaplein. 
Er is zoveel om voor te bidden tegenwoordig, zowel in 
de privé-sfeer als wereldwijd, dat we soms bang zijn of 
we Maria niet overvragen als voorspreekster bij Onze 
Lieve Heer. 
 
Laten we bidden dat Gods Heilige Geest zich mag nes-
telen in het brein van de machthebbers op onze aarde. 
Dat ze veel meer kunnen bereiken met “er zijn” voor 
de mensen die afhankelijk van hun zijn, dan met oorlog 
en geweld. Dat multinationals eens gaan beseffen dat 
het “not done” is om miljarden winsten te realiseren, 
terwijl er mensen creperen van de honger. Dat we de 
milieuvervuiling en klimaatproblemen alleen maar 
kunnen oplossen als we eensgezind zijn, niet als ieder-
een alleen aan zijn ei-
gen belang denkt. 
 
Laten we daarvoor 
bidden. 
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ATD Vierde Wereld verzamelt teksten en getuigenis-
sen van mensen in armoede die hun ervaringen en de 
verborgen dimensies van armoede belichten, zoals 
constante geldzorgen, gebrek aan basisbehoeften, 
onzekere woonomstandigheden, en het gevoel van 
onmacht en vernedering.  
Deze teksten zijn o.a. te vinden in publicaties en op hun 
website, en benadrukken dat armoede een gevolg is 
van uitsluiting en dat de kennis van mensen in armoe-
de essentieel is voor het vinden van oplossingen. 
 
Een groot aantal van deze teksten vinden jullie in de 
maand oktober en november in onze kerk. Loop eens 
binnen na een mis!  
Je krijgt meer begrip voor mensen die in armoede 
moeten leven. 
Het is meestal niet hun eigen schuld. 

Nieuwe priesterraad geïnstalleerd 

Het bisdom Roermond heeft weer een priesterraad. 
Deze kwam woensdag 24 september voor het eerst 
bijeen. De raad bestaat uit twintig leden, van wie meer 
dan de helft door priesters van het bisdom zelf geko-
zen is. De andere leden zijn door de bisschop be-
noemd. 
 
De priesterraad is een van de verplichte adviesorganen 
van een bisdom. De leden van de raad adviseren de 
bisschop over pastorale zaken. Zo kwam in de eerste 
vergadering een plan voor navorming van priesters ter 
sprake. Ook werd gesproken over de drie rondetafelge-
sprekken over de toekomst van het bisdom, die vanaf 
volgende maand worden gehouden. Tenslotte werd de 
kersverse raad gehoord over drie kerken die binnen-
kort aan de eredienst worden onttrokken. 
 
De priesterraad heeft een zittingstermijn van vijf jaar 
en komt voortaan elk kwartaal bij elkaar. 

Werelddierendag in onze kerk, knuffels werden geze-
gend en er waren zelfs drie lieve honden aanwezig. Pas-
toor Dölle heeft hulp gehad van de misdienaars Lina en 
Sam. Deze viering werd met prachtige liederen opge-
luisterd door jeugdkoor Tutta Musica uit Voerendaal 
o.l.v. Ralph Hamer.  

Sint Maartensviering 
 

Op 8 november vieren we het feest van St. Maarten, de 

legerofficier die zijn mantel deelde met een arme bede-

laar. En deze bedelaar bleek later in zijn droom Christus 

zelf te zijn! Een groot voorbeeld van naastenliefde.  

We vieren dit feest samen met de kinderen in onze  

parochie op zaterdag 9 november.  

We beginnen om 18.30 uur met het St. Maartensspel. 

Dit wordt voor en met de kinderen opgevoerd, er wordt 

iets verteld over St. Maarten, en tenslotte worden de 

lampions van de kinderen gezegend door pastoor en 

houden we een lichtprocessie in en om de kerk.  

Om 19.00 uur begint de gezinsviering, speciaal rondom 

het thema St. Maarten. 

Alle kinderen met hun ouders zijn van harte welkom! 

 

Pastoor George Dölle en werkgroep Gezinsvieringen 
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  Collectanten gezocht! 

De collecteweek vindt dit jaar 
plaats van 2 t/m 8 november. 
Wist je dat 1 op de 5 mensen de-
mentie krijgt? Bij vrouwen is dat 
zelfs 1 op 3.  
Deze ziekte moet stoppen. Wil jij 
ook bijdragen aan een toekomst 

zonder dementie en ook nog eens lekker in beweging 
blijven? Loop dan mee tijdens de jaarlijkse collecte! Het 
kost maar een paar uurtjes en we kunnen jouw hulp 
heel goed gebruiken. Je bepaalt zelf hoeveel  
je wil lopen.  
Ik wil wel collecteren, maar het helpt niet omdat er 
toch geen oplossing tegen dementie is.  
Om dementie te stoppen is er veel onderzoek nodig. Op 
dit moment zijn er vier medicijnen tegen dementie op 
de markt. Daarnaast zijn er zo’n twintig nieuwe medicij-
nen die zich in het laatste stadium van onderzoek bevin-
den. Alzheimer Nederland financiert onderzoek op ver-
schillende manieren en is de grootste private partij die 
onderzoek mogelijk maakt.  

Tevens worden er Alzheimer Cafés georganiseerd. 
Meer informatie vind je hier:  
www.alzheimer-nederland.nl/onderzoek/stand-van-zaken  

 
Wist je trouwens dat de collecteopbrengst van Alzhei-
mer Nederland al jaren achtereen groeit? Mensen wil-
len dus echt geven voor een oplossing.   
 
Meld je aan bij Jeu Ritzen 06-53704886 

Tweedaagse Pelgrimstocht  
voor mannen naar Banneux 

 
Elk jaar onderneem ik een pelgrimstocht naar Onze Lieve 
Vrouw van Banneux. Soms in mijn eentje, soms met een 
metgezel. Dit jaar begeleid ik graag een kleine groep naar 
het heiligdom. 
Ga mee met deze mooie pelgrimstocht dwars door Zuid-
Limburg, de Voerstreek en het land van Herve. Het is een 
fijne manier om ons voor te bereiden op Kerst. Naast ge-
sprekken met reisgenoten is er tijdens de tocht ook ruim-
te om een tijdje in stilte te wandelen en momenten van 
gebed.  
Onderweg passeren we bijzondere historische gehuchten, 
we pauzeren bij een klooster en in een bijzonder kerkje. 
Ben je een man van 18 jaar of ouder? Sluit je aan bij ons 
reisgezelschap, er is plaats voor zeven personen 
Welkom! 

 
In het kort: 
Zaterdagochtend 20 december vertrek vanaf de Ba-
vokerk te Nuth. We wandelen 23 km tot de herberg van 
St. Maartensvoeren. 
Zondag 21 december aankomst. We wandelen 30 km en 
komen ‘s avonds aan in Banneux, waar een mis zal zijn. 
Het is heuvelachtig terrein, met soms een moeilijk pad 
dus voorbereiden is geen overbodige luxe. 
Om 20.00u vertrekken we met de bus naar Margraten. In 
deze bus zitten ook andere pelgrims van die dag die uit 
Margraten vertrokken. Vanuit Margraten kunnen we car-
poolen, zoals we het onderling zullen organiseren. 
Kosten: 
Overnachting incl. ontbijt, herberg St. Maartensvoeren: 
€38,85 
Opties avondmaal in de herberg op zaterdag €15,60  en 
een lunch om mee te nemen voor de zondagmiddag: 
€9,45. In Banneux zijn eetgelegenheden voor in de avond. 
Bus naar Margraten: €15,= 
Stuur een email naar mij als je geïnteresseerd bent naar 
Rik van de Steeg,  tolk.tekens@gmail.com met je naam. 
Dan krijg je uitgebreide praktische informatie per mail 
toegestuurd. Je kunt mij ook bereiken op 06-12237074. 
 

      Rik van de Steeg 

Vastenactieproject 2025 India 

Dit jaar hadden we een vastenactieproject uit India: 
‘Angels’ Supermarket: werk en opleiding voor mensen 
met een verstandelijke beperking”. Het is een project 
van het We Care Centre, een in 2005 opgerichte liefda-
digheidsinstelling met als doel hulp te bieden aan hulp-
behoevende- en kansarme mensen, ze krijgen zo een 
kans op werk en zelfstandigheid. 
Dit project, waarbij we het We Care Centre heel graag 
onze hulp wilden aanbieden, is cruciaal om ervoor te 
zorgen dat bovengenoemde mensen en hun families in 
hun gemeenschap en daarbuiten, in staat worden ge-
steld een zinvol leven te leiden. 
De gezamenlijke inspanning binnen ons parochieclus-
ter (collectes, donaties, vasten zakjes, opbrengst Vas-
tenmaaltijd etc.) heeft het mooie bedrag opgebracht  
van € 5.905,19. 
Namens de mensen van ‘Angels’ Supermarket, hartelijk 
dank aan iedereen die z’n steentje heeft bijgedragen om 
dit mooie resultaat te behalen. 

http://www.alzheimer-nederland.nl/onderzoek/stand-van-zaken
mailto:tolk.tekens@gmail.com
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Jongerencollecte  
2025 

 
Steeds meer jongeren in Nederland ontdekken het 
katholieke geloof. Zij zoeken verdieping, gemeenschap 
en inspiratie. Jong Katholiek ondersteunt hen met ini-
tiatieven zoals de WJD@HOME – bezinningsweekend, 
Katholieke Jongerendag, de Nationale Bedevaart 
naar Rome, MladiFest in Medjugorje, de studiedag 
Nieuwe Katholieken – Wat vraagt dat van ons? en de 
ontwikkeling van de Katholink-app. 
 
Zonder steun zijn deze projecten niet mogelijk. Daar-
om vindt op 15 en 16 november 2025 na de mis de 
Jongerencollecte plaats. 
Uw bijdrage helpt jongeren te groeien in geloof en 
samen de toekomst van onze Kerk op te bouwen. Voor 
meer informatie zie:  
https://www.rkkerk.nl/jongkatholiek/  
 
Doneer via: 
IBAN: NL11 INGB 0002 7844 98 
t.n.v. Rooms-Katholiek Kerkge-
nootschap o.v.v. Jongerencol-
lecte 
Of gebruik de QR-code: 
 
Hartelijk dank voor uw steun! 
Żaklina Melis 
Beleidsmedewerker Jongeren en Catechese 

Katholieke Jongerendag  
op zaterdag 8 november 

 

Op zaterdag 8 november houdt JongKatholiek, de jon-
gerenorganisatie van de Rooms-katholieke Kerk in Ne-
derland, opnieuw een Katholieke Jongerendag (KJD). 
Vanuit het hele land zijn jongeren tussen 16 en 30 jaar 
welkom in De Schuilplaats in Ede om hun geloof te 
beleven en andere jongeren te ontmoeten. Het thema 
is ‘Hoop’ en sluit aan bij het Jubeljaar van Pelgrims van 
Hoop. 
 
Breed gedragen organisatie 
De voorbereidingen voor de KJD zijn al in volle gang. 
Een kernteam van jongeren uit de bisdommen, nieuwe 
bewegingen en katholieke studentengroepen werkt 
samen om een divers en breed gedragen programma 
neer te zetten waar eenieder zich bij thuis voelt. 
 
Programma 
Tijdens de KJD zijn er verschillende mogelijkheden om 
te bouwen aan een persoonlijke relatie met God. 
Hoofdspreker is Richard Steenvoorde o.p., priester en 
dominicaan, die dieper zal ingaan op het thema hoop in 
het dagelijks leven van jongeren – en hoe het christelijk 
geloof daarin een krachtbron is. Verder biedt de KJD 
een breed scala aan workshops voor verdieping, ge-
sprek en geloofsvorming. Er is een kapel, de eucharistie 
wordt gevierd en de hele dag is er gelegenheid om het 
sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. 
Daarnaast is er volop ruimte voor ontmoeting op de 
KJD-markt, waar katholieke organisaties, bewegingen 
en gemeenschappen zich presenteren. 
 
In het kort: 
Wat: Katholieke Jongerendag (KJD) 
Wanneer: Zaterdag 8 november 2025 van 12:00 tot 
21:30 uur 
Voor wie: Jongeren (16-30 jaar) 
Waar: De Schuilplaats, Otterloseweg 18A in Ede 
Meer info: www.kjd2025.nl 

M i s n i e t s m e e r e n v e r b 

https://www.rkkerk.nl/jongkatholiek/
http://www.kjd2025.nl/
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 18 oktober: Vooravond  
29e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 
 Gelegenheidskoor. 

Voor een eind aan oorlog en geweld, zodat er vrede 
komt op aarde. 

Zondag 19 oktober:  
29e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Joyful Singing.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 
zieken.  

Woensdag 22 oktober: 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  
Donderdag 23 oktober:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. 
 

Zaterdag 25 oktober: Vooravond  
30e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 
 Gelegenheidskoor. 

Voor een eind aan oorlog en geweld, zodat er vrede 
komt op aarde. 

Zondag 26 oktober:  
30e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 
zieken; Geert de Ruiter; Jo Delahaije (vanwege  
verjaardag).  

Woensdag 29 oktober: 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Zielendienst Maria Thewissen-Bisschops;  
Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 30 oktober:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. 
Vrijdag 31 oktober: 
18.00 uur: Afsluiting oktobermaand met rozenkransgebed  
 bij wegkruis Europaplein. 
 

Zaterdag 1 november:  
Hoogfeest van Allerheiligen.  
Vooravond 31e Zondag door het jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in de kerk  m.m.v. fanfare St. Clemens. 

Levende en overleden leden van fanfare St. 
Clemens; overleden ouders Wiel en Tilla Merx-
Jaminon, 11e  jaardienst Math Vliegen,; overleden en 
levende leden van Buurtvereniging 'De 
Vriendenkring Arensgenhout’; Frans Roebroek. 

 

 

Zondag 2 november:  
Gedachtenis Allerzielen.  
31e Zondag door het jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. fanfare St. Caecilia.  
 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 
zieken; levende en overleden leden van fanfare 
St. Caecilia; jaardienst Guus Laeven; ouders  
Rouwette-Souren, Paul Souren en overleden  
familie; Mia Hamers-Heijnen; ouders Harrie en 
Elly Dormans-Moonen en voor  Paul en Elly  
Dormans-Hendriks; jaardienst ouders Lambert 
van der Broeck en Truus van der Broeck-Julicher 
en zoon Jac van der Broeck.  

15.00 uur: Allerzielendienst m.m.v. het G.K.C. met  
 aansluitend zegening graven op begraafplaats. 
 Met naam gedenken wij de overledenen sinds 

Allerzielen vorig jaar. We steken voor ieder van 
hen een kaars aan. Wij bidden voor al onze  

 gestorvenen. 
Woensdag 5 november: 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  
Donderdag 6 november:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het 
 klooster. 
Vrijdag 7 november: 
10.30 uur: Communie aan huis. 
 

Zaterdag 8 november: Vooravond  
32e Zondag door het jaar C. 
18.30 uur: St. Maartensviering  
 (spel met lampionnenzegening). 
19.00 uur: Gezinsviering Sint Maarten in de kerk. 

Jan Schiffelers en Tineke Offermans; zielendienst 
John Bertholet; zielendienst Gerda Pluijmaekers-
Hoen. 

Zondag 9 november:  
32e Zondag door het jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Joyful Singing.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 
zieken; jaardienst Jo Hinskens; jaardienst ouders 
Sjef Dezaire en Mariëtte Dezaire-Peters; 1e jaar-
dienst Mieke Coumans; ouders Mevis-Eurelings 
en ouders Jacobs-Schouteten; jaardienst Joep 
Hermans.  

Woensdag 12 november: 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  
Donderdag 13 november:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed  
 in het klooster. 
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   
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Diensten en misintenties 

Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages:  
https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/ 

‘Een toekomst van waardigheid en vrede voor alle 
mensen’ /Paus Leo XIV: ‘Wees solidair met de armen’ 

 

Woord van de redactie 

Op woensdag 29 oktober gaan we 

naar de stembus. 

Wij geven uiteraard geen stemadvies, 

maar hopen wel dat iedereen  

met elkaar in gesprek blijft gaan, 

ook al gaat je stem  

naar een andere partij.  

De kracht van democratie is  

overleg en compromis.  

Parochiekalender 

Zo. 19 okt 11.00 uur Hoogmis opl. Joyful Singing 
Vr. 31 okt 18.00 uur Rozenkransgebed bij wegkruis  
  Europaplein 
Za. 1 nov 19.00 uur H. Mis opl. Fanfare St. Clemens  
  (in de kerk) 
Zo. 2 nov 11.00 uur Hoogmis opl. Fanfare St. Caecilia 
  Koffiedrinken na de mis 
Zo. 2 nov 15.00 uur Allerzielenviering opl. GKC 
Vr. 7 nov Communie aan Huis 
Za. 8 nov 18.30 uur St. Maartensviering  
  (spel met lampionnenzegening) 
  19.00 uur Gezinsviering St. Maarten  
  (in de kerk)  opl.  
Zo. 9 nov 11.00 uur Hoogmis opl. Joyful Singing 
Zo. 16 nov 11.00 uur Hoogmis opl. Laudate 
 
Algemeen H. Missen: 
Maandag   10.00 uur Kloosterkapel 

Dinsdag   10.00 uur Kloosterkapel 

Woensdag   19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Donderdag   10.00 uur Kloosterkapel 

Vrijdag   10.00 uur Kloosterkapel 

Zaterdag   19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Zondag   11.00 uur Kerk (parochie 

 
 
 
 
 
 
 
 

De oproep in de vorige Clemens-Klok heeft weer twee 
nieuwe vrouwelijke Maatjes opgeleverd en daar zijn we 
heel blij mee! 
We zijn echter nog steeds op zoek naar mannelijke 
Maatjes, er ligt nog steeds de vraag van een 88-jarige 
mijnheer die behoefte heeft om samen met iemand  
erop uit te gaan. 
Heeft u interesse neem dan contact met ons op. 
 
Maatjes Hulsberg is een initiatief vanuit de parochie St. 
Clemens voor mensen (van alle leeftijden) die in een 
sociaal isolement dreigen te raken, betrokkenheid bij de 
parochie is geen voorwaarde. 
Wij gaan op bezoek voor bijvoorbeeld: 
· een kop koffie en een praatje 
· maken samen een wandeling 
· spelen een gezelschapsspel of leggen een kaartje 
· U in contact te brengen met anderen 
 
Wil je Maatje worden of ben je op zoek naar een Maatje 
neem dan contact op met: Marjo de Ruijter, telefoon 
0655320570, email marjoderuijter@gmail.com of met 
René Heijnen, telefoon 0653512979,  
email Rita.heijnen@gmail.com  

Gezinsmissen 2025-2026 

Zat. 8 nov  18.30 uur St. Maartensviering (spel 

   met lampionnenzegening)  

Daarna om   19.00 uur Gezinsmis 

Nalaten aan MIVA? 

Wilt u kwetsbare mensen in de armste delen van de 
wereld een hoopvolle toekomst geven, en lokale hulp-
verleners steunen? Voor meer informatie over de mo-
gelijkheid om MIVA op te nemen in uw nalatenschap, 
zie: https://www.miva.nl/help-mee/form-neem-miva-
op-in-uw-nalatenschap/  

https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
https://www.miva.nl/help-mee/form-neem-miva-op-in-uw-nalatenschap/
https://www.miva.nl/help-mee/form-neem-miva-op-in-uw-nalatenschap/
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Sportparklaan 10
  

6336 AB  Hulsberg 

Donderdag t/m Zondag  

Open vanaf   15.00 uur 

Tel: 045 2001008  

APOTHEEK RAVENSBOS   

KERKSTRAAT 31A    

6336BA HULSBERG    

TEL: 045-4052700 

EMAIL: apotheekhulsberg@ezorg.nl 

www.v-a-l.nl 

OPENINGSTIJDEN: 

MA T/M VR:  

8.00-12.30 UUR en 

13.30-17.30 UUR 
 
 

mailto:apotheekhulsberg@ezorg.nl
http://www.v-a-l.nl/
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Meneer Eekhoorn 

Meneer eekhoorn speelde op een 
mooie herfstdag tussen de bomen, 
toen hij een stapel heerlijk uitziende eikeltjes tegen-
kwam en hij riep uit: “Wat een feest!” Hij besloot deze 
eikeltjes af te dekken en ze te bewaren tot de lente, om-
dat hij genoeg noten in zijn voorraadkamer had voor de 
winter. De kleine eikels hoorden hem en lachten, en 
zeiden dat er iets moois en wonderbaarlijks met hen zou 
gebeuren als ze als brave kinderen naar bed zouden 
gaan en heel stil zouden blijven liggen tot de warme len-
tedagen zouden komen. 
De kleine eikels lagen heel stil daar waar meneer Aard-
eekhoorn ze had neergelegd. Al snel konden ze de kou-
de wind horen waaien, maar de schitterende bladeren 
die vielen, vormden een prachtige warme deken voor 
hen. Toen kwam koning winter en de sneeuw viel zacht-
jes op hun bed als witte wol. De wind die door de bo-
men zong, suste hen in slaap en ze deden een lang, lang 
dutje. Toen ze wakker werden, was het warm en zonnig. 
“Het moet bijna tijd zijn om deze zware dekens van ons 
af te gooien en ons uit te strekken waar we de lucht 
kunnen zien, want ik kan de warme stralen van de zon 
voelen,” zei een eikeltje. “En ik kan bewegen!” riep een 
ander. “Oh!” riep een derde, “ik heb mijn bruine schil 
laten barsten, en nu reik ik omhoog!” Al snel waren de 
kleine wortels diep in de aarde gegroeid, en de kleine 
groene scheuten hadden zich een weg gebaand naar het 
licht. 
Er waren prachtige bloemen en groen gras overal om 
hen heen, en kleine nieuwe blaadjes aan de bomen, en 
vogels zongen op de takken. De eikelscheuten herken-
den Moeder Eik nauwelijks; ze was zo mooi in haar nieu-
we lentejurk van groen. De kleine scheuten waren erg 
blij, want ze wisten dat ze elk jaar groter en mooier zou-
den worden, net als hun grote en statige moeder die 
vlakbij stond. 
Meneer eekhoorn kwam op een dag kort daarna aan-
rennen, op zoek naar zijn eikeltjes. Toen hij de plek be-
reikte waar de jonge eiken groeiden, keek hij verbaasd, 
want hij was er zeker van dat ze precies op de plek ston-
den waar hij zijn noten had verstopt. “Nou,” zei hij, na 
lang nagedacht te hebben, “misschien heeft een honge-
rige kleine aardeekhoorn mijn eikels gevonden en ze 
mee naar huis genomen. Maar wie zou al die groene 
dingen hier hebben 
neergezet, vraag ik me 
af?” 
Bron: Ririro 
 

Hoe hou je het met elkaar uit? 
 

Misschien herken je het wel: je broertje 
of zus haalt het bloed onder je nagels 
vandaan. Of je moeder zeurt weer eens dat je je schoe-
nen niet in het gangpad moet laten liggen. Of je stiefva-
der maakt dezelfde slechte grap voor de 731ste keer. 
Wat kun je je soms ergeren aan de mensen met wie je 
samenwoont! 
Stel je nou eens voor dat je met je gezin – hoe dat er ook 
uitziet – een jaar op één boot moet doorbrengen. Geen 
andere mensen, geen mogelijkheid om eraf te gaan. Al-
leen maar die boot, je familie en duizenden dieren, van 
ieder twee. Geen telefoon, geen TikTok, geen films om 
jezelf mee te vermaken. Je zit op elkaars lip en kunt niet 
anders dan het met elkaar uithouden. Je zit met elkaar 
opgescheept. 
In het verhaal van Noach zit zijn gezin op die ene boot. Zij 
zijn uiteindelijk zelfs de enige nog overgebleven mensen 
ter wereld. Hoe hou je het dan met elkaar uit? Hoe zorg 
je ervoor dat je elkaar – bij wijze van spreken – niet de 
hersens inslaat? Dit geldt natuurlijk net zo goed voor je 
vrienden, maar ook voor de samenleving. Wij zijn niet 
alleen op de wereld en dus moeten we afspraken maken 
over hoe we met elkaar om willen gaan. Dat kan heel 
lastig zijn, omdat we van elkaar verschillen. Maar uitein-
delijk profiteren we er allemaal van als we zo veel moge-
lijk ons best doen om naar elkaar te luisteren en elkaar 
de ruimte te geven. We zitten immers allemaal in hetzelf-
de schuitje. 
 
Bron: Nieuwe Oase 
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Proficiat 

Joep Willems, Lieke Ploumen, 

Lobke Steijns en Noé Hoenen 
 

Allen geslaagd voor het RIJBEWIJS bij 
 

 

 

www.autorijschoolmonsuwe.nl 

 

Parochiespreekuur 

Dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur is er op onze pas-
torie parochiespreekuur. 
Dit spreekuur wordt “bevrouwd” door mevr. Myriam 
Rademaker òf bij haar afwezigheid door een lid van het 
kerkbestuur.  
U kunt hier terecht om misintenties op te geven, maar 
ook om een kop koffie te komen drinken en een 
praatje te maken. Meestal ben ik op dinsdagmorgen 
ook aanwezig, dus als u mij wilt spreken, kan dat dan 
ook.  
Kom gerust langs, u bent van harte welkom. 

Pastoor George Dölle 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

 
 
 
 
Beste Hulsbergenaren, 
 
Na lang en zorgvuldig overwegen hebben we beslo-
ten dat er na vele mooie jaren een einde komt aan 
onze kalender met (oude) foto’s van Hulsberg. Dit 
besluit nemen we niet lichtzinnig; het aantal geschik-
te en beschikbare foto’s neemt fors af. Daarnaast 
zijn de kosten de afgelopen jaren flink gestegen en 
we merken ook dat de verkoop langzaam terugloopt.  
 
Wat echter blijft, zijn de vele mooie herinneringen. 
Samen met jullie hebben we jaar na jaar een stukje 
historie van ons dorp vastgelegd. De kalenders wa-
ren meer dan alleen foto’s, ze waren een moment 
van herkenning, van verhalen delen en van verbon-
denheid met Hulsberg. 
 
We zijn dankbaar en trots dat we dit jarenlang met 
jullie hebben mogen doen. Bedankt voor het inzen-
den van foto’s, voor de steun én voor het warme 
enthousiasme waarmee de kalenders telkens weer 
werden ontvangen! 
 
Bestuur & leden 
Drumband St. Rochus 

Peutermuziek 
Op vrijdag 24 oktober gaat onze 
cursus peutermuziek weer van 
start! Tijdens 8 opeenvolgende 
lessen zijn kinderen tussen 1,5 – 
4 jaar oud, welkom om samen 

met hun papa, mama, opa of oma deel te nemen. Tijdens 
de les wordt er gezongen, bewogen en gedanst, dit alles 
begeleid door liedjes. De lessen vinden plaats tussen 
11.00 – 11.45 uur in de Hoeskamer Arensgenhout. Heb je 
zin om samen met je peuter een leuke ochtend te bele-
ven, geef je dan snel op, of mail voor meer informatie 
naar jeugdopleiding@fanfare-stclemens.nl  
  
Jubileumconcert: 40 jaar dirigent Rob van der Zee 
Dit jaar viert onze dirigent, Rob van der Zee, een bijzonde-
re mijlpaal: zijn 40-jarig jubileum als dirigent. Een gele-
genheid die wij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan. Ter ere van dit jubileum organiseren wij een feeste-
lijk jubileumconcert op zondag 26 oktober om 19.00 uur 
in de Brikke Oave te Brunssum 
In de loop van vier decennia stond Rob voor vele gere-
nommeerde orkesten in Limburg. Met Fanfare Sint Marti-
nus Urmond, Harmonie TOG Welten en Harmonie Sint 
Caecilia Geulle behaalde hij indrukwekkende successen. 
Hoogtepunt was het behalen van 
het landskampioenschap in de concertafdeling met Sint 
Martinus Urmond. Daarnaast was Rob de oprichter én 
eerste dirigent van het Limburgs Fanfare Orkest,  
waarmee hij opnieuw zijn stempel drukte op de  
Limburgse muziekwereld. 
Het jubileumconcert wordt geopend door Harmonie  
St. Catharina Lemiers – het korps waar Rob 40 jaar gele-
den zijn dirigeerdebuut maakte – in samenwerking 
met Harmonie St. Caecilia Simpelveld. Daarna neemt  
Fanfare St. Clemens, het korps waar hij inmiddels al 7 jaar 
voor het orkest staat, plaats op het podium om de avond 
muzikaal verder in te kleuren. 
Wij nodigen iedereen van harte uit om aanwezig te zijn en 
samen met ons dit bijzondere jubileum te vieren. 
 
Clemensfeest 
Op zaterdag 1 november viert Fanfare St. Clemens  
Arensgenhout het jaarlijkse Clemensfeest. De avond be-
gint om 19.00 uur met de opluistering van de Heilige Mis 
in de Clemenskerk met passende muziek. Hierna zal het 
feest worden voortgezet in verenigingslokaal de Hoeska-
mer waar op het begin van de avond ook de jubilarissen 
gehuldigd zullen worden.  
Dit jaar mogen de volgende leden hun jubileum vieren;  
Hilde Laheij (12,5 jaar lid), Linda van Dijk – Noteborn en 
Joyce Pepels – van den Bosch (25 jaar lid),  
Jef Moors en Hub Pinkaarts (40 jaar lid),  
Mart Brounen en Jan Branje (60 jaar lid).  
  

Opluisteren Heilige Mis op 2 
november 
Op zondag 2 november om 
11.00 uur zullen wij traditie-
getrouw de Allerheiligen mis 
opluisteren in de St. Clemens-
kerk te Hulsberg. Aansluitend 
brengen wij op de begraaf-
plaats aan de Wissengracht-

weg een muzikaal eerbetoon aan onze overleden le-
den en aan alle overleden dorpsgenoten. 
Noteer alvast in uw agenda: Concertavond op 29 no-
vember in Schimmert 
Hoewel het nog even duurt, wijzen wij u graag alvast 
op een mooie, muzikale avond op zaterdag 29 novem-
ber. Tijdens deze concertavond treden drie fanfares 
op: Koninklijke Fanfare Concordia Ulestraten, Fanfare 
Sint Jan Sittard-Leyenbroek en Koninklijke Fanfare St. 
Caecilia Hulsberg. Het concert vindt plaats in het Ge-
meenschapshuis te Schimmert en begint om 19.30 
uur. U bent van harte welkom! 

mailto:jeugdopleiding@fanfare-stclemens.nl


 

 

15 

Mededelingen en verenigingsnieuws 

Nieuws en weetjes van  
 
We schrijven herfst, overal buiten 
te zien in schitterende kleuren, 
maar ook wind, regen en kou kun-
nen we nu verwachtten. 
Fijn dat er weer “binnen-activiteiten” te doen of te be-
zoeken zijn. 
 
Jeugdprinsenproclamatie  Zaterdag 15 nov  
georganiseerd door onze eigen carnavalsvereniging CV 
De Beumerwalders.  
Aanvang: 14.33 uur en entree is gratis. 
Meer  info zie elders in dit blad of kijk op hun eigen FB 
pagina. 
 
70’s/80’s/90,s Party  -Zaterdag 29 nov- van 20.00 tot 
1.00 uur. 
De derde editie weer in onze “Lange Berg”,  
natuurlijk zorgt DJ Snake weer voor de juiste sfeer en 
muziek. 
Als je lekker wilt dansen of wilt genieten van deze on-
vergetelijke muziek, dan moet je zeker komen.  
De online ticketverkoop start vanaf 1 oktober via: 
https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/
event/70’s/80’s/90’s-party 
Ticketprijs voorverkoop: € 10.-   
Avondkassa: € 12.50 
Voorverkoop data in onze locatie: Ma 20 okt/  
Wo 22 okt en Ma 27 okt vanaf 19.30 u tot 21.30 u. 
 
Samen Aan Tafel  -Dinsdag 4 nov- 17.00-20.00 uur. Het 
mooie eetproject om samen te koken en te eten.  
Kosten € 10.- p.p. incl.3-gangen menu, welkomstdrankje 
en water. 
Aanmelden: samenaantafelhulsberg@gmail.com  
of via Camiel 06 53768790 
Iedereen is welkom maar Vol=Vol. 
 
Onze Wekelijkse Inloopmiddagen Kom Iedereen is wel-
kom op do middag van 14.00 tot 16.00 voor een praatje, 
spelletje of kaartje leggen.  
Koffie en thee staan klaar, er zijn geen kosten aan ver-
bonden. 
Dus doe gezellig, en Kom. (23 okt/ 6 nov/ 13 nov). 
 
 
Onze maandelijkse Inloopmiddag Kom Doe Mee  Don-
derdag 30 okt van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
Deze inloop mét programma staat in het teken van ver-
wennen. Onze trouwe, werkzame handen zetten we in 
de spotlights. Onder leiding van Brigitte Driessen en  

Hoeskamertref  
Arensgenhout 

 
Op maandag 27 oktober gaan we met de gasten een ge-
zellige Duitse Middag tegemoet. Ruud Vranken gaat ons 
vermaken met zijn gouden accordeonklanken van 14.00 

tot 16.00 uur in De Hoeskamer. 
Er mag dan gerust gedanst en/of 
een polonaise gelopen worden 
op dit oktoberfeestje. De vaste 
kaarters kunnen uiteraard in het 

café terecht om een kaartje te leggen.  
Op maandag 10 november staat de Hoeskamertref in 
het teken van een Vrije Inloopmiddag. Van 14.00 tot 
16.00 uur kunt U terecht om een kaartje te leggen, te 
Rummikuppen, Sjoelen en/of om gewoon een praatje te 
maken. Mocht U voor deze twee middagen vervoer van 
de Wensbus nodig hebben, graag dit dan uiterlijk de vrij-
dag voor de betreffende Hoeskamertref voor 12.00 uur 
doorgeven aan Mevr. Bertie Peeters, 06-44990885 of 
mailen naar: hoeskamertref@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vrijwilligers van de Hoeskamertref  

heten U van harte welkom!  

Jenny Has die professionele deskundi-
gen zijn, verwennen wij jullie handen 
met: verwenbadje, nagels knippen/ 
vijlen/ handmassage en indien ge-
wenst krijgen ze ook een lakbeurt. 
We vragen wel om je hiervoor aan te 
melden via:  
06 55508453 of  
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com. 
Kosten voor deze middag: € 4.50 p.p. inclusief koffie en 
thee mét traktatie. 

https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/70’s/80’s/90’s-party
https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/70’s/80’s/90’s-party
mailto:samenaantafelhulsberg@gmail.com
mailto:hoeskamertref@gmail.com
mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
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The Young Messiah 2025 

Door de eeuwen heen hebben componisten verschil-
lende meesterwerken gemaakt. Ga je echter uitzoe-
ken welke meesterwerken door 'het grote publiek' 
geliefd zijn, dan wordt die lijst korter. Kijk je naar wel-
ke werken vooral onder koren geliefd zijn, dan kom je 
al snel uit bij 'The Young Messiah'; Tom Parkers we-
reldberoemde bewerking van Händel’s meesterwerk. 
Op 8 november wordt het in de St. Janskerk in Maas-
tricht opgevoerd door een projectkoor van The Choir 
Company een uitgebreide band en solisten. 
 
Tom Parker’s moderne bewerking van Händel’s 
‘Messiah’ oratorium, ‘The Young Messiah’ is tijdloos, 
geliefd en een bijzonder meeslepende ervaring.  
De muzikale vertelling van Jezus’ geboorte, lijden,  
sterven en opstanding brengt de boodschap van het 
evangelie heel dichtbij. Tijdens de avonden kan en zal 
er ongetwijfeld meegezongen worden ‘Unto Us a Child 
is Born’, ‘Every Valley’, ‘I Know that My Redeemer Li-
veth’ en ‘Hallelujah’. In het gedeelte voor de pauze 
wordt ander werk van Tom Parker gebracht zoals 'Ode 
to Joy’, ‘Wings of Gold’, en ‘An’. Ook is het genieten 
geblazen van tijdloze klassiekers als ‘The Power of the 
Dream’ (Celine Dion), 'Hallelujah' (Leonard Cohen) en 
‘Everything’ (Michael Bublé). 
 
Voor meer informatie:  
https://eventsforchrist.nl/evenement/the-young-
messiah-2025 

Herfstconcert  

 

 

Zondag 26 oktober doen we mee aan het herfstconcert 

van het koor Cantara in de theaterzaal Polfermolen in 

Valkenburg  

Dit concert begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.  

Bovenstaande artiesten werken mee aan dit concert. 
Kaarten zijn te koop bij natuurshop Madelief in Valken-
burg. Het beloofd een mooie muzikale middag te worden. 

Vrouwengilde Jong & Oud zoekt jou ! 
 

Gezelligheid, lachen en samen leuke dingen doen, dat is 
waar wij voor staan!  
We komen 2x per maand op woensdagavond bij elkaar 
in Gemeenschapshuis de Langeberg. 
Activiteiten die wij samen doen zijn kienen, online bow-
len, bloemschikken, spelletjes en gezellige uitjes. 
Kom erbij, ontmoet nieuwe mensen en beleef een fijne 
avond! 
Bij interesse en voor informatie kan contact opgenomen 
worden met  
Wendy ten Berge 06-25454829  
 
Sluit je aan bij Vrouwengilde Jong & Oud! 
Iedereen is Welkom ! 

Mvg Wendy ten Berge  

Collectanten Nierstichting in Hulsberg  
halen € 1.458,05 op tijdens collecteweek 

 
Ruim 40.000 vrijwilligers collecteerden van 14 tot en 
met 20 september in heel Nederland tijdens de collec-
teweek van de Nierstichting. In Hulsberg bracht dat zo’n 
1.458,05 euro op. Als we nu niets doen, is nierschade 
straks wereldwijd doodsoorzaak nummer 5. Nu al telt 
Nederland 1,7 miljoen mensen met nierschade, jong en 
oud. Dit aantal neemt alleen maar toe. Alle donaties 
dragen bij aan het voorkomen, behandelen en genezen 
van nierschade. 
 
Collectanten essentieel 
De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun 
van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. 
“De inkomsten uit de collecteweek zijn dan ook funda-
menteel voor de Nierstichting”, benadrukt Sjef Pieters, 
Collectecoördinator in Hulsberg“ Wij bedanken alle col-
lectanten dan ook hartelijk voor hun vrijwillige inzet en 
donateurs voor hun steun. En zijn ontzettend blij met 
deze opbrengst. Want elke bijdrage helpt ons zodat we 
nierpatiënten hun leven terug kunnen geven.” 

https://eventsforchrist.nl/evenement/the-young-messiah-2025
https://eventsforchrist.nl/evenement/the-young-messiah-2025
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Vrijwilligers  
gezocht 

 
Binnen Bibliotheek Landgraaf-Beekdaelen zijn er mo-
menteel verschillende vrijwilligersvacatures beschik-
baar. https://www.oblb.nl/over-ons/vacatures.html 
Ken jij iemand die graag onder de mensen is, bijvoor-
beeld een gepensioneerde juf, een enthousiaste stu-
dent, of misschien een creatieve boekenliefhebber met 
vrije uurtjes? Geef deze oproep dan vooral door!  
Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar in-
fo@oblb.nl. Wij nemen snel contact met je op! 
Beschikbare vacatures zijn: 
• Gastheer-/vrouw - locatie Nuth - oneven weken 

op dinsdag tussen 11-17u 
• Gastheer- / vrouw - locatie Merkelbeek - dinsdag 

10-12u; woensdag 14-17u; vrijdag 13-16u 
• Gastheer- / vrouw - locatie Hulsberg - maandag 

14-15.30u 
• Gastheer- / vrouw - locatie Schimmert - dinsdag 

12.30-15.30u & tijdens oneven weken op de don-
derdag van 12.30-15.30u. 

• Bestuursleden - pré juridische en/of financiële 
 kennis/achtergrond. 
Dit zijn de tijdstippen waarop we versterking zoeken. 
Ook met inzet op één enkel moment wordt al een waar-
devol verschil gemaakt. 
Graag tot ziens in Bibliotheek Landgraaf-Beekdaelen! 

 

 

DONATEURSKAARTENACTIE 2025 

Weer een jaar voorbij…… dat gaat heel snel!! 
In de periode 20 oktober t/m 26 oktober  

zullen onze leden bij u aanbellen  
voor onze jaarlijkse donateurskaartenactie. 

Uw  financiële bijdrage is voor onze vereniging 
een geweldige steun in de rug!! 

 
Mochten ze u niet thuistreffen, 
En wilt u ons koor toch steunen. 

Dat kan via: 
Gemengd Koor St. Caecilia NL84 RABO 0124 1019 92 of 

 
 
 
 
 
 
 
 

GEMENGD KOOR ST. CAECILIA HULSBERG 

 
 

De eerste keer “Samen aan tafel” 

Dinsdagmiddag 7 oktober was het dan eindelijk zover. 
 

Om 16.00 uur verzamelden de vrijwilligers van “Samen 
aan tafel” zich in het Gemeenschapshuis de Lange Berg. 
Dit met een gezonde portie spanning, of alles zo zou gaan 
verlopen als van tevoren gepland. 
Camiel en Geert verdeelden de taken over de vrijwilligers. 
Vanaf 16.30 uur druppelden de eerste gasten binnen. Na 
een welkomstwoord van Maud en onder het genot van 
een welkomstdrankje en een amuse sloten de gasten zich 
aan bij de vrijwilligers, om samen de maaltijd voor te gaan 
bereiden. 
Mark & Ton zorgden ondertussen met hun gitaar en ac-
cordeon voor de nodige arbeidsvitaminen. 
Samen werd er een heerlijk driegangendiner gemaakt en 
vervolgens samen gegeten. 

 
Als we de gasten mogen geloven, en dat doen we na-

tuurlijk, was het een heel geslaagde en gezellige avond! 
Kortom een geweldig initiatief van Community Care Se-
vagram dat uitgevoerd werd en wordt door een groep 

enthousiaste vrijwilligers. 
Er zullen nog vele avonden volgen. 
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Een zeiltocht op de Friese meren  
 

herinnert Wim Beekman aan een verhaal dat hij eens in 
een preek vertelde. 
Met vier collega’s zeilen we op de Fluessen en het He-
germeer, samen het grootste water in Friesland. Het kan 
hier aardig golven, en als wij aan de lage kant het meer 
opdraaien, krijgen wind en golven stevig vat op de boot. 
Dit is echt zeilen.  
Er vliegt een forse meeuw over, en een van ons kijkt wat 
benauwd omhoog. ”Ik ben onlangs aangevallen door 
een meeuw”, verklaart hij zijn bezorgde blik, “bij ons 
midden in de stad. Tussen de huizen dook ‘ie ineens 
naar mijn hoofd, en geloof me, zo’n beest is groot.” 
Gelukkig kwam er een hulpvaardige mevrouw naar bui-
ten met een paraplu. Zij vertelde dat de meeuw ergens 
in de straat een nest met jongen had en nu haar kroost 
met overtuiging beschermde.  
“Ik ben uw redder”, had zij eraan toegevoegd. Hij had er 
toen zomaar uitgeflapt: “O, maar ik heb al een redder.” 
Waarop zij, nog meer ad rem, gereageerd had met: 
“Maar ík heb een paraplu.” 
Zoiets geeft ons, vier dominees, gespreksstof onderweg. 
Terwijl de boot door de golven ploegt, schiet mij het 
verhaal te binnen dat ik ooit eens in een preek verteld 
heb. Het was in een van de dorpen aan de Fluessen. De 
oude mensen weten nog hoe hier vroeger soms sche-
pen vergingen. In die tijd waren er nog geen kunstmati-
ge eilanden in deze meren aangelegd om de golven te 
breken. Toen kon het erg spoken hier:  
‘Een vrome schipper voer in stormachtig weer met zijn 
boot over het woelige water en kwam haverwege in 
problemen. Zijn boot maakte water en de motor viel uit, 
hij werd een prooi van de golven. Gelukkig kwam er een 
medeschipper bij hem langs en nodigde hem uit aan 
boord van diens boot te stappen. Maar de man wilde 
zijn schip niet verlaten. “Ik vertrouw op God, Hij komt 
mij redden.” 
“Ik heb drie redders gestuurd, je hebt ze alle drie weg-
gezonden. Wat had ik meer kunnen doen?” 
De medeschipper vertrok, de wind haalde aan en de 
golven werden hoger. Een tweede redder diende zich 
aan: “Stap aan boord man, je boot is reddeloos verlo-
ren, maar jou kan ik redden.” Ook nu weer reageerde 
de man met: “Ik vertrouw op God, Hij komt mij redden.” 
Ten slotte probeerde een derde passant de man van zijn 
boot te halen. Maar ook die liet de vrome schipper 
voorbijvaren. Na een half uur liep de boot vol water, de 
man verdronk, en kwam even later bij de hemelpoort 
aan. De lieve Heer zelf wachtte hem daar op.  
De man was ernstig verstoord: “Mijn leven lang heb ik 
op U vertrouwd, nu had ik U nodig, maar U was er niet 
voor mij.” De lieve Heer glimlachte: “Goede man, ik zag 
je in moeilijkheden komen, ik heb drie redders ge-
stuurd, je hebt ze alle drie weggezonden. Wat had ik 
meer kunnen doen?”’ 
Moraal: de lieve Heer helpt heus wel, en het liefst met 
behulp van een van zijn lieve kinderen.  

Wim Beekman voormalig classispredikant Friesland 

Daadkracht gevraagd 

De profeet Amos neemt de mensen van zijn tijd de 
maat. Hij windt er geen doekjes om. Duidelijke taal die 
machtsmisbruik en onrechtvaardigheid aan de kaak 
stelt. Zijn woorden gelden ook voor onze tijd en voor 
ieder van ons persoonlijk. 

Machtsmisbruik is vaak moeilijk te herkennen, omdat 
veel dingen die we doen zo vanzelfsprekend zijn. Dat is 
zeker zo als iemand een bepaalde functie bekleedt, 
waarbij geregeld moet worden en ons ook bevoegdhe-
den toekomen. Je moet er altijd op bedacht zijn of dat 
wat je doet, dienend is en niet gericht is op eigen belang 
of gemakzucht. 

In het evangelie prijst Jezus de onrechtvaardige rent-
meester, de machtsmisbruiker, niet om het aangerichte 
onrecht en de diefstal, maar om zijn daadkracht. Positie-
ve inzet en daadkracht om juist te vermijden wat Amos 
terecht als ondeugd aanstipt, dat is de opdracht van elke 
christen. Het laakbare gedrag van de rentmeester moet 
elke christen vreemd zijn. Het zijn juist de afhankelijken 
en de armen die ons de ogen openen om ons te laten 
weten waar onze opdracht ligt, onze navolging van 
Christus die we als onze God en Heer aanroepen, belij-
den en beminnen. 

Het is goed de woorden van de schriftlezingen tot ons te 
laten doordringen om ieder persoonlijk maar ook als 
Gods Volk koers te houden in het leven: dienstbaar te 
zijn aan de wereld waar we deel van uitmaken en mee 
te helpen zorgen dat alle mensen een menswaardig le-
ven hebben. 

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de 
dagelijkse liturgie 

Huisbezoek en “Communie aan Huis” 

Als u het fijn zou vinden dat ik eens bij u langs kom, ge-
woon voor een goed gesprek, om kennis te maken, een 
luisterend oor, etc.. 

Laat dan even iets weten, het is voor mij erg moeilijk 
om in te schatten, waar mijn bezoek op prijs gesteld 
wordt.  

Als u eens per maand de “Communie aan Huis” wilt ont-
vangen, kunt u dat ook aan mij doorgeven. 

U kunt mij bereiken via telefoon 045-4051273 of mail 
naar pastoor@h-clemens.nl  . 

Pastoor George Dölle 

https://www.bisdom-roermond.nl/bezinningophetwoord
https://www.bisdom-roermond.nl/bezinningophetwoord
mailto:pastoor@h-clemens.nl
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Colofon 
 
Pastoor Dölle    T 045 - 4051273 

      Kerkheuvel 7 

      6336 AX  Hulsberg 
 

Assistent-pastoor Jan Geilen   T 045-5241208 

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.  T 06-39431473 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.  T 06-39431465 

Kapelaan Sintus Depa s.m.m.  T 06-41313602 

          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 

 
Pastoor Dölle  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

website parochie  http://www.h-clemens.nl  

facebook parochie   Parochie H. Clemens Hulsberg 

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

    NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d.  NL91 RABO 0124 1030 30  

 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens  

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie   parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice  bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 15,- 
Weekend € 30,- 

Aan onze lezers/adverteerders 
 

Heeft u als ondernemer of particulier interesse om 

een advertentie te plaatsen? Stuur dan een bericht-

je naar advertentie@h-clemens.nl.  

We zullen dan contact met u opnemen. 

en tot slot……maar belangrijk!  
 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 15 nov-12 dec) moeten kopij voor de 

redactie en advertenties uiterlijk op 28 okt via email 

worden aangeleverd. Misintenties moeten uiterlijk 

4 nov worden doorgegeven! 

 

 Loop eens binnen bij: 
 TRIADE Hypotheken—Verzekeringen BV 

 Stationsstraat 77 

 6361 BH Nuth 

 T 045 -  524 59 84  /  E mail: info@triadebv.nl      

 W www.triadebv.nl 

Klanten geven ons een  9.3 

Bankenmonitor  Consumentenbond 2024 

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan.geilen@bavonuth.nl
mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
mailto:advertentie@h-clemens.nl

