
 

 

1 

Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

15e jaargang nr. 9                       20 sep-17 okt 2025 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

Maand van Gebed voor de Schepping en Wereldmissiemaand 

 
Onze vorige paus, paus Franciscus, heeft de maand september uitgeroepen tot periode van Gebed voor de Schepping, 
en 1 september als Wereldgebedsdag voor de Schepping. De periode eindigt op 4 oktober, en dat is niet toevallig de 
feestdag van de H. Franciscus. Wereldwijd staat deze dag bekend als Werelddierendag, en dat wordt dit jaar voor de 
100ste keer gevierd. Immers in 1925 werd op 4 oktober in Berlijn voor het eerst dierendag gevierd. 
Paus Franciscus heeft een prachtige encycliek geschreven over de zorg voor de schepping, getiteld Laudato Sí. Dat zijn 
de eerste woorden van de lofzang van de H. Franciscus op de schepping, in het Nederlands ook bekend als het Zonne-
lied.  
 

Volwassenen kunnen veel van jongeren leren stelt de paus, omdat jongeren in alles wat met de zorg voor de planeet 
te maken heeft, voorop lopen. ‘Laten we van hun voorbeeld profiteren en nadenken over onze levensstijl, vooral in 
deze tijden van gezondheids-, sociale- en milieucrises’. 
 

‘Laten we nadenken over de manier waarop we eten, consumeren, reizen, of de manier waarop we water, energie, 
plastic en vele andere materiële goederen gebruiken en hoe dit alles vaak schadelijk is voor de aarde. Laten we ervoor 
kiezen om te veranderen! Laten we met jonge mensen een stap voorwaarts zetten en kiezen voor een levensstijl die 
eenvoudiger is en meer respect heeft voor het milieu.’ 
 

De paus roept verder op om deze maand te bidden dat we allemaal moedige keuzes zullen maken: ‘…keuzes die nodig 
zijn voor een eenvoudige en ecologisch duurzame levensstijl, waarbij we ons laten inspireren door onze jongeren die 
zich hier vastberaden voor inzetten. En zij zijn niet dom, want zij zijn begaan met hun eigen toekomst. Daarom willen 
zij veranderen. Er komt een moment dat wij er niet meer zullen zijn, en dan zullen zij deze wereld erven.’ En wij kun-
nen er nu al aan werken dat er voor de jongeren van nu straks wat te erven valt. 
 

Zorg voor de schepping houdt natuurlijk ook zorg voor onze medemens in. De maand oktober is al sinds jaar en dag de 
Wereldmissiemaand. De campagne is dit jaar getiteld: “Missionarissen van Hoop’,  je kunt het zien als een knipoog 
naar het thema van het Heilig Jaar ‘Pelgrims van Hoop’. Hoop is een van de drie grote deugden, de zogeheten kardina-
le deugden: geloof, hoop en liefde. Hoop, zegt men wel, is het laatste dat een mens nog rest; een mens zonder hoop is 
zo goed als verloren. In de Griekse mythologie horen we het mooie verhaal van de Doos van Pandora. Zij had een doos 
met alle rampen erin, maar zij mocht die doos niet openen. Uit nieuwgierigheid doet ze dat dan toch, en alle rampen 
ontsnappen en komen op de mensheid terecht. Maar in de doos blijft het laatste redmiddel achter: de hoop. 
Dit jaar is de actie in de wereldmissiemaand voor Myanmar, vroeger bekend als Birma, een land in Zuidoost-Azië, dat 
al jaren gebukt gaat onder een burgeroorlog, en in maart ook nog eens getroffen werd door een zware aardbeving. 
Elders in het parochieblad leest u meer hierover. 
 
               Pastoor Dölle 

• Rozenkransgebed bij het wegkruis 1 okt 

• Informatie Allerzielenviering  

• Samen aan tafel 

• Gezinsviering Werelddierendag 4 okt 

• Wereldmissiemaand 2025 Myanmar 

• Toneel ATD Vierde Wereld 17 okt 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
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Dopelingen 
 
Op 24 augustus werd Jasmijn Smeets gedoopt. Jasmijn 
werd geboren op 23 augustus 2024, zij is een dochter 
van Tim en Linda Smeets-van Wersch. Zij wonen, samen 
met zusje Veerle, Aan de Dorekoel. 

Op 28 augustus werd Ryan Raadieh gedoopt. Ryan werd 
geboren op 25 juli 2022, hij is een zoon van Majdi en 
Mona Raadieh-Al Ahmar. Zij wonen in Geulle. 

Dat de doop hen tot steun mag zijn op hun levensweg. 

 
 
 
 
 

Gezinsmis zaterdag 4 Oktober: St. Franciscus en  
Werelddierendag Wereldmissiedag van de kinderen 

 
4 oktober viert de kerk het feest van de H. Franciscus, 
een van de meest populaire heiligen in onze Kerk. Deze 
datum is ook Werelddierendag. Wat heeft Franciscus 
ons nu nog te vertellen? Hij werd in 1181 in Assisi in 
midden-Italië geboren, als zoon van een rijke koopman. 
Hij koos rond zijn 25ste heel radicaal voor de armoede, 
en gaf al zijn bezittingen weg. Hij werd monnik, de eer-
ste Franciscaan. Al snel kreeg hij veel volgelingen en 
stichtte hij een orde: de Franciscanen. Maar ook nu zijn 
er nog steeds velen, die hem als voorbeeld zien en hem 
willen volgen in zijn keuze voor eenvoud en armoe-
de. Enkele jaren voor zijn dood schreef Franciscus het 
Zonnelied, een Loflied op de schepping. Niet alleen 
mensen en dieren, zelfs water en vuur beschouwde 
Franciscus als zijn medeschepselen, immers in dit lied 
noemt hij zon, maan, wind, water, vuur en aarde alle-
maal zijn broeders en zusters. Franciscus zou je daarom 
een van de eerste milieu-activisten kunnen noe-
men. Vanwege zijn hartelijke omgang met dieren is 
Werelddierendag op zijn feestdag geplaatst. 
 

We willen dit vieren met een gezinsmis op zaterdag 4 
oktober om 19.00 uur in onze kerk. De viering zal mu-
zikaal worden opgeluisterd door jeugdkoor Tutta Musi-
ca uit Voerendaal.  

De kinderen mogen net als vorig jaar hun knuffeldier 
en/of huisdier meenemen. Na afloop van de mis zul-
len we deze zegenen.  
Ook wordt kort aandacht besteed aan de Wereldmis-
siedag van de kinderen. 
We hopen velen te mogen begroeten op 4 oktober in 
onze kerk. 

Werkgroep Gezinsmis, KiWoDi en pastoor Dölle 

Oktobermaand-Mariamaand-Rozenkransmaand 
 
Ook dit jaar openen we de Mariamaand oktober weer 
bij het wegkruis op de hoek van de Churchillstraat en 
de Irenestraat. En wel op woensdagavond 1 oktober 
om 18.30 uur.  
Iedereen is van harte welkom om te bidden voor alge-
mene en/of persoonlijke intenties.  
Zeker in deze onzekere tijd met oorlogen, onderdruk-
king van minderheden, natuurrampen, klimaatveran-
dering etc., is het goed om onze zorgen, op voorspraak 
van Maria, neer te leggen bij onze God en Vader.  
Op deze manier kunnen wij getuigen van ons geloof in 
de drie-ene God en de H. Maagd Maria, die ons bij-
staan op onze weg door het leven. Het is goed te we-
ten dat we er niet alleen voorstaan. 

 
Rozenhoedje 

Een paternoster (rozenkrans) 
in je handen nemen, 

is binnentreden 
in een stille ruimte. 

Langs het meditatief herhalen 
van steeds dezelfde woorden 

komt de rust 
en een groot vertrouwen. 

Langs de glorieuze, 
de blijde, de droeve geheimen 
en de geheimen van het licht 

worden ook de mooie, de vreugdevolle 
en de moeilijke momenten 

uit ons leven 
aan elkaar gesnoerd 

tot een samenhangend verhaal, 
zien wij de zin 

en worden zij tot zegen. 
‘Paternosteren’, zoals de Vlamingen zeggen, 

is bidden aan de hand van Maria. 
 

Tekst naar: Manu 
Verhulst 

Uit: Neem en Lees, 
Halewijn 2012 
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111e Werelddag van Migranten en Vluchtelingen: 

Thema: Missionarissen van de hoop 
“Migranten, missionarissen van de hoop” stelt paus 
Franciscus als thema voor de 111e Werelddag van Mi-
granten en Vluchtelingen. Het thema, recent gepubli-
ceerd in het Bulletin van de Heilige Stoel, plaatst de 
moed en vasthoudendheid van migranten en vluchte-
lingen in het licht van het huidige Jubeljaar. Deze dag 
wordt in 2025 gevierd in het weekend van 4 en 5 okto-
ber. 
‘Ze getuigen van hoop voor de toekomst, ondanks 
moeilijkheden. Het is de hoop op geluk over de grenzen 
heen die hen ertoe brengt zich volledig aan God toe te 
vertrouwen.’ 

‘Migranten en vluchte-
lingen worden 
“missionarissen van 
hoop” in hun gastge-
meenschappen. Ze kun-
nen helpen om het ge-
loof van lokale gemeen-
schappen nieuw leven 
in te blazen en om de 

interreligieuze dialoog op basis van gemeenschappelij-
ke waarden te bevorderen. Ze herinneren de Kerk ook 
aan het uiteindelijke doel van de aardse pelgrimstocht 
naar het toekomstige vaderland’, aldus het persbericht 
van de Heilige Stoel. 
 

Dit jaar een aangepaste datum voor deze dag! 
In 2025 wordt de Werelddag van Migranten en Vluchte-
lingen niet gevierd op de laatste zondag van septem-
ber, zoals gebruikelijk, maar  op zaterdag 4 en zondag 5 
oktober. Op die dagen sluit het aan op het programma 
voor het Jubeljaar want dan wordt in het Vaticaan ook 
het Jubileum voor Migranten en Vluchtelingen gevierd. 

Leef je geloof 

Het christelijk geloof is een relationeel geloof. Het gaat 
om de vertrouwelijke omgang met God die zich laat 
kennen als Schepper en Bevrijder. Christenen geloven 
dat deze God op een unieke wijze kan worden ontmoet 
in Jezus. 
 
Geloof is iets van hoofd, hart en handen. Het krijgt ge-
stalte door het uitspreken van de geloofsbelijdenis maar 
ook door het vieren van de sacramenten, heel bijzonder 
het vieren van de Eucharistie, en het navolgen van Je-
zus. Voor christenen krijgt het christelijk leven heel con-
creet inhoud door het naleven van de 10 geboden maar 
ook door te luisteren naar het evangelie van Jezus in het 
Nieuwe Testament. Christus vat meerdere keren zijn 
onderwijs samen in het dubbelgebod van de liefde: het 
beminnen van God en van de naaste. 

Samen aan tafel! 
 

In de vorige uitgave van onze Clemens-Klok werd er 
geïnformeerd over het project „Samen aan tafel!“, een 
initiatief gericht om in een sfeervolle setting op elke 1e 
dinsdag van de maand van 17.00 u tot 20.00 u in het 
gemeenschapshuis samen met buurtgenoten een heer-
lijke maaltijd voor te bereiden en samen te nuttigen. 

Het parochiecomité ondersteunt van harte dit socia-
le  initiatief in onze parochiegemeenschap. Daarom 
werd bij hoge uitzondering aan het team van dit pro-
ject gelegenheid gegeven om aan de actuele uitgave 
een flyer toe te voegen met verdere informatie over 
deze activiteit. 
 
Wij hopen  dat onze trouwe bezorgers van het paro-
chieblad ook dit initiatief steunen en daarvoor deze 
flyers samen met de Clemens-Klok willen bezorgen.  
We zijn hen daarvoor zeer dankbaar. 
 
     Het parochiecomité  

Allerzielenviering 2 november 
 
Binnenkort vieren we in onze parochiegemeenschap 
weer Allerheiligen en Allerzielen. Op zondag 2 novem-
ber aanstaande is daartoe een viering om 15.00 uur in 
onze parochiekerk. De overleden parochianen van het 
afgelopen jaar zullen dan in onze kerk met naam, kaars-
je en een witte roos herdacht worden.  
 
• Overledenen die een kerkelijke uitvaart gehad 

hebben worden automatisch herdacht en ver-
noemd tijdens deze viering. 

• Heeft uw dierbare geen kerkelijke uitvaart ge-
had, maar u zou het wel fijn vinden dat zij/hij 
herdacht wordt tijdens deze viering, dan kunt u 
dat aangeven via het secretariaat van onze paro-
chie telefoonnummer  06-53704886 of  

• via info@h-clemens.nl (uiterlijk 22 oktober) 
H

Het parochiecomité 

Loslaten 

Een boom kan niet alleen maar in bloei staan. 
Eens komt het moment van loslaten.  

Als bladeren in de herfst. 
Een boom kan niet alleen maar in bloei staan.  

Alles heeft zijn tijd. 
Zo hebben wij een deel van elkaar losgelaten, 

overgedragen aan de wind. 
Maar weet: Ik heb je gezien. 

Toen, nu en voor altijd.  

mailto:info@h-clemens.nl
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Wereldmissiedag van de kinderen  

4 en 5 oktober 
 
Myanmar is een land in Zuidoost-Azië. Het land is onge-
veer 16 keer zo groot als Nederland en er wonen 55 
miljoen mensen. 
Een groot deel van het land bestaat uit oerwoud. 
Al vele jaren is er oorlog in Myanmar. De militairen re-
geren het land. Ze onderdrukken de mensen. Die zijn 
het daar niet mee eens. De mensen in het land hebben 
eigen legers, die vechten nu tegen het leger van de re-
gering. 
Er vallen bommen op scholen en ziekenhuizen. Maar 
ook op de kerken en op hele dorpen. Daarom moeten 
de mensen er vluchten. Soms vluchten ze in hun eigen 
dorp maar ook vaker naar kampen. 
Mensen uit de kerk zorgen voor de vluchtelingen. Ze 
zorgen voor eten en medicijnen. Ze bidden en praten 
ook met de kinderen. 
Het kamp is te vergelijken met een afdak waar de regen 
nog binnen kan.  
De kinderen uit de kampen mogen niet naar school. 
Daar hebben de mensen van de kerk iets op bedacht de 
juffen en meesters komen naar de kampen toe. 
Mocht u dit goede werk willen steunen dat kan. 
NL 14 INGB 0000 0110 20  
Missio Wereldmissiedag van de kinderen. 
Den Bosch. 

Werkgroep Humisa 

Wereldmissiemaand 2025 Myanmar 
 
Op zondag 19 oktober vieren we Missiezondag, een dag 
waarop we als wereldkerk onze verbondenheid met 
elkaar tot uitdrukking brengen. Het is vooral het feest 
van solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een we-
reldwijde gemeenschap van mensen die verantwoorde-
lijkheid voor elkaar nemen. 
Elk jaar richt Missio de aandacht op een land waar het 
leven zwaar is, maar waar de kerk blijft getuigen van 
geloof, hoop en liefde. 
Dit jaar kijken we naar Myanmar. Een land in crisis, 
maar ook een land waar het vuur van hoop blijft bran-
den. Dankzij de mensen die blijven, die zorgen, die de-
len en die bidden. We noemen hen de “missionarissen 
van hoop“. 
Myanmar, het vroegere Birma, kent een geschiedenis 
vol pijn en veerkracht. De humanitaire situatie is ramp-
zalig. Meer dan 3 miljoen mensen zijn op de vlucht in 
hun eigen land, terwijl er duizenden uitwijken naar 
buurlanden zoals Thailand. 
 
In deze moeilijke omstandigheden blijven talloze pries-
ters, zusters en lekenmissionarissen trouw aan hun roe-
ping. Ze slaan op de vlucht met hun mensen, maar blij-
ven tegelijk herders, leraren en steunpilaren. Ze delen 
voedsel en medicijnen uit, zetten zich in voor het onder-
wijs en bieden een luisterend oor. 
Tijdens de Wereldmissie maand wil Missio laten zien 
dat de kerk in Myanmar er niet alleen voor staat. Samen 
met u wil Missio bidden, meeleven en ondersteunen. 
Op Missiezondag en alle dagen daarna, mogen ook wij 
missionarissen van hoop zijn. Door onze betrokkenheid, 
door ons gebed en door onze solidariteit. 

Geef hoop, deel geloof, breng licht. 
 
In het weekend van 18 en 19 oktober houden wij na de 
missen een kerkdeurcollecte voor dit goede doel. 
Mocht het u niet lukken hierbij aanwezig te zijn, u kunt 
uw bijdrage ook storten op: 
Missio NL 65 INGB 0000 01566 Den Bosch. 

 
Werkgroep Humisa 
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 20 september: Vooravond  
25e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 
 Gelegenheidskoor. 

Jaardienst Els Ackermans-Mommers, tevens 
t.i.v. de ouders Ackermans-Leunessen. 

Zondag 21 september:  
25e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Joyful Singing.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van 
de zieken; Jo Hinskens.  

Woensdag 24 september: 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Zielendienst Jeanne Dreessen-Janssen; Tiny en 
Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 25 september:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het 
 klooster. 
 

Zaterdag 27 september: Vooravond  
26e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 
 Gelegenheidskoor. 

Zielendienst John Bertholet; overledenen  
familie Bertholet-Hamers. 

Zondag 28 september:  
26e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van 
de zieken; jaardienst Hub Ritzen en voor Lenie 
Ritzen-Munnix; uit dankbaarheid b.g.v. 40-jarig 
huwelijk van Tineke en Wim Renckens-Knots.  

Woensdag 1 oktober: 
18.30 uur: Opening oktobermaand met  
 rozenkransgebed bij wegkruis Europaplein. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Jaardienst Hub Geurten; jaardienst Lei  
Hendriks, Leike en Elly, en overledenen van de 
familie Hendriks-Wuijtenburg; Tiny en Thei 
Meijers-Veldman.  

Donderdag 2 oktober:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het 
 klooster. 
Vrijdag 3 oktober: 
10.30 uur: Communie aan huis. 
 

 

Zaterdag 4 oktober: Vooravond  
27e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: Gezinsmis in de kerk b.g.v.  
 Werelddierendag m.m.v. Tutta Musica. 

Voor een eind aan oorlog en geweld, zodat 
er vrede komt op aarde. 

Zondag 5 oktober:  
27e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. zangkoor Laudate.  
 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging 
van de zieken; jaardienst Nell van der Aart 
en pater Gerard van den Beuken; jaardienst 
ouders Lena Gijzen en Toon Noteborn;  
ouders Ritzen-Collaris, ouders Brouns-
Hoeppener en Tiny Brouns; zeswekendienst 
Ans Waltmans-Limpens; jaardienst ouders 
Harry en Els Pluijmakers-Janssen.  

Woensdag 8 oktober: 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overleden ouders Van Kempen-Claessens; 
zielendienst Jeanne Dreessen-Janssen; Tiny 
en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 9 oktober:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in  
 het klooster. 
 

Zaterdag 11 oktober: Vooravond  
28e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in de kerk m.m.v.  
 drumband St. Rochus. 

Levende en overleden leden van drumband 
St. Rochus. 

Zondag 12 oktober:  
28e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans koor.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging 
van de zieken; jaardienst Jan Schiffelers en 
Tineke Offermans; 2e jaardienst Hub  
Lemmens.  

Woensdag 15 oktober: 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Ouders Frissen-Haagmans en familie;  
Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 16 oktober:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in  
 het klooster. 
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   



 

 

9 

Diensten en misintenties 

Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages:  
https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/ 

Preek mgr. Van Hout b.g.v. de bisdomdag van het 
Heilig Jaar 2025 

 

Woord van de redactie 

 

Wellicht heeft u nu de zomer voorbij is 

weer wat ruimte in uw agenda.  

Binnen de parochiegemeenschap zijn we 

op zoek naar vrijwilligers op veel  

verschillende terreinen. 

Bijvoorbeeld als Maatje, tuinonderhoud, 

acoliet, redactie Clemens-Klok,  

Kerststalbouwer, etc. 

Interesse mail naar info@h-clemens.nl  

Parochiekalender 

Zo. 21 sept 11.00 uur Hoogmis opl. Joyful Singing 
Zo. 28 sept  11.00 uur Hoogmis opl. Gelegenheidskoor  
  (gewijzigd.)  
Wo. 1 okt 18.30 uur Rozenkransgebed bij wegkruis  
  Europaplein 
Vr. 3 okt Communie aan Huis 
Za. 4 okt 19.00 uur Gezinsviering b.g.v.  
 Werelddierendag en Wereldmissiedag van de 

kinderen (in de kerk) opl. Tutta Musica 
Zo. 5 okt 11.00 uur Hoogmis opl. Laudate  
  Koffiedrinken na de mis 
Za. 11 okt 19.00 uur H. Mis opl. Drumband St. Rochus 
  (in de kerk) 
Zo. 12 okt 11.00 uur Hoogmis opl. Zanggr. Gregoriaans 
Zo. 19 okt 11.00 uur Hoogmis opl. Joyful Singing 
 
Algemeen H. Missen: 
Maandag   10.00 uur Kloosterkapel 

Dinsdag   10.00 uur Kloosterkapel 

Woensdag   19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Donderdag   10.00 uur Kloosterkapel 

Vrijdag   10.00 uur Kloosterkapel 

Zaterdag   19.00 uur Kloosterkapel (parochie)

Zondag   11.00 uur Kerk (parochie 

 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn op zoek naar een mannelijk Maatje die op be-
zoek wil gaan bij een mijnheer van 88 jaar voor een 
praatje of om samen erop uit te gaan. 
Voor een mevrouw van 68 jaar zijn we opzoek naar een 
Maatje die samen met haar de omgeving wil verkennen 
met fiets of scootmobiel en dan tussendoor samen ge-
nieten van een kopje koffie op een terrasje. 
Heeft u interesse neem dan contact met ons op. 
Maatjes Hulsberg is een initiatief vanuit de parochie St. 
Clemens voor mensen (van alle leeftijden) die in een 
sociaal isolement dreigen te raken, betrokkenheid bij de 
parochie is geen voorwaarde. 
Wij gaan op bezoek voor bijvoorbeeld: 

een kop koffie en een praatje 
maken samen een wandeling  
spelen een gezelschapsspel of leggen een kaartje 
U in contact te brengen met anderen 

 
Wil je Maatje worden of ben je op zoek naar een Maatje 
neem dan contact op met: 
Marjo de Ruijter, telefoon 0655320570,  
email marjoderuijter@gmail.com of met 
René Heijnen, telefoon 0653512979,  
email Rita.heijnen@gmail.com  

Gezinsmissen 2025-2026 

Zat. 4 okt   19.00 uur Franciscus dierendag,  

   knuffel meenemen 

Zat. 8 nov  18.30 uur St. Maartensviering  

   (spel met lampionnenzegening)  

Daarna om   19.00 uur Gezinsmis 

Zat. 6 dec   19.00 uur 2e zondag van de Advent 

Wo. 24 dec   18.00 uur Kerstavond 

Zat. 31 jan   19.00 uur Maria Lichtmis 

Zat. 28 febr   19.00 uur  

   2e zondag van de veertig dagentijd 

Zat. 28 mrt   19.00 uur Palmzondag  

   presentatieviering communicanten 

Ma. 6 apr   11.00 uur 2e Paasdag 

Zon. 10 mei   11.00 uur 1e H. Communie 

Zat. 30 mei   19.00 uur Dankviering  

   communicanten en vormelingen 

Zon. 14 juni   Processie 

https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
mailto:info@h-clemens.nl
mailto:marjoderuijter@gmail.com
mailto:Rita.heijnen@gmail.com
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Sportparklaan 10
  

6336 AB  Hulsberg 

Donderdag t/m Zondag  

Open vanaf   15.00 uur 

Tel: 045 2001008  

APOTHEEK RAVENSBOS   

KERKSTRAAT 31A    

6336BA HULSBERG    

TEL: 045-4052700 

EMAIL: apotheekhulsberg@ezorg.nl 

www.v-a-l.nl 

OPENINGSTIJDEN: 

MA T/M VR:  

8.00-12.30 UUR en 

13.30-17.30 UUR 
 
 

 

mailto:apotheekhulsberg@ezorg.nl
http://www.v-a-l.nl/
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Het blaadjes festijn 

Op een zonnige dag in oktober waaide 
de wind dusdanig hard dat de mensen 
zand in de ogen kregen en hun hoedjes verloren. Wat 
goed is om te weten: de wind waait alleen zo hard als ze 
een boodschap heeft voor de mensen. En des te harder 
de wind waait, des te belangrijker de boodschap. Deze 
specifieke dag, kwam de wind uit het koude noorden en 
vertelde het een herfstgeheim aan de bomen. 
In de zomer hadden deze bomen met trots een groene 
bladerjurk gedragen. Niet alleen waren de bladeren 
prachtig om te zien, maar ze deden ook nog eens ont-
zettend veel werk. Zo filterden ze de lucht zodat de 
mensen konden ademen, lieten ze de vogels een nestje 
bouwen en zorgden ze voor schaduw in de straten zodat 
mensen lekker beschut een wandeling konden maken. 
Maar zoals gezegd, nu had de wind een boodschap voor 
de bomen. 
‘De dagen zijn al korter geworden’, luidde de bood-
schap. ‘Dit betekent dat alle bomen binnenkort in win-
terslaap zullen gaan. Daarom worden alle bladeren uit-
genodigd voor een groot feest en vragen we van ieder-
een om zich feestelijk te kleden.’ 
De bomen fluisterden deze geheime boodschap tegen 
de grote takken, de grote takken vertelden het verder 
aan de kleine takken en de kleine takken gaven het be-
richt door aan de bladeren. De bladeren waren ver-
heugd, want zij keken ernaar uit om samen over de vel-
den te dartelen. De esdoorn kleurde haar bladeren 
rood, terwijl de populier een voorkeur had voor geel en 
de eik een mix van bruin en rood droeg. 
Toen de wind opnieuw opstak, werden vele bladeren 
meegenomen voor een dans. Slechts een paar bladeren 
van de esdoorn bleven eigenwijs achter, terwijl al hun 
broertjes en zusjes al waren vertrokken. Eén van hen 
dacht terug aan de prachtige bloemen die het voorjaar 
en de zomer gebloeid hadden onder de boom en een 
heerlijke geur verspreidden. 
Hierop vroeg ze de rest van de bladeren of ze niet met 
haar mee wilde gaan om samen de bloemen te bedek-
ken voor de winter. Deze stemden toe en lieten zich ook 
vallen van de takken. Een deel bedekte de bloemen en 
een ander deel maakte de kinderen blij met hun prachti-
ge kleuren. 
Een lief klein meisje vond een hoop van deze mooie bla-
deren en nam ze mee 
naar school. Daar la-
gen ze uitgespreid zo-
dat alle kinderen uit 
de klas er in de winter 
van konden genieten. 
 
Bron:Ririro 

Bakkie troost 

Gevallen? Kapotte knie? Kom maar, 
dan krijg je een koekje. Liefdesver-
driet? Ongesteld? Met een bak ijs en chocola op de bank. 
Wedstrijd verloren? Trakteren we onszelf na afloop toch 
op een patatje in de kantine. 
Zie je het verband? Eten - of drinken - kan troostend zijn. 
Kusje op je knie, koekje in je hand en je kunt weer ver-
der. Eten of drinken dat je troost. Kun je je er iets bij 
voorstellen? Dat lekkere gerecht dat je oma altijd maakt. 
Of de beker chocolademelk die je moeder voor je klaar-
maakte toen je helemaal verregend thuiskwam... Zo’n 
herinnering geeft het warme gevoel bij dat eten of drin-
ken. 
Wist je dat de bijnaam van koffie ‘bakkie troost’ is? Koffie 
drinken is iets sociaals, iets wat je doet terwijl je met ie-
mand praat, iets wat je samen doet. Een bakkie troost is 
dus meer dan dat kopje koffie. De koffie die je na afloop 
van een begrafenis krijgt, is misschien wel het ultieme 
voorbeeld van zo’n bakkie troost. 
Dat eten en drinken met troost te maken hebben, heb je 
als baby al geleerd. Door de melk die je kreeg, hield je op 
met huilen. Een moeder die haar kind te drinken geeft, 
dat is een troostend beeld. Een beeld dat iedereen, uit 
alle tijden, herkent. Niet toevallig dat dat gebruikt wordt 

voor God. ‘Ik zal 
jullie troosten zoals 
een moeder haar 
kind.’ 
Bron: Nieuwe Oase 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
God 

Als ik verdrietig ben, 
helpt een ijsje wel. 

Maar vooral  
als we het samen 

gaan halen en ik dan 
niet zoveel hoef te zeggen, 
omdat zij het wel begrijpt. 

 
Of als ik dan alles kan vertellen, 

omdat hij naar mij luistert. 
 

Twee bolletjes. 
In een hoorntje of een bakje? 

Doe mij maar een bakje: 
een bakkie troost. 
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Wim en Tineke Renckens-Knots  

40 jaar getrouwd 

 

 

Van harte gefeliciteerd!! 

Op naar de 50 jaar 

 

 



 

 

13 

Huisbezoek en “Communie aan Huis” 

Als u het fijn zou vinden dat ik eens bij u langs kom, ge-
woon voor een goed gesprek, om kennis te maken, een 
luisterend oor, etc.. 
Laat dan even iets weten, het is voor mij erg moeilijk 
om in te schatten, waar mijn bezoek op prijs gesteld 
wordt.  
Als u eens per maand de “Communie aan Huis” wilt ont-
vangen, kunt u dat ook aan mij doorgeven. 
U kunt mij bereiken via telefoon 045-4051273 of mail 
naar pastoor@h-clemens.nl . 

Pastoor George Dölle 

ATD Vierde Wereld nodigt u uit  
voor de Werelddag van verzet tegen  

extreme armoede en sociale uitsluiting. 

 
Thema: “Sociale en Institutionele mishandeling en ge-
weld”. Zorgen voor respect en effectieve ondersteuning. 
 
Op vrijdag 17 oktober 2025 is er een toneelvoorstelling 
“Schreeuw in de ruimte” door de Joseph Wresinski Cul-
tuur Stichting. 
In een situatie van voortdurende bestaansonzekerheid 
strijden moeders ervoor om hun gezin overeind, gezond 
en bijeen te houden. Daar is kracht voor nodig. Weer-
stand. Ook tegen de ideeën die over hen bestaan, zo 
zouden ze slechte moeders zijn en armoede hun eigen 
schuld. Dat heeft effect op je kinderen. Het ergste dat je 
dan als moeder overkomen kan is dat je kinderen uit 
huis worden geplaatst, niet omdat je gewelddadig of 
verslaafd bent, maar arm. Dat verscheurt een moeder-
hart. Dat is het verhaal dat de moeders zwaar op de 
maag ligt en waar ze vaak over zwijgen. Schreeuw in de 
ruimte is een intieme voorstelling met live muziek. Daar-
mee doorbreken de moeders hun zwijgen. Laten we 
luisteren. 
Voorafgaand aan de voorstelling is er een solidariteits-
maaltijd. 
 

Plaats:  De Pelgrimskerk, Horizonstraat 73,  
  6446 SC Brunssum (Treebeek). 
17.30 uur Solidariteitsmaaltijd met aandacht voor de 
werelddag tegen verzet van extreme armoede en uit-
sluiting en getuigenissen. 
20.00 uur Toneelvoorstelling “Schreeuw in de ruimte”. 
Na afloop is er gelegenheid om na te praten in de kelder 
van de kerk. 
 

Als je graag hier naartoe wilt gaan, moet je je aanmel-
den vóór maandag 13 oktober bij het secretariaat van 
onze parochie info@h-clemens.nl of 06-53704886. 
We kunnen dan ook iets regelen met carpoolen. Als we 
weten wie er naar het toneel wil, kunnen we nog kijken 
of het in- of exklusief solidariteitsmaaltijd is. 
Tevens houdt ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg een her-
denkingsviering in de Andre-asparochie, 
Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen (Heerlerbaan).  
 

Datum:  Zaterdag 18 oktober aanvang 18.00 uur 
              Zondag 19 oktober aanvang 10.30 uur  
 

Op zondag is er een Woord - en Communiedienst over 
het thema hierboven vermeld. De Viering wordt opge-
luisterd door het SoPaF koor.  
Na de viering kan er bij koffie/thee en gebak nagepraat 
worden over het thema. 
 

In de loop van de maand oktober hangen ook in onze St. 
Clemenskerk verhalen op, over de ervaringen van men-
sen die in extreme armoede leven. 

 

 
Het kan elke ouder overkomen 

 

Elke dag raken duizenden ouders in Nederland de 
weg kwijt. Omdat ze worstelen met hun eigen uitda-
gingen binnen het gezin, bijvoorbeeld vanwege een 
vechtscheiding, huiselijk geweld of hun kind met an-
der gedrag zoals autisme of ADHD, dat extra zorg of 
aandacht nodig heeft. 
Ouders die houden van hun kind, maar het even niet 
meer weten. Die zich schamen, zich overbelast en 
overweldigd voelen, of het gevoel hebben dat nie-
mand hen serieus neemt en écht  begrijpt. Ze vallen 
tussen wal en schip omdat hun kind (nog) geen  
diagnose heeft, of omdat hun thuissituatie complex is, 
maar er nog “niets ergs is gebeurd” en de wachtlijsten 
lang zijn. 
En intussen loopt het thuis vast. In het gezin. In het 
hoofd. Op het werk. In het hart. 
Stichting OPP (vanaf september: Like a Buddy) biedt 
informele hulp aan deze ouders. Geen wachtlijsten, 
geen oordelen, maar een buddy die naast de ouder 
staat. Een buddy is een ouder met ervaring die het-
zelfde heeft meegemaakt. Die andere ouders helpt 
om weer rust, overzicht en vertrouwen te vinden. 
En het werkt. De aanvragen van ouders voor onder-
steuning door een buddy stromen binnen. 
Maar we kunnen het niet alleen. Daarom vragen we 
iets kleins. Eén euro. 
Van elke ouder die zelf ooit vastgelopen is en ooit het 
water aan de lippen had staan. 
Van elke ouder die weet hoe zwaar het kan zijn. 
Van elke ouder die gelooft dat niemand het alleen 
hoeft te doen. 

  Doneer via: www.stichtingopp.nl/donatie 
Samen geven we ouders in Nederland rugdekking. 
Voor zichzelf. Voor hun kind. Voor de toekomst. 
Zo bouwen we aan een Nederland waarin ouders 
weer op zichzelf kunnen vertrouwen.  
Help je ons mee? 

mailto:pastoor@h-clemens.nl
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

 

 

 

 

Ook wij doen mee met de RaBo Club Support actie 

en zijn heel blij met uw stem. Wilt u ons steunen 

stem dan op ComboKoorMozaiK 

Alvast bedankt!! 

 

Rabo Clubsupport 
U heeft het waarschijnlijk al 
voorbij zien komen: het is weer 
tijd voor de Rabo Clubsupport. 
Ook wij, Kon. Fanfare St. Caecilia 
Hulsberg, doen hieraan mee. 
Met deze actie ondersteunt de 

Rabobank clubs en verenigingen met een financiële bij-
drage. Welke club ondersteuning ontvangt bepaalt u als 
lid van de Rabobank. Stemmen kan t/m 23 september 
simpel en snel via de Rabo App of op raboclubsup-
port.nl. U kunt drie stemmen op verschillende clubs 
uitbrengen. Wij zijn te vinden onder ‘Caecilia’. Mogen 
wij rekenen op uw stem?  
Muziekles op school 
Na het succes van vorig jaar bieden we ook dit jaar 
weer diverse muzieklessen aan tijdens en na schooltijd. 
Vanaf deze maand starten de leerlingen van groep 4 
tijdens schooltijd met gratis blokfluitles.  
Vanaf januari 2026 starten de gratis muzieklessen na 
schooltijd voor alle kinderen vanaf groep 4. Elk kind 
mag een instrument kiezen en krijgt les van professio-
nele muziekdocenten. De eerste lesperiode wordt afge-
sloten met een écht optreden.  
Aanmelden is nu al mogelijk via  
melden@caeciliahulsberg.nl  

 

Jubileumconcert  
Rob van der Zee 

 

Onze dirigent, Rob van der Zee, 
viert dit jaar zijn 40-jarig jubile-

um als dirigent. Deze speciale gebeurtenis laten wij uiter-
aard niet zomaar voorbijgaan en om dit jubileum te vieren 
geven wij een jubileumconcert op zondag 26 oktober.  

Het concert vindt plaats in de ‘Brikke Oave’ in Brunssum. 
Harmonie St. Catharina Lemiers was het eerste korps 
waar Rob 40 jaar geleden de dirigeerstok hanteerde. Zij 
zullen in combinatie met Harmonie St. Caecilia Simpelveld 
de concertavond openen om 19.00 uur. Na deze harmo-
nie klanken zal onze fanfare het podium betreden.  

Wij hopen jullie te mogen begroeten in Brunssum, 
om samen met ons dit bijzondere jubileum van Rob te 

komen vieren! 
 

 

 

RABO CLUB SUPPORT 2025 

Wilt u onze vereniging een financieel steuntje in de 
rug geven, breng dan als lid van de Rabobank uw 

stem uit op GKC1845 Hulsberg. 
Stemmen kan van 1 t/m 23 september 2025. 

Alvast bedankt!! 

Concert  
 

Maastricht Volkoren 
Zondag 28 september nemen wij deel aan het Volkoren 
concert in Maastricht. Tijdens dit evenement treden 50 
koren op in de binnenstad van Maastricht. Wij zullen  
van 14.00 uur tot 14.45 uur optreden op het Onze Lieve  
Vrouweplein. 
De opening vindt plaats 
om 12.00 uur op de 
Markt, met burgemees-
ter Wim Hillenaar en 
gouverneur Emile  
Roemer. 
Wilt u meer lezen over 
dit concert kijk dan op 
hun site: https://www.cultuurmakersmaastricht.nl/ 
maastricht-volkoren 
De afsluiting zal plaats vinden om 17.45 uur op de markt 
waar alle zangers die dit willen samen de dag afsluiten 
met drie muziekstukken samen met het publiek. 
Het belooft een mooi en muzikaal evenement te  
worden. 

http://raboclubsupport.nl
http://raboclubsupport.nl
mailto:melden@caeciliahulsberg.nl
https://www.cultuurmakersmaastricht.nl/maastricht-volkoren
https://www.cultuurmakersmaastricht.nl/maastricht-volkoren
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Nieuws en weetjes van  
 
Leuk om te laten horen: 
Een tijdje geleden vroegen we via 
dit blad of er mensen in Hulsberg 
waren die het leuk zouden vinden om hun kunst te la-
ten zien in De Lange Berg. 
Want talent is er, dat weten we. 
Op deze manier is er steeds wat nieuws te zien in onze 
locatie, en kan de kunstenaar zijn werken delen met 
onze gebruikers en overige belangstellenden. 
To Brouns heeft gevolg gegeven aan deze oproep, en 
inmiddels hangen een aantal van haar werken in onze 
kleine zaal. 
Ze werkt o.a. met acryl op canvas, maar maakt ook 
aquarellen en pastels. 
Haar werken zijn deels figuratief en deels abstract, veel-
zijdig en de moeite waard zijn haar werken zeker te 
noemen. 
To is altijd creatief bezig geweest, maar de teken/
schilderkunst heeft ze zich de laatste jaren eigen ge-
maakt door het volgen van lessen, maar ook door zelf 
technieken te oefenen en te verbeteren. 
Nieuwsgierig? Loop eens binnen, maar let op, De Lange 
Berg is niet álle werkdagen geopend. 
De maandagavonden en woensdagochtenden zijn we 
wel altijd open, loop eens binnen tijdens een Kom-
activiteit op de donderdagmiddagen. 
To hoopt dat meer mensen haar voorbeeld gaan volgen, 
dus… aarzel niet en neem contact op met:  
06-55508453 voor info. 
 
Onze wekelijkse inloopmiddagen:  
Iedereen is welkom op donderdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur. Men  kan terecht voor een praatje, spelletje 
of …. .  
De koffie en thee staan klaar, er zijn geen kosten aan 
verbonden. 
Data: 18 september/ 2 oktober/ 9 oktober. 
Opgelet: do 16 oktober géén inloop vanwege herfstva-
kantie. 
 
Kom Doe Mee: Onze inloopmiddag 
mét programma of activiteit. 
Dit is op donderdag 25 september. 
We gaan deze middag een herfst-
stukje maken. Wij zorgen voor de 
nodige materialen, en iedereen die 
komt meedoen vragen we om een schilmesje en een 
schaar of snoeischaar mee te nemen, én een zak of tas 
(of) om het stukje later mee naar huis te kunnen ne-
men. 
Hebt u thuis nog een tuin met groen b.v. coniferen of 

Hoeskamertref  
Arensgenhout 

 

Op maandag 29 september en 13 oktober staat de 
Hoeskamertref in het teken van twee Vrije  
Inloopmiddagen. Van 14.00 tot 16.00 uur kunt U  
terecht om een kaartje te leggen, te Rummikuppen, 
Sjoelen of om gewoon een praatje te maken. Mocht U 
voor deze twee middagen vervoer van de Wensbus  
nodig hebben, graag dit dan uiterlijk de vrijdag voor de 
betreffende Hoeskamertref voor 12.00 uur doorgeven 
aan Mevr. Bertie Peeters, 06-44990885 of  
mailen naar: hoeskamertref@gmail.com. 

 

De vrijwilligers van de Hoeskamertref  

heten U van harte welkom!  

klimop of ander natuurlijk materiaal en mogen wij komen 
knippen, laat het ons weten. 
Ook voor deze activiteit is iedereen welkom, wel vragen 
we in verband met onkosten een eigen bijdrage van  
€ 5,50 voor koffie/ thee/ traktatie én het herfststuk. 
Graag aanmelden via: 06-55508453 of  
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com . 

 

KBO-Hulsberg  

nodigt u weer van harte uit voor het KBO project 

Senioren Zelf aan zet 
 Graag nodigt het bestuur van KBO-Hulsberg alle KBO 
leden van Hulsberg, Schimmert en Nuth, de leden van  
Zij Actief en alle geïnteresseerde senioren van Hulsberg 
uit voor de derde bijeenkomst die plaatsvindt 
op woensdag 24 september 2025 om 14.00 uur in het 
gemeenschapshuis. We zullen het hebben over: 
• de relatie tussen mantelzorg en professionele zorg 
• de mogelijkheid die digitalisering ons biedt om 
 langer thuis te blijven”. 
 

 De bijeenkomst staat weer onder leiding van de pro-
jectleider Senioren Zelf aan Zet (Freya Pijnenborg).  
Inleiders voor de discussie op die middag zijn: 

• Nelleke Tinbergen, manager Community Care  
 Sevagram over het eerste thema 

• Kimberly Grijmans, Samanta Steinbusch en  
 Jill Quadflieg van MeanderGroep over het tweede 
 thema. 
 Wij hopen weer op een grote opkomst. Vol is vol 
(maximaal 70 deelnemers). 
Meld je snel aan bij Aggie Dreessen via de 
mail kbohulsberg@gmail.com of  
telefonisch 045-4053110. 

mailto:hoeskamertref@gmail.com
mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
mailto:kbohulsberg@gmail.com
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Colofon 
 
Pastoor Dölle    T 045 - 4051273 

      Kerkheuvel 7 

      6336 AX  Hulsberg 
 

Assistent-pastoor Jan Geilen   T 045-5241208 

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.  T 06-39431473 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.  T 06-39431465 

Kapelaan Sintus Depa s.m.m.  T 06-41313602 

          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 

 
Pastoor Dölle  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

website parochie  http://www.h-clemens.nl  

facebook parochie   Parochie H. Clemens Hulsberg 

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

    NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d.  NL91 RABO 0124 1030 30  

 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens  

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie   parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice  bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 15,- 
Weekend € 30,- 

Aan onze lezers/adverteerders 
 

Heeft u als ondernemer of particulier interesse om 

een advertentie te plaatsen? Stuur dan een bericht-

je naar advertentie@h-clemens.nl.  

We zullen dan contact met u opnemen. 

en tot slot……maar belangrijk!  
 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 18 okt-14 nov) moeten kopij voor de 

redactie en advertenties uiterlijk op 30 sept via 

email worden aangeleverd. Misintenties moeten 

uiterlijk 7 okt worden doorgegeven! 

 Loop eens binnen bij: 
 TRIADE Hypotheken—Verzekeringen BV 

 Stationsstraat 77 

 6361 BH Nuth 

 T 045 -  524 59 84  /  E mail: info@triadebv.nl      

 W www.triadebv.nl 

Klanten geven ons een  9.3 

Bankenmonitor  Consumentenbond 2024 

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan.geilen@bavonuth.nl
mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
mailto:advertentie@h-clemens.nl

