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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

15e jaargang nr. 8                        23 aug-19 sep 2025 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

Teken van hoop voor de hele wereld  
 

Deze zomer ben ik met een groep jongeren uit ons bisdom en het bisdom Breda naar Rome geweest, voor de mini 
Wereld Jongeren Dagen bij gelegenheid van het Heilig Jaar. Paus Franciscus had ons daarvoor in aug. 2023 in Lissabon 
uitgenodigd. Van 25 juli t/m 6 augustus zijn we op reis geweest. Samen met 54 jongeren, 6 priesters, 2 zusters karme-
lietessen en een echtpaar zijn we op weg gegaan als pelgrims van hoop. Pater Stefan was ook met vier jongeren uit 
Schimmert in Rome voor de mini-WJD en hebben een dag met ons programma meegedaan. Verder hadden zij een 
eigen internationaal Montfortaans programma. 
 

Na een bezoek aan Milaan, trokken we verder naar de Heilige Franciscus, Clara en Carlo Acutis in Assisi. We zijn twee 
dagen in Assisi geweest en hebben daar de graven van genoemde heiligen bezocht. Carlo Acutis is een jonge man van 
15 jaar die op 7 september heilig wordt verklaard, een groot voorbeeld in leven en sterven voor de jongeren. Via een 
tussenstop in Greccio, waar Franciscus in een grot zijn eerste (levende) kerststal realiseerde, zijn we naar Rome ge-
trokken. We werden daar gastvrij onthaald door onze gastparochie, de parochie van de H. Margaretha Maria Alaco-
que, gelegen aan de rand van Rome. Daar verbleven we met andere jongeren uit Mexico en Spanje. De priesters van 
de gastparochie hadden een mooi programma voor ons geregeld, met feestmaaltijden en een Taizé-viering.   
 

Paus Leo verwelkomde ons dinsdag 29 juli op het Sint Pietersplein met de woorden: “Vandaag beginnen we, en in de 
komende dagen zullen we de gelegenheid hebben een kracht te zijn die Gods genade doorgeeft, die hoop zal zijn, en 
die licht zal brengen aan de stad Rome en de hele wereld.” In Rome trokken we met de jongeren door de heilige deu-
ren van de vier grote basilieken en bezochten we de vele bezienswaardigheden. Het was een feest in geloof en leven! 
Na een nachtwake van 2 op 3 augustus op het veld van het universiteitsterrein bij Tor Vergata sloot de paus hier de 
mini-WJD af met een plechtige Eucharistieviering, samen met alle aanwezige priesters. Tijdens deze slotviering citeer-
de de paus uit het werk van de H. Augustinus: ‘Er brandt een vraag in ons hart, een behoefte aan waarheid die we niet 
kunnen negeren, die ons ertoe aanzet onszelf af te vragen: wat is echt geluk? Wat is de ware zin van het leven? Wat 
kan ons bevrijden van de gevangenschap in zinloosheid, verveling en middelmatigheid?’ Hij geeft hiermee precies aan 
wat er leeft onder jongeren: zij zijn op zoek naar de zin van het leven, en het is mooi te zien dat velen die zin weer vin-
den in het geloof in God en in Jezus Christus. Wonderlijk te beseffen dat van de jongeren die we mee hadden op de 
reis, een kwart of meer pas een of twee jaar geleden gedoopt zijn! De jongeren hebben mij weer laten zien dat de 
kerk springlevend is. Het geloof van de jongeren, hun enthousiasme, leergierigheid, respect, bevlogenheid, wederke-
righeid en energie hebben op mij een grote indruk gemaakt. Deze jongeren zijn niet de toekomst van de kerk, maar 
het heden! 
 

Na de prachtige dagen in Rome zijn we met onze bus nog naar Turijn gegaan en daar een dag verbleven, om de Lijkwa-
de in de Dom te bezichtigen en te bidden bij het graf van de H. Don Bosco, de jongerenwerker bij uitstek! Onze laatste 
halte was het klooster van Mont Saint-Odile in de Elzas, bij het graf van de H. Odilia, een oase van rust. Met een mooie 
H. Mis en een evaluatie hebben we daar onze reis afgesloten. 
             Pastoor George Dölle 

• Bisdomdag - Jubeljaar zat 30 aug 

• Samen aan tafel - di 7 okt 

• Bedevaart Kevelaer/ Banneux 

• Wereldjongerendagen -> Keuzes maken. 

• Verslag Sacramentsprocessie 

• Computerheilige Carlo Acutis 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
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Overledenen 
 
Op 22 juni is op 93-jarige leeftijd in Valken-
burg overleden, Gerda Pluijmaekers-Hoen. 
De uitvaart heeft op 28 juni plaatsgevon-
den, waarna crematie. 
 

Op 25 juni is op 84-jarige leeftijd in 
Heerlen overleden, Kety van Dijk-
Hensgens. De uitvaart heeft op 5 juli 
plaatsgevonden, waarna begrafenis 
op de begraafplaats aan de Wis-
sengrachtweg. De zeswekendienst 
heeft op 17 augustus plaatsgevonden. 
 

Op 7 juli is op 97-jarige leeftijd in haar 
appartement in het zusterklooster 
overleden, Lies Limpens-Frissen. De 
uitvaart heeft op 12 juli plaatsgevon-
den, waarna begrafenis op de be-
graafplaats aan de Wissengrachtweg. 
De zeswekendienst heeft op 17 au-
gustus plaatsgevonden. 

Op 11 juli is op 97-jarige leeftijd in 
Geulle overleden, Jeanne Dreessen-
Janssen. De uitvaart heeft op 17 juli 
plaatsgevonden, waarna crematie. De 
zeswekendienst wordt gehouden op 
zaterdag 30 augustus om 19.00 uur in 
de kapel van het zusterklooster. 

Op 5 augustus is op 65-jarige leeftijd 
in Heerlen overleden, Ans Waltmans-
Limpens. De uitvaart heeft op 12 au-
gustus plaatsgevonden, waarna cre-

matie. De zeswekendienst wordt 
gehouden op zondag 5 oktober in 
onze parochiekerk.  

Dopelingen 
 

Op 29 juni werd 
Julius Frijns ge-
doopt.  
Julius werd geboren 
op 4 maart, 
hij is een zoon van 
Michiel Frijns en 
Fleur van Oorschot.  
Zij wonen samen 
met zusje Vesper in  
Raamsdonkveer. 
 
 
 
 
 

Op 20 juli werd 
Moreno Peter  
gedoopt.  
Moreno werd  
geboren op  
6 december 2024, 
hij is een zoon van 
Michael Peter en 
Jaimy Dautzenberg.  
Zij wonen samen 
met grote broer 
Lorenzo in Puth. 
 
 
Op 20 juli werd Lily van Rens gedoopt (door oud-deken 
Wilbert van Rens). Lily werd geboren op 26 december 
2023, zij is een dochter van François van Rens en Josie 
Rakotonrajoa. Zij wonen in Madagaskar. 

Huwelijk 

Op 20 september 2025 om 
13.00 uur trouwen in de  
H. Petruskerk in Gulpen 
Robbin Janssen en Yvonne 
Lipsch, zij wonen in de 
Raadhuisstraat. 
 
Wij wensen het bruidspaar 
veel geluk.  
 
Met Gods zegen zal dat ze-
ker lukken. 
 

God, 

Voor ons misschien gewoon, 

maar wat fijn dat wij de kans krijgen 

om weer naar school te gaan. 

Leer ons hiervoor dankbaar te zijn. 

 

Wilt u ons helpen dat we oog hebben 

voor elkaar, voor wie het moeilijk heeft. 

Dat we ons best doen er samen 

een mooi schooljaar van te maken. 

 

God, soms zijn we ontevreden 

en mopperen we wat af. Geef ons de moed 

in de spiegel te kijken en spoor ons aan 

dat we hier wat aan gaan doen. 
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Beweging van hoop 

 

Oorlog, klimaatcrisis, vluchte-
lingen, spanningen dichtbij en 
ver weg… Het nieuws over-
spoelt ons dagelijks met zor-
gen. Maar te midden van die 
storm klinken ook andere gelui-

den. Hoopvolle verhalen. Initiatieven die het verschil 
maken. Mensen die licht brengen in donkere tijden. 
 
De katholieke Kerk zet dit jaar het spotlicht op die hoop 
– op plekken waar mensen elkaar bemoedigen, op ge-
beurtenissen die ons optillen, op verhalen die getuigen 
van geloof en veerkracht. Als gelovigen vormen wij een 
‘beweging van hoop’. Samen kunnen we hoop zichtbaar 
maken door het evangelie in praktijk te brengen. Heeft 
u een verhaal van hoop? Kent u een hoopvol project? 
Heeft u pas nog op een plek van hoop bezocht? Deel 
uw verhaal van hoop op www.bewegingvanhoop.nl  
 
Er gebeurt veel en niet alles is positief.  
Maar kijk je goed, zie je toch heel veel hoopvolle ge-
beurtenissen.  
Er zijn veel mensen die elkaar helpen,  
die voor elkaar opkomen en er zijn voor elkaar.   
 
Er is altijd een andere weg die begint met verhalen  
vertellen die inspireren en moed en hoop geven. 
Deze plek van de Beweging van Hoop 
is het begin van die andere weg.  
Samen maken we 2025 tot een Jaar van Hoop. 
 
Christelijke hoop is een diepgeworteld vertrouwen en 
verlangen, geworteld in het geloof, dat God Zijn be-
loften zal vervullen en dat het goede uiteindelijk zal 
overwinnen. Het gaat verder dan optimisme of een al-
gemene hoop op een betere toekomst; het is een 
deugd die zich richt op God en het eeuwige leven. In 
het dagelijks leven betekent dit dat we per definitie 
positief en optimistisch in het leven mogen staan. Het 
glas is altijd halfvol, nooit halfleeg. 

Wie is computerheilige Carlo Acutis? 

Door het overlijden van paus Franciscus moest de voor 
27 april geplande plechtigheid worden uitgesteld, maar 
op zondag 7 september wordt Carlo Acutis toch officieel 
door de nieuwe paus heilig verklaard. Wie was deze 
bijzondere tiener, die op 15-jarige leeftijd overleed en 
als eerste heilige afgebeeld wordt in jeans en met een 
laptop? 
 
Carlo Acutis werd op 3 mei 1991 in Londen geboren in 
een Italiaanse familie. Niet lang daarna verhuisde het 
gezin naar Milaan. Daar groeide Carlo op. Hij overleed 
op 12 oktober 2006 in Monza aan de gevolgen van leu-
kemie. Carlo was een gewone jongere van zijn tijd, die 
graag met computers werkte. Hij was ook een gelovige 
jongere, die regelmatig naar de kerk ging en een sterk 
gevoel had voor rechtvaardigheid. Hij nam het op voor 
gehandicapte leeftijdsgenoten, wanneer zij op school 
gepest werden. Ook trok hij zich het lot aan van vrien-
den met gescheiden ouders. 
 
Het programmeren van computers was zijn grote pas-
sie. Ook was hij zeer geïnteresseerd in eucharistische 
wonderen. Sinds zijn elfde hield hij daar een overzicht 
van bij. In 2005 ontwierp hij een eigen website met een 
overzicht van eucharistische wonderen, waaronder dat 
van Meerssen. Met zijn website wilde Carlo moderne 
media inzetten om het evangelie te verkondigen. Hij 
schreef op zijn site: "Hoe meer eucharistie we ontvan-
gen, hoe meer we zullen worden zoals Jezus, zodat we 
op deze aarde een voorproefje van de hemel zullen 
hebben." 
 
Toen Carlo leukemie kreeg zei hij: "Ik offer al het lijden 
dat ik zal moeten dragen voor de Heer, voor de paus en 
de Kerk." Graag had hij nog een pelgrimstocht naar 
plaatsen van de bekende eucharistische wonderen wil-
len maken, maar zijn verslechterende gezondheidstoe-
stand liet dat niet toe. Als iemand hem vroeg of hij pijn 
had, zei Carlo: "Er zijn mensen die veel meer lijden dan 
ik." 
 
Na zijn overlijden op 12 oktober 2006 werd hij volgens 
zijn eigen wens in Assisi begraven. Daar ligt hij sinds zijn 
zaligverklaring in 2020 opgebaard in een schrijn, ge-
kleed in een trainingspak. Wereldwijd geldt Carlo Acutis 
voor veel jonge gelovigen als een rolmodel. Op zondag 7 
september zal paus Leo XIV hem heilig verklaren. 
 
KRO-NCRV zonder eerder dit jaar in het programma 
Kruispunt een reportage over Carlo Acutis uit. Deze is 
terug te kijken via de link  
https://npo.nl/start/serie/kruispunt_1/seizoen-37/
kruispunt_365/afspelen  

http://www.bewegingvanhoop.nl
https://npo.nl/start/serie/kruispunt_1/seizoen-37/kruispunt_365/afspelen
https://npo.nl/start/serie/kruispunt_1/seizoen-37/kruispunt_365/afspelen
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Bedevaart naar KEVELAER  
op maandag 15 september 

 
Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een mil-
joen bezoekers. De van oudsher grootste groepsreis van-
uit ons land wordt georganiseerd door de Broederschap 
Sittard-Kevelaer. Al sinds 1669 (!) trekken elk jaar in sep-
tember honderden mensen vanuit Sittard en wijde omge-
ving naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de 
bedevaart naar de Mariastad op maandag 15 september. 
Gaat u ook mee? 
 

Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen – 
waaronder ook Hulsberg – waarna alle bussen naar Keve-
laer gaan. Het programma in Kevelaer is: 

10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar 
  de basiliek. 

10.30 uur Pontificale Hoogmis in de basiliek, waarna  
  processie naar de Kaarsenkapel. 

15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine  
  Kruisweg in de Pax Christikapel. 

17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek. 

Aansluitend trekken we in processie langs de  
Genadekapel en daarna gaan we weer terug naar de  
bussen voor de terugreis naar huis. 
 

Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ont-
spanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en 
restaurants. 

Aanmelden voor de busreis 

Buskaarten zijn tot vrijdag 29 augustus verkrijgbaar bij: 

de heer H. Lenssen, Geleenstraat 74, 6155 ND Puth,  

tel. (046) 4431247. 

Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw 
bus! Denk aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs 
voor die dag. 

Aanmelden voor de voettocht 

Dit jaar wordt ook een meerdaagse wandelpelgrimage 
van Sittard naar Kevelaer georganiseerd. Vertrek vanuit 
de Grote Kerk in Sittard op 11 september. Op 15 septem-
ber sluiten de wandelaars aan bij ons dagprogramma. 
Aanmelden bij de heer René Haustermans via: 
renehaustermans@gmail.com. 
 

Meer informatie? Bel met de heer Tjeu Wetzels:  

telefoon 06-27822186, of stuur een bericht naar:  

broederschap.sittard@gmail.com. 

De parochies in onze  
clusters gaan weer  

samen op bedevaart naar  
Banneux Notre-Dame 
“Maagd der Armen” 

 

Banneux Notre-Dame (een klein plaatsje in de Belgische 
Ardennen) is een bekend bedevaartsoord.  
Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar Ban-
neux! Bij de Moeder van de Verlosser willen zij het ver-
trouwen en de hoop uitdrukken die zij stellen in Jezus 
Christus, de Bron van alle genade!  
 
Zoals Maria deed voor Mariëtte, zo 
leidt de Maagd der Armen ook van-
daag nog elke bedevaarder op zijn en 
haar levensweg.  Zij vraagt ons “de 
handen in het water te steken”, in 
de Bron van het ware leven: Jezus!  
 
Aanmelden 
Heeft u interesse om deel te nemen aan onze parochie 
bedevaart op dinsdag 2 september 2025 naar Ban-
neux, dan bent u van harte uitgenodigd.  Informatie en 
aanmeldingsformulieren vindt u in de kerk en bij de pa-
rochiekantoren, of bel gewoon. Geef u snel op, want er 
zijn slechts 40 plaatsen in de bus! Afhankelijk van het 
aantal deelnemers gaan we met een bus of busjes. 
De kosten bedragen € 30,00 per persoon (inclusief de 
busreis/busjes en koffie/thee met vlaai) en dienen bij 
inschrijving te worden voldaan ter bevestiging van de 
deelname.  U kunt zich inschrijven bij het eigen paro-
chiekantoor.  
(U wordt wel gevraagd een eigen lunchpakket mee te 
nemen, de drank is voorhanden.) 
_____________________________________________ 

Openingstijden parochiekantoren: 
 
Hulsberg:  dinsdag tussen 10:00 en 12:00 uur 
   pastorie (telnr.045-4051273) 
Schimmert:  Maandag, woensdag, donderdag en 

 vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur 
 pastorie (telnr. 045-4041227) 

Nuth:  dinsdag en vrijdag tussen 09:30 en 
 10:30 uur en donderdag tussen 
 14.00 en 16.00 uur pastorie  

  (045-5241208) 
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 23 augustus: Vooravond  
21e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.  
 het Gelegenheidskoor. 

Rector Frans Schmeits. 

Zondag 24 augustus:  
21e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v.  Joyful Singing.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van 
de zieken; ouders Ritzen-Collaris, ouders  
Brouns-Hoeppener en Tiny Brouns; Zef en Elly 
Ritzen-Neven.  

Woensdag 27 augustus: 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Wiel Limpens en familie; zielendienst Lies  
Limpens-Frissen; Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 28 augustus:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed  
 in het klooster. 
 

Zaterdag 30 augustus: Vooravond  
22e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 
 Gelegenheidskoor. 

Ouders Gijzen-Wolter en overleden familiele-
den; zeswekendienst Jeanne Dreessen-Janssen. 

Zondag 31 augustus:  
22e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van 
de zieken; jaardienst ouders Urlings-Vrencken.  

Woensdag 3 september: 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Ouders Heijnen-Packbiers; Tiny en Thei  
Meijers-Veldman.  

Donderdag 4 september:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het 
 klooster. 
Vrijdag 5 september: 
10.30 uur: Communie aan huis. 
 

Zaterdag 6 september: Vooravond  
23e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 
 Gelegenheidskoor. 

Voor een eind aan oorlog en geweld, zodat er 
vrede komt op aarde. 

 

Zondag 7 september:  

23e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. zangkoor Laudate.  

 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging 

van de zieken; levende en overleden leden 

van zangkoor Laudate; jaardienst Margreet 

Crijns-Hoefsteders; overledenen familie 

Dekkers-Crijns.  

Woensdag 10 september: 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Finy en Frans Crombag-Kurvers, Mina en 

Zef Kurvers-Vliegen, Bèr Vliegen en ouders; 

jaardienst Leike Hendriks en Elly Dormans-

Hendriks; Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 11 september:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed  

 in het klooster. 
 

Zaterdag 13 september: Vooravond  

24e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.  

 het Gelegenheidskoor. 

Jan Schiffelers en Tineke Offermans; Jan 

van Dijk en Ketie van Dijk-Hensgens. 

Zondag 14 september:  

24e Zondag door het Jaar C /  

Feest Kruisverheffing. 
11.00 uur: Hoogmis eigen opluistering  

 familie Frissen.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging 

van de zieken; jaardienst Lei Koolen; jaar-

dienst Paul Souren, tevens t.i.v. ouders 

Rouwette-Souren en overleden familie;  

Nieke Brounen-Crombag, ouders Brounen-

Dullens en ouders Crombag-Pisters; levende 

en overleden familieleden familie Frissen; 

zielendienst Lies Limpens-Frissen;  

jaardienst Frans Roebroek.  

Woensdag 17 september: 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 18 september:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed  

 in het klooster. 
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   
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Diensten en misintenties 

Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages:  
https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/ 
Column Mgr. De Korte 
PAUS LEO: LEVEN VANUIT DE VREDE VAN CHRISTUS 

 

Woord van de redactie 

 

“Samen aan tafel”  

dit project start vanaf 7 oktober in 

het Gemeenschapshuis  

‘de Lange Berg’,  

elke eerste dinsdag van de maand.  

 

Een geweldig initiatief, lees hier 

meer over in deze Clemens-Klok.  

Parochiekalender 

 

Zo. 24 aug 11.00 uur Hoogmis opl. Joyful Singing 

Zo. 31 aug 11.00 uur Hoogmis opl. Gelegenheidskoor 

Vr. 5 sept Communie aan Huis 

Zo. 7 sept 11.00 uur Hoogmis opl. Laudate 

  Koffiedrinken na de mis 

Zo. 14 sept 11.00 uur Hoogmis eigen opl. Fam. Frissen 

Zo. 21 sept 11.00 uur Hoogmis opl. Joyful Singing 

 

 

Algemeen H. Missen: 

Maandag  10.00 uur Kloosterkapel 

Dinsdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Woensdag  19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Donderdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Vrijdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Zaterdag  19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Zondag  11.00 uur Kerk (parochie) 

Maatjes Hulsberg is een initiatief vanuit de parochie St. 
Clemens voor mensen (van alle leeftijden) die in een 
sociaal isolement dreigen te raken, betrokkenheid bij de 
parochie is geen voorwaarde. 
Wij gaan op bezoek voor bijvoorbeeld: 

een kop koffie en een praatje 
maken samen een wandeling  
spelen een gezelschapsspel of leggen een kaartje 
U in contact te brengen met anderen 

Wil je Maatje worden of ben je op zoek naar een Maatje 
neem dan contact op met: 
Marjo de Ruijter, telefoon 0655320570,  
email marjoderuijter@gmail.com of met 
René Heijnen, telefoon 0653512979,  
email rita.heijnen@gmail.com  
De vrijwilligers die maatje worden krijgen een intake en 
overleggen een VOG (kosten worden vergoed), verder 
ondertekenen ze een verklaring omtrent geheimhou-
dingsplicht en gedrag. 

Jezus in de persoon van de arme 
 

Wat uiteindelijk telt, is niet of we Jezus kennen en we-
ten wat Hij gezegd heeft, maar of we leven in zijn 
Geest. Die Geest is liefde. Dat verduidelijkt Jezus zelf 
als hij het heeft over het laatste Oordeel. Dan zullen 
mensen vragen: “Heer, wanneer hebben we U honge-
rig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te 
drinken gegeven?”. Dan zal Jezus antwoorden: “Alles 
wat je voor een van deze minste broeders van Mij 
hebt gedaan, heb je voor mij gedaan”. 
Dat is onze opdracht en onze troost. Jezus komt bij 
ons in arme, zieke en stervende mensen, in gevange-
nen, gehandicapten, mensen die eenzaam zijn en van 
wie iedereen afstand neemt. In die mensen ontmoe-
ten wij hem, bij hen vinden we de open deur die ons 
binnenleidt in Gods huis. 

 

Uit: Brood voor onderweg van Henri Nouwen 

https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
mailto:marjoderuijter@gmail.com
mailto:Rita.heijnen@gmail.com
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Sportparklaan 10
  

6336 AB  Hulsberg 

Donderdag t/m Zondag  

Open vanaf   15.00 uur 

Tel: 045 2001008  

APOTHEEK RAVENSBOS   

KERKSTRAAT 31A    

6336BA HULSBERG    

TEL: 045-4052700 

EMAIL: apotheekhulsberg@ezorg.nl 

www.v-a-l.nl 

OPENINGSTIJDEN: 

MA T/M VR:  

8.00-12.30 UUR en 

13.30-17.30 UUR 
 
 

  

 Proficiat  

Tim Konsten en Mik Smeets 

Beiden in één keer geslaagd voor het RIJBEWIJS 

bij 

 

www.autorijschoolmonsuwe.nl 

mailto:apotheekhulsberg@ezorg.nl
http://www.v-a-l.nl/
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De leeuw en de muis 

Er was eens, midden in een vredig bos, 
een grote, machtige leeuw. Hij lag te 
rusten in de schaduw van een hoge boom, zijn enorme 
kop rustend op zijn poten, genietend van een heerlijk 
middagdutje. Alles was kalm en stil, totdat er een kleine, 
verlegen muis verscheen. 
De kleine Muis had geen kwaad in de zin, maar ze had 
zo’n haast dat ze per ongeluk over de grote, zachte neus 
van de Leeuw rende! De Leeuw schrok wakker. Hij open-
de zijn ogen en zag de Muis, en met één snelle bewe-
ging greep hij haar vast onder zijn enorme poot. 
“Wie durft mij wakker te maken?” gromde de Leeuw. 
Zijn stem was diep en donderend. 
De kleine Muis beefde van angst, maar ze wist te pie-
pen: “Alsjeblieft, meneer Leeuw, doe me geen pijn! Ik 
wilde je niet wakker maken. Als je me laat gaan, beloof 
ik dat ik je ooit zal helpen.” 
De Leeuw kantelde zijn grote kop en lachte, een romme-
lend geluid dat de bomen deed schudden. “Jij? Mij hel-
pen? Je bent maar een klein Muisje! Hoe kun je ooit een 
grote, sterke Leeuw als mij helpen?” 
Maar diep van binnen was de Leeuw aardig, en hoewel 
hij niet geloofde dat de Muis hem ooit zou kunnen te-
rugbetalen, besloot hij haar te laten gaan. “Ga maar, 
kleintje,” zei hij met een glimlach. En daarmee hief hij 
zijn poot op en liet haar vrij. 
Dagen verstreken en de Leeuw bleef rondzwerven in zijn 
bos. Maar op een dag, terwijl hij aan het jagen was, liep 
de Leeuw in een val van een jager! Dikke touwen waren 
om hem heen gewikkeld en hoe hard hij ook trok, hij 
kon niet ontsnappen. De Leeuw brulde en brulde, in de 
hoop dat iemand hem zou komen helpen. Zijn krachtige 
gebrul galmde door de bomen. 
De kleine Muis was in de buurt en hoorde de kreten van 
de Leeuw. Ze herkende dat gebrul meteen. “Dat is Me-
neer Leeuw! Hij zit in de problemen!” dacht ze. Zonder 
na te denken rende de Muis naar hem toe. Toen ze de 
gevangen Leeuw bereikte, zag ze hem verstrikt in het 
net van de jager. 
“Maak je geen zorgen, meneer Leeuw! Ik zal je helpen!” 
zei de Muis dapper.De Leeuw keek verbaasd naar haar. 
“Jij? Hoe kun je mij helpen, kleintje?” 
Maar de Muis verspilde geen tijd. Ze rende direct naar 
de dikke touwen van het net en begon eraan te knagen 
met haar scherpe kleine tanden. Beetje bij beetje kauw-
de ze door de touwen heen en al snel knapte er een! 
Toen nog een, en nog een, totdat de Leeuw eindelijk vrij 
was! 
De Leeuw stond op, schudde het laatste restje net van 
zich af en keek verbaasd naar de kleine Muis. “Ik kan het 
niet geloven,” zei hij zachtjes. “Je hebt me echt gehol-
pen. Het spijt me zo dat ik aan je heb getwijfeld.” 
De Muis glimlachte naar de 
Leeuw. “Ik zei toch dat ik je 
ooit zou terugbetalen, Me-
neer Leeuw. Het maakt niet 
uit hoe klein je bent, ieder-
een kan op zijn eigen manier 
helpen!” 
Bron: Ririro 

Wereldjongerendagen 
Jongeren stellen vragen  

aan de paus:  
‘Hoe maak ik de juiste keuzes?’ 
 
Paus Leo XIV heeft zijn vuurdoop bij jongeren gehad.  
Honderdduizenden onthaalden hem dit weekend 
enthousiast bij de Wereldjongerendagen in Rome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als je als jongere een vraag mag stellen aan de paus, 
wat vraag je dan? Nou, bijvoorbeeld hoe het geloof je 
kan helpen bij het leven. Hoe je de goede keuzes kan 
maken. Of hoe je hoop houdt in een wereld vol onze-
kerheid en ellende. 
Twee jonge vrouwen en een jonge man stelden dit 
soort vragen daadwerkelijk aan de paus, aan het begin 
van de avondwake van de Wereldjongerendagen in 
Rome. 
 

Goed voorbereid 
De in mei aangetreden paus Leo XIV was het middel-
punt van de met muziek omlijste gebedsbijeenkomst, 
voorafgaand aan de avondwake. Zondag sloot hij met 
een eucharistieviering het evenement af, waar naar 
schatting van de organisatie wel een miljoen mensen 
waren. 
Het hoofd van de katholieke kerk had zich terdege 
voorbereid op de vragen van de jongeren. In zijn uit-
gebreide reactie – in het Spaans, Engels en Italiaans – 
zei de paus onder andere dat trouwen en intrede 
doen in een religieuze orde keuzes zijn die gelukkig 
maken. Hij prees het internet wegens de mogelijkhe-
den om elkaar te ontmoeten, maar hij waarschuwde 
ook voor de commerciële belangen die eraan vast-
zitten. 
 

De paus riep de honderdduizenden jongeren op om 
naar de kerk te gaan, en vanuit de liefde van Jezus, te 
bouwen aan een rechtvaardige, humane wereld. 
“Studeer, werk en geef de liefde van Jezus”, adviseer-
de Leo XIV zijn gehoor. Bij de eucharistie zondag zei hij 
dat zijn en hun hart bij de jongeren in Gaza en Oekra-
ïne was, ‘en in elk land waar oorlog en geweld de bo-
ventoon voeren’. “Jullie zijn het teken dat een andere 
wereld mogelijk is, waar conflicten niet met geweld 
worden opgelost.” 

Uit: Dagblad Trouw  
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Dankbetuiging 

 
Wij danken iedereen voor de overweldigende  

belangstelling, de vele kaarten, condoleances  
en donaties voor  het onderhoud van de kerk ,  

die wij mochten ontvangen  na het overlijden van  
onze lieve moeder, schoonmoeder,  

oma en overgrootmoeder, 
 

Lies Limpens – Frissen 
 

 

Met trots kijken wij als familie terug op  
een persoonlijke en muzikale uitvaartmis.  

Het is voor ons een grote troost.  
 

      
 
     Fam. Limpens Frissen
  

  Hulsberg, 17 augustus 2025 
  

Tien jaar Laudato Si’: Vrede met de schepping 
 
Het is tien jaar geleden dat paus Franciscus zijn bekend-
ste encycliek Laudato Si’ publiceerde. Hierin vraagt de 
afgelopen voorjaar overleden paus aandacht voor de 
schepping als ‘ons gezamenlijk huis’. Er is maar één we-
reld en daar moeten we zuinig op zijn. Het belang van 
deze encycliek is de afgelopen tien jaar alleen maar gro-
ter geworden. 
 
Vanaf maandag 1 september (Wereldgebedsdag voor 
de zorg voor de schepping) tot en met zaterdag 4 sep-
tember (feestdag Sint-Franciscus) wordt in de katholie-
ke kerk de ‘Periode van de schepping’ gehouden. Ook in 
onze parochie(federatie) staan we stil bij het belang van 
een goede omgang met de schepping en wat wij daar 
als gelovigen aan kunnen bijdragen. 
 
Het wereldwijde thema van de periode van de schep-
ping is dit jaar ‘Vrede met de schepping’. Dit is geïnspi-
reerd op de Bijbeltekst Jesaja 32: ‘Wanneer er recht 
wordt gedaan en Gods geest wordt uitgestort, bloeit 
het land op en zullen we leven in een tuin van vrede.’ 
Een hoopvolle boodschap in een tijd dat land onvrucht-
baar wordt en op veel plekken oorlog is. 
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Samen aan tafel! 

Zien eten doet eten en samen is ook veel gezelliger! 
U bent van harte welkom om samen met andere buurtge-
noten en een kok een heerlijke maaltijd te bereiden en 
deze samen te nuttigen in een sfeervolle setting.  
U kunt helpen met de voorbereiding van de maaltijd, de 
tafel gezellig dekken, zorgen voor een lekker drankje en 
een praatje maken met andere deelnemers. Voor ieder 
wat wils!  
En natuurlijk genieten we van het heerlijke eten en slui-
ten we de avond, na het opruimen, gezellig samen af. 
 
Deze activiteit gaat plaatsvinden op elke 1e dinsdag van 
de maand. Start 7 oktober in het Gemeenschapshuis De 
Lange Berg in Hulsberg. 
De kosten bedragen 10 Euro p.p ( 3 gangen) 
Binnenkort laten we u weten waar en hoe u zich kunt 
aanmelden. 
 
We hopen u snel te zien! Hartelijke groet,  
 
Team Samen Aan Tafel 

Bisdomdag Heilig jaar  
Zaterdag 30 augustus 

 
Speciaal voor het Jubeljaar 2025 is er een jubileum-
pelgrimage uitgezet langs vier kerken in het centrum 
van Roermond, en wel langs de St. Christoffelkathe-
draal, de Munsterkerk, de Caroluskapel en de Minder-
broederskerk. 
 
De bisschop nodigt groepen uit parochies uit om op 
zaterdag 30 augustus naar Roermond te komen om 
gezamenlijk deze pelgrimsroute te lopen. 
 
De dag begint om 10.30 uur met een Eucharistievie-
ring in de St. Christoffelkathedraal. Daarna is de gele-
genheid om groepsgewijs de vier kerken te bezoeken. 
Tussendoor is er in de bisdomgebouwen aan de Swal-
merstraat gelegenheid tegen betaling een lunch te 
gebruiken. 
 
Om 15.00 uur zijn er enkele getuigenissen van hoop in 
de kathedraal, en om 15.30 uur wordt de dag afgeslo-
ten met een vesperviering in de kathedraal. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich tot 23 augustus aan-
melden bij pastoor Dölle, tel. 0454-4051273 of email: 
pastoor@h-clemens.nl 
 
Pastoor Dölle 

Sacramentsprocessie op zondag 29 juni 
2025 ‘in Arensgenhout’ 

 
Ook dit jaar lukte het weer - dankzij de inzet van velen - 
om onze traditionele, feestelijke sacramentsprocessie 
te laten plaatsvinden onder zonnige omstandigheden 
en met een bijzondere warme kwaliteit.  
Vanwege de extreme zomerse weersomstandigheden 
werd besloten om deze keer de sacramentsprocessie in 
zijn geheel te laten plaatsvinden in Arensgenhout.  

 

Onze sacraments-
processie startte bij 
de mooi versierde 
kapel van Onze-Lieve
-Vrouw-van-Fatima 
en leidde via de stra-
ten binnen de plaat-
selijke gemeenschap 
naar de tuin van de 

familie Lipsch aan de Kleingenhoutersteeg. Daar vond 
zowel de open-lucht-mis als ook de slotmanifestatie 
plaats. In deze bijzondere tuin werden we beschermd 
door de verkoelende schaduw van de vele bomen. 

 

De buurt Arensgenhout 
was met meer dan 65 
vrijwilligers in de weer 
vanaf ´s morgens vier 
uur voor een mooi ver-
sierde buurt met bij 
voorbeeld bijzondere 
papierbloemen zoals de 

keizerskroon. Vele andere, niet met naam genoemde 
parochianen en groepen leverden een waardevolle bij-
drage voor het oog….. voor het oor,… en vaak ook voor 
ons hart!  
 

Na de muzikale, grootse slotmanifestatie kon - ook in de 
genoemde tuin - worden genoten van een gezellig sa-
menzijn met koffie, vla en andere lekkere, zelfgebakken 
lekkernijen op uitnodiging van ons Parochiecomité. 
 

We mogen met een blij hart terugkijken op een ge-
slaagd Feest van het Allerheiligste Sacrament in onze 
parochie dankzij de inzet van zovelen: de leden van De 
Vriendenkring, de inwoners van Arensgenhout, de leden 
van de diverse geledingen, de priesters, verkeers-
regelaars, onze schietmeester, medisch onderlegde vrij-
willigers, nog vele niet met naam genoemde anderen,… 
en mevrouw Lipsch en haar familie met dank voor haar 
gastvrijheid.  
 

De volgende sacramentsprocessie zal plaatsvinden op 
zondag 14 juni 2026,……..Deo Volente… 
 

Het Processiecomité  
processie@h-clemens.nl 

mailto:processie@h-clemens.nl
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

 

 
 
 

nodigt u weer van harte uit voor het KBO project 

Senioren Zelf aan zet 
 In het voorjaar organiseerde KBO-Hulsberg in samen-
werking met KBO-Limburg twee bijeenkomsten in het 
kader van het project Senioren Zelf aan Zet. De eerste 
bijeenkomst op 9 april 2025 stond in het teken van be-
wustwording dat we onze zelfstandigheid als senior 
alleen kunnen houden als we er zelf iets aan doen of 
samen iets aan doen. Zelfredzaamheid en Samenred-
zaamheid waren de kernwoorden. Het uitstellen van 
het gesprek hierover en het uitstellen van het nemen 
van beslissingen leiden ertoe dat we de regie verliezen 
die we als senioren zo graag willen behouden. 
  
Op 14 mei 2025 was de tweede bijeenkomst. Op ver-
zoek van de deelnemers in de eerste bijeenkomst stond 
deze in het teken van (alternatieven voor) wonen en 
veiligheid.  Net als de eerste bijeenkomst was deze leer-
zaam en interactief. Er ontstonden levendige discussies 
met de gemeente en onderling over wonen, woning-
aanpassingen en alternatieven voor wonen. En zeker 
ook over hoe we met veiligheid in huis moeten omgaan 
om bijvoorbeeld vallen te voorkomen. 
  

Aan het einde van die bijeenkomst gaven de deelne-
mers aan de volgende keer met name te willen praten 
over: 

•  De relatie tussen informele (naasten, mantelzor
 gers, familie) en formele (de professionals) zorg 

•  De mogelijkheden die digitalisering/de techniek 
 biedt om langer thuis te kunnen blijven wonen. 
  
Graag nodigt het bestuur van KBO-Hulsberg alle KBO 
leden van Hulsberg, Schimmert en Nuth, de leden van 
Zij Actief en alle geïnteresseerde senioren van Hulsberg 
uit voor de derde bijeenkomst die plaatsvindt 
op woensdag 24 september 2025 om 14.00 uur in het 
gemeenschapshuis. 
 De bijeenkomst staat weer onder leiding van de pro-
jectleider Senioren Zelf aan Zet (Freya Pijnenborg). In-
leiders voor de discussie op die middag zijn: 

•  Nelleke Tinbergen, manager Community Care 
 Sevagram over het eerste thema 

•  Kimberly Grijmans, Samanta Steinbusch en Jill 
 Quadflieg van MeanderGroep over het tweede 
 thema. 
 Wij hopen weer op een grote opkomst. Vol is vol 
(maximaal 70 deelnemers) Meld je snel aan bij Aggie 
Dreessen via de mail kbohulsberg@gmail.com of 
telefonisch 045-4053110. 
 

Start PiMM! orkest 

Zit jij op de basisschool in Hulsberg in 
groep 5,6,7 of 8? En heb je altijd al 
eens willen ervaren hoe het is om 
een instrument te bespelen en sa-
men met andere kinderen in een 
echt orkest te spelen? Dan is dit je 

kans!! Wij starten vanaf maandag 22 september met een 
nieuw initiatief na schooltijd: het PiMM! Orkest. Leer-
lingen krijgen 10 keer op maandagmiddag van 15.15 – 
16.15 uur een gezamenlijke repetitie waar men de eerste 
muzikale stappen zet. De reeks van 10 repetities wordt 
afgesloten met een spetterend slotconcert! 
De kosten bedragen 30 euro voor deze reeks lessen. 
Meer informatie of aanmelden voor het PiMM! Orkest: 
jeugdopleiding@fanfare-stclemens.nl  
 

Start schooljaar 
Na de zomervakantie gaat er weer een nieuw groepje 
Clemens Kids van start. Gedurende de Clemens Kids les-
sen leren kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool op 
speelse manier de eerste beginselen van muziek. Welke 
instrumenten worden er bespeeld in een fanfare? Hoe 
ziet notenschrift eruit? Wat doet een dirigent? Lukt het 
om samen een liedje te zingen? Kunnen we ook al ritmes 
klappen? En lukt het misschien zelfs al om te oefenen op 
een instrument zoals een keyboard, klokkenspel of 
boomwhacker? Tijdens de wekelijkse lessen gaan kin-
deren in groepjes op ontdekkingsreis in het muziekhuis 
van de Familie Maestro (de lesmethode tijdens Clemens 
Kids). Ook treden ze soms op voor publiek, bijvoorbeeld 
tijdens de voorspeelmiddag en de grote themaconcerten 
van de fanfare. Lijkt het je leuk om samen met je vriend-
jes muziek te komen maken? Neem dan contact met ons 
op via: jeugdopleiding@fanfare-stclemens.nl  

Ook kinderen uit groep 3 of 4 zijn uiteraard van harte 
welkom in onze jeugdopleiding! Ook voor hen hebben 
we een passend aanbod in de vorm van keyboard lessen 
die dienen als voorbereiding op de instrumentale oplei-
ding. 
 

Taptoe en Streetparade Sibbe – Ijzeren 
Op zondag 14 september nemen wij deel aan de Taptoe 
en Streetparade georganiseerd door Harmonie Sint Rosa 
uit Sibbe. Wij lopen elk jaar mee in de marsparade van 
onze muziekfederatie de Geulvallei. Dit jaar heeft de har-
monie uit Sibbe ervoor gekozen om deze parade uit te 
breiden met meerdere korpsen waaronder enkele top-
pers zoals K&G Leiden, Edelweiss Heerlen, Maastrichtse 
Verkennersband en ook Drumband Sint Rochus uit Huls-
berg. Wij nodigen jullie allen van harte uit in Sibbe bij de 
parade die om 12.45 uur start bij het sportterrein in Sib-
be. Vanaf 14.30 uur starten de spectaculaire taptoe-
shows op het evenemententerrein, hiervoor dienen tic-
kets gekocht te worden bij de ingang. De streetparade is 
vrij toegankelijk. 

mailto:kbohulsberg@gmail.com
mailto:jeugdopleiding@fanfare-stclemens.nl
mailto:jeugdopleiding@fanfare-stclemens.nl
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Nieuws en weetjes van  
 
Welkom terug in “De lange Berg”, 
onze zomervakantie is voorbij en 
vanaf maandag 18 augustus zijn 
onze deuren weer open voor onze gebruikers. 
We hopen dat iedereen terug kan blikken op een fijne 
zomer en/of vakantie. 
Clubs en verenigingen starten weer met hun activitei-
ten, en zo kunnen we elkaar weer treffen in het ge-
meenschapshuis. 
 
Onze wekelijkse Kom inloop data: do 21 aug/ 4 sept/  
11 sept/ 18 sept. 
Iedereen is welkom van 14.00 tot 16.00 uur, koffie en 
thee staan klaar. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Zin in een praatje of ervaren wat inloopmiddag is? Kom! 
 
Onze Maandelijkse Kom Doe Mee inloop: 
Donderdag 28 augustus, ook deze middag is van 14.00 
tot 16.00 uur. 
Deze inloopmiddag is steeds met 
een programma of activiteit. 
Déze Kom Doe Mee staat in het 
teken van Poëzie. 
U hebt ze vast wel eens gezien of 
erover gehoord:  
de zuiltjes in de “groene ruimte” waarop een gedicht  
te lezen is. 
Een gedachtegang, mijmering, het zet je aan het den-
ken, of is gewoon heel mooi. 
Iemand die hier veel vanaf weet is Rein Borggreve van 
de vrienden van Wijnandsrade, onder begeleiding van 
een presentatie vertelt hij hierover. 
Voor deze middag vragen we een eigen bijdrage van  
€ 3.50 p.p. voor koffie / thee mét traktatie.  
Graag aanmelden: via 06 55508453 of mail:  
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 
 
Mooi om te weten: 
Tijdens onze lange vakantie konden we twee donder-
dagmiddagen in het Panhuys terecht voor onze weke-
lijkse inloop. 
Deze mooie geste werd zéér gewaardeerd door de Kom 
bezoekers. 
Heel veel dank aan locatie Panhuys, Community Care 
van Sevagram, en de ouderenadviseurs Bertie Peeters 
en Marjo Pluymaekers die dit treffen hebben aange-
kaart bij genoemde organisaties. 
 
Samen….kunnen we meer. 

Hoeskamertref  
Arensgenhout 

 
In september staan er drie Hoeskamertrefs gepland en 
wel op maandag 1, 15 en 29 september van 14.00 tot 
16.00 uur in De Hoeskamer. Op 1 en 29 september zijn 
dit twee vrije inloopmiddagen. Men kan dan terecht om 
een kaartje te leggen, te Rummikuppen, Sjoelen en/of 
om gewoon een praatje te maken. Op maandag 15 sep-
tember gaan we met de gasten mooie herfststukjes ma-
ken.  
U hoeft hiervoor niets mee te nemen, de vrijwilligers 
zorgen voor alle benodigde materialen.  
De vaste kaarters kunnen dan natuurlijk in het café van 
de Hoeskamer terecht. Mocht U voor deze drie midda-
gen vervoer van de Wensbus nodig hebben, graag dit 
dan uiterlijk de vrijdag voor de betreffende Hoeskamer-
tref voor 12.00 uur doorgeven aan Mevr. Bertie Peeters, 
06-44990885 of mailen naar:  
hoeskamertref@gmail.com. 

 

De vrijwilligers van de Hoeskamertref  

heten U van harte welkom!  

 

We gaan weer be-

ginnen!! 

Op  woensdag 27 augustus beginnen onze repetities 
weer. We starten dan met onze nieuwe dirigente, Petra 
Lamberts. We hebben er zin in en kijken met veel ver-
trouwen uit naar deze nieuwe periode. 
 
Nieuwe leden zijn ook heel hartelijk welkom.  
Kom eens kijken en ervaren hoe leuk zingen is tijdens 
een repetitie. We repeteren elke woensdag van 20.00 
uur tot 22.00 uur in het Gemeenschapshuis. 

Ook wij zijn weer begonnen!! 

En net als onze bovenstaande zustervereniging ook op de 
woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in zaal Op de 
Trepkes. En wel onder de bezielende leiding van onze  
dirigente Mirjam Erkens.  
(Voor meer informatie: 045-4051619) 
 

Toch mooi dat u in Hulsberg zoveel mogelijkheden hebt 
om te zingen. 

(en dan hebben we het nog niet over Zangkoor Laudate) 
 

Zet eindelijk die stap, zingen is zo leuk en super gezond!!  

mailto:hoeskamertref@gmail.com
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Colofon 
 
Pastoor Dölle    T 045 - 4051273 

      Kerkheuvel 7 

      6336 AX  Hulsberg 
 

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.     T 06-39431473 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.           T 06-39431465 

          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 

 
Pastoor Dölle  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

website parochie  http://www.h-clemens.nl  

facebook parochie   Parochie H. Clemens Hulsberg 

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

    NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d.  NL91 RABO 0124 1030 30  
 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens  

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie   parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice  bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 15,- 
Weekend € 30,- 

Aan onze lezers/adverteerders 
 

Heeft u als ondernemer of particulier interesse om 

een advertentie te plaatsen? Stuur dan een bericht-

je naar advertentie@h-clemens.nl.  

We zullen dan contact met u opnemen. 

en tot slot……maar belangrijk!  
 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 20 sept –17 okt) moeten kopij voor de 

redactie en advertenties uiterlijk op 2 sept via email 

worden aangeleverd. Misintenties moeten uiterlijk 

9 sept worden doorgegeven! 

 

 Loop eens binnen bij: 
 TRIADE Hypotheken—Verzekeringen BV 

 Stationsstraat 77 

 6361 BH Nuth 

 T 045 -  524 59 84  /  E mail: info@triadebv.nl      

 W www.triadebv.nl 

Klanten geven ons een  9.3 

Bankenmonitor  Consumentenbond 2024 
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