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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

15e jaargang nr. 7                         28 jun - 22 aug 2025 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

Vakantietijd 
 
Het werkjaar 24-25 loopt naar zijn einde toe, de zomervakantie breekt aan. Bij het schrijven van dit artikel hebben we al zomerse 
temperaturen bereikt, meer dan 30 graden. Het was een bewogen werkjaar: het uitroepen van een Heilig Jaar met Kerstmis 2024: 
Pelgrims van Hoop. De wisseling van paus, het overlijden op 2e paasdag van paus Franciscus en de keuze enkele weken later van 
onze nieuwe paus Leo XIV. En mijn installatie tot pastoor van drie extra parochies: Nuth, Vaesrade en Wijnandsrade op zondag 1 
juni. 
 
Vooral dat laatste gebeuren heeft direct zijn impact op onze parochies. Op dezelfde datum is het nieuwe pastorale team gepresen-
teerd, bestaande uit vijf priesters, werkzaam voor zes parochies. Naast mijn persoon zijn benoemd assistent-pastoor Jan Geilen en 
de kapelaans pater Sintus Depa, pater Charles Leta en pater Stefan Musanai. We moeten wel beseffen dat dit een luxe situatie is. 
Weliswaar zijn we samen voor 2 fte’s benoemd, dat wil zeggen dat er op papier maar twee full-time personen zouden werken, 
maar of je als priester nu half-time of voor nog minder benoemd bent, het aloude adagium geldt voor ons: sacerdos in aeternum. 
Dit betekent dat je altijd en overal priester bent, het priesterschap houdt niet op, ook niet na ons overlijden. Dus je kunt zeggen: 
we hebben vijf priesters voor onze zes parochies ter beschikking, dag in en dag uit. Als je dat afzet tegen de situatie elders in Ne-
derland of in grote delen van Europa, is dat luxe. Een vriend van mij is pastoor in het bisdom Breda, heeft daar zestien parochies, 
en nog even zovele kerkgebouwen in gebruik, maar slechts de hulp van één emeritus-priester en af en toe enkele paters. Dat is 
wat anders dan onze situatie. We moeten onze ‘winst’ dan ook goed gebruiken. We zijn allerlei plannen aan het maken voor nieu-
we activiteiten vanaf september voor onze zes parochies. We benutten deze rusttijd van de zomervakantie goed! Voor een deel 
komen deze activiteiten voort uit het Montfortaanse project van onze drie paters. We willen ook proberen meer jongeren te be-
trekken bij onze parochies en onze activiteiten. 
 
Een grote uitdaging voor de komende jaren is de vraag: wat doen we met onze (te) grote kerkgebouwen? Het zijn alle zes prachtige 
gebouwen, rijksmonumenten zelfs, maar de kosten van het gebruik (met name stookkosten) en het onderhoud zijn heel hoog, en 
met moeite of straks niet meer op te brengen door onze parochies. Toch moeten we ook bedenken hoe deze gebouwen door onze 
voorouders met veel inspanningen van iedereen, met dubbeltjes en kwartjes, zijn opgebouwd. Volgend jaar bestaat het huidige 
kerkgebouw in Schimmert 100 jaar. Dat willen we natuurlijk vieren. En als ik dan zo met mensen praat over de totstandkoming van 
de kerk, hoor je mooie verhalen: mijn vader ging met paard en wagen de stenen halen vanaf station Valkenburg, mijn vader met-
selde mee aan de kerk, mijn ouders hebben enkele ramen geschonken, en ga zo maar door. Zo’n gebouw stoot je niet zomaar af! 
Als je ziet hoe op allerlei andere plekken kerkgebouwen een andere functie hebben gekregen, springen je soms de tranen in de 
ogen. Zo onterend voor een huis van God! 
 
We gaan ons de komende jaren bezinnen op verkleining, gedeeltelijk ander en passend nevengebruik van onze kerkgebouwen. 
Ons uitgangspunt is in ieder dorp een kerkplek te behouden, een plek waar mensen kunnen samenkomen in vreugde en verdriet, 
om God te eren, om te bidden, om een kaarsje op te steken. 
Nu in de vakantietijd gaan velen naar het buitenland en vergapen zich dan aan prachtige kerkgebouwen aldaar, gaan daar naar 
binnen, steken een kaarsje op en bidden even. Zulke mooie kerkgebouwen hebben we hier ook. Laten we ons inzetten om die te 
behouden, maar dat kunnen we alleen met de inzet van iedereen, financiële inzet, maar ook praktische inzet. Hand- en spandien-
sten voor klein onderhoud helpen ook al om de kosten te drukken. Om Kerk te kunnen zijn hebben we jullie allemaal nodig, als 
vrijwilliger en als gelovige. 
 
Vakantie is altijd een tijd van reflectie, om over de zaken na te denken. Misschien kunt u er eens over nadenken wat u kunt doen 
om onze Kerk in onze dorpen in stand te houden en mee op te bouwen. 
 
Fijne vakantie gewenst namens ons gehele pastorale team, de kerkbesturen en de parochiecomité’s,     

              Pastoor George Dölle 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
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Woord van de redactie 

De zomervakantie komt eraan. 

Kijk je er naar uit of juist niet.  

Vaak is de periode voor de vakantie er 

een van stress. Je batterij is bijna leeg. 

En dan nog even dit, nog even dat,  

de laatste klussen  

die gedaan moeten worden.  

Hoe je vakantie invult dat zou een be-

wuste keuze moeten zijn! 

Dat bepaal je zelf samen met je partner 

of gezin en probeer daarbij niet te vol-

doen aan verwachtingen van anderen. 

 

We wensen iedereen een fijne vakantie! 

Overledenen 
 
Op 24 mei is op 76-jarige leeftijd John Keijdener over-
leden. John woonde aan de Panhuysweg. De uitvaart 
heeft op 30 mei plaatsgevonden, waarna begrafenis 
op de begraafplaats aan de Wissengrachtweg. 

 

Op 16 juni is op 75-jarige leeftijd Nico 
Koedooder overleden. Nico woonde in 
de Raadhuisstraat. De uitvaart heeft 
op 24 juni plaatsgevonden, waarna 
begrafenis op de begraafplaats aan de 
Wissengrachtweg.  

Misopluisteringen in de vakantieperiode 

De vakantie periode breekt weer aan, dus worden diver-
se missen weer opgeluisterd door ons Gelegenheids-
koor en het Vakantiekoor: 
Gelegenheidskoor: 5 en 6 juli, 9 en 16 augustus 
Vakantiekoor: 12, 19, 20, 26 en 27 juli en 2 en 3 augus-
tus 
Zaterdagavond om 19.00 uur in de Kloosterkapel 
Zondagmorgen om 11.00 uur in de Kerk 
 
Wat is het verschil tussen het Gelegenheidskoor en het 
Vakantiekoor: 
Bij het Gelegenheidskoor staan steeds 5 mensen inge-
pland, bij het Vakantiekoor is niemand ingepland. 
Wat is de overeenkomst tussen het Gelegenheidskoor 
en het Vakantiekoor: 
Bij beide koren is iedereen, zonder uitzondering, van 
harte welkom om mee te zingen, ingepland of niet inge-
pland. Een unieke manier om te ervaren hoe leuk zingen 
is. Bovendien is zingen dubbel bidden en o zo gezond. 
Ook vakantiegasten zijn van harte welkom. We zingen 
eenvoudige liedjes uit de bundel “Gezangen voor Litur-
gie” een half uur vóór de betreffende mis even door. 

Huwelijk 

Op 12 juli 2025 om 13.00 uur trouwen in de Basiliek van 
O.L. Vrouw van het H. Hart in Sittard: 
Jason Heinrichs en Nadine Cosemans, zij wonen in de 
Beneluxstraat.  
Wij wensen het bruidspaar veel geluk.  
Met Gods zegen zal dat zeker lukken. 

Parochiekantoor in de vakantieperiode 
 

In de periode van 25 juli t/m 31 augustus is er geen be-
vrouwd parochiekantoor. Misintenties kunnen opgege-
ven worden op diverse manieren: 
Telefonisch via 045-4051273  
Per mail via misintentie@h-clemens.nl 
Of per briefje in de brievenbus van de pastorie. 
 

Iedereen een hele fijne vakantie gewenst. 
Het parochiecomité 
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De opstelling bij de processie is als volgt: 
 

Kruis en misdienaars 

Drumband St. Rochus 

Processiegroepen / basisschool 

Vrouwenbeweging Zij Actief 

Eerw. Zusters Oblaten 

KBO Hulsberg 

CV De Beumerwalders 

Fanfare St. Caecilia  

Communicanten 

Dames- en herenkoor Laudate 

Gemengd koor St. Caecilia 

Mariabeeld 

Misdienaars en acolieten 

Flambouwdragers 

Hemeldragers  

Allerheiligste Sacrament 

Priesters 

Gemeentebestuur 

Fanfare St. Clemens 

overige deelnemers / parochianen. 

 
De zang tijdens de eucharistieviering wordt verzorgd door 
de koren. Tijdens de Eucharistieviering musiceert de 
Drumband St. Rochus na het Gloria, de Fanfare St. Cle-
mens na het klaar maken van de tafel en de Fanfare St. 
Caecilia tijdens de communie. Het slotlied „Aan u, o Ko-
ning der eeuwen, aan u blijft de zegekroon“ wordt ver-
zorgd door de gezamenlijke koren en muziekgezelschap-
pen. 
 
Aan het begin van de processie bij de kapel in Klein-
Genhout wordt er een kort gebed uitgesproken. De  paro-
chianen, die niet tot één van de geledingen horen, sluiten 
dan na het gebed om 09.30 uur aan in processie achter 
het Allerheiligste Sacrament, gedragen door één van de 
deelnemende priesters onder de „hemel“.   
 
Medewerking en versiering wordt verzorgd door de 
buurtverenigingen Vriendenkring Arensgenhout en Het 
Goede Doel (nabij de kerk). 
 
U allen bent van harte uitgenodigd om ook deze keer 
weer aan onze Sacramentsprocessie vorm te geven door 
samen met elkaar al biddend en zingend deel te nemen.  
 
 
het Processiecomité 
processie@h-clemens.nl   

 

Sacramentsprocessie 2025  

vanaf Arensgenhout/Klein Genhout 
 

Op zondag 29 juni a.s. houden wij Sacramentsprocessie 
en ‘bronken’ (pronken) met vreugde dat Jezus mens 
geworden is onder ons mensen en wil leven in onze har-
ten. Samen met onze fanfares, de drumband en onze 
zangkoren, met misdienaars en kerkbestuur, hemeldra-
gers en veel kinderen als engelen en ‘bengelen’ gekleed 
en uiteraard met hopelijk veel overige parochianen 
wordt Onze Lieve Heer in de monstrans ‘onder de he-
mel’ door ons dorp gedragen.  
 
De Sacramentsprocessie trekt dit jaar onder voorbe-
houd van vergunningverlening vanaf de Onze-Lieve-
Vrouw-van-Fatima-kapel Kleingenhout door Arensgen-
hout, alwaar in de tuin van mevrouw Lipsch de open-
lucht-viering plaatsvindt. Daarna keren we terug naar 
onze parochiekerk voor de slotmanifestatie.  
 
De route van de Sacramentsprocessie verloopt als volgt:  
 

 
Om 9.15 uur – bij goed weer – opstelling, 
om 9.30 uur vertrek vanaf de kapel aan de Putweg in  

 
Klein-Genhout * 

Putweg 
Kleingenhoutersteeg 
Ravensboschstraat 

Burgemeester Kerckhoffsstraat 
Kampstraat 

Kleingenhoutersteeg 
 

EUCHARISTIEVIERING * in de tuin van mevr. Lipsch 
 

Kampstraat 
Mesweg * 

Hulsbergerweg 
Aalbekerweg 
Schoolstraat 
Kloosterlaan 
Kerkstraat 

KERK, 
 
alwaar de zegen en de slotmanifestatie „U zij de glorie“ 
door de gezamenlijke koren en muziekgezelschappen 
zal plaatsvinden. 

 
* let op: KAMERSCHIETEN 

met name ter informatie voor de plaatselijke bewo-
ners, oudere mensen en jonge kinderen 

 
 
 

mailto:processie@h-clemens.nl
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Belangrijke processie-informatie 
 
Voor een goed verloop van de voorbereiding en de activi-
teiten rondom de Sacramentsprocessie op zondag 29 juni 
2025 willen we u nog wijzen op een aantal aspecten: 
 

Graag vragen wij u om zelf voldoende aandacht te geven 
aan de weersomstandigheden. Bij twijfel zullen wij - voor 
zover nodig - in de vroege ochtend van die zondag per 
mail aan de groepen/geledingen kenbaar maken of er af-
geweken moet worden van de planning. 
 

Tijdens de processie zal er onder voorbehoud van vergun-
ningverlening ook het traditionele kamerschieten plaats-
vinden bij: 
 

- de start van de processie vanaf de kapel in  
   Klein-Genhout,  
- de consecratie tijdens de open-lucht-viering,  
- de zegen tijdens de open-lucht-viering, 
- het verlaten van Arensgenhout. 
 

Wij verzoeken met name de plaatselijke bewoners, de 
oudere medemens alsmede ouders van jonge kinderen 
hiermee voldoende rekening te houden.  
 

Voor de goede orde wijzen wij de plaatselijke bewoners 
en de weggebruikers in ons dorp erop, dat een aantal 
wegafzettingen noodzakelijk zal zijn voor een goed en vei-
lig verloop van de Sacramentsprocessie. Ook zijn wij dank-
baar als op de route auto´s elders geparkeerd worden. Wij 
vragen alle betrokkenen om wederzijds begrip.  
 

Bij de boerderij van de familie Nuchelmans is parkeergele-
genheid voorzien, voor wie met de auto komt. U wordt 
verzocht de informatieborden te volgen. 
 

Tenslotte spreken wij de wens uit, dat ook deze Sacra-
mentsprocessie ons nader tot elkaar brengt. 
 

het Processiecomité 
processie@h-clemens.nl   

. 

Vervoer naar de  
Openluchtmis in Arensgenhout 

 
Bent u slecht ter been, en zou u toch graag aanwezig 
willen zijn bij de Openluchtmis in Arensgenhout, dan 
hebben we gezorgd voor vervoer, dit kan ook met een 
rolstoel. 
U moet zich dan wel van tevoren aanmelden via info@h
-clemens.nl of 06-53704886. 
Dit geldt ook voor bewoners van onze zorgcentra Pan-
huys, huize d’Alzon en Martha Flora. Dit alles uiteraard 
op eigen risico. 
 

Dus, aanmelden via info@h-clemens.nl of 06-53704886 
 
Met dank aan Taxi van Meurs en Sil Urlings 

Afterparty Processie 
 
Zoals al eerder aangekondigd, ziet de Afterparty van de 
processie er dit jaar iets anders uit. 
Na de zegen en de slotmanifestatie vertrekken we, ach-
ter onze muziekgezelschappen aan, naar het kermister-
rein. 
 

Hier krijgt iedereen een kop koffie of thee aangeboden 
met iets lekkers erbij. De koffie wordt gesponsord door 
Stephan Brands van café/zaal Op de Trepkes. Het lek-
kers wordt gebakken door vrijwilligers (als u nog iets 
wilt/kunt bakken, dan zou dat heel erg fijn zijn, laat het 
even weten aan Marjo de Ruijter 06-55 32 05 70). 
 

Tevens hebben we het idee opgevat om de restauratie 
van de kerkhofmuur nog eens onder jullie aandacht te 
brengen onder het motto: 
 

De kerkhofmuur is van ons allemaal!!! 
 

Bij onze koffie- en theekraam zal een collectebus staan 
waarin jullie een bijdrage kunnen doneren voor de res-
tauratie. Tevens zullen wij een rondgang houden op het 
kermisterrein met onze welbekende (schoal/
kerkmandjes). 
Jaren geleden is er in Hulsberg een actie geweest 
“Samen sterk voor de Kerk”, laten we ons nu 
Samen sterk maken voor de kerkhofmuur, bij voorbaat 
dank voor jullie bijdrage!! 

Herontdek de liefde van het (Heilig) Hart 
 

Juni is van oudsher de H. Hartmaand. Dit jaar wordt het 
feest van het Heilig Hart van Jezus gevierd op vrijdag 27 
juni. Dit jaar is het ook 350 jaar geleden dat Jezus de 
eerste keer verscheen aan de Heilige Margaretha Maria 
Alacoque en haar vroeg om zijn liefde te verspreiden. 
De verschijningen vonden plaats in het klooster waar 
Margaretha woonde in Paray-le-Monial in Frankijk. Zij 
zag Christus met zijn hart omringd door vlammen en 
door een kroon van doornen als symbool van de won-
den die door de menselijke zonde waren toegebracht. 
Bij gelegenheid van dit jubileum van het Heilig Hart 
heeft paus Franciscus eind vorig jaar de encycliek 
‘Dilexit nos’ geschreven over de menselijke en goddelij-
ke liefde van het Hart van Jezus Christus. De titel bete-
kent: ‘Hij heeft ons liefgehad’. In een wereld die gete-
kend wordt door oorlog, sociale en economische onge-
lijkheid, ongebreideld consumentisme en technologie-
ën die de menselijke natuur dreigen te ondermijnen, 
riep paus Franciscus op tot een verandering van per-
spectief en spoorde hij de mensheid aan het meest es-
sentiële te herontdekken: het hart. Met de encycliek 
‘Dilexit nos’ nodigt paus Franciscus iedereen uit om na 
te denken over de liefde van God tegenover een wereld 
‘die haar hart lijkt te hebben verloren’. 

mailto:processie@h-clemens.nl
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 28 juni: Vooravond 13e Zondag door 
het Jaar C / vooravond Processiezondag. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het  
 Gelegenheidskoor. 

Hub en Frank Driessen; Els Ackermans-Mommers en 
ouders Ackermans-Leunessen; zeswekendienst Ca-
roline Starmans. 

Zondag 29 juni: 13e Zondag door het Jaar C / 
Processiezondag. 
09.30 uur: Opstellen en vertrek Sacramentsprocessie bij  
 de Mariakapel in Arensgenhout. Openluchtmis in  
 de tuin van mevrouw Minke Lipsch. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 
zieken; levende en overleden bewoners van de 
buurt Raadhuisstraat; Mia Janssen-Lemmens;  
ouders Janssen-Schrouff en zonen Wiel en Leo en 
dochter Mia; jaardienst ouders Muijs-Speessen en 
kinderen; rector Frans Schmeits; ouders Starmans-
Ritzen, Christin en Paul; ouders Gerads-Laumen; 
overleden ouders Eugène Vliegen en Nolly Vliegen-
Verhagen; ouders Vaessen-Rijcken; ouders Snijders-
Kerckhoffs alsmede Wallie Stevens; jaardienst ou-
ders Tilla en Wiel van Weersch-Olislagers, zoon Jos 
en schoondochter Igske von Weersch-Oomens; Jo 
Delahaije.  

Woensdag 2 juli: 

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 3 juli:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. 
Vrijdag 4 juli: 
10.30 uur: Communie aan huis. 

Zaterdag 5 juli: Vooravond  
14e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het  
 Gelegenheidskoor. 

Jaardienst ouders L. Wolfs-Wolfs. 

Zondag 6 juli: 14e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor.  
 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 
zieken; 1e Jaardienst Maria Wouters-Deckers; Niety 
van Wagenberg-Agina; zielendienst John Bertholet 
(vanwege verjaardag).  

Woensdag 9 juli: 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Ouders Frissen-Haagmans en familie; Tiny en Thei 
Meijers-Veldman.  

Donderdag 10 juli:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster 

 

Zaterdag 12 juli: Vooravond  
15e Zondag door het Jaar C. 
13.00 uur: Huwelijksviering in de Basiliek van O.L.V. van 

het H. Hart in Sittard: Nadine Cosemans en Jason 
Heinrichs. 

19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het  

 Vakantiekoor. 
Voor een eind aan oorlog en geweld, zodat er  
vrede komt op aarde. 

Zondag 13 juli: 15e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. zangkoor Laudate.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van  
de zieken; Piet Kroonen (vanwege verjaardag); 
Jeanne Sleijpen-Bormans (vanwege verjaardag).  

Woensdag 16 juli: 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Ouders Rouwet-Limpens (vanwege trouwdag en 
verjaardag vader); Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 17 juli:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster 

Zaterdag 19 juli: Vooravond  
16e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 

 Vakantiekoor. Voor een eind aan oorlog en  
 geweld, zodat er vrede komt op aarde. 

Zondag 20 juli: 16e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Vakantiekoor.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van  
de zieken.  

Woensdag 23 juli: 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Jaardienst Anna Beugels (vanwege naamfeest); 
Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 24 juli:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster 

Zaterdag 26 juli: Vooravond  
17e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 

 Vakantiekoor. Voor een eind aan oorlog en  
 geweld, zodat er vrede komt op aarde. 

Zondag 27 juli: 17e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Vakantiekoor.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 
zieken.  

Woensdag 30 juli: 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Hub en Lenie Ritzen, tevens t.i.v. familie Ritzen-
Munnix; Tiny en Thei Meijers-Veldman.   

Donderdag 31 juli:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster 

ZOZ PAG. 9 
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   
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Diensten en misintenties 

Parochiekalender 

Zo. 29 juni Sacramentsprocessie 

  Vertrek vanaf Mariakapel Arensgenhout 

Vr. 4 juli Communie aan Huis 

Zo. 6 juli 11.00 uur Hoogmis  

  Koffiedrinken na de mis 

Zo. 13 juli 11.00 uur Hoogmis opl. Laudate 

Vr. 1 aug Communie aan Huis 

Zo. 3 aug 11.00 uur Hoogmis  

  Koffiedrinken na de mis 

Zo. 10 aug 11.00 uur Hoogmis opl. Laudate 

  Na de mis Open Kerk met Torenbeklimmingen 

Zo. 17 aug 11.00 uur Hoogmis opl. Greg. Koor 

Zo. 24 aug 11.00 uur W+C-viering opl. Joyful Singing 
 

De vakantie periode breekt weer aan, dus worden diverse 

missen weer opgeluisterd door ons Gelegenheidskoor en 

het Vakantiekoor: 

Gelegenheidskoor: 5 en 6 juli, 9 en 16 augustus 

Vakantiekoor: 12, 19, 20, 26 en 27 juli en 2 en 3 aug. 

Zaterdagavond om 19.00 uur in de Kloosterkapel 

Zondagmorgen om 11.00 uur in de Kerk 
 

Algemeen H. Missen: 

Maandag  10.00 uur Kloosterkapel 

Dinsdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Woensdag  19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Donderdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Vrijdag  10.00 uur Kloosterkapel 

Zaterdag  19.00 uur Kloosterkapel (parochie) 

Zondag  11.00 uur Kerk (parochie) 

Vrijdag 1 augustus: 
10.30 uur: Communie aan huis. 

Zaterdag 2 augustus: Vooravond  
18e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 

 Vakantiekoor. Voor een eind aan oorlog en  
 geweld, zodat er vrede komt op aarde. 

Zondag 3 augustus: 18e Zondag door het  
Jaar C 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Vakantiekoor.  
 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 
zieken; Chris en Betsy de Koning en de families de 
Koning en van de Paal; jaardienst Finy Kikken-
Hoeben; 1e jaardienst Annie Bouwens-Pisters;  
Rie Kentgens-Terlingen.  

Woensdag 6 augustus: 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  
Donderdag 7 augustus:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster 

Zaterdag 9 augustus: Vooravond  
19e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 

 Gelegenheidskoor. Voor een eind aan oorlog en 
 geweld, zodat er vrede komt op aarde. 

Zondag 10 augustus: 19e Zondag door het 
Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. zangkoor Laudate.  

Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 
zieken; jaardienst echtgenoten Jules Kengen en Tila 
Gielen.  

Woensdag 13 augustus: 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Anna Beugels (vanwege verjaardag); Tiny en Thei 
Meijers-Veldman.  

Donderdag 14 augustus:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het kloos-
ter. 

Zaterdag 16 augustus: Vooravond  
20e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 

Gelegenheidskoor. 
Guus Huntjens en Philomena Huntjens-
Lemmerling; zielendienst John Bertholet. 

Zondag 17 augustus: 20e Zondag door het 
Jaar C. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans koor.  
Om genezing en een liefdevolle verzorging van de 
zieken; jaardienst Alex Schiffelers.  

Woensdag 20 augustus: 
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  
Donderdag 21 augustus:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster 

Torenpoets 

Zaterdag 9 augustus vanaf 9.00 uur, wordt onze kerk-
toren weer gepoetst, dit i.v.m. de Torenbeklimmin-
gen tijdens de Rochusmarkt. Van harte uitgenodigd 
om mee te helpen. 
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Sportparklaan 10
  

6336 AB  Hulsberg 

Donderdag t/m Zondag  

Open vanaf   15.00 uur 

Tel: 045 2001008  

APOTHEEK RAVENSBOS   

KERSTRAAT 31A    

6336BA HULSBERG    

TEL: 045-4052700 

EMAIL: apotheekhulsberg@ezorg.nl 

www.v-a-l.nl 

OPENINGSTIJDEN: 

MA T/M VR:  

8.00-12.30 UUR en 

13.30-17.30 UUR 
 
 

Twaalvuurtje in Wittem 
 

Het Twaalvuurtje is een kort bezinningsmoment mid-
den op de dag, dat rust geeft en tegelijk aanvuurt en 
nieuwe energie geeft; in de zomermaanden juli en au-
gustus is het iedere dinsdag om 12.00 uur ’s middags, 
in de kloosterkerk in Wittem. 
Muziek, een motto uit de Bijbel, een kort ervaringsver-
haal en stilte: dat zijn de ingrediënten van het Twaal-
vuurtje; alles bij elkaar duurt het ca. een kwartier. Va-
kantieganger of streekbewoner, u bent van harte wel-
kom!  

mailto:apotheekhulsberg@ezorg.nl
http://www.v-a-l.nl/
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Het verloren schaap. 

 Ben je wel eens naar een kinder-
boerderij geweest? Dan heb je 
daar vast wel schapen met springende lammetjes ge-
zien. Misschien heb je ook een geitenmoeder met geit-
jes gezien. Het zijn lieve beestjes, en je mag ze aaien. 
Vaak zie je schapen op een boerderij, want ieder jaar wil 
de boer hun wollen jas hebben, zodat wij warme wollen 
truien kunnen aantrekken. Jezus vertelde een keer een 
verhaal over schapen. In die tijd sliepen de schapen in 
een kooi. Die had geen dak, alleen een muur. In de ope-
ning van de muur, waar de schapen doorheen gingen, 
sliep de herder. Hij zorgde heel goed voor de schapen.  
s’ Ochtends vroeg, als hij wakker werd, ging hij naast de 
opening staan en telde de schapen als ze naar buiten 
kwamen: “een, twee, drie, vier...” en zo telde hij door 
tot honderd, want hij had honderd schapen. Wat een 
bèèèè geroep gaf dat zeg! Dan bracht hij de schapen 
door het bos, heuvel op, heuvel af, voorbij de rotsen 
met grote spleten en holen, over enge en smalle paad-
jes, naar een grote, groene wei met een waterbeekje, 
waar ze konden grazen en drinken. Het was daar heer-
lijk, en ze bleven daar de hele dag. Maar als het weer 
donker begon te worden, gingen ze terug. De herder 
nam dan de schapen mee uit de wei, over de enge smal-
le paadjes, voorbij de rotsen met grote spleten en ho-
len, heuvel op, heuvel af, door het bos terug naar de 
kooi. Dan telde de herder de schapen weer “een, twee, 
drie, vier, vijf...”. Op een dag telde hij: “vijfennegentig, 
zesennegentig, zevenennegentig, achtennegentig, ne-
genennegentig.... O nee! dacht hij, ik ben er een kwijt; 
één is er niet meegekomen! Wat erg! Ik moet dat 
schaap gaan zoeken! En de goede herder liet de negen-
ennegentig schapen in de kooi achter, en ging in het 
donker weer door het bos, heuvel op, heuvel af, voorbij 
de rotsen met grote spleten en holen, over smalle enge 
paadjes, naar de grote, groene wei en nog verder naar 
een steile helling. En ja hoor! Daar was het schaap, naar 
beneden gevallen op een doornstruik onderaan de hel-
ling. Oei! Dat deed zeer. De herder ging het er voorzich-
tig uit halen, zette het op zijn schouders, en liep de hele 
weg terug naar de kooi. Wat was hij blij zeg, dat hij dat 
verloren schaap gevonden had. Jezus is zelf de goede 
herder, die zorgt voor zijn schapen – en dat zijn wij! 
 
 

Taizé 
 
Afgelopen jaar ben ik met mijn kerk 
naar Taizé geweest, een plek in 
Frankrijk waar het geloof centraal staat. Taizé is echt een 
bizarre plek. Zodra je de poort binnenloopt, voelt het 
alsof je in een andere wereld bent beland. Elke dag is er 
drie keer een kleine dienst, één keer bijbelstudie en je 
hebt corvee. Niet alleen die dagbesteding, maar ook het 
type mensen dat naar Taizé gaat, maakt het super bijzon-
der. Iedereen is daar op zoek naar een soort van ‘doel’ in 
het leven. Vaak is dat in de zin van God, maar ook men-
sen met een andere godsdienst zijn welkom. Al met al is 
het een heel leuke mix van mensen uit verschillende lan-
den, met verschillende normen en waarden. Ze gaan ge-
zellig met elkaar om en zingen bij het kampvuur samen 
liedjes, zonder elkaar te kennen. Door die gave ervaring 
ga ik er dit jaar weer naartoe! 
 

Wil je de sfeer van Taizé ook eens proeven. De drie kape-
laans organiseren ook regelmatig Taizé vieringen in de 
kerk van Schimmert. De volgende Taizéviering is op vrij-
dag 26 september. 
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Modeshow-catwalk Hulsberg 4-6-2025 

Woensdag 4 

juni 2025  

straalden de 

communicanten 

van ons dorp, 

meer dan 70 

senioren heb-

ben GENOTEN 

van deze zonne-

straaltjes.  

Zij werden gast-

vrij ontvangen 

door; zorgboer-

derij Raven-

bosch, zorgcen-

trum Panhuys 

& Sanzorg 

(Huize d’Alzon) 

De communicanten van 2025 
 Zij deden hun eerste H. Communie op 25 mei 
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Gebed 

God, 

Het is zomaar gebeurd:  

fluisteren over een ander. 

Nooit aardige dingen, altijd iets lelijks. 

 

Als een vieze olievlek,  

zo verspreiden ze zich: 

de valse verhalen, de halve leugens. 

 

Help ons om daar niet zomaar aan mee te doen. 

Maak onze woorden vriendelijk en eerlijk. 

Bezoek aan de kerkasielkerk in Kampen 

Al sinds november 2024 biedt een kerk in Kampen, de 
Open Hof, ‘kerkasiel’ aan de familie Babayants, afkom-
stig uit Oezbekistan. De familie woont al 11 jaar in Ne-
derland; de vier kinderen zijn hier geworteld. Maar ze 
dreigen te worden uitgezet. Kerkasiel kan dat voorko-
men want de politie zal nooit een kerk binnenvallen tij-
dens een kerkdienst. Daarom is de Oezbeekse familie in 
de kerk veilig voor de vreemdelingenpolitie, zolang er 
een kerkdienst bezig is. Dat betekent dat de 
(protestantse) gemeente Open Hof al sinds november 
continue (dag en nacht) kerkdiensten aan het houden is. 
Ze worden daarbij geholpen door heel veel andere kerk-
gemeenschappen, protestant en katholiek, van ver weg 
of dichtbij. 
Vanuit Klooster Wittem gaan we ook een kerkdienst 
verzorgen in de Open Hof, en wel op zaterdagmiddag 
19 juli. Iedereen die mee wil gaan als kerkganger, in 
solidariteit met de familie Babayants en de Open Hof, is 
welkom. We gaan met de trein en proberen daarbij de 
reiskosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden. 
Heeft u interesse? Meldt u aan bij de receptie van het 
klooster, 043 4501741 of info@kloosterwittem.nl. 

Luisteren 
 

Als je niet naar me luistert, 
Weet je dan wie ik ben, wat ik wil? 

Wat ik nodig heb, wat mijn vraag is? 
Als je niet naar me luistert, 

Hoe wil je er dan zijn voor mij? 
Waarom ben je dan hier! 

 
Als je niet naar mij of een ander luistert, 

Hoe wil je dan helpen, echt helpen 
Er zijn voor mij, voor elkaar, 

voor de ander, zonder commentaar. 
Als je niet naar elkaar luisteren kunt 

Hoe wil je er dan kunnen zijn voor elkaar 
 

Als je niet naar me luistert, 
weet je niet wat ik nodig heb. 

Jij wilt dan jouw wil doordrijven 
Jouw ding, jouw ideeën. 

Dit is niet oké, luister eens goed 
 

Als we naar elkaar luisteren 
Hoe zou dat dan zijn? 

Dan was er vast minder pijn en verdriet, 
Omdat we elkaar zien, echt zien. 
We kunnen goed zijn voor elkaar, 

Er zijn voor elkaar, 
Alleen al door te luisteren naar elkaar. 

 
- Jozé Kersten ATD-vierde wereld 

Lourdes nieuws najaar 2025 
 

Beste mensen: in september staat er nog een bedevaart 
gepland naar Lourdes.  
Wij reizen als groep Dekenaat Schinnen mee met de 
Limburgse Bedevaart Maastricht. Onze bedevaarten 
naar Lourdes zijn geheel verzorgde groepsreizen. 
 
Jubeljaar 2025: Pelgrims van Hoop 
Een bedevaart is niet zomaar een reis. Een bedevaart of 
pelgrimage is een reis met diepgang. U gaat samen met 
anderen op weg om iets bijzonders te beleven. Een be-
devaart brengt u verder op uw weg door het leven. 
 
Deze bedevaart kunt u reizen per vliegtuig of per bus. 
De vliegreis duurt zes dagen en de busreis negen dagen. 
De vliegreis gaat vanaf vliegveld Weeze (Dld) met als 
vertrekdatum 12 september en duurt tot en met 17 sep-
tember. De busreis, met als opstappunt Maastricht, 
heeft als vertrekdatum 10 september en duurt tot en 
met 18 september. Tijdens de busreis zijn er op de 
heenreis twee overnachtingen en op de terugreis één 
overnachting.  
 
Wilt u meer weten over deze mooie en indrukwekkende 
reizen, neem dan contact op met Jan Bouwens. Hij kan u 
voorzien van alle benodigde informatie, te denken valt 
aan de kosten en eventuele begeleiding die noodzakelijk 
kan zijn tijdens deze reis.  
 
Contactgegevens: Jan Bouwens, Nieuwstraat 3, Schim-
mert, 045-4041244 / 06-27652457 
Groep Dekenaat Schinnen 
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Dankbetuiging 
 

Wij willen bij deze onze oprechte dank uitspreken  

voor alle steun en blijken van medeleven  

die we hebben ontvangen  

tijdens de ziekte en na het overlijden van  

mijn lieve vrouw en onze lieve moeder,  

schoonmoeder en oma 

 

Maria Anna Helena (Marleen) Ninnin – Heine 

 

Een speciaal woord van dank gaat daarbij uit naar: 

 Huisartsenpraktijk Hulsberg 

 Thuiszorgorganisatie Meander 

    Fysiotherapie Leunissen & Thijssen 

      voor alle liefdevolle zorg en steun 

 

 Jean Pierre Ninnin 

 Robert Jan Ninnin en Bianca Kremers 

 Brianna, Rivano, Kyana 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Neet te Filme x Ballerino 12 juli 
Op zaterdag 12 juli presenteren wij 
vol trots een nieuwe editie van 
“Neet te Filme”. Dit keer Neet te 
Filme x Ballerino. 
Ballerino, een beroemde balletdan-
ser, enkele kilo’s later. Zelfverze-
kerd en enthousiast gaat hij op 

zoek naar een nieuwe job waarmee hij zou kunnen door-
breken. Dat is nog niet zo simpel. Door het jarenlange trai-
nen krijgen ongewild en onbewust minder subtiele ballet-
bewegingen de bovenhand, waardoor een job uitoefenen 
vaak ‘belachelijk’ lijkt.  
Dus gaat hij op zoek naar het instrument waarop hij zou 
kunnen uitblinken. Kan hij zijn pliés, relevés, port de bras 
en cambrés onder controle houden? Welk instrument zal 
zijn talent uiteindelijk blootleggen? En, kan de fanfare 
haar lach inhouden? 
Daar komen we op maar één manier achter. Klaar voor 
een humoristische muziekvoorstelling met The Balleri-
no? Kom dan naar Neet te Filme x Ballerino! 
Datum: zaterdag 12 juli  
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Camping ‘t Hemelke 
Kaartverkoop 
Kaarten zijn te koop bij Boerderijwinkel Schaepkens, Café/
Feestzaal Op de Trepkes en Camping ‘t Hemelke of online 
via www.caeciliahulsberg.nl.  
Kaarten kosten in de voorverkoop €12,50 en aan de 
avondkassa €15,-.  

 

Laatste Tent Sjteit kaarten 
Zaterdag 31 mei startte om 10.00 
uur de voorverkoop van de Tent 
Sjteit kaarten 2025. In een korte 
tijd waren de kaarten voor de vrij-
dagavond, zondag en passe-
partout uitverkocht. 

Alleen van de zaterdagavond zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar. Heb je dus nog geen tijd gehad of je kaar-
ten nog niet kunnen scoren voor dit gezellige tentfeest 
dan is dit je laatste kans om erbij aanwezig te zijn. 
Voor het programma van de zaterdagavond hoef je het 
al helemaal niet te laten. Op veler verzoek treedt één 
van de beste coverbands weer op in de tent in Arens-
genhout. Uiteraard niemand minder dan Proost! Zij ne-
men je in een muzikale show mee naar de gezelligste 
kroeg van Nederland. Want zo zal het podium worden 
omgetoverd. Binnen enkele minuten zal ook de 
feesttent in Arensgenhout omgetoverd zijn tot een 
feestende stamkroeg.  
En dat is niet alles. In de pauze kun je genieten van één 
van Limburgs meest gevraagde artiesten van dit mo-
ment, John Tana. Zijn hits, geïnspireerd door Frankrijk 
en Franse muziek, zullen massaal meegezongen worden 
door het hele publiek. 
Koop dus snel je ticket voor Zaoter-dich & ich, 2 augus-
tus 2025, en geniet van de gezellige sfeer, top program-
ma en een heerlijk drankje. 
Tickets koop je via 
de site 
www.detentsjteit.nl 
en dan bij de zater-
dag klikken op de 
button “Tickets”. 
Dich, ich en oos al-
lemaol zeen os in 
De Tent in Arens-
genhout. 
 

De gezelligste Rommelmarkt 

van Zuid Limburg 

Zondag 10 augustus 2025 vindt de 
jaarlijkse St.Rochusmarkt in de oude 
kern van Hulsberg plaats, één van de 

gezelligste (rommel)markten van Zuid Limburg!  
Heerlijk slenteren langs de vele kraampjes, mensen ont-
moeten, koopjesjagen en genieten van heerlijke hapjes 
& drankjes. 
 

De Rochusmarkt biedt volop entertainment voor jong en 
oud! Speciaal voor de kinderen zijn er oud Hollandse 
spelletjes, lekkere ijsjes en meer.  
 

Moe geworden van het koopjesjagen? Geniet van een 
verfrissend drankje of kopje koffie met vlaai in de markt-
bar, waar een dj zorgt voor een feestelijke sfeer. 
 

Lekkere trek?! Ons Culinaire Straatje is er ook weer bij!  
 

De Rochusmarkt is open voor publiek van  
8.00 – 17.00 uur. 

Ook houden we dan weer Open Kerk, met het inmiddels 
traditionele torenbezoek!! 

http://www.caeciliahulsberg.nl
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Nieuws en weetjes  
looptijd: 28 juni-22 aug. 
 
Terwijl jullie deze Clemensklok le-
zen is het zomer, vakanties zijn al 
bezig of komen er nog aan. Een tijd om te genieten van 
het feit dat we minder “moeten” en meer mogen, om te 
ontspannen en straks weer uitgerust verder te gaan met 
ons werk en dagelijkse bezigheden. 
Misschien ook eens goed om aan te denken: Veel men-
sen missen  door de vakantieperiode hun uitjes naar 
vereniging of clubs, familie en bekenden zijn op vakan-
tie, dat is vaak wel stil. 
Maak eens een praatje met iemand uit je buurt. Of drink 
samen een kopje koffie of thee, of breng wat moois uit 
je tuin als het toch volop groeit en bloeit.  
Je weet vast wel wat te verzinnen, en ….. laat je verras-
sen. 
 

Onze Kom inloopmiddagen: Elke donderdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur. 
Koffie en thee staat klaar, u kunt te-
recht voor een praatje, spelletje of het 
leggen van een kaartje. Data: do 3 juli 
en anders dan in de vorige Clemens-
klok stond vermeld: ook do 31 juli. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Kom vrijblijvend eens binnenlopen, en leer weer 
“nieuwe” mensen kennen, misschien kan dit de start 
van een wekelijks uitje zijn. 
 

In verband met de zomervakantie is “De Lange Berg” 
gesloten van 5 juli t/m 17 aug. 
Wel zijn we geopend in deze periode voor het Kinderva-
kantiewerk van 4 t/m 8 aug. En voor de inloopmiddag 
op 31 juli. 

Hoeskamertref  
Arensgenhout 

 
In verband met de vakantieperiode staat de Hoeskamer-
tref in de maand juli in het teken van twee vrije inloop-
middagen en wel op maandag 7 juli en 21 juli van 14.00 
tot 16.00 uur in De Hoeskamer. Men kan dan terecht om 
een kaartje te leggen, te Rummikuppen, Sjoelen en/of 
om gewoon een praatje te maken. Op maandag 4 augus-
tus wordt er van 14.00 uur tot 16.00 uur een muziek 
kienmiddag voor de gasten georganiseerd, dus kienen 
met en op muziek. Wel vragen wij de deelnemers om 
hun eigen kiendopjes en/of kienfiches mee te nemen, 
dan zorgen wij weer voor enkele mooie kienprijzen. De 
vaste kaarters kunnen natuurlijk in het café van de Hoes-
kamer terecht. Twee weken later volgt op maandag 18 
augustus een vrije inloopmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur. Mocht U voor deze vier middagen vervoer van de 
Wensbus nodig hebben, graag dit dan uiterlijk de vrijdag 
voor de betreffende Hoeskamertref voor 12.00 uur door-
geven aan Mevr. Bertie Peeters, 06-44990885 of mailen 
naar: hoeskamertref@gmail.com. 
 

De vrijwilligers van de Hoeskamertref  

heten U van harte welkom!  

 

Nieuwe dirigent  
Combo Koor MozaiK 
 

 
Na de vakantie starten wij met een nieuwe dirigent. Paul 
Lemmens, onze huidige dirigent heeft aangegeven om, 
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd, te stoppen als dirigent.  
Gelukkig hebben wij Petra Lamberts bereid gevonden het 
stokje van Paul over te nemen.  
Op onze laatste repetitie, 25 juni, zullen we afscheid ne-
men van Paul tijdens een miniconcertje in de tuin van het 
Panhuys en een gezellig samenzijn in het Gemeenschaps-
huis.  
Paul is 15 jaar dirigent geweest en we hebben samen 
heel wat missen en uitvoeringen beleefd. Ook hebben 
we een aantal grote concerten uitgevoerd. We willen 
Paul heel erg bedanken voor zijn inzet en wensen hem 
een fijne pensioentijd toe.  
Zoals gezegd starten we na de vakantie met onze nieuwe 
dirigente Petra. We hebben allemaal zin in deze nieuwe 
uitdaging en wensen Petra veel succes toe. 
Na de vakantie beginnen we weer met de repetities op 
27 augustus. 
Nieuwe leden zijn nog steeds heel hartelijk welkom.  
Kom vrijblijvend een repetitie meemaken. We repete-
ren elke woensdag van 20.00 uur tot 22,00 uur in het 
Gemeenschapshuis. 

Maatjes Hulsberg is een initiatief vanuit de parochie  
St. Clemens voor mensen (van alle leeftijden) die in een 
sociaal isolement dreigen te raken, betrokkenheid bij de 
parochie is geen voorwaarde. 
Wil je Maatje worden of ben je op zoek naar een Maatje 
neem dan contact op met: 
Marjo de Ruijter, telefoon 0655320570,  
email marjoderuijter@gmail.com  
of met René Heijnen, telefoon 0653512979,  
email Rita.heijnen@gmail.com  
 

mailto:hoeskamertref@gmail.com
mailto:marjoderuijter@gmail.com
mailto:Rita.heijnen@gmail.com
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Woensdag 16 juli 2025:  
KRUISJESONTDEKKINGSTOCHT 

 

Zuid-Limburg staat vol met wegkruisen, langs grote 
wegen, kleine paadjes, op opvallende of verscholen 
plekken.  
We gaan er vele ontdekken tijdens een wandeling in 
de heuvels rond het klooster van Wittem. 
De tocht is ca. 10 km. 

 
Tijd: 13.30-16.30 uur vanuit Klooster Wittem 
Kosten: € 3,00 
Aanmelden: vooraf is prettig. 
Meer info: www.kloosterwittem.nl/Agenda of tel.nr. 
043 4501741 

Donderdag 17 juli 2025:  

Meditatief zingen 
 
Zingen wat je voelt – ingetogen zoals monniken  
of juist vol emotie  

Ervaar de kracht van zingen 
Zing-workshop o.l.v. pastoraal medewerker / muziekpe-
dagoog René Haustermans 
 
Tijd: 14:00 – 15:00 uur. 
Plaats: kloosterkerk 
Kosten: vrije gave 

Woensdagmiddag 9 juli 2025 in Klooster Wittem: 

       Kennismaking met Taizé 
• een oecumenisch klooster in Frankrijk 
• ontmoetingsplek voor jongeren 

uit de hele wereld 
• oorsprong van vele bijzondere 

liederen 
Programma: 
filmpje van het klooster van Taizé en 
zijn bezoekers; 
achtergronden en persoonlijke ervaringen; 
Taizé-liederen zingen. 
Hartelijk welkom! 
Datum/tijd: woensdag 9 juli 2025, 14:00-15:30 uur 
Plaats: Scala – Klooster Wittem,  
Kosten: vrije gave 

Verstillingswandeling 

Al wandelend (5 tot 8 km) stil worden,  
in verbinding met jezelf, met elkaar  
en met de natuur; 
afgesloten met een kop thee of koffie 

 
Data: dinsdagen 17 juni en 1 juli 2025 
Tijd: 19.00-21.00 uur 
Prijs: € 3,-  
Aanmelden: bij de receptie van het klooster. 

Activiteiten in Klooster Wittem tijdens 
de vakantieperiode 

 
Pelgrimsoord Klooster Wittem 
Wittemer Allee 34 
6286 AB Wittem 
 

Aanmelden voor onderstaande activiteiten Tel. 
043 4501741 of www.kloosterwittem.nl 

Musica Latina! 
 

Fanfare St. Clemens Arens-
genhout onder leiding van 
Rob van der Zee, neemt jullie 
dit jaar mee op reis naar 

Spanje en Zuid-Amerika tijdens Musica Latina! 
Op 3,4 & 5 juli 2025 toveren wij Hoeve Heihof om tot 
een mediterraans en kleurrijk decor. Laat je meevoeren 
door betoverende Spaanse ballades en de opzwepende 
klanken van Latin en Samba. Titels als “Granada”, 
“Mambo No.5”, “Oblivion” en de “Macarena” komen 
voorbij tijdens Musica Latina! We mogen zangeressen 
Gwen van Genderen en Mirjam Erkens, zanger Daan 
Hogevonder, gitarist Paul Gerards en danseres Moni-
que Peelen begroeten als gastartiesten.  
 
Naast de sfeervolle locatie en de gepassioneerde mu-
ziek, zullen de uitgeserveerde bijpassende hapjes ook 
dit jaar weer zorgen voor een compleet avondje uit! 
4 en 5 juli zijn inmiddels uitverkocht, maar voor don-
derdag 3 juli zijn nog kaartjes beschikbaar. Kaartjes zijn 
voor €29,50 (inclusief hapjes) online te verkrijgen via 
www.fanfare-stclemens.nl  
 
Op zoek naar een originele manier om je team of zake-
lijke relaties te verrassen vóór de zomervakantie? Voor 
donderdag 3 juli bieden wij speciale bedrijfsarrange-
menten aan! Reserveer een tafel voor 6,8 of 10 perso-
nen en geniet van de muziek, sfeervolle locatie en culi-
naire verwennerij. Voor meer informatie omtrent deze 
arrangementen: themaconcert@fanfare-stclemens.nl  

http://www.kloosterwittem.nl
http://www.fanfare-stclemens.nl
mailto:themaconcert@fanfare-stclemens.nl
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Colofon 
 
Pastoor Dölle    T 045 - 4051273 

      Kerkheuvel 7 

      6336 AX  Hulsberg 
 

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.     T 06-39431473 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.           T 06-39431465 

          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 

 
Pastoor Dölle  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

website parochie  http://www.h-clemens.nl  

facebook parochie   Parochie H. Clemens Hulsberg 

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

    NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d.  NL91 RABO 0124 1030 30  
 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens  

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie   parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice  bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 15,- 
Weekend € 30,- 

Aan onze lezers/adverteerders 
 

Heeft u als ondernemer of particulier interesse om 

een advertentie te plaatsen? Stuur dan een bericht-

je naar advertentie@h-clemens.nl.  

We zullen dan contact met u opnemen. 

en tot slot……maar belangrijk!  
 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 23 aug-19 sept) moeten kopij voor de 

redactie en advertenties uiterlijk op 5 aug via email 

worden aangeleverd. Misintenties moeten uiterlijk 

12 aug worden doorgegeven! 

 Loop eens binnen bij: 
 TRIADE Hypotheken—Verzekeringen BV 

 Stationsstraat 77 

 6361 BH Nuth 

 T 045 -  524 59 84  /  E mail: info@triadebv.nl      

 W www.triadebv.nl 

Klanten geven ons een  9.3 

Bankenmonitor  Consumentenbond 2024 

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan.geilen@bavonuth.nl
mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
mailto:advertentie@h-clemens.nl

