
Sluit je aan bij de ‘beweging van hoop’ 
 

 
 
Er gebeurt in de wereld veel en niet alles is positief. Maar wie goed kijkt, ziet toch heel 
veel hoopvolle gebeurtenissen. Er zijn veel mensen die elkaar helpen, die voor elkaar 
opkomen en er voor elkaar zijn. Dat is hoopvol! Het zijn juist deze verhalen van hoop die 
we aan elkaar moeten doorvertellen. Zij inspireren en geven mensen de moed om het 
goede te blijven doen. 
 
Daarom is de katholieke Kerk in Nederland een campagne gestart om een ‘beweging van 
hoop’ in gang te zeten. Op de website ‘bewegingvanhoop.nl’ zijn verhalen van hoop te 
lezen, plekken van hoop te vinden en inspiratie in woorden van hoop. En iedereen mag 
nieuwe verhalen insturen met eigen hoopvolle ervaringen. Het is de bedoeling dat er 
steeds meer persoonlijke verhalen van hoop bij komen. Ook nieuwe plekken van hoop 
zijn welkom. Doe mee en sluit je aan bij de ‘beweging van hoop’ en deel de positieve 
ervaringen via websites, sociale media of gewoon tijdens de koffie met je buurman of 
buurvrouw. 
 
De ‘beweging van hoop’ is een van de manieren waarop de katholieke Kerk in Nederland 
het thema van het Heilig Jaar oppakt om iedereen ‘pelgrims van hoop’ te laten worden. 
Hoop is een heel oud thema in de Kerk. We spreken van ‘de christelijke hoop die in ons 
leeft’. Dat betekent dat gelovigen per definitie positief en optimistisch in het leven 
mogen staan. Omdat we geloven in Christus is het glas altijd halfvol, nooit halfleeg. 
 
Toen paus Franciscus het Heilig Jaar aankondigde, heeft hij iedereen opgeroepen om die 
christelijke hoop niet voor onszelf te houden, maar te delen en uit te dragen in de wereld. 
Dat is precies wat de ‘beweging van hoop’ wil doen. Laten we in beweging komen en 
overal onze verhalen van hoop vertellen: #hopetelling. 
 

www.bewegingvanhoop.nl   
Citaat: 
‘Hoop is het beste antidepressivum.’ 

Moeder Teresa 


