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Katholieke Kerk start ‘beweging van hoop’

Dagelijks horen mensen om zich heen veel negatieve en sombere verhalen over oorlogen,
vluchtelingen, allerhande crises, dichtbij en veraf. Je zou er moedeloos van worden. Maar er
gebeuren in de maatschappij ook veel goede en mooie dingen. Daarom richt de Rooms-katholieke
Kerk dit jaar de schijnwerpers op plekken van hoop, op hoopvolle gebeurtenissen en op mensen
die hoop uitstralen. ledereen is welkom om mee te doen en samen verhalen van hoop te creéren.
Sluit je aan bij de beweging van hoop!

Wie dagelijks het nieuws volgt, moet sterk in z’n schoenen staan om niet moedeloos te worden van
alle negatieve berichten die langskomen. En eerlijk is eerlijk: er gebeuren ook verschrikkelijke
dingen in de wereld. Oorlogen, aanslagen, natuurrampen: het is goed dat we daarvan horen en dat
erover bericht wordt. Maar als we niet opletten, leidt dit tot een verwrongen wereldbeeld: alsof er
alléén maar negatieve dingen gebeuren. Dat is niet terecht. Wie goed om zich heen kijkt, ziet ook
veel hoopvolle gebeurtenissen. In het groot, maar misschien nog wel veel vaker in het klein: in de
eigen straat, dorp of wijk, in de eigen parochie of vereniging.

Er zijn inloopplekken, huiskamerprojecten, kleding- en voedselbanken, inspirerende vieringen,
koffieochtenden, gespreksbijeenkomsten, stilteplekken en nog veel meer mooie initiatieven. Veel
van de plekken, activiteiten en mensen van hoop zijn geinspireerd door het geloof in Jezus Christus
en Zijn boodschap van liefde. Soms is dat heel expliciet zichtbaar, soms ook heel impliciet, maar
daarom niet minder oprecht.

Waar wereldleiders elkaar in de haren vliegen, slaan buurtbewoners armen om elkaars schouder
om elkaar te helpen en voor elkaar op te komen. Het zijn deze mooie, inspirerende en hoopvolle
verhalen die verteld moeten worden, als tegenwicht tegenover de vele negatieve gebeurtenissen
op het wereldtoneel. Daarom voert de Rooms-katholieke Kerk in Nederland dit jaar campagne om
plekken, gebeurtenissen en mensen van hoop in de schijnwerpers te zetten. ledereen is
uitgenodigd om zich aan te sluiten bij deze ‘beweging van hoop’.

Paus Franciscus

De aandacht voor het thema hoop komt niet uit de lucht vallen. In de katholieke Kerk wordt dit
jaar een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Bij de aankondiging van dat jaar heeft paus Franciscus
iedereen uitgenodigd om ‘pelgrims van hoop’ te worden. Hoop is een heel oud religieus thema. We
spreken van ‘de christelijke hoop die in ons leeft’. Dat betekent dat gelovigen mensen mogen zijn
die per definitie positief en optimistisch in het leven staan. Het glas is altijd halfvol, nooit halfleeg.

“Een belangrijk kenmerk van christelijke hoop is dat we deze niet voor onszelf houden, maar delen
en uitdragen in de wereld,” schreven de Nederlandse bisschoppen in hun brief ‘Pelgrims van hoop’,
die bij het begin van het Jubeljaar 2025 is verschenen. “Ons geloof is niet alleen een persoonlijke
aangelegenheid, maar een oproep om te getuigen van de hoop die in ons leeft.”



Campagne

Daarom starten de Nederlandse bisdommen samen met de religieuzen en een aantal
maatschappelijke partnerorganisaties dit voorjaar een campagne waarmee ze een ‘beweging van
hoop’ in gang willen zetten. Als basis voor de campagne is de website www.bewegingvanhoop.nl
opgezet. Hierop zijn verhalen van hoop te vinden. Dit zijn verhalen van gewone mensen die iets
hoopvols doen of beleefd hebben. En er is ruimte voor nieuwe verhalen. De website biedt een
mogelijkheid om eigen verhalen van hoop in te sturen.

Daarnaast worden op de site voorbeelden gegeven van ‘plekken van hoop’. Dit kunnen kerken of
kloosters zijn, maar bijvoorbeeld ook diaconale projecten die mensen weer hoop geven. Deze lijst
met voorbeelden is nooit af en mag voortdurend aangevuld worden. Nieuwe plekken van hoop
kunnen aangemeld worden. Op de locatie zelf zal ook zichtbaar gemaakt worden dat ze onderdeel
zijn van de ‘beweging van hoop’. Dit mag weer tot nieuwe hoopvolle gebeurtenissen leiden.


http://www.bewegingvanhoop.nl/

