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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

14e jaargang nr. 10                      19 okt-15 nov 2024 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

• St Maartensviering zaterdag 9 november 

• Allerheiligen / Allerzielen 3 november 

• Bakk(st)ers gevraagd voor Clemensdag 

• Bisschop bezoekt dekenaten 

• Boekje Van Advent tot Drie Koningen 

• Aktiviteiten vanuit klooster Schimmert 

• Verslag Lourdesreis 

• Preek zuster Caroline 27 okt. Project India 

In dankbaarheid herdenken 

 

Op zaterdag 2 november vieren we het feest van Allerzielen. In onze parochie houden we op de zondag 
daaropvolgend, zondag 3 november om 15.00 uur ’s middags, een Allerzielenlof in de kerk, gevolgd door 
de gravenzegening. We staan stil bij onze dierbaren, die afgelopen jaar, of in de jaren daarvoor zijn heenge-
gaan. We missen hen, soms heel erg. We gaan naar het kerkhof, maken het graf schoon en leggen er verse 
bloemen op. We steken geregeld een kaarsje voor hen op. 

 

Mogen we deze dagen in dankbaarheid terugdenken aan onze dierbaren. De overledenen hebben ons als 
ouders, als partner, als familielid, of als vriend of vriendin, heel veel gegeven tijdens hun leven. Hopelijk 
voelen we niet alleen het gemis, het verdriet, maar is er ook een gevoel van dankbaarheid voor al het 
moois dat zij ons hebben gegeven. 

 

Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen. Dan herdenkt de kerk álle heiligen die in de loop 
der eeuwen geleefd hebben. Ook hen herdenken wij in dankbaarheid: dankbaar voor het voorbeeld dat ze 
door hun leven aan ons gegeven hebben. We gedenken dus deze dagen niet alleen degenen die heilig zijn 
verklaard omdat zij op een bijzondere manier geleefd hebben, maar ook alle andere gestorvenen, van wie er 
velen zeer zeker ook heilig hebben geleefd zonder zo genoemd te worden. Heilig zijn al degenen die Jezus’ 

gebod van de liefde hebben opgevolgd. Alle mensen worden uit-
genodigd dit gebod van de liefde na te volgen, en zo kinderen van 
God te zijn, en heilig te worden.  

 

Ik wens allen veel sterkte en kracht toe dezer dagen, vooral dege-
nen die afgelopen jaar het overlijden van een dierbare te betreu-
ren hadden. Dat we kracht mogen putten uit ons geloof in een 
eeuwig leven. 

Pastoor George Dölle 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
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Allerheiligen 
 

Met Allerheiligen 
denken we niet alleen aan degenen 

die officieel door de Kerk 
heilig verklaard zijn, 

 

maar ook aan de vele 
andere mensen 

die heilig geleefd hebben 
en nu vast en zeker 

bij God in de hemel verblijven 
en daar onze voorspreker 

willen zijn. 
 

Allerheiligen 
is het feest 

van álle heiligen. 

Sint Maartensviering 

Op 11 november vieren we het feest van St. Maarten, 
de legerofficier die zijn mantel deelde met een arme 
bedelaar. En deze bedelaar bleek later in zijn droom 
Christus zelf te zijn! Een groot voorbeeld van naasten-
liefde.  
We vieren dit feest samen met de kinderen in onze 
parochie op zaterdag 9 november. We beginnen om 
18.30 uur met het St. Maartensspel. Dit wordt voor en 
met de kinderen opgevoerd, er wordt iets verteld over 
St. Maarten, en tenslotte worden de lampions van de 
kinderen gezegend door pastoor en houden we een 
lichtprocessie in en om de kerk. 
Om 19.00 uur begint de gezinsmis, speciaal rondom 
het thema St. Maarten. De Mis wordt muzikaal opge-
luisterd door jeugdkoor De Pareltjes uit Brunssum. 
Alle kinderen met hun ouders zijn van harte welkom! 
 

Pastoor George Dölle 

Gezinsviering 5 oktober 
 

De 1e gezinsviering na de vakantie was geslaagd. 
We hebben met de kinderen gesproken over Wereld-
missiedag - Papoea Nieuw Guinea. Daarna werd hier 
over geknutseld. De kinderen maakten palmbomen en 
kinderen uit Papoea Nieuw Guinea. Deze hebben ze 
neergezet op het geknutselde eiland bovenaan de al-
taartrappen. 
Tevens mochten alle kinderen hun favoriete knuffeldier 
meenemen, deze hebben allemaal op het altaar gezeten 
en aan het einde van de mis werden ze, samen met de 
kinderen, gezegend.  

 
Het koortje The voices of kids uit Sittard zorgde voor 
de muzikale omlijsting. 

 

 

 

 

Tijdens de Allerzielenviering op 3 november om 15.00 
uur herdenken we al onze dierbare overledenen en in 
het bijzonder degenen die ons in het afgelopen jaar 
ontvallen zijn: 

 Piet Donkers   89 jaar 

 Annie Boosten–Franssen  95 jaar 

 Wiel Ritzen    82 jaar 

 Hub Vliegen    83 jaar 

 Jo Dreessen    80 jaar 

 Jo Dolmans    86 jaar 

 Gerard van den Beuken  85 jaar 

 Annie Collaris-Houben  86 jaar 

 Zuster Lambertha Gerritsen 91 jaar 

 Frans Schmeits   91 jaar 

 Lei van Sprakelaar   84 jaar 

 Zuster Clementine van Velden 95 jaar 

 Piet Kroonen   87 jaar 

 Hubert Meessen   63 jaar 

 Jeanny Gijzen   80 jaar 

 Lies Wilting-Limpens  86 jaar 

 Theo Brouwers   91 jaar 

 Maria Wouters-Deckers  84 jaar 

 Annie Bouwens-Pisters  93 jaar 
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Boodschap paus Wereldmissiemaand 
 
Ga en nodig iedereen uit voor het bruiloftsmaal: dat is 
het thema dat paus Franciscus heeft gekozen voor de 
Missiezondag op 19/20 oktober. Het is afkomstig uit de 
parabel over de onwillige bruiloftsgasten in het evan-
gelie van Matteüs (22,1-14). In de parabel zijn volgens 
de paus enkele belangrijke aspecten van evangelisatie 
te onderscheiden, die ook voor ons als missionaire 
leerlingen van Christus bijzonder actueel zijn. 
Als eerste gaat de paus in op de zinsnede ‘Ga en nodig 
uit’. Deze twee werkwoorden drukken het hart van de 
missie uit. Missie is het onvermoeibaar erop uitgaan 
om anderen uit te nodigen voor het feest van de Heer. 
Paus Franciscus: “Laten we niet vergeten dat iedere 
christen geroepen is in elke context deel te nemen aan 
deze universele missie door te getuigen van het evan-
gelie, zodat de hele Kerk met haar Heer en Meester, 
continu voort kan gaan naar de ‘drukke verkeerswe-
gen’ van de huidige wereld.” 
Het tweede aspect dat de paus benadrukt, is ‘het brui-
loftsfeest’. Daarbij gaat hij dieper in op de betekenis 
van de missie van Christus en de Kerk. Het derde en 
laatste aspect waar de paus in zijn boodschap op in-
gaat is: ‘iedereen’. De uitnodiging betreft alle mensen, 
het gaat om een universele missie van de leerlingen 
van Christus in de volledig synodale en missionaire 
Kerk. 
Lees de hele boodschap van paus Franciscus voor Mis-
siezondag 2024 op www.missio.nl 

Boorgat voor kinderen in Dindigul, India 
 
De Congregatie van de Missiezusters van St. Petrus Cla-
ver werd in 1894 opgericht door de zalige Maria Teresia 
Ledóchowska; een internationale religieuze familie die 
uit kleine gemeenschappen bestaat, verspreid over 27 
landen, waaronder hier in Nederland, in Maastricht. 
 
Door middel van missionaire animatie betrekken we 
duizenden mensen bij de evangelisatieactie van de kerk. 
We proberen informatie te geven over de missie en elke 
gedoopte een besef van zendingsverantwoordelijkheid 
te geven, direct via het gesproken woord of via de com-
municatiemiddelen. Dit jaar willen we u vriendelijk vra-
gen om uw steun voor het maken van een boorgat in 
India. 
 
We zijn in Dindigul een school begonnen voor de kin-
deren uit de buurt die hun onderwijs niet kunnen beta-
len. Het verhoogde aantal studenten en een lange peri-
ode van droogte hebben ervoor gezorgd dat onze wa-
terput is opgedroogd. De kinderen moeten hun eigen 
drinkwater meenemen en we kopen water voor de toi-
letvoorzieningen. Deze situatie heeft geleid tot door 
water overgedragen ziekten. De beste oplossing is om 
een diep boorgat te hebben, maar de kosten overstijgen 
onze financiën. Mogen we op uw hulp rekenen? De kin-
deren en hun ouders zouden dit welwillende gebaar van 
u voor altijd koesteren met de diepste dankbaarheid. 

Fr. Antonysamy J., Maravapatty, Dindigul, India 
 

Op zondag 27 oktober komt zuster Caroline van de zus-
ters van Petrus Claver uit Maastricht in onze kerk, tij-
dens de H. Mis van 11.00 uur, met een medezuster 
vertellen over hun hierboven genoemd  project in In-
dia en daarvoor ook geld inzamelen.  
Warm aanbevolen! U kunt uw gift ook storten op de 
rekening Parochie vd H Clemens Humisa NL26 RABO 
0124 1095 35 o.v.v. “Boorgat”. Bij voorbaat dank. 

Papoea-Nieuw-Guinea centraal  
tijdens Wereldmissiemaand 

In de Wereldmissiemaand oktober richt Missio dit jaar 
de blik op Oceanië, in het bijzonder op Papoea-Nieuw-
Guinea. Meerdere eilanden in de Stille Zuidzee drei-
gen als gevolg van de klimaatverandering voorgoed te 
verdwijnen. Voor de inwoners is dit een catastrofe. 

Bedreigde schepping 
Witte stranden, helder water, palmbomen en een 
strakblauwe hemel: voor velen van ons het gedroom-
de paradijs in de Stille Zuidzee. Maar voor de bewo-
ners van de Carteret-eilanden is het een nachtmerrie. 
Hun eiland dreigt voorgoed in zee te verdwijnen. Zo’n 
honderd mensen moesten al gedwongen verhuizen 
naar het grotere eiland Bougainville. Hoe gaan de in-
woners om met deze grote uitdagingen? Wat kan de 
katholieke geloofsgemeenschap doen? 

Campagne 
In de campagne van Wereldmissiemaand vraagt Mis-
sio aandacht voor de gevolgen van de klimaatverande-
ring voor de bewoners van deze Carteret-eilanden. De 
campagne laat zien hoe met name vrouwen een lei-
dende rol op zich nemen, vaak gestimuleerd door de 
katholieke Kerk. Dat is niet vanzelfsprekend in een 
door mannen gedomineerde cultuur, waar geweld 
tegen vrouwen veel voorkomt. 

Collecte 
Wij kunnen een steentje bijdragen aan het goede werk 
van de Kerk elders in de wereld.  

In onze parochiefederatie collecteren we op Wereld-
missiedag (19-20 oktober) voor het werk van missiona-
rissen, met name op de bedreigde eilanden in de Stille 
Zuidzee. 

Meer info: www.missio.nl  

U kunt uw donatie ook overmaken op bankrek.nr. NL93 
INGB 0000 0087 25 t.n.v. Missio 

Missio is de werknaam voor de Stichting Pauselijke Mis-
siewerken Nederland en is onderdeel van de internatio-
nale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke 
Kerk. Missio resorteert onder het Dicasterie voor Evange-
lisatie. De Pauselijke Missiewerken zijn actief in ongeveer 
130 landen. 

http://www.missio.nl/
http://www.missio.nl/
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Bisschop bezoekt dekenaten 
 

Bisschop Ron van den Hout is nieuw in Limburg. Daar-
om maakt hij een half jaar lang een rondgang langs alle 
dekenaten. De bisschop hoopt op die manier de paro-
chies in het bisdom Roermond te leren kennen. Maar 
niet alleen het kerkelijk leven, hij laat zich tijdens de 
bezoeken aan de dekenaten ook bijpraten over sociaal-
maatschappelijke en culturele onderwerpen die in Lim-
burg leven. 
De bisschop bezoekt het dekenaat Schinnen op 26 en 
27 november. 
In de volgende Clemens-Klok zullen we het programma 
voor ons dekenaat met u delen. 
  

Met “het Huis van de Pelgrim” naar Lourdes 

Het Huis van de Pelgrim is een landelijke organisatie, 
waarbij de voormalige Limburgse Bedevaart zich heeft 
aangesloten en zij organiseert bus- en vliegreizen, on-
der andere naar Lourdes, en voor een van deze reizen 
hadden we ons ingeschreven. 
Op 14 september stapten we in Maastricht in de bus, 
die al voor de helft gevuld was met pelgrims uit Didam 
en we vertrokken richting Lourdes, maar eerst gingen 
we naar Lisieux in Normandië, de plaats van de heilige 
Theresia, een bijzondere jonge vrouw, die niet oud is 
geworden (24 jaar), maar grote indruk maakte op ieder-
een met wie zij in  contact kwam. Haar leven ging niet 
bepaald over rozen, want zij kreeg in dat korte leven 
nogal eens te maken met ernstige ziektes. Aan een van 
die ziektes is zij uiteindelijk ook overleden! Hoe ziek zij 
ook was, haar ideaal was kloosterzuster worden en met 
speciale goedkeuring van de toenmalige paus mocht zij 
tegen de regels in al op 15-jarige leeftijd intreden in het 
klooster, en dat klooster stond natuurlijk in Lisieux, 
waar wij een rondleiding kregen en verteld werd over 
haar leven. 
Na een overnachting in Lisieux en daarna ook nog in 
Niort bereikten we op 16 september in de middag Lour-
des. Na het inchecken in het hotel hebben we natuurlijk 
meteen een bezoek gebracht aan de grot, de plek waar 
het natuurlijk om draait en waar je vanzelf stil wordt. 
Tegen de avond kwamen ook de pelgrims van onze 
groep, die met het vliegtuig gekomen waren, aan in ons 
hotel. Bij die pelgrims waren onder andere oud-pastoor 
van Oss en kapelaan Charles. Het hotel (Gloria) was 
goed, de maaltijden op zijn Frans, dus zowel ’s middags 
als ’s avonds warm eten, en dat eten was goed ver-
zorgd, het was echt “in de gloria”. 
We waren onderdeel van een grote groep Nederlandse 
pelgrims, en dat merkten we tijdens de vieringen waar-
bij iedere keer mgr. Everard de Jong voorging. De eer-
ste dag was er de mis voor de Nederlandse pelgrims in 
de kerk van Bernadette aan de overkant van de Gave en 
daar waren mensen uit heel Nederland bij verzameld. 
De dag erna was de Nederlandse mis aan de grot: het 
plein voor de grot was helemaal vol, maar dat gebeurt 
natuurlijk geregeld. De meeste indruk maakte toch wel 
de internationale mis in de ondergrondse basiliek, 
waarin plaats is voor 24.000 mensen. Het was moeilijk 
te zien, maar ik weet niet of alle plaatsen bezet waren, 
het was in ieder geval wel massaal. En dan klinken de 
gebeden en de gezangen, waarbij iedereen meezingt, 
des te beter en is er een bijzonder saamhorigheidsge-
voel. Bij al deze missen was ook een rol ingeruimd voor 
diaken Theo, die in onze bus de reis begeleidde en dat 
op een voortreffelijke manier deed. 
Een bijzondere excursie was naar Cité Saint Pierre, een 
plek net wat hoger in de bergen dan Lourdes waar pel-
grims opgevangen worden, die wel graag naar Lourdes 

willen gaan, maar zich geen hotel kunnen veroorloven, 
dus voor armen, zwervers, (ex-)verslaafden en ga zo maar 
door. Weliswaar heel sober, maar toch goed ingericht en 
met hulp van veel vrijwilligers, zoals de vrouw die ons 
rondleidde. Zij is van mei tot en met oktober in die Cité, 
en in de wintermaanden gewoon thuis in Eindhoven. 
Afscheid van Lourdes nemen is niet prettig, je wilt eigen-
lijk nog wel even blijven, maar het moet toch gebeuren. 
We troostten ons met de gedachte dat er nog een toegift 
zou komen, want de terugreis ging over Nevers en daar in 
het klooster ligt Bernadette opgebaard in de kloosterka-
pel. In die kloosterkapel gingen we nog eens naar een hei-
lige mis, waarbij we voortdurend zicht hadden op die klei-
ne vrouw in die glazen kist voorin de kapel. 
De volgende morgen gingen we in alle vroegte weer ver-
der, op weg naar huis, langs Parijs en Péronne, een plaats 
in Noord-Frankrijk, waar we van een heerlijke afscheids-
lunch hebben genoten. 

Peter 
Dekkers 

 



 

 

6 



 

 

7 

Diensten en misintenties 

Zaterdag 19 oktober. Vooravond  
29e Zondag door het jaar B. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 
 Gelegenheidskoor. 

Ouders Ritzen-Collaris, ouders Brouns-Hoeppener 
en Tiny Brouns; Zef en Elly Ritzen-Neven. 

Zondag 20 oktober:  
29e Zondag door het jaar B.  
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. zangkoor Laudate. 

Voor onze parochie en om genezing en een liefde-
volle verzorging van de zieken; jaardienst Hub  
Ritzen, tevens t.i.v. Lenie Ritzen-Munnix; levende 
en overleden leden van zangkoor Laudate. 

Woensdag 23 oktober:  
18.30 uur: Rozenkransgebed in het klooster met  
 aansluitend om 
19.00 uur: H. Mis.  

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  
Donderdag 24 oktober:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  
 klooster. 

Zaterdag 26 oktober. Vooravond  
30e Zondag door het jaar B. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het 
 Gelegenheidskoor. 

Voor mensen die aan de kant staan, dat zij gezien 
worden en in onze samenleving worden  
opgenomen. 

Zondag 27 oktober:  
30e Zondag door het jaar B.  
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Joyful Singing. 
 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Voor onze parochie en om genezing en een  
liefdevolle verzorging van de zieken; ouders 
Schmitz-Koolen en zoon Harry. 

Woensdag 30 oktober:  
18.30 uur: Rozenkransgebed in het klooster met  
 aansluitend om 
19.00 uur: H. Mis. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  
Donderdag 31 oktober:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  
 klooster. 
18.00 uur: Afsluiting meimaand, ter ere van de  
 H. Maagd Maria, met rozenkransgebed bij  
 wegkruis op de hoek Churchillstraat / Irenestraat. 

Zaterdag 2 november. Allerzielen.  
Vooravond 31e Zondag door het jaar B. 
19.00 uur: H. Mis in de kerk  m.m.v. fanfare St. Clemens. 

Levende en overleden leden van fanfare St. Cle-
mens; zielendienst rector Frans Schmeits; zielen-

dienst pater Gerard van den Beuken; overleden 
en levende leden van Buurtvereniging 'De Vrien-
denkring' Arensgenhout; Mia Hendriks-
Wuijtenburg (vanwege verjaardag); 10e  jaar-
dienst Math  
Vliegen; overleden ouders Wiel en Tilla  
Merx-Jaminon; jaardienst overleden ouders  
L’Ortije-Ritzen. 

Zondag 3 november:  
Hoogfeest van Allerheiligen / Gedachtenis 
Allerzielen. 31e Zondag door het jaar B. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. fanfare St. Caecilia.  

Voor onze parochie en om genezing en een liefde-
volle verzorging van de zieken; levende en  
overleden leden van fanfare St. Caecilia; jaar-
dienst Guus Laeven; ouders Rouwette-Souren, 
Paul Souren en overleden familie; jaardienst over-
leden ouders Houben-Teheux; jaardienst ouders 
Lambert van der Broeck en Truus van der Broeck-
Julicher en zoon Jac van der Broeck; Mia Hamers-
Heijnen; jaardienst ouders Harie en Elly Dormans-
Moonen en schoondochter Elly Dormans-
Hendriks; Jo Delahaije. 

15.00 uur: Allerzielendienst m.m.v. het G.K.C. met  
 aansluitend zegening graven op begraafplaats. 
 Met naam gedenken wij de overledenen sinds 

Allerzielen vorig jaar. We steken voor ieder van 
hen een kaars aan. Wij bidden voor al onze  

 gestorvenen. 
Woensdag 6 november:  
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  
Donderdag 7 november:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  
 klooster. 

Zaterdag 9 november.  
Vooravond 32e Zondag door het jaar B. 
18.30 uur: Sint Maartensviering voor de kinderen.  
 Spel met lampionnenzegening.  
19.00 uur: Gezinsmis in de kerk  m.m.v. Jeugdkoor  
 De Pareltjes uit Brunssum. 

Jan Schiffelers en Tineke Offermans. 

Zondag 10 november:  
32e Zondag door het jaar B. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor.  
 Voor onze parochie en om genezing en een  
 liefdevolle verzorging van de zieken; ouders Sjef  

Dezaire en Mariëtte Dezaire-Peters jaardienst;  
Jo Hinskens; jaardienst Sjaak en Tiny Keulen-
Meertens (tevens vanwege verjaardag). 

Woensdag 13 november:  
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  
Donderdag 14 november:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  
 klooster. 
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   
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Diensten en misintenties 

Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages:  
https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/ 
Preek Mgr. Dr. Ron van den Hout bij gelegenheid van de in-
bezitneming van de zetel  

Parochiekalender 

Zo. 20 okt  11.00 u H. Mis Opluistering Laudate 

Zo. 27 okt  11.00 u H. Mis Opluistering Joyful Singing 

  Koffiedrinken na de H. Mis 

Do. 31 okt 18.00 u Rozenkransgebed bij het wegkruis aan 

  het Europaplein 

Vr. 1 nov Ziekencommunie 

Za. 2 nov 19.00 u H. Mis Patroonsfeest fanfare  

  St. Cle mens 

Zo. 3 nov 11.00 u  H. Mis Opluistering fanfare  

  St. Caecilia 

  Koffiedrinken verplaatst naar 27 oktober 

  15.00 u Allerzielenviering met aansl.  

  Gravenzegening 

Za. 9 nov Gezinsmis b.g.v. St. Maarten 

  18.30 u St. Maartensspel 

  19.00 u Gezinsmis Opl. De Pareltjes Brunssum 

Zo. 10 nov 11.00 u H. Mis Opluistering Gelegenheidskoor 

Zo. 26 nov 11.00 u H. Mis b.g.v. Clemensdag 

  Opluistering Gemengd Koor St. Caecilia 

  Na de H. Mis koffie of thee met gebak 

 

Algemeen H. Missen: 

Woensdag  19.00 uur Kloosterkapel 

Zaterdag  19.00 uur Kloosterkapel 

Zondag  11.00 uur Kerk 
 

Data voor gezinsmissen  

Zaterdag 9 november 18.30 uur  St. Maartensviering 

    (spel met lampionnenzegening). 

    Daarna om 19.00 uur gezinsmis. 

 

Woord van de redactie 

 

De dagen worden korter, de herfst is 

weer begonnen. 

We trekken de gordijnen dicht en 

maken het binnen samen gezellig. 

Denk dan ook eens aan iemand in 

de buurt die alleen is. 

Bakkers/Baksters gevraagd  
voor onze Clemensdag 2024 

 
Op zondag 17 november houden we weer onze inmid-
dels traditionele Clemensdag. 
Na de H. Mis is er dan weer koffie met iets lekkers 
voor de aanwezigen. Mensen die het leuk vinden om 
iets te bakken kunnen zich melden bij Marjo de Ruijter 
(06-55320570). 
Bij voorbaat dank!! 

Het parochiecomité 

 

Afsluiting Rozenkrans-/Mariamaand oktober 
 
Op donderdag 31 oktober om 18.00 uur wordt de Ma-
riamaand oktober weer afgesloten bij het wegkruis 
aan het Europaplein. 
Er is zoveel om voor te bidden tegenwoordig, zowel in 
de privé-sfeer als wereldwijd, dat we soms bang zijn of 
we Maria niet overvragen als voorspreekster bij Onze 
Lieve Heer. 
 

Laten we bidden dat Gods Heilige Geest zich mag nes-
telen in het brein van de machthebbers op onze aarde. 
Dat ze veel meer kunnen bereiken met “er zijn” voor 
de mensen die afhankelijk van hun zijn, dan met oor-
log en geweld. Dat multinationals eens gaan beseffen 
dat het “not done” is om miljarden winsten te realise-
ren, terwijl er mensen creperen van de honger. Dat we 
de milieuvervuiling en klimaatproblemen alleen maar 
kunnen oplossen als we eensgezind zijn, niet als ieder-
een alleen aan zijn eigen belang denkt. 

 
Laten we daarvoor bidden. 

Iedereen van harte uitgenodigd om mee te bidden! 

https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
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APOTHEEK RAVENSBOS 
Parallelweg Noord 2 

6336AE Hulsberg 
ma t/m vr: 8.00-17.30 uur 

tel: 045-4052700     fax: 045-4054202 
apotheekhulsberg@eerstelijn.net 

www.v-a-l.nl 
 

Sportparklaan 10
  

6336 AB  Hulsberg 

Donderdag t/m Zondag  

Open vanaf   15.00 uur 

Tel: 045 2001008  

Parochiespreekuur 

 

Dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur is er op onze pastorie 
parochiespreekuur. 
Dit spreekuur wordt “bevrouwd” door mevr. Myriam Rade-
maker òf bij haar afwezigheid door een lid van het kerkbe-
stuur.  
U kunt hier terecht om misintenties op te geven, maar ook 
om een kop koffie te komen drinken en een praatje te maken.  
Meestal ben ik op dinsdagmorgen ook aanwezig, dus als u mij 
wilt spreken, kan dat dan ook.  
Kom gerust langs, u bent van harte welkom. 

Pastoor George Dölle 

mailto:apotheekhulsberg@eerstelijn.net
http://www.v-a-l.nl/
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De wolk die niet wilde regenen (Deel 2) 

Will wachtte net zo lang tot nie-

mand op hem lette en ging er toen 

stiekem vandoor. Urenlang zweef-

de hij door de lucht, op zoek naar 

een plek waar geen andere wolken waren. Uiteindelijk 

vond hij het. Hij hing boven een zonnig dorp, waar geen 

wolkje aan de lucht was. Behalve Will natuurlijk. De zon 

scheen fel en de lucht was strakblauw. 

“Wauw”, zuchtte Will. “Dus dit is hoe de wereld eruitziet 

op een zonnige zomerdag.”  

Hij zag mensen zonnebaden op het strand rondom een 

groot meer. In de weilanden stonden koeien en paarden 

tevreden op droge grassprietjes te kauwen. In het dorp 

zag hij kinderen die vrolijk buiten speelden. Hij zag men-

sen op het terras zitten die met elkaar lachten. Hij zag 

volle speeltuinen. Hij zag barbecues en tuintafels vol 

met lekker eten. En overal waar hij keek, zag hij blije 

mensen.  

Dit was alles waar Will van had gedroomd. Waarom kon 

hij niet degene zijn die mensen blij maakte? Als hij ging 

regenen dan zag hij altijd alleen maar sombere en boze 

gezichten.  

De hele dag hing Will in de lucht om al dat moois in zich 

op te nemen. Hij had een geweldige dag en de zon ging 

pas heel laat onder. Maar toen dat uiteindelijk toch ge-

beurde en de wereld donker werd, begon Will toch een 

beetje heimwee te krijgen.  

Tijd om naar huis te gaan, dacht Will. Maar… waar was 

dat ook alweer? Hij was zo enthousiast weggegaan van 

huis dat hij niet meer precies wist welke kant hij nu op 

moest.  

Hij keek bang om zich heen, maar hij kon zich de weg 

terug naar huis echt niet meer herinneren. Zijn glimlach 

verdween en hij voelde de eerste traan over zijn wol-

kenwang rollen. Al snel volgden er meer en voordat hij 

het wist moest hij zo hard huilen dat hij spontaan begon 

te regenen.  

Tot hij opeens een bekende stem hoorde. 

“Waar was je nou?” Will keek op en zag zijn vader met 

een bezorgd gezicht op hem afkomen. 

“Pap!” Snikkend vloog Will op zijn vader af.  

“We hebben de hele dag naar je gezocht!” 

“Het spijt me”, zei Will terwijl hij zijn tranen probeerde 

te drogen. “Ik wou ergens heen gaan waar de mensen 

blij zijn, maar toen wist ik de weg terug naar huis niet 

meer.” 

“Waar de mensen blij zijn?” vroeg zijn vader verbaasd. 

“Wat bedoel je?” 

“Nou, je weet wel”, zei Will nog nasnikkend. “Ergens 

waar er geen wolken en regen zijn en mensen blij zijn 

omdat de zon schijnt.”  

“Maar, Will, wij maken de mensen toch ook blij? Heb je 

dat nog nooit gezien?” Will had geen idee wat zijn vader 

bedoelde en schudde zijn hoofd.  

“Kom mee, dan laat ik je wat 

zien.” 

Samen vlogen ze naar een dorpje 

waar Will nog nooit was geweest. 

Terwijl ze aan kwamen vliegen, 

zag hij al een paar mensen die 

naar hem en zijn vader keken.  

Bron: Merlijnsbaard 

Bron: Freepik 

Een mooie mix mensen 
 
Verschrikkelijk, een hele dag met 
mensen die je niet kent. Je krijgt er al 
buikpijn van als je eraan denkt. Wat zullen ze van je vin-
den? Wat moet je zeggen? Het liefst zit je in een groep 
met allemaal bekende mensen. Dan durf je jezelf te zijn. 
Maar zo werkt het niet altijd in het leven. Soms kom je 
terecht in een situatie met allemaal nieuwe mensen. Een 
nieuwe klas bijvoorbeeld of een nieuw sportclubje. 
Er zijn altijd mensen bij die meteen het hoogste woord 
hebben. Of die heel grappig willen zijn. Mensen die stil 
zijn en de kat uit de boom kijken. Het leuke is, je hebt al 
dat soort mensen nodig om een fijne groep te hebben. 
Als een groep alleen stille mensen heeft, zal er weinig 
gesprek zijn. Zijn er te veel kletskoppen, dan wordt het 
te druk. Een mooie mix van alle soorten mensen geeft 
evenwicht. Helemaal mooi is het als je ook zo naar je 
klasgenoten kijkt: iedereen is anders en iedereen is zich-
zelf. Maar iedereen is nodig om een mooi evenwicht in 
de klas te hebben. Dan wordt het vast een heel fijne 
groep! Respecteer jezelf, maar ook een ander. Maak er 
wat van samen! 
Bron: Nieuwe Oase 
 

Bron: Freepik 
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Een pelgrim is onderweg langs akkers 
 
In de afgelopen vakantieperiode trokken veel mensen 
erop uit. In vroeger eeuwen was vakantievieren niet ge-
bruikelijk. Wie op reis ging deed dat niet voor z’n plezier, 
maar met een duidelijk doel: als handelaar, als soldaat of 
als pelgrim. 
Het woord ‘pelgrim’ kennen wij in de betekenis van een 
bedevaartganger. Het woord komt uit het Latijn en wordt 
daar peregrinus genoemd. Letterlijk betekent dit: iemand 
die door of langs de akkers trekt. In het Middelneder-
lands werd een pelgrim ook wel peregrijmen of pelleg-
rijm genoemd. Van dit laatste is ons woord pelgrim afge-
leid. Een pelgrim is dus heel letterlijk iemand die op pad 
gaat en langs velden en akkers trekt, op weg naar een 
religieuze bestemming. 
Pelgrimeren – het op pelgrimstocht gaan – is al zo oud als 
er godsdiensten bestaan. Reizen naar heilige plaatsen 
geeft gelovigen het gevoel dichter bij het goddelijke te 
komen. In veel gevallen is de reis er naartoe – het onder-
weg zijn – vaak zelfs belangrijker dan de aankomst op de 
plaats van bestemming. 
Het Latijn kent ook het woord peregrinatio. Dit woord 
heeft meer betekenissen die wel allemaal verband met 
elkaar houden. Zo wordt met peregrinatio de pelgrims-
tocht zelf bedoeld, maar het werd in de middeleeuwen 
ook gebruikt voor de keuze van monniken om bij wijze 
van boetedoening vrijwillig in ballingschap te gaan. Daar-
naast komt het woord ook voor als aanduiding voor het 
reisverslag van een pelgrimstocht. Veel hedendaagse pel-
grims voelen nog steeds de behoefte om de belevenissen 
en ervaringen die ze onderweg langs de akkers opdoen 
op papier te zetten. 

We kunnen ons leven ook zien als één grote pelgri-
mage!!! 

Gebed tot Sint-Maarten 

 

 

 

 

 

 

Heilige Maarten, 
soldaat, monnik, bisschop, 

man van God, 
patroon van onze stad, 

 

Gij die Christus hebt herkend 
in een arme bedelaar, 

en die in woord en daad 
de Blijde Boodschap hebt verkondigd in Gallië, 

help ons om God te herkennen 
in iedere mens, in ieder kind in nood. 

 

Toon ons de weg van barmhartigheid, 
dienstbaarheid en gerechtigheid. 

Leer ons de vreugde van het Evangelie kennen. 

Op uw voorspraak bidden wij 
om licht en vrede 

in de komende donkere tijd, 
opdat wij samen met u 

ons eens mogen verheugen 
in de komst van Gods Koninkrijk, 
door Jezus Christus onze Heer. 

Amen 

Bron: www.kerknet.be 

Schoenendoosactie Klooster Wittem 
Al vele jaren bestaat de schoenendoosactie: kinderen kunnen een schoenendoos versieren en vullen met spulletjes 

waar een ander kind blij mee is. Niet zo maar een ander kind: de schoenendozen gaan naar kinderen in vluchtelingen-

kampen of naar arme kinderen in Afrika. Het is de bedoeling dat de doos gevuld wordt met schoolspullen (schriften, 

pennen, een etui) en verder nuttige dingen zoals tandpasta of shampoo. En er mag natuurlijk ook speelgoed bij, of 

een leuke knuffel. Je kunt iets geven dat van jezelf is (maar het moet er wel nog mooi uitzien en niet kapot zijn) of je 

koopt iets voor in de doos. Bij een kringloopwinkel kun je goedkope, leuke dingen vinden. 

Meer info op: www.schoenendoosactie.nl 
De gevulde schoenendozen kunnen worden ingeleverd tijdens de St. Maartensviering op zaterdag 9 november (zie 

elders in deze Clemens-Klok), wij zorgen dan dat ze in klooster Wittem bezorgd worden. Daarna gaan ze naar een 

inzamelpunt om verstuurd te worden naar de arme kinderen. 

http://www.schoenendoosactie.nl
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Activiteiten vanuit klooster Schimmert: 
 
Lieve mensen, 

We willen u graag informe-
ren over de volgende acti-
viteiten in of vanuit ons 
klooster in Schimmert: 

· Themabijeenkomst: vrij-
dag, 18 oktober om 19.00 
uur met als thema: 
“Omgaan met tegensla-
gen, pijn en verdriet.” We 
lezen samen de Bijbelver-
halen rondom het thema en delen vervolgens met el-
kaar over wat ons raakt of opvalt of hoe we het zelf 
hebben ervaren. Aansluitend is er een Eucharistische 
aanbidding en gezellig bijpraten onder genot van een 
kopje koffie. 

· Samen op pad met Maria: zaterdag, 26 oktober, ver-
trek om 09.00 uur. In het kader van de Rozenkrans-
maand wandelen we samen van klooster Schimmert 
naar klooster Montfortanen in Vroenhof. Onderweg 
zullen we het moment van bezinning en gebed houden 
bij de Maria kapellen langs de route waarna we onze 
tocht afsluiten met het Toewijdingsgebed volgens Heili-
ge Montfort. Voor dit programma graag uw eigen lunch-
pakket meenemen. Het lunchen doen we samen in het 
klooster Montfortanen in Vroenhof. Koffie en thee wor-
den daar verzorgd. 

Mail ons of bel ons gerust mocht u hier vragen over 
hebben. Bij aanmelden graag mailen naar: 
ch.leta@montfortanen.nl. 

 
De Paters Stefan, Sintus en Charles 
 

God trekt mee met zijn volk 
 

Boodschap van onze Heilige Vader Franciscus voor de 
Werelddag van de migrant en de vluchteling, zondag 
29 september 2024  (ingekorte versie) 
 
Beste broeders en zusters,  
Als Kerk mogen we onze aard van reiziger herontdek-
ken. Als volk van God op weg in de geschiedenis, op 
pelgrimstocht zouden wij kunnen zeggen, “migreert” zij 
naar het Rijk der hemelen. Vanzelf komt hier een ver-
wijzing naar het Bijbelverhaal van Exodus in ons op 
waarin het volk van Israël op weg is naar het Beloofde 
Land: een lange reis vanuit de slavernij naar de vrijheid, 
een voorafbeelding van de reis van de Kerk naar de uit-
eindelijke ontmoeting met de Heer.  
Op dezelfde wijze is het mogelijk in de migranten van 
onze tijd, evenals in die van ieder tijdperk, een levend 
beeld te zien van het volk van God op weg naar het 
eeuwig vaderland.  
De twee beelden - dat van de Bijbelse uittocht en dat 
van de migranten - laten twee overeenkomsten zien. 
Evenals het volk Israël ten tijde van Mozes, vluchten de 
migranten vaak voor omstandigheden van onderdruk-
king en geweld, onzekerheid en discriminatie en gebrek 
aan kansen voor ontwikkeling. Evenals de joden in de 
woestijn vinden de migranten veel hindernissen op hun 
tocht: zij worden op de proef gesteld door honger en 
dorst; zij zijn uitgeput door vermoeidheid en ziekte; zij 
worden verleid door de wanhoop.  
Maar het is de fundamentele realiteit van de uittocht, 
van iedere uittocht, dat God voorgaat en de tocht van 
zijn volk en al zijn kinderen van iedere tijd en plaats 
begeleidt. De tegenwoordigheid van God temidden van 
het volk is een zekerheid van de heilsgeschiedenis: “De 
Heer uw God trekt zelf met u mee”. Voor het volk dat 
uit Egypte is weggetrokken, wordt die tegenwoordig-
heid zichtbaar in verschillende vormen: een wolkkolom 
en een vuurzuil die de weg verlicht; de tent van de sa-
menkomst die de ark van het verbond bewaart, en zo 
de tegenwoordigheid van God tastbaar maakt; het 
voedsel en het water zijn de gaven van God aan het 
volk dat honger en dorst heeft.  
Veel migranten ervaren God als reisgenoot, gids en an-
ker van heil. Alvorens te vertrekken vertrouwen zij zich 
aan Hem toe en nemen hun toevlucht tot Hem in situa-
ties van nood. In Hem zoeken zij troost in ogenblikken 
van moedeloosheid. Dankzij Hem zijn er barmhartige 
Samaritanen langs de weg. Aan Hem vertrouwen zij in 
hun gebed hun verwachtingen toe.  
God trekt niet alleen met zijn volk mee, maar ook in zijn 
volk, in de zin dat Hij zich identificeert met de mannen 
en vrouwen op weg door de geschiedenis - in het bij-
zonder met de minsten, de armen.  
Daarom is de ontmoeting met de migrant, evenals met 
iedere behoeftige broeder en zuster ook een ontmoe-

ting met Christus. Hij is immers in hen tegenwoordig. Hij-
zelf heeft ons dat gezegd. Hij klopt op onze deur, honge-
rig, dorstig, als vreemdeling, naakt, ziek, gevangengezet 
en daarbij vraagt Hij om bezocht en bijgestaan te worden. 
Het eindoordeel, zo horen we in het Evangelie van 
Mattheus, laat er geen twijfel over bestaan: ”Ik was 
vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen” en ook 
“Voorwaar, Ik zeg u al wat gij gedaan hebt voor een dezer 
geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan”.  
Geliefde broeders en zusters, laten wij ons op deze dag 
die gewijd is aan de migranten en de vluchtelingen, in ge-
bed verenigen voor al degenen die hun land hebben moe-
ten verlaten op zoek naar waardige levensomstandighe-
den. Laten zij voelen dat wij samen met hen op weg zijn.  
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Van Advent tot Driekoningen  
De mooiste gebeden voor Kerstmis  

 

Ieder jaar komt uitgeverij Adveniat met een geheel 
nieuw boekje voor Advent en Kerstmis. Dat is een gids 
om thuis in je eigen omgeving te kunnen bidden, stil te 
zijn en mijmeren over de weg naar het Kerstkind. Juist 
in deze tijd van polarisatie en geweld. Overal biedt dit 
gebedenboek handvatten om van Christus Koning tot 
Driekoningen iedere week en ook de dagen tussen de 
zondagen even stil te worden om steeds beter het licht 
in het duister te zien. Daarin helpen de mooie en heel 
concrete meditaties bij de lezingen, maar ook de zeer 
verschillende gebeden van markante christenen. En 
geheel nieuw, er zijn in dit gebedenboek veel persoon-
lijke verhalen over de kerststal. Want wie de kerststal 
neerzet gaat vaak terug in de tijd en wordt verbonden 
met de generaties die dezelfde kerststal neerzetten. Zo 
kom je thuis met Kerstmis, bij het Licht van Christus, 
de generaties van je eigen familie en de naasten van je 
eigen gezin. Daar helpt dit gebedenboekje bij, ook met 
de zegen over het nieuwe jaar.  
 
Van harte aanbevolen voor iedereen die thuis wil bid-
den om zo op weg te gaan naar het wonder van 
Kerstmis, God die mens wordt en onder ons komt 
wonen. 
Van Advent tot Driekoningen, met Kerstmis kom je 
thuis, bidden bij de mooiste kerststallen. Uitgave van 
Adveniat, 150 pagina’s, per stuk € 5,-. 
 
U kunt het boekje bestellen op één van de parochiebu-
reaus van de parochies Genhout, Hulsberg, Nuth, 
Schimmert, 
Vaesrade of Wij-
nandsrade of via 
info@h-
clemens.nl. Ook 
ligt er een inte-
kenlijst achter in 
de kerk en in de 
hal van het zus-
terklooster. Zo-
dra de boekjes er 
zijn, krijgt u be-
richt dat u het 
kunt afhalen op 
het parochiekan-
toor van uw pa-
rochie, of krijgt u 
het bij gelegen-
heid aangereikt.  

 

Dierenzegening op 6 oktober 

Zondag 6 oktober heeft de eerste dierenzegening sinds 
jaren plaatsgevonden op het pleintje vóór de kerk. Dit 
in het teken van St. Franciscus en Werelddierendag.  
Sinds jaren?? 
Ja, vroeger gebeurde dit ieder jaar tijdens het Concours 
Hippique dat door Rijvereniging Pegasus werd georgani-
seerd, tijdens het defilé van alle deelnemende vereni-
gingen en combinaties. 
 
Het begin is 
weer gemaakt, 
er waren deze 
keer geen 
paarden bij 
maar wel trou-
we en lieve 
viervoeters. 
Zeven honden 
en één poes 
samen met 
hun baasjes. 
Dus inderdaad, 
deze keer wa-
ren er geen 
paarden bij, 
maar wat niet 
is …… ! 
Pastoor heeft 
ze allemaal gezegend. Voor de baasjes was er ook nog 
een kop koffie of thee. En de dieren kregen allemaal 
een …… ! Oeps foutje, moet volgend jaar aan gedacht 
worden. 
Dat de dieren en hun baasje nog lang in goede gezond-
heid van elkaar mogen genieten. 
Daar was deze zegening voor bedoeld. 

about:blank
about:blank
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

 

Nu we richting november gaan 
komt onze deelname aan het 
Bondsconcours in Veldhoven op 
24 november steeds dichterbij. 
We repeteren op dit moment 
volop en toetsen tussentijds ook 
graag hoe het ervoor staat. Op 

zondag 27 oktober doen we dit om 15.00 uur tijdens 
een beoordelingsconcert in ‘t Aad Roadhoes in Me-
lick.  
 
Supportersbus concours 24 november 
Interesse om op 24 november mee te gaan naar Veld-
hoven? Muziekliefhebbers kunnen met de supports-
bus meerijden, voor meer informatie graag een be-
richt sturen naar melden@caeciliahulsberg.nl . 
Inschrijven hiervoor kan tot 22 oktober aanstaande. 
De definitieve deelname voor de supporters bus hangt 
af van het aantal deelnemers. Wees op tijd, want vol is 
vol. 
 
Opluisteren H. Mis 3 november 
Naast de voorbereidingen voor het concours zullen wij 
ook zoals gebruikelijk de Allerheiligen mis in de St. 
Clemenskerk te Hulsberg opluisteren op zondag 3 no-
vember om 11.00 uur. Na afloop zal een muzikaal eer-
betoon worden gebracht aan de overleden leden van 
de fanfare en de inwoners van Hulsberg op de be-
graafplaats aan de Wissengrachtweg. 

Save the date. 
 
Zaterdagmiddag  14 december houden wij een kerst-
concert samen met het koor Mes Amie uit Maastricht. 
Dit kerstconcert vindt plaats in gemeenschapshuis De 
lange Berg. In de komende Clemens Klok vindt u ver-
dere informatie over dit concert. 

Peutermuziek 

Op vrijdag 1 november 
gaat onze cursus peuter-
muziek weer van start! 
Tijdens 8 opeenvolgende 
lessen zijn kinderen tussen 
1,5 – 4 jaar oud, welkom 

om samen met hun papa, mama, opa of oma deel te ne-
men. Tijdens de les wordt er gezongen, bewogen en ge-
danst, dit alles begeleid door liedjes. De lessen vinden 
plaats tussen 11.00 – 11.45 uur in de Hoeskamer Arens-
genhout. Heb je zin om samen met je peuter een leuke 
ochtend te beleven, geef je dan snel op, of mail voor 
meer informatie naar jeugdopleiding@fanfare-
stclemens.nl . 
 

Clemensfeest 

Op zaterdag 2 november viert Fanfare St. Clemens Arens-
genhout het jaarlijkse Clemensfeest. De avond begint om 
19.00 uur met de opluistering van de Heilige Mis in de 
Clemenskerk met passende muziek. Hierna zal het feest 
worden voortgezet in verenigingslokaal de Hoeskamer 
waar aan het begin van de avond ook de jubilarissen ge-
huldigd zullen worden. Dit jaar mogen de volgende leden 
hun jubileum vieren; Sylvain Vossen (12,5 jaar lid), Roger 
Crombag (40 jaar lid), Lei Habets en Marjo Pinkaarts - 
Daamen (50 jaar lid), Lucie Pluijmaekers en Leon Simons 
(60 jaar lid).  

Hobbymarkt in 
Gemeenschaps-

huis Hulsberg 

KBO Hulsberg organiseert op zaterdag 2 november aan-
staande van 11 tot 17 uur een hobbymarkt. Dit gaat een 
gezellige middag worden waarop leden van de KBO, maar 
ook anderen uit Hulsberg of de naburige dorpen, hun cre-
atieve werkwijze en kunstproducten laten zien aan be-
langstellenden. De toegang is gratis. 

De trotse kunstenaars en hobbyisten stellen hun pro-
ducten of kunstvoorwerpen ten toon op de tafels, die in 
de grote zaal zijn opgesteld. Maar zij kunnen deze objec-
ten ook demonstreren en verkopen, wanneer daar be-
langstelling voor is. 

Mensen met een passie in knutselen, ontwerpen, schil-
deren, fotograferen, tekenen, boetseren of in het anders-
zins vormgeven van materiaal of voorwerpen zijn bereid 
gevonden om hun werk te laten zien!  

Heeft u interesse om deze kunstige en kunstzinnige wer-
ken te bewonderen, dan bent u van harte welkom tussen 
11 en 17 uur in het gemeenschapshuis in Hulsberg, 
Schoolstraat 9. 

mailto:melden@caeciliahulsberg.nl
mailto:jeugdopleiding@fanfare-stclemens.nl
mailto:jeugdopleiding@fanfare-stclemens.nl
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Nieuws en weetjes van    
 

Het jaar vordert weer, we zien 
het aan bomen en struiken, en 
we hebben weer een jas en of 
paraplu nodig. Niet alleen buiten 
valt er het nodige te genieten, ook in “De Lange Berg” 
is dat zo. 
 
Zondag 20 oktober: 
NTO  Treffen (Nieuw Talent Orkesten) een zestal 
“nieuwe” orkesten uit de regio laten hun fanfare- en 
harmonieklanken klinken op deze herfstige concert-
middag voor jong en oud. 
Komt u luisteren? Vanaf 12.30 tot 17.00 uur. Gratis 
entree. 
 

Zaterdag 2 november: 
KBO Hulsberg organiseert een Hobbymarkt, tal van 
mensen uit Hulsberg en omgeving laten u genieten 
van hun hobby/ kunst/ vrijetijdsbesteding. 
Denk b.v. aan: Postzegelverzameling, glas in lood be-
werking/ boetseren/ raku stoken en nog veel meer. 
Kom eens kijken en misschien ontdekt u wel iets waar 
u meer van wilt weten of een nieuwe uitdaging voor 
de toekomst in vindt. 
De Markt is te bezoeken vanaf 11.00 tot 17.00 uur. 
 

Zaterdag 9 november: 
Zullen de mensen van huisartsenpraktijk Hulsberg er 
zijn om te griepvaccinatie uit te delen. 
Tijdstippen en bijzonderheden staan in uw eigen uit-
nodigingsoproep. 
 

Zaterdag 16 november: 
Jaah, de carnaval staat voor de deur. 
Carnavalsvereniging De Beumerwalders trappen af 
met hun jeugdprinsenproclamatie in onze locatie. 
Vanaf 14.30 start het programma met tal van artiesten 
en veel kijkplezier. Zaal open vanaf 14.11 uur. 
Nieuwsgierig? Volg de publicaties en socials van CV de 
Beumerwalders voor meer info. 
 

Onze wekelijkse Kom inloopmiddagen: 
Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 staat de 
koffie en thee voor u klaar, iedereen is welkom om 
elkaar te treffen voor wat u wil? Een praatje, spelletje 
of anders. 
Verder is er de medewerker van Groeien in Beekdae-
len voor vragen of het wegwijs maken op het gebied 
van zorg, wonen en welzijn. 
 
Onze Kom en Doe mee inloopmiddag van de maand 
november: 
Deze is op donderdag 14 nov van 14.00 tot 16.00 uur.   
Een line dance club komt ons laten zien hoe leuk line 

dance kan zijn, ze verzorgen een 
aantal demonstraties, dus dat wordt 
genieten van leuke muziek en dans. 
Wie weet, na afloop even meedoen? 
We vragen voor déze middag een 
eigen bijdrage van € 3.50 voor 2x 
koffie/thee mét traktatie. 

Graag horen we wie wil komen. Bel met: 06 55508453 of 
mail: gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 

Collectanten Nierstichting 
in Hulsberg halen  

€ 1.311,31 op tijdens  
collecteweek  

 
Hulsberg, 1 oktober 2024 - Ruim 40.000 vrijwilligers 
collecteerden van 15 tot en met 21 september in heel 
Nederland tijdens de collecteweek van de Nierstich-
ting. In Hulsberg bracht dat zo’n 1.311,31 euro op. Als 
we nu niets doen, is nierschade straks wereldwijd 
doodsoorzaak nummer 5.  Nu al telt Nederland 1,7 mil-
joen mensen met nierschade, jong en oud. Dit aantal 
neemt alleen maar toe. Alle donaties dragen bij aan 
het voorkomen, behandelen en genezen van nierscha-
de. 
Collectanten essentieel  
De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun 
van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. 
“De inkomsten uit de collecteweek zijn dan ook funda-
menteel voor de Nierstichting”, benadrukt Sjef Pieters, 
Collectecoördinator in Hulsberg. “Wij bedanken alle col-
lectanten dan ook hartelijk voor hun vrijwillige inzet en 
donateurs voor hun steun. En zijn ontzettend blij met 
deze opbrengst. Want elke bijdrage helpt ons zodat we 
nierpatiënten hun leven terug kunnen geven.” 

De Hoeskamertref 
organiseert op maan-
dag 21 oktober een 
Line Dance middag 
van 14.00 tot 16.00 
uur in de Hoeskamer Arensgenhout. Een aantal Line dan-
sers geven ons een leuke demonstratie van hun kunnen 
en wie wil en kan, mag natuurlijk meedansen. De vaste 
kaarters kunnen in het café van de Hoeskamer terecht. 
Twee weken later staat op maandag 4 november een 
vrije inloopmiddag gepland. Van 14.00 tot 16.00 uur 
kunt U terecht om een praatje te maken, te sjoelen, 
kaarten en/of andere aanwezige spelletjes. Mocht U ver-
voer van de Wensbus nodig hebben, graag dit dan uiter-
lijk de vrijdag voor de betreffende Hoeskamertref voor 
12.00 uur doorgeven aan Mw. Bertie Peeters, 06-
44990885 of e-mailen naar: hoeskamertref@gmail.com. 
 

Wij heten U allen van harte welkom! 

mailto:hoeskamertref@gmail.com
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START VOORVERKOOP 

 

Leef Beumerwalders,  
 
Het carnavals seizoen 2024-2025 staat voor de deur!!! 
 
Vanaf 01-11-’24  start de voorverkoop voor onze evenementen voor het nieuwe seizoen. Dit jaar staan er 
weer onze gebruikelijke evenementen op het programma, maar dit jaar zijn er ook 2 nieuwe evenementen 
bijgekomen. Hieronder een overzicht van de evenementen van het nieuwe seizoen. Zet deze datums al-
vast in de agenda’s.  
 
MAANDAG  11-11-2024  EUPENING 

ZATERDAG  16-11-2024  PROCLAMATIE JEUGDPRINSENPAAR 

ZATERDAG  23-11-2024  PROCLAMATIE GROOT PRINSENPAAR 

ZONDAG   12-01-2025  HIËREZITTING 

ZATERDAG  25-01-2025  RECEPTIE PRINSENPAREN 

VRIJDAG  31-01-2025  JEUGDDISCO 

ZATERDAG  01-02-2025  AUW WIEVERBAL 

VRIJDAG  07-02-2025  TIENERDISCO 

ZATERDAG  22-02-2025  40+ ZITTING EN AFSCHEID DE GELIËNDE 

VRIJDAG  28-02-2025  SLEUTELOVERDRACHT 

ZATERDAG  01-03-2025  HEILIGE MIS 

MAANDAG  03-03-2025  OPTOCHT 

DINSDAG  04-03-2025  FAMILIEMIDDAG EN SJLEETING 

WOENSDAG 05-03-2025  ASWOENSDAG 

 
VOORVERKOOP PROCLAMATIE GROOT PRINSENPAAR / HIËREZITTING 
 
Voor de Proclamatie Groot Prinsenpaar en de Hiërezitting zijn er kaarten en/of passepartouts verkrijgbaar 
in de voorverkoop zoals u dat van ons gewend bent.  
Kaarten voor de Proclamatie Groot Prinsenpaar: voorverkoop €12,50 / avondkassa €15,-  
Kaarten Hiërezitting: voorverkoop €20,- / Dagkassa €22,50 
Passepartouts (geldig voor de proclamatie en Hiërezitting): €27,50 
Bij alle toegangsprijzen is de garderobe inbegrepen. 
 
De kaarten zijn verkrijgbaar bij Café- Zaal Op de Trepkes, Lukoil tankstation Emmaberg en Boerderijwinkel 

Schaepkens* . 

 
 
 
 
 

 
*Alleen contant betalen mogelijk 
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40+ ZITTING EN  
AFSCHEID GELIËNDE 
 
Fysieke voorverkoop op  
9 november 2024 
 
Zoals u wellicht al heeft kunnen lezen, maken De Geli-
ënde dit seizoen “ ’t Letste Rundje” waarna ze een punt 
gaan zetten achter hun glansrijke carrière. Zij zullen dit 
seizoen nog 1 keer alle podia in Limburg beklimmen in 
een fantastische eindsprint en wat zijn wij als Beumer-
walders trots dat de eindstreep van deze laatste ronde 
wordt getrokken in het Gemeenschapshuis in Hulsberg 
tijdens onze 40+ zitting.  
Dit belooft een prachtige middag en avond te worden 
met tal van Limburgse topartiesten en natuurlijk De Ge-
liënde zelf.  
 
Om de inwoners van het Beumerwald als eerste de kans 
te geven op toegangskaarten voor deze zitting, start de 
voorverkoop van de 40+ zitting niet op 01-11-2024, 
maar op zaterdag 09 november 2024. Op deze dag zal 
er tussen 11:00u. - 13:00u. een fysieke voorverkoop 
plaatsvinden voor Slagerij Keulen. Ook De Geliënde zul-
len hierbij aanwezig zijn en uiteraard een aantal van 
hun succesvolle nummers ten gehore brengen. Na 9 
november zullen de overgebleven kaarten de reguliere 
voorverkoop ingaan.  
 
Wilt u er dus zeker van zijn dat u kaarten kunt bemach-
tigen voor deze zitting, zorg er dan voor dat u op 09 no-
vember 2024 tussen 11:00u. en 13:00u. uw kaarten 
komt kopen voor de Slagerij Keulen. De kaarten kosten 
€12,50 (max. 4 kaarten per persoon). De Geliënde heb-
ben voor deze gelegenheid speciaal een laatste CD op-
genomen. Deze is bij de toegangsprijs inbegrepen en 
ontvangt u bij binnenkomst op de 40+ zitting. 

 

#DeBeumerwaldersVanaafDeRavensboschTotAanDeWiesje-
grachEnVanaafAolbaekTotAanDeEmmaberg 

 

 

Zone10 in Hulsberg is uitgebreid met  
indoor Padel en Pickleball 

  
Zone10 heeft haar sportaanbod uitgebreid met twee  

snelgroeiende sporten: padel en pickleball.  
Hiermee willen we inspelen op de toenemende  

populariteit van deze sporten, terwijl we trouw blijven 
aan onze roots door de tennisbanen te behouden.  

Vanaf nu is Zone10 een van de weinige sportlocaties 
waar je indoor kunt padellen, pickleballen en  

tennissen, en de eerste vaste indoor pickleball locatie 
in Zuid Limburg. 

  
Padel en pickleball zijn de laatste jaren wereldwijd  
sterk in opkomst, en steeds meer sporters zoeken  

afwisseling en nieuwe uitdagingen.  
Padel met elementen van tennis en squashen  
staat bekend om zijn snelle en tactische spel.  

Pickleball, een combinatie van tennis, badminton  
en tafeltennis is al razend populair in Amerika  

en verovert nu snel Europa.  
Pickleball is laagdrempelig en toegankelijk  

voor spelers van alle leeftijden.  
Door deze sporten toe te voegen,  

bieden we een breder aanbod  
voor sporters van elk niveau. 

  
Wat Zone10 bijzonder maakt,  

is dat we – in tegenstelling tot de landelijke trend –  
onze indoor tennisbanen hebben behouden.  

Tennisspelers hoeven bij Zone10  
dus niets in te leveren.  

Sterker nog, ze krijgen nu extra opties  
om nieuwe sporten te ontdekken.  

Dit maakt onze faciliteiten aantrekkelijk  
voor iedereen die van racketsporten houdt. 

 
Iedereen kan bij ons een baan huren 

je hoeft geen lid te zijn.  
Vaste banen - voor de hele winterperiode  

heb je dan een vaste baan op een vast tijdstip en dag -  
zijn ook mogelijk.  

Verzeker jezelf van een vaste indoorbaan deze winter:  
sportief genieten en naborrelen, ongeacht het weer! 

  
Bel of mail ons voor meer informatie  

of kijk op onze website! 
www.zone10.nl  

 
Zone10 

Kaalstreek 10 
6336 AZ  Hulsberg 

045-4052852 
Zone10.nl 

info@zone10.nl 
 
 

 

 

 

Zone10 is onderdeel van Sportcentrum Hulsberg VOF 

Adv. 

http://www.zone10.nl/
mailto:info@zone10.nl
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Colofon 
 
Pastoor Dölle    T 045 - 4051273 

      Kerkheuvel 7 

      6336 AX  Hulsberg 
 

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.     T 06-39431473 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.           T 06-39431465 

          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 

 
Pastoor Dölle  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

website parochie  http://www.h-clemens.nl  

facebook parochie   Parochie H. Clemens Hulsberg 

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

    NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d.  NL91 RABO 0124 1030 30  
 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens  

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie   parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice  bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 15,- 
Weekend € 30,- 

Aan onze lezers/adverteerders 
 

Heeft u als ondernemer of particulier interesse om 

een advertentie te plaatsen? Stuur dan een bericht-

je naar advertentie@h-clemens.nl.  

We zullen dan contact met u opnemen. 

en tot slot……maar belangrijk!  
 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 16 nov-13 dec) moeten kopij voor de  

redactie en advertenties uiterlijk op 29 okt via email 

worden aangeleverd. Misintenties moeten  

uiterlijk 5 nov worden doorgegeven! 

 Loop eens binnen bij: 
 TRIADE Hypotheken—Verzekeringen BV 

 Stationsstraat 77 

 6361 BH Nuth 

 T 045 -  524 59 84  /  E mail: info@triadebv.nl      

 W www.triadebv.nl 

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan.geilen@bavonuth.nl
mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
mailto:advertentie@h-clemens.nl

