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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

14e jaargang nr. 9                       21 sept-18 okt 2024 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

• Gezinsmis St Franciscus werelddierendag 

• 6 okt 12.30 uur Dierenzegening 

• Nederlandse jongeren naar Pausbezoek 

• Vrede zoeken in tijd van oorlog 

• Bedevaart naar Rome Heilig jaar 2025 

• Beekdaelen musiceert 21/22 sept 

Aandachtspunten voor ons pastoraat 
In het vorige nummer van onze Clemensklok heb ik gesproken over de waarden die ons pastoraat dragen. In dit num-
mer wil ik daar verder op ingaan. Wat zijn aandachtspunten voor ons pastoraat? Ook hiervoor ben ik bij de Karmel en 
Titus Brandsma te rade gegaan. In een land als Nederland waar men niet meer openlijk over God spreekt, is het onze 
taak als Kerk en als gelovigen openlijk over God te spreken. We moeten durven getuigen dat we in God geloven. Al-
leen een getuigende kerk heeft betekenis in deze wereld, alleen een getuigende kerk kan mensen de weg wijzen naar 
God. En God is niet een stoplap, de oplosser voor alle dingen die we (nog) niet weten of kunnen. God is de dragende 
grond van ons bestaan, de bron van ons leven, we hebben ons leven van Hem gekregen. 
We moeten openlijk en duidelijk durven uitspreken dat God voor ons een persoon is, niet een ‘iets’ zoals velen tegen-
woordig vaak zeggen. God heeft voor ons een gezicht gekregen in zijn mens geworden Zoon Jezus Christus, die hele-
maal van Hem vervuld was. We moeten openlijk en duidelijk durven uitspreken dat wij ons door de Geest van Jezus 
laten leiden in ons denken, doen en laten. 
We vormen als gelovigen samen een gemeenschap, die een teken is van Gods tegenwoordigheid in de wereld. En als 
gemeenschap zijn we dan ook een sacrament. Onze band is de onderlinge liefde, daar draait het om. Zo komen we tot 
gemeenschapsopbouw, een belangrijk aandachtspunt en kerntaak van de Kerk. Dit komt ook terug in onze geloofsbe-
lijdenis: we geloven in één God, Vader, Zoon en Heilige Geest, en in de éne en algemene gemeenschap. Immers 
‘katholiek’ betekent ‘algemeen’. 
 

Als gelovige gemeenschap zijn we verantwoordelijk voor onze medemensen, vooral voor diegenen wie tekort wordt 
gedaan in deze wereld, die leven in armoede, pijn en verdriet. Dat is ons diakonaal aandachtspunt. Als gelovige ge-
meenschap voeden we de band met Christus en met elkaar door de zondagse vieringen, waarin we luisteren naar 
Gods Woord en brood en beker delen tot zijn gedachtenis, Christus bij ons aanwezig stellen in Brood en Wijn, zijn Li-
chaam en Bloed. Voor ons is de zondag een rust- en familiedag, geen extra werkdag. Pasen is het feest van de Verre-
zen Christus en geen lentefeest van de paashaas, en Kerstmis is geen winterfeest met veel eten en drinken en cadeau-
tjes, maar het feest van God die in alle kleinheid mens onder de mensen wil worden. Dat is ons vierend aandachts-
punt. 
 

We zijn ook geroepen om samen met onze christelijke broeders en zusters van andere geloofsrichtingen dan onze 
Rooms-katholieke kerk op te trekken om zijn Boodschap van liefde, verdraagzaamheid en vrede te verkondigen. En 
dat mogen we ook doen met onze Joodse en Islamitische broeders en zusters, we geloven immers allen in één en de-
zelfde God. Dat is ons oecumenisch aandachtspunt. We moeten ons niet ongerust laten maken door de negatieve spi-
raal waarin de kerk zich nu in onze streken bevindt. Dit hoeft ons niet te hinderen om gelovig te zijn en daarvan te ge-
tuigen. Jezus heeft niet gezegd dat wij als kerk met velen moeten zijn. Wel dat wij zout en licht moeten zijn tot heil 
van de wereld. We moeten in woord en daad zijn Boodschap uitdragen, dat is ons verkondigend aandachtspunt. En 
we hoeven het niet alleen te doen: Hij stuurt ons een helper, zijn heilige Geest, en heeft gezegd: “Zie, Ik ben met jullie 
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” 
              pastoor George Dölle 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
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Huwelijk 

Op zaterdag 24 augustus hebben Daniëlle Wouters en 
Michiel Vliegen in de H. Mauritiuskerk in Schin op 
Geul, het sacrament van het huwelijk ontvangen. 

We wensen jullie alle geluk in de toekomst. 

Met Gods zegen zal dat zeker lukken. 

Opluistering mis  
Op zondag 29 september om 11.00 uur luistert dames-
koor Belcanto-Resonance uit Valkenburg de H. Mis op 
in onze parochiekerk. 
Het koor staat onder de muzikale leiding van dirigent 
Levon Leonard.  
De dames van Belcanto-Resonance verheugen zich op 
deze opluistering bij ons en ze hopen dat wij genieten 
van hun mooie en inspiratievolle zang. 
Zij hebben een selectie van diverse mooie liederen voor 
deze mis uitgekozen.   

Gezinsmis zaterdag 5 oktober:  
St. Franciscus en Werelddierendag 

 

4 oktober viert de kerk het feest van de H. Franciscus, 
een van de meest populaire heiligen in onze Kerk. Deze 
datum is ook Werelddierendag. Wat heeft Franciscus 
ons nu nog te vertellen? Hij werd in 1181 in Assisi in 
midden-Italië geboren, als zoon van een rijke koopman. 
Hij koos rond zijn 25ste heel radicaal voor de armoede, 
en gaf al zijn bezittingen weg. Hij werd monnik, de eer-
ste Franciscaan. Al snel kreeg hij veel volgelingen en 
stichtte hij een orde: de Franciscanen. Maar ook nu zijn 
er nog steeds velen, die hem als voorbeeld zien en hem 
willen volgen in zijn keuze voor eenvoud en armoede. 
Enkele jaren voor zijn dood schreef Franciscus het Zon-
nelied, een Loflied op de schepping. Niet alleen mensen 
en dieren, zelfs water en vuur beschouwde Franciscus 
als zijn medeschepselen, immers in dit lied noemt hij 
zon, maan, wind, water, vuur en aarde allemaal zijn 
broeders en zusters. Franciscus zou je daarom een van 
de eerste milieu-activisten kunnen noemen. Vanwege 
zijn hartelijke omgang met dieren is Werelddierendag 
op zijn feestdag geplaatst. 
 
We willen dit vieren met een gezinsmis op zaterdag 5 
oktober om 19.00 uur in onze kerk. De kinderen mogen 
net als vorig jaar hun knuffeldier meenemen en na 
afloop van de Mis zullen we alle knuffels zegenen. 
We hopen velen te mogen begroeten op 5 oktober in 
onze kerk. 
 

Iedereen kan voor een dierenzegening van levende 
huisdieren op zondag 6 oktober om 12.30 uur met zijn/
haar huisdier naar de kerk komen, dan zal pastoor ze 
zegenen op het pleintje voor de kerk.                           
 

Werkgroep Gezinsmis, KiWoDi en pastoor Dölle 

Huisbezoek en ziekencommunie 

Als u het fijn zou vinden dat ik eens bij u langs kom, 
gewoon voor een goed gesprek, om kennis te maken, 
een luisterend oor, etc.. 
Laat dan even iets weten, het is voor mij erg moeilijk 
om in te schatten, waar mijn bezoek op prijs gesteld 
wordt.  
Als u eens per maand de ziekencommunie wilt ontvan-
gen, kunt u dat ook aan mij doorgeven. 
U kunt mij bereiken via telefoon 045-4051273 of mail 
naar pastoor@h-clemens.nl   

Pastoor George Dölle 

mailto:pastoor@h-clemens.nl
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Bedevaart naar Rome in 

Heilig Jaar 2025 

Rome is de eeuwige stad, de ‘caput 
mundi’: de hoofdstad van de we-
reld! Het is ook de stad van de paus 
en het centrum van de wereldkerk. 
Hier liggen de apostelen Petrus en Paulus begraven, de 
steunpilaren van de Kerk. Rome moet je gezien en be-
leefd hebben, al is het maar één keer in je leven. 
 

Het Heilig Jaar 2025 is een mooie gelegenheid daarvoor. 
Paus Franciscus heeft gelovigen van over de hele wereld 
uitgenodigd om als ‘Pelgrims van hoop’ een bedevaart 
naar Rome te maken en door de heilige deuren de grote 
basilieken te betreden. 
 

De gezamenlijke Nederlandse bisdommen hebben de uit-
nodiging van de paus aangenomen en organiseren een 
Nationale Bedevaart naar Rome. In de meivakantie (eind 
april/begin mei) gaan we met groepen pelgrims uit alle 
delen van het land samen naar de eeuwige stad. Vanuit 
onze parochie(federatie) willen we ook met een groep 
aansluiten. Gaat u mee? 
 
Inschrijven en meer info: www.huisvoordepelgrim.nl 

 

Wat is het verschil tussen een orde en een 
congregatie? 

Je moet het maar weten 

De Kerk kent verschillende soorten kloosters. Daar 
wonen zusters, broeders, fraters of paters. Zij zijn lid 
van kloosterordes of congregaties. Vaak worden de 
aanduidingen ‘orde’ en ‘congregatie’ door elkaar ge-
bruikt. Maar er is een verschil. 

Kort gezegd komt het erop neer dat de kloosterordes 
dateren van vóór 1550. Alle instituten voor religieus 
leven die ná die datum zijn opgericht, worden congre-
gaties genoemd. Dat betekent dat er maar een paar 
ordes bestaan. De oudste kloosterorde is die van de 
benedictijnen. De andere ordes zijn die van de cisterci-
ënzers, kartuizers, norbertijnen (vernoemd naar de 
Limburgse heilige Norbertus), augustijnen, francisca-
nen en dominicanen. De laatste orde die in de 16e 
eeuw werd opgericht waren de jezuïeten. 

Dat er na 1550 geen nieuwe ordes meer zijn opgericht 
heeft te maken met de besluiten van het Concilie van 
Trente dat tussen 1545 en 1563 plaatsvond. Tijdens 
dat concilie werden er allerlei veranderingen in de 
Kerk ingevoerd, onder andere over de manier waarop 
kloosters georganiseerd waren. 

Een ander verschil tussen ordes en congregaties is dat 
de leden van ordes plechtige geloften afleggen, terwijl 
de leden van een congregaties alleen de zogeheten 
‘eenvoudige kloostergeloften’ afleggen. Dit wordt ook 
wel professie genoemd. In juridisch opzicht is er ook 
een verschil. De ordes zijn van pauselijk recht en val-
len daarom rechtstreeks onder het Vaticaan. Congre-
gaties kunnen ook van zogeheten bisschoppelijk recht 
zijn. In dat geval vallen ze onder de verantwoordelijk-
heid van de plaatselijke bisschop. 

God, 

Dank u wel 

dat er mensen zijn, jong of oud, 

die irritant durven zijn, omdat zij hun best doen 

voor wat u belangrijk vindt: 

zorg voor de schepping, opkomen voor elkaar, 

en niemand uitsluiten. 

 

God, geef dat wij, als wij onrecht zien, 

ook irritant durven zijn 

en niet bang zijn om gek gevonden te worden. 

Boodschap paus Franciscus voor  
Werelddag Grootouders en Ouderen 

 

‘God verlaat zijn kinderen niet, nooit. Ook niet, wan-
neer de leeftijd vordert en de krachten afnemen, wan-
neer de haren wit worden en de maatschappelijke rol 
kleiner wordt, wanneer het leven minder productief en 
nutteloos dreigt te worden.’ Met deze woorden begint 
paus Franciscus zijn boodschap voor de Werelddag van 
de Grootouders en Ouderen 2024. 

Deze dag werd in de Rooms-katholieke Kerk gevierd op 
de zondag na 26 juli, de feestdag van de heiligen Joa-
chim en Anna, die volgens de traditie de grootouders 
van Jezus waren. De dag Werelddag voor Grootouders 
en ouderen is een paar jaar geleden door paus Francis-
cus ingesteld. De paus onderstreept in zijn boodschap 
voor dit jaar de ‘nabijheid van God in elk seizoen van 
het leven’. 

Tegelijk signaleert Franciscus dat veel ouderen een-
zaam zijn en daaronder lijden. Hij schetst verschillende 
oorzaken van deze eenzaamheid en ziet ook dat oude-
ren vaak niet anders kunnen dan erin te berusten. De 
paus neemt vervolgens het Bijbelboek Ruth erbij om te 
laten zien dat het ook anders kan. Hij verwijst naar de 
oudtestamentische Ruth die haar schoonmoeder Noö-
mi niet in de steek laat. (Ruth 1, 16). Franciscus prijst 
Ruth voor haar andere keuze: “Zij voelt dat die oude 
vrouw haar nodig heeft en blijft moedig aan haar zijde 

in hetgeen een nieuwe reis zal zijn voor beiden. Ruth 
leert ons allen – die gewend zijn aan het idee dat een-
zaamheid een onvermijdbaar lot is – dat het mogelijk is 
op de smeekbede ‘verlaat mij niet!’ te antwoorden met 
‘ik zal je niet verlaten’,” aldus de paus. 
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VREDE ZOEKEN IN EEN TIJD VAN OORLOG 

In de maanden juli en augustus gingen velen van ons op 
vakantie. In eigen tuin, land of elders in de wereld. Even 
een tijd van ontspanning en rust. In de maand augustus 
stonden wij stil bij het einde van de Tweede Wereldoor-
log. Nazi-Duitsland capituleerde al in mei. Japan hield 
de strijd vol tot 15 augustus 1945. Het land gaf zich aan 
de geallieerden gewonnen na de verschrikkelijke 
atoombombardementen op Hiroshima en Nagasaki. 
Vele duizenden burgers stierven. 

Wederopbouw 
Na de oorlog volgden in Nederland de jaren van de we-
deropbouw. Er werd hard gewerkt en het land kwam er 
weer bovenop. Wij werden welvarend en steeds meer 
mensen ging het voor de wind. Nog steeds is dat voor 
de meerderheid van de bevolking het geval maar wij 
beseffen onze kwetsbaarheid. Er zijn zorgen over ons 
klimaat en over de kwaliteit van de natuur. Steeds meer 
burgers hebben ook in ons rijke land geldzorgen. Op-
nieuw woedt een vreselijke oorlog in Europa. De mees-
te politici spreken stevige taal. Eerlijk gezegd ben ik ver-
baasd over het gemak waarmee niet zelden door des-
kundigen, gezien de vreselijke beelden uit oorlogsgebie-
den, over een dreigende oorlog wordt gesproken. Hoe 
kan vanuit christelijk perspectief de huidige situatie 
worden beoordeeld? 

Indammen van oorlog 
Als een van de weinige morele leiders in onze wereld 
doet paus Franciscus voortdurend oproepen tot dialoog 
en het zoeken van vrede. Hij staat daarmee in de lijn 
van de jonge Kerk. 
De christenen in de eerste eeuwen vormden een kleine 
minderheid in het Romeinse Rijk en waren overwegend 
pacifisten. Zij kenden het woord van de Heer: ‘wie het 
zwaard opneemt, zal door het zwaard vergaan.’ Na de 
bekering van keizer Constantijn ontstaat er een nieuwe 
situatie. Er komen christelijke overheden en tot schrik 
van menig gelovige gaan christelijke vorsten oorlog voe-
ren. Voor theologen is er zo werk aan de winkel. Zij 
moeten nadenken over het vraagstuk van oorlog en 
vrede en met name over de vraag wanneer een oorlog 
legitiem genoemd kan worden. Grote theologen als Am-
brosius en Augustinus hebben hun hoofd gebroken over 
deze vraag. Zij ontwikkelden de leer van de rechtvaardi-
ge oorlog. Niet om oorlog te legitimeren maar juist om 
oorlogen in te dammen. Alleen een verdedigingsoorlog 
is legitiem en er moet een strikt onderscheid zijn tussen 
soldaten en burgers. De waterbronnen, de akkers en de 
wijngaarden van de tegenstander mogen niet worden 
vervuild of vernietigd. Als wij deze Bijbelse criteria op 
ons laten inwerken, wordt duidelijk dat christenen alles 
moeten doen om de vrede te beschermen of te herstel-
len. 

 

Maria en de vrede 
Precies vijf jaar na het einde van de Tweede Wereldoor-
log, op 15 augustus 1950, kondigde in Rome paus Pius XII 
het dogma van Maria Tenhemelopneming af. Al in de 
vroege Kerk leeft onder christenen breed het geloof dat 
Maria, als eerste van de gelovigen, haar Zoon heeft mo-
gen volgen in de opstanding. In de Rooms-Katholieke tra-
ditie heeft Maria de titel Koningin van de vrede. Wij mo-
gen, volgens de katholieke spiritualiteit, ons toevertrou-
wen aan haar gebed. Maria brengt ons bij Christus als on-
ze Vrede. De huidige toestand van de wereld zet het 
handhaven van de wereldvrede hoog op de agenda. De 
christelijke kerken en de andere wereldgodsdiensten be-
horen tot de zogenaamde soft powers in onze wereld. 
Verreweg de meeste wereldburgers zijn nog steeds op 
hun geloof aanspreekbaar. Tegen die achtergrond is het 
belangrijk om alle spirituele krachten in de wereld te bun-
delen en te zoeken naar vrede. In deze zomertijd mogen 
wij dankbaar zijn voor onze vrije dagen maar tegelijk zijn 
wij geroepen om te bidden en te werken aan vrede. Zalig 
die vrede brengen, zegt Jezus, want zij zullen kinderen van 
God genoemd worden. 

Mgr. dr. Gerard de Korte is bisschop van ’s-Hertogenbosch 
en referent voor Kerk en samenleving binnen de Neder-
landse bisschoppenconferentie. 

Oktobermaand-Mariamaand-Rozenkransmaand  

Ook dit jaar openen we de Mariamaand oktober weer 
bij het wegkruis op de hoek van de Churchillstraat en de 
Irenestraat. En wel op dinsdagavond 1 oktober om 
18.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom om te bidden voor alge-
mene en/of persoonlijke intenties. 
Zeker in deze onzekere tijd met oorlogen, onderdruk-
king van minderheden, natuurrampen, klimaatverande-
ring etc., is het goed om onze zorgen, op voorspraak 
van Maria, neer te leggen bij onze God en Vader. 
 
Op deze manier kunnen 
wij getuigen van ons 
geloof in de drie-ene 
God en de H. Maagd 
Maria, die ons bijstaan 
op onze weg door het 
leven. Het is goed te 
weten dat we er niet 
alleen voorstaan. 
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 21 september. Vooravond  
25e Zondag door het jaar B. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.  
 het Gelegenheidskoor. 

Jaardienst Els Ackermans-Mommers, tevens t.i.v. 
de ouders Ackermans-Leunessen. 

Zondag 22 september:  
25e Zondag door het jaar B.  
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het GKC. 

Voor onze parochie en om genezing en een liefde-
volle verzorging van de zieken; uit dankbaarheid bij 
gelegenheid van een 40-jarig huwelijk; Marcel Koo-
nen, de ouders Koonen-Austen, de ouders Slenter-
Ramakers en Nieke Brounen-Crombag; jaardienst 
Jos Bemelmans; zeswekendienst Annie Bouwens-
Pisters. 

Woensdag 25 september:  
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Jaardienst Lei Hendriks, Leike en Elly Dormans-
Hendriks en overleden familie Hendriks-
Wuijtenburg; Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 26 september:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed  
 in het klooster. 

Zaterdag 28 september. Vooravond  
26e Zondag door het jaar B. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v.  
 het Gelegenheidskoor. 

Voor een open geest en oprecht respect zodat we 
alle mensen, hoe verschillend ook, waarderen. 

Zondag 29 september:  
26e Zondag door het jaar B.  
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het koor Belcanto Resonance. 
 Jaardienst ouders Gerardts-Wijnen, voor onze  
 parochie en om genezing en een liefdevolle verzor 
 ging van de zieken; jaardienst Roos en Marie Ritzen. 
Dinsdag 1 oktober: 
18.00 uur: Opening meimaand, ter ere van de H. Maagd 
 Maria, met rozenkransgebed bij wegkruis op de
 hoek Churchillstraat / Irenestraat. 
Woensdag 2 oktober:  
18.30 uur: Rozenkransgebed in het klooster met  
 aansluitend om 
19.00 uur: H. Mis. 

Jaardienst Hub Geurten; Tiny en Thei Meijers-
Veldman.  

Donderdag 3 oktober:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed  
 in het klooster. 

Vrijdag 4 oktober: 
10.30 uur: Communie aan de zieken. 

Zaterdag 5 oktober. Vooravond  
27e Zondag door het jaar B. 
19.00 uur: Gezinsmis in de kerk m.m.v. het 
 Gelegenheidskoor. Franciscus dierendag. 

Zielendienst rector Frans Schmeits; zielendienst  
pater Gerard van den Beuken. 

Zondag 6 oktober: 27e Zondag door het jaar B.  
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Combo Koor MozaiK.  
 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Voor onze parochie en om genezing en een liefde-
volle verzorging van de zieken; jaardienst Nell van 
der Aart; jaardienst ouders Lena Gijzen en Toon  
Noteborn; 1e jaardienst Hub Lemmens;  
3e jaardienst Sjeng en Felicie Meurs-Vaessen. 

12.30 uur: Dierenzegening voor de kerk. 
Woensdag 9 oktober:  
18.30 uur: Rozenkransgebed in het klooster met  
 aansluitend om 
19.00 uur: H. Mis. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  
Donderdag 10 oktober:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed  
 in het klooster. 

Zaterdag 12 oktober. Vooravond  
28e Zondag door het jaar B. 
19.00 uur: H. Mis in de kerk m.m.v. Drumband St. Rochus. 

Levende en overleden leden van drumband  
St. Rochus; zielendienst Annie Collaris-Houben 
(vanwege trouwdag); Mia Hamers-Heijnen. 

Zondag 13 oktober:  
28e Zondag door het jaar B.  
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans koor. 

Voor onze parochie en om genezing en een liefde-
volle verzorging van de zieken; jaardienst Hen  
Dolmans; jaardienst Jan Schiffelers en Tineke  
Offermans; Nieke Brounen-Crombag, de overleden 
ouders Brounen-Dullens en de overleden ouders 
Crombag-Pisters; zielendienst Piet Kroonen (half 
jaar na zijn overlijden); jaardienst Sjeng Knubben  
en Philomena Knubben-Dreessen; jaardienst  
Harry en Els Pluijmakers. 

Woensdag 16 oktober:  
18.30 uur: Rozenkransgebed in het klooster met  
 aansluitend om 
19.00 uur: H. Mis. 

 Ouders Frissen-Haagmans en familie; Tiny en Thei 
Meijers-Veldman.  

Donderdag 17 oktober:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed  
 in het klooster. 



 

 

8 

 

Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   
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Diensten en misintenties 

Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages:  
https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/ 
Werelddag Migranten en Vluchtelingen 

Parochiekalender 
 

Zo. 21 sept    H. Mis b.g.v. 40-jarig huwelijk 

    Opluistering GKC 

Zo. 29 sept    H. Mis (Werelddag Migranten en 

    Vluchtelingen) 

    Opluistering Belcanto Resonance 

Di. 1 okt    18.00 u Rozenkransgebed bij het 

    wegkruis aan het Europaplein 

Vr. 4 okt    Ziekencommunie 

Za. 5 okt    H. Mis in de kerk  Gezinsmis  

    St. Franciscus/Dierendag 

Zo. 6 okt    H. Mis  Opluistering Combo Koor 

    MozaiK 

1e zondag vd maand Koffiedrinken na de H. Mis 

    12.30 uur Dierenzegening  

    vóór de kerk 

Za. 12 okt    H. Mis in de kerk b.g.v patroons-

    feest.  Opluistering Drumband  

    St. Rochus 
 

Algemeen H. Missen: 

Woensdag 19.00 uur  Kloosterkapel 

Zaterdag 19.00 uur  Kloosterkapel (tenzij hierboven  

    H. Mis in de kerk staat)  

Zondag 11.00 uur   Kerk 
 

Data voor gezinsmissen komend schooljaar: 

Za 5 okt  19.00 uur Franciscus dierendag,  

    knuffel meenemen 

Zo 6 okt 12.30 uur Dierenzegening voor de kerk.  

 

Woord van de redactie 

 

Vrede komt natuurlijk niet vanzelf, 

daar moet je aan werken, met elkaar. 

Daarom is het thema van de vredesweek 

dit jaar: Samen voor Vrede. Nu!   
 

Wilt u meer weten over dit thema , 

duik dan dieper in de urgentie van 

vrede en gerechtigheid met het Vredes-

weekessay 2024, geschreven door Dion 

van den Berg. Kijkend naar de wereld 

om ons heen is de roep om verandering 

luider dan ooit tevoren.  

 

https://paxvoorvrede.nl/nieuws/vredesweekessay-

2024-samen-voor-vrede-nu/  

Gebed b.g.v. Werelddag van  

Migranten en Vluchtelingen 

God, almachtige Vader, 

wij zijn uw pelgrimerende Kerk 

op weg naar het koninkrijk van de hemel. 

Ieder van ons leeft in zijn eigen land, 

maar alsof we vreemdelingen zijn. 

Elke vreemde plaats is ons thuis, 

elk geboorteland is vreemd voor ons. 

Hoewel we leven op aarde, 

is ons ware burgerschap in de hemel. 

Laat ons niet eigenaar worden 

van het deel van de wereld, 

dat U ons als tijdelijk huis hebt gegeven. 

Help ons om verder te blijven reizen, 

samen met onze broeders en zusters, migranten, 

naar de eeuwige woning die U voor ons hebt bereid. 

Open onze ogen en onze harten, 

zodat elke ontmoeting met een mens in nood een ont-

moeting wordt met Jezus, uw Zoon en onze Heer. 

Amen. 

Zie God in alle dingen 
 

Zie God in alle dingen, 
want God is in alle dingen. 
Ieder schepsel is vol van God, 
en is een boek over God. 
Ieder schepsel is een woord van God. 
Als ik genoeg tijd met het kleinste wezentje zou door-
brengen… zelfs een rups. 
Ik zou nooit een preek hoeven voorbereiden, 
zo vol van God 
is ieder wezen. 

Toegeschreven aan de Middeleeuwse theoloog en mys-
ticus Meister Eckhart (1260-1328) 

https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
https://paxvoorvrede.nl/nieuws/vredesweekessay-2024-samen-voor-vrede-nu/
https://paxvoorvrede.nl/nieuws/vredesweekessay-2024-samen-voor-vrede-nu/
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APOTHEEK RAVENSBOS 
Parallelweg Noord 2 

6336AE Hulsberg 
ma t/m vr: 8.00-17.30 uur 

tel: 045-4052700     fax: 045-4054202 
apotheekhulsberg@eerstelijn.net 

www.v-a-l.nl 
 

Sportparklaan 10
  

6336 AB  Hulsberg 

Donderdag t/m Zondag  

Open vanaf   15.00 uur 

Tel: 045 2001008  

Parochiespreekuur 

 

Dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur is er op onze pastorie 
parochiespreekuur. 
Dit spreekuur wordt “bevrouwd” door mevr. Myriam Rade-
maker òf bij haar afwezigheid door een lid van het kerkbe-
stuur.  
U kunt hier terecht om misintenties op te geven, maar ook 
om een kop koffie te komen drinken en een praatje te maken.  
Meestal ben ik op dinsdagmorgen ook aanwezig, dus als u mij 
wilt spreken, kan dat dan ook.  
Kom gerust langs, u bent van harte welkom. 

Pastoor George Dölle 

mailto:apotheekhulsberg@eerstelijn.net
http://www.v-a-l.nl/


 

 

11 

De wolk die niet wilde regenen 

(Deel1) 

Will de wolk is het zat dat hij steeds 
moet regenen. Regen maakt alles alleen maar nat en 
donker en somber. Hij wil ergens heen waar de zon 
schijnt en de mensen blij zijn! Will besluit om weg te 
lopen. Maar misschien is regen toch belangrijker dan 
hij denkt… 
Met een sip gezicht keek Will de wolk zijn vader aan. 
“Maar, pap. Ik wil helemaal niet regenen!”  
Zijn vader zuchtte. “Niet zo zeuren, Will. Wij zijn wol-
ken en dat is nou eenmaal wat wolken doen.”  
Mopperend dreef Will achter zijn vader aan en samen 
begonnen ze te regenen. Dikke druppels vielen naar 
beneden en maakten de wereld onder hen helemaal 
nat. Somber keek Will toe hoe het regenwater de hui-
zen en wegen nat maakten. Hoe er modderige poelen 
ontstonden in grasvelden en op bospaden. Hoe de 
mensen die net nog lekker buiten waren, snel naar bin-
nen renden om te schuilen. Hoe auto’s door diepe 
plassen reden en wandelaars op de stoep helemaal nat 
spetterden. Hoe alles donker en grijs werd nu hij, met 
zijn vader en de andere wolken, in de lucht hing.  
Will vond het maar niks. Waarom moest hij nou een 
wolk zijn die alleen maar regen en schaduw bracht? 
Neem nou de zon, die heeft pas een fijne taak! Ieder-
een is blij als ze de zon zien, maar niet als ze wolken 
zoals hem zien. Overal waar hij kwam met zijn vader en 
de andere wolken werd het donkerder.  
De hele dag hing Will mopperend in de lucht.  
“Hou eens op met mopperen, Will”, zei zijn vader 
streng. Maar Will had er genoeg van en besloot om 
weg te lopen. Of nou ja… zweven dan. Hij wilde wel-
eens zien hoe het zou zijn als de hemel blauw was, zon-
der grote regenwolken in de lucht.  
Bron: Merlijnsbaard 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Pixabay 

Katholieke Jongeren-dag op 2 november 

Op zaterdag 2 november houdt JongKa-
tholiek, de jongerenorganisatie van de 
Rooms-katholieke Kerk in Nederland, 
een Katholieke Jongeren-dag (KJD). Vanuit het hele 
land zijn jongeren tussen 16 en 30 jaar welkom in De 
Schuilplaats in Ede om hun geloof te beleven en andere 
jongeren te ontmoeten. Het thema is ‘Connect’ en sluit 
aan bij het ‘Jaar van gebed’ dat dit jaar in de Kerk 
plaatsvindt. 

Na een paar jaar afwezigheid was er vorig jaar weer 
een KJD. “Dat was een groot succes,” vertelt projectlei-
der Arieke van Reeken. Samen met een kernteam be-
reidt zij het programma voor dit jaar voor. “We hebben 
gekozen voor een grotere locatie om een nóg mooiere 
jongeren-dag te kunnen houden. We willen het en-
thousiasme dat we bij zo veel jongeren hebben gezien 
verder laten uitgroeien en de deelnemers stimuleren 
mee te bouwen aan een levende kerk in Nederland. 
Het zal een dag worden van nieuwe ontmoetingen en 
weerzien.” 

Het programma tijdens de KJD bevat onder andere 
sprekers, muziek, de heilige mis, workshops en ruimte 
voor ontmoeting en ontspanning. Ook tieners tussen 
12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormselgroep van 
harte welkom om aan te sluiten bij het programma. 
Voor hen zijn er op verschillende momenten eigen pro-
grammaonderdelen. Meer info: www.jongkatholiek.nl 

Nederlandse jongeren samen  
naar pausbezoek in België 

Zaterdag 28 & zondag 29 september 

Paus Franciscus komt eind september naar België. Dan 
is er ook een meerdaags jongerenfestival. De landelijke 
jongerenorganisatie JongKatholiek organiseert vanuit 
Nederland een gezamenlijke reis voor jongeren naar 
België om dit mee te maken. Paus Franciscus bezoekt 
België van 26 tot 29 september 2024. 

De Belgische bisschoppenconferentie organiseert tij-
dens het pausbezoek een groot tweetalig evenement 
voor jongeren in de geest van de Wereldjongerendagen 
met het thema ‘Hope Happening’ – hoopvol onderweg. 
Jongeren uit Nederland 
zijn van harte uitgeno-
digd om daarbij te zijn. 
JongKatholiek sluit aan 
bij het jongerenpro-
gramma op 28 en 29 
september 2024. 

Meer info: 

 www.jongkatholiek.nl 

http://www.jongkatholiek.nl/
http://www.jongkatholiek.nl/
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“ Du bès van Hölsberg wiekend “ . 

 

Op vrijdag 27 september wordt er bij Copper 4 ( Wilhel-
minaplein 4 ) afgetrapt met een gezellige "durpsquiz".  
Als team (met een maximum aantal van 6 personen ) 
kun je meestrijden om de titel van " sjlumste  
miensch(e)  van Hölsberg en mooie prijzen winnen . 
 

Onder het genot van een drankje, een lekker hapje en 
een sfeervolle muzikale omlijsting spelen we de quiz in 
een aantal rondes met verschillende categorieën en 
vragen over Hölsberg  en wordt er getest hoe groot jul-
lie kennis is van ons dorp. 
 

Inschrijven kun je per mail ( djsnake@home.nl), app of 
PB op Facebook bij mij doen. 
Inschrijfgeld bedraagt 2,50 per persoon 
 
 

Op zaterdag 28 september zal de DBVH band in navol-
ging van de geslaagde optredens  in 2019 en 2022 we-
derom zijn opwachting maken en een avondvullend 
optreden verzorgen in het gemeenschapshuis De Lange 
Berg in Hulsberg . 
De DBVH is een unieke band die bestaat uit louter 
(voormalige) Hulsbergse topmuzikanten. 
De voorbereidingen en repetities zijn al maanden in 
volle gang . 
 

Het kan dan ook niet anders dat de band op zaterdag 28 
september weer een memorabel  optreden zal gaan 
verzorgen  met verschillende genres muziek: van rock, 
Nl talig, pop, Franse chansons tot jazzy nummers . 
Daar wil je toch zeker ook bij zijn en genieten van een 
mooie muzikale avond?! 
De voorverkoop start dinsdag 3 september bij Drogiste-
rij Danielle Kerkstraat 29A Hulsberg . 
Entree bedraagt 7,50 euro 
 
 

Op zondag 29 september staat er ook dit jaar weer een 
amusetocht gepland in ( de omgeving van ) Hulsberg . 
Bij het verschijnen van deze Clemens-Klok heeft de 
voorverkoop helaas al plaatsgevonden.  
Tijdens een wandeling langs de mooiste plekjes van 
Hulsberg kun je proeven en genieten van de lekkerste 
gerechten en drankjes van Hulsbergse ondernemers . 
Gestart kan worden vanaf 10.00u bij Naeve de Poort 
Klimmenerweg 8 Hulsberg.  
 
 

En net als voorgaande edities gaat de opbrengst van het 
weekend naar 2 goede doelen in de gemeente Beek-
daelen : 
• Stichting Elk Kind Telt Mee 
• Sam Sam voor gezinnen die BROODnodig hebben  
 
We zien je graag tijdens het “ du bès van Hölsberg  
wiekend “…. 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Inmiddels is ons nieuwe muzikale jaar 
weer gestart en zijn we druk bezig met 
de voorbereidingen voor het bonds-
concours op 24 november in Veldho-
ven. Begin september hebben wij een 
productief maar vooral ook gezellig 
repetitieweekend gehad in Noorbeek.  

 
Concert Ubachsberg 
Op zaterdag 28 september staat ons eerstvolgende 
concert gepland en bent u allen van harte welkom in 
Ubachsberg om te komen luisteren naar de vorderin-
gen die we maken. Het concert vindt plaats in Multi-
functioneel Centrum De Auw Sjoeël en begint om 
20.00 uur.  
 
Concert Slenaken 
Op zaterdag 12 oktober nemen we deel aan een con-
certavond in Slenaken. Het concert start om 18.00 uur 
en duurt tot 22.00 uur. Onze fanfare begint om 20.00 
uur. Andere deelnemers aan deze concertavond zijn 
Fanfare Concordia Einighausen, Fanfare St. Willibro-
dus Stramproy en Brass Band Limburg. Het concert 
vindt plaats in Fanfarezaal Berg en Dal, Dorpsstraat 27 
in Slenaken. U bent van harte welkom om te komen 
luisteren. 

 
In het kader van de viering van 5 jaar Beekdaelen 
“StapelGek op Beekdaelen” organiseert De Hoeskamer in 
samenwerking met de Ouderenvereniging Aalbeek op 
maandag 7 oktober een gezellige Muziekmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur in De Hoeskamer, Diepestraat 6 te 
Arensgenhout. De zaal (ingang café) is open vanaf 13.30 
uur.  
Zangeres Celine Weerts uit Schim-
mert laat ons met haar prachtige 
stem een aantal mooie liedjes uit 
haar grote repertoire horen onder 
live begeleiding van haar pianist 
Serge Gulikers. Dus komt allen 
luisteren en genieten. 
Twee weken later, op maandag 21 
oktober, organiseert De Hoeska-
mertref een Line Dance middag 
van 14.00 tot 16.00 uur. De Line dansers geven ons een 
demonstratie en wie wil, mag met deze groep meedoen. 
De vaste kaarters kunnen in het café terecht. Mocht U 
vervoer van de Wensbus nodig hebben, graag dit dan 
uiterlijk de vrijdag voor de betreffende Hoeskamertref 
voor 12.00 uur doorgeven aan Mw. Bertie Peeters, 06-
44990885 of e-mailen naar: hoeskamertref@gmail.com. 

U bent allen van harte welkom 

    Beekdaelen Musiceert 

                      b.g.v. 

           5 jaar Beekdaelen  

Zaterdag 21 september om 19.00 uur 
St. Clemenskerk Hulsberg 

Mannenkoor Oranje 
Dameskoor Pro Musica 

Vocaal Ensemble Canto Rinato 
Gemengd Koor St. Caecilia 1845 

 
Zondag 22 september om 14.00 uur 

Trefcentrum Nuth 
Zangvereniging Orpheus 

Combo Koor MozaiK 
Jeugdkoor DievanOss 

Levenslust 
 

Zeer de moeite waard!! 
Tot dan 

 
Beleefd uitnodigend: 

Gemeente Beekdaelen en de deelnemende verenigingen 

Thema viering mmv Combo Koor MozaiK 

Zondag 6 oktober om 11 uur luisteren wij weer een 

themaviering op in onze st Clemenskerk. Het thema 

is;  Liefde heeft het laatste woord. 

Echtscheidingen zorgen vaak voor veel verdriet en 

ellende. De kerk heeft hier een duidelijke mening 

over, maar past die mening nog wel in onze tijd. 

Wilt u meer horen dan hopen we u te begroeten in 

onze viering. 

mailto:hoeskamertref@gmail.com
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Nieuws en weetjes van    
 

In Hulsberg gebeurt van alles en 
valt er veel te genieten,  o.a. in 
het kader van het vijfjarig lustrum 
van de gemeente Beekdalen is er  
vanuit onze locatie een Hap en Stap wandeling m.n. 
voor omwonenden van het “Panhuys” (19 september).  
Ook is er een concert in de Clemenskerk op 21 sep-
tember, dat  verzorgd word door tal van koren uit on-
ze gemeente. 
 
Du Bés van Hölsberg es…  
Wiekend: 27/28/29 September 
Vrijdag 27 sept -durpsquizz- bij Copper 4 
Zaterdag 28 sept -DBVH band– Gemeenschapshuis 
Zondag 29 sept -Amusetocht- vanaf Neave de Paort. 
Op zaterdag zullen (voormalige) topmuzikanten uit 
Hulsberg een spetterde avond verzorgen in het ge-
meenschapshuis. Allerlei muziekstijlen komen voorbij 
denk aan: rock, NL talig, pop, Franse chansons en jazzy 
nummers. Kortom heel afwisselend en voor elk wat 
wils.   
Kaarten in de voorverkoop bij drogisterij Daniëlle á  
€ 7.50. Zaal open vanaf 19.00 uur en aanvang pro-
gramma vanaf 20.00 uur. 
Mooi dat Hulsbergse luuj zich samenpakken om een 
fantastisch weekend te verzorgen voor de gemeen-
schap, en helemaal oké als je weet dat de opbrengst 
van dit gebeuren naar maar liefst twee goede doelen 
gaat n.l.: Sam Sam voor gezinnen die BROODnodig 
hebben en Stichting Elk kind telt mee. 
 
70s 80s en 90s Party in De Lange Berg  
zaterdag 12 oktober. 
De tweede editie van de onvergetelijke muziek uit ge-
noemde jaren komt weer voorbij in onze locatie. 
DJ Snake gaat er weer een feest van maken, en wij 
garanderen dat je daar niet bij stil kunt blijven staan. 
Zaal open: 20.00 uur. 
Wij gaan ervoor zorgen dat de disco sfeer aanwezig is. 
Online voorverkoop:  
https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/70s80s90sparty  

á € 10,79.    
Avondkassa: € 12,50. 
 
Wekelijkse inloopmiddagen Kom:   
elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Iedereen is welkom, ontmoeten staat centraal, er kan 
gekaart worden, spelletjes gedaan, praatjes gemaakt, 
en vragen voor maatschappelijk werk kunnen ook aan 
bod komen, er is een medewerker van GRIB aanwezig 
om die te beantwoorden. 
   

Maandelijks inloopmiddag Kom en 
Doe mee:  17 oktober van  14.00 tot 
16.00 u  
Op onze uitnodiging is er iemand 
van de Stichting Wensbus Beekdae-
len aanwezig, die komt vertellen hoe 
je hier gebruik van kunt maken en 

welke spelregels hierbij gehanteerd worden. Mogelijk han-
dig als het weer slechter wordt, en/of men beperkt mobiel 
is. 
Wij vragen voor deze middag een eigen bijdrage van  
€ 3,50,  hiervoor krijgt u twee keer koffie/thee én een lek-
kere traktatie. Wij vinden fijn als we weten wie er komt, 
dit kunt u laten weten via telefoon: 06 55508453 of mail: 
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 
 
Gevraagd: 
Vindt u het fijn om wat voor een ander te kunnen beteke-
nen, gaat u graag met mensen om, en houdt u van gezel-
ligheid? Voor onze inloopmiddagen zijn wij nog op zoek 
naar vrijwilligers. 
Dus, bent u man of vrouw, en heeft u mogelijk een aantal 
uurtjes over, kom eens kijken op onze inloopmiddagen of 
bel met 06-5550 8453. Inzet gaat in overleg, en kan bij 
toerbeurt. 

 
 
 
 

Hobbymarkt in  
het Gemeenschapshuis Hulsberg 

 

KBO Hulsberg organiseert op zaterdag 2 november 
aanstaande van 11 tot 17 uur een hobbymarkt. Dit 
gaat een gezellige middag worden waarop leden van 
de KBO, maar ook anderen uit Hulsberg of de naburige 
dorpen, hun creatieve werkwijze en kunstproducten 
laten zien aan belangstellenden. De toegang is gratis. 

De trotse kunstenaars en hobbyisten stellen hun pro-
ducten of kunstvoorwerpen ten toon op de tafels, die 
in de grote zaal zijn opgesteld. Maar zij kunnen deze 
objecten ook demonstreren en verkopen, wanneer 
daar belangstelling voor is. 

Mensen met een passie in knutselen, ontwerpen, 
schilderen, fotograferen, tekenen, boetseren of in het 
anderszins vormgeven van materiaal of voorwerpen 
zijn bereid gevonden om hun werk te laten zien!  

Heeft u interesse om deze kunstige en kunstzinnige 
werken te bewonderen, dan bent u van harte welkom 
tussen 11 en 17 uur in het gemeenschapshuis in Huls-
berg, Schoolstraat 9. 

https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/70s80s90sparty
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Colofon 
 
Pastoor Dölle    T 045 - 4051273 

      Kerkheuvel 7 

      6336 AX  Hulsberg 
 

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.     T 06-39431473 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.           T 06-39431465 

          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 

 
Pastoor Dölle  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

website parochie  http://www.h-clemens.nl  

facebook parochie   Parochie H. Clemens Hulsberg 

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

    NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d.  NL91 RABO 0124 1030 30  
 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens  

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie   parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice  bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 15,- 
Weekend € 30,- 

Aan onze lezers/adverteerders 
 

Heeft u als ondernemer of particulier interesse om 

een advertentie te plaatsen? Stuur dan een bericht-

je naar advertentie@h-clemens.nl.  

We zullen dan contact met u opnemen. 

en tot slot……maar belangrijk!  
 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 19 okt-15 nov) moeten kopij voor de re-

dactie en advertenties uiterlijk op 1 okt via email 

worden aangeleverd. Misintenties moeten uiterlijk 8 

okt worden doorgegeven! 

 Loop eens binnen bij: 
 TRIADE Hypotheken—Verzekeringen BV 

 Stationsstraat 77 

 6361 BH Nuth 

 T 045 -  524 59 84  /  E mail: info@triadebv.nl      

 W www.triadebv.nl 

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan.geilen@bavonuth.nl
mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
mailto:advertentie@h-clemens.nl

