
 

 

1 

Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

14e jaargang nr. 8                       24 aug-20 sept 2024 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

• Mgr. van Hout benoeming 24 aug 

• Miva collecte 24 en 25 aug 

• Bedevaart naar Banneux 3 sept 

• Concert Beekdaelen 21 sept Hulsberg 

• Concert Beekdaelen 22 sept Nuth 

• Hoop en leef met de schepping 

Welke waarden dragen ons pastoraat? 
 
Nu we nog in de vakantietijd zitten, leek het me goed, met het oog op een pastoraal plan dat we dit najaar willen gaan 
schrijven, wat gedachten over waarden van ons pastoraat op papier te zetten.  We moeten straks voor zes parochies 
een pastoraal plan maken, en ook kijken naar de toekomst van de zes bijbehorende kerkgebouwen. Immers per 1 april 
2025 vormen we een nieuwe federatie, met de parochies van Nuth, Wijnandsrade en Vaesrade erbij. 
Tijdens mijn verblijf deze zomer in het Karmelklooster van Zenderen las ik de Karmelitaanse waarden voor het pasto-
raat, door de H. Titus Brandsma in de jaren twintig verwoord, en tot op heden nog grondslag van het handelen van 
Karmelparochies. Ook voor ons kunnen die waarden uitgangspunt van ons pastoraat zijn. 
 
Allereerst gaat het erom elkaar, zowel de gelovigen als de pastores, op het spoor van God te zetten. Iedere mens gaat 
daarbij een persoonlijke weg. We moeten God als de bron en bestemming van ons  leven aanvaarden. 
Over God moeten we niet teveel praten. Hij is als een geheimvolle leegte in het midden van een gemeenschap, die 
ons als zoekende mensen met elkaar verbindt. Titus vond in de leegte van zijn kloostercel, en later in zijn gevangenis-
cel in Scheveningen, een plek van Godsontmoeting.  
Er gebeurt immers meer door God dan wij kunnen zien en bedenken. Wij mogen zijn aanwezigheid vermoeden en ons 
verwonderen over de tekens van zijn aanwezigheid. 
God wil God zijn in en voor mensen in Jezus en in de kracht van de Geest. Vader, Zoon en Geest zijn in liefde verbon-
den, en leven in Jezus’ geest van liefde is het doel van pastoraat. 
We moeten beseffen dat de Kerk, hoezeer mensenwerk ook, Gods gave is aan de samenleving. 
De Kerk leeft voor en door de gelovigen. Daardoor is de ruimte voor de Kerk niet alleen het gebouw en het binnenker-
kelijk gebeuren, maar ook de wereld waarin zij leeft. 
Het kerkelijk leven wordt gedragen door het gebed, het beleven van de Sacramenten en het vieren van de liturgie. 
In het onderlinge pastoraat, de zorg voor elkaar, en in dienstbetoon aan de samenleving ligt de toekomst van de Kerk. 
De Franse bisschop Jacques Gaillot zei eens: “Een Kerk die niet dient, dient tot niets.”  Hiermee sluit hij helemaal aan 
bij Jezus’ woorden: “Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.” 
Titus zegt tenslotte: de Karmel inspireert mensen te leven voor Gods gelaat. En onze Kerk is zeer rijk aan inspiratie, 
aan spiritualiteit. Ook de Montfortanen hebben ons veel te bieden aan spiritualiteit, om ons te leren hoe we als mens 
kunnen leven voor Gods gelaat. 
 
Mogen deze waarden voor ons een aanzet zijn om pastoraat voor de komende jaren op te zetten, om zo met zijn zes-
sen een levensvatbare parochiefederatie te vormen. Het zijn zes gemeenschappen, heel verschillend, maar één in hun 
geloof en inspiratie. 
 

Pastoor George Dölle 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
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Overledenen 

Op 3 juli is op 91-jarige leeftijd Theo Brou-

wers overleden. Theo woonde aan de 

Sportparklaan. De uitvaart heeft plaatsge-

vonden op 12 juli, waarna crematie in stil-

te.  

Op 15 juli is op 84-jarige leeftijd Maria Wouters-Deckers 

overleden. Maria woonde de laatste jaren in Nuth en 

voorheen in de Clemensstraat. De uitvaart heeft op 19 

juli plaatsgevonden, waarna crematie. De zesweken-

dienst is op zondag 1 september om 11.00 uur in onze 

kerk.  

Op 2 augustus is op 93-jarige leeftijd Annie Bouwens-

Pisters overleden. Annie woonde in Heerlen en was oor-

spronkelijk van Hulsberg. De uitvaart heeft op 10 augus-

tus plaatsgevonden, waarna crematie. De zesweken-

dienst is op zondag 22 september om 11.00 uur in onze 

kerk. 

Dopelingen 

Op 16 juni werd Evy Goorden gedoopt. Evy werd gebo-
ren op 23 januari 2024, zij is een dochter van Alexander 
en Michou Goorden-Duijzings. Zij wonen samen met 
broertje Liam in de Burgemeester Kengenstraat.  

         
 
Op 30 juni werd Luca van der Cruijsen gedoopt. Luca 
werd geboren op 1 maart 2024, hij is een zoon van 
Naud en Kirsten van der Cruijsen-Thoma. Zij wonen in 
de Jhr. van der Maesenstraat. 
 
Op 7 juli werden Jesse 
en Lott Slangen ge-
doopt. Jesse werd ge-
boren op 4 oktober 
2018 en Lott op 21 de-
cember 2023, zij zijn de 
kinderen van Tim Slan-
gen en Carola 
Schlenter. Zij wonen in 
de EEG-straat. 
 
Dat de doop hen tot 

steun mag zijn op hun levensweg.  

Huwelijken 

Op zaterdag 6 juli heb-

ben Roxanne Schwanen 

en Bart Bouwens in de 

H. Dionysius en Odilia 

Kerk in Sweikhuizen het 

sacrament van het hu-

welijk ontvangen. 

 

 

Op vrijdag 9 augustus 

hebben Sharon Ubags en 

Genaud Molin in de H. 

Dionysius en Odilia Kerk 

in Sweikhuizen het sa-

crament van het huwe-

lijk ontvangen.  

 

Op zaterdag 24 augustus gaan Daniëlle Wouters en 
Michiel Vliegen trouwen. De kerkelijke huwelijksinze-
gening vindt plaats in de H. Mauritiuskerk in Schin op 
Geul, door pastoor Constantijn Dieteren. 

We wensen jullie alle geluk in de toekomst. 
Met Gods zegen zal dat zeker lukken. 

Gerarduskalender 2025 

Al meer dan 75 jaar geeft Klooster Wittem de Gerardus-

kalender uit, een gevarieerde scheurkalender met voor 

iedere dag een spreuk, bezinnende gedachte, een infor-

matief weetje, een mop of taalgrapje of een puzzeltje. 

De kalender van 2025 is al te koop. Hij kost 10,50 euro, 

inclusief 'schild', een kleurige kartonnen achterkant. 

Een eenvoudig, leuk en praktisch cadeau voor iedereen, 

ook voor uzelf! Te koop in de kloosterboekwinkel in 

Wittem. Of te bestellen bij de receptie van het klooster, 

043-4501741of via www.gerarduskalender.nl.  

(Bij toezenden betaalt u wel verzendkosten). 

De kalender is ook in Hulsberg verkrijgbaar  

(€ 10,50 geen verzendkosten), namelijk bij: 

 Els Chappin-Goessens, Julianastraat 35  

(tel:  045-4051694/06-45889589). 
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Mgr. dr. C.F.M. (Ron) 
van den Hout 

Inbezitneming zetel 
op 24 augustus 

 

Mgr. Van den Hout zal de 
zetel van het bisdom Roer-
mond officieel in bezit ne-
men op zaterdag 24 augustus. Dit gebeurt tijdens een 
pontificale eucharistieviering in de Sint-
Christoffelkathedraal in Roermond. Omdat Mgr. Van den 
Hout al bisschop is, hoeft er geen wijding plaats te vin-
den. 

Een diocesane bisschop bekleedt een eigen bisschopsze-
tel. Dat is niet zomaar een spreekwoordelijke term, maar 
daadwerkelijk een stoel, een troon. Deze zetel heet in 
kerkelijke cathedra. De kerk waar de cathedra staat 
wordt kathedraal genoemd. De cathedra van het bisdom 
Roermond staat in de Sint-Christoffelkathedraal in Roer-
mond. 

Op 10 augustus vorig jaar kreeg Mgr. Harrie Smeets eer-
vol ontslag als bisschop van Roermond. Sindsdien was 
de zetel vacant, zoals dat wordt genoemd. Met de be-
noeming van Mgr. Van den Hout is er een nieuwe bis-
schop. De benoeming is officieel ingegaan op 21 juni, 
maar hij moet de zetel wel nog in bezit nemen. Dat ge-
beurt op zaterdag 24 augustus. Bij die gelegenheid moet 
ook de officiële bul waarmee paus Franciscus hem heeft 
benoemd aan het kathedraal kapittel worden getoond. 
Vanaf dat moment neemt de nieuwe bisschop het be-
stuur van het bisdom officieel op zich. 

Naast genodigden die een persoonlijke uitnodiging heb-
ben ontvangen, zijn ook andere belangstellenden van 
harte welkom om de viering bij te wonen. Aanmelden 
hiervoor is wel noodzakelijk in verband met het beperkt 
aantal zitplaatsen in de kathedraal. Zolang er plekken 
vrij zijn, zijn (gratis) kaarten te bestellen via de website 
van ons bisdom, https://bisdom-roermond.nl/  

Hoop en leef met de schepping 

Periode van de schepping: 1 september – 4 oktober 
Van 1 september  (wereldgebedsdag voor de schepping) 
tot en met 4 oktober (feestdag Sint-Franciscus) is het de 
‘periode van de schepping’. We vieren de goedheid van 
de schepping. We bidden ervoor en reageren met actie 
op de schreeuw van de aarde. Dit gebeurt in allerlei ver-
schillende kerken over de hele wereld. Paus Franciscus 
heeft deze periode ingesteld om ons bewust te laten 
worden van het wonder van de schepping en de gevaren 
die natuur en klimaat bedreigen. 

Bij 80 jaar bevrijding 

Liefde is het sleutelwoord 
Onze wereld gaat niet ten onder 

door gebrek aan kennis, deskundigheid, 
maar door gebrek aan liefde. 

 
Liefde vraagt dingen 

die niet meer in de mode zijn, 
namelijk zelfbeheersing,  

een niet toegeven aan hebzucht en egoïsme. 
 

Liefde is houden van mensen, 
niet van ‘de mensheid’, 

maar van concrete, levende mensen, 
mensen naast de deur. 

 
Alleen je medestanders liefhebben, 

alleen de mensen van je partij, 
je stand, je beweging steunen en helpen, 

is gemakkelijk,  
maar dit kan tot gevaarlijk 

groepsegoïsme leiden. 
 

Liefde is uit jezelf treden, 
om er te zijn voor anderen. 

In de economie van de liefde 
moet je meer geven dan je bezit. 

Je moet jezelf geven. 
 

door: Phil Bosmans 
Uit: Leven is de moeite waar 

 
Het thema van de scheppingsperiode luidt dit jaar ‘Hoop 
en leef met de schepping’. Daarbij hoort een passende 
Bijbeltekst uit de brief aan de Romeinen (8, 19-25). Deze 
tekst beschrijft de aarde als een moeder tijdens haar 
bevalling: “De schepping zucht” (Romeinen 8,22) vanwe-
ge onze egoïstische en onhoudbare daden die haar scha-
de toebrengen. Samen met onze zuster, Moeder Aarde, 
schreeuwen allerlei soorten wezens, inclusief mensen, 
het uit vanwege onze destructieve acties die een kli-
maatcrisis, verlies aan biodiversiteit en menselijk lijden 
en het lijden van de schepping veroorzaken. 
 
En toch leert de schepping ons dat er hoop aanwezig is 
in het wachten, in de verwachting op een betere toe-
komst (vgl. Rom. 8,20-21). Hopen betekent in Bijbelse 
context niet stilstaan, maar eerder huilen én actief stre-
ven naar nieuw leven te midden van de strijd. De schep-
ping en wij allemaal zijn geroepen om de Schepper te 
aanbidden en samen te werken aan een toekomst van 
actieve hoop en actie. Alleen als we samenwerken met 
de schepping kunnen de eerste vruchten van hoop gebo-
ren worden. Net als bij de bevalling gaan we door een 
periode van intense pijn, maar er komt nieuw leven te-
voorschijn. 
 
Meer info over wat gelovige mensen kunnen doen bij 
het beschermen van de schepping is te vinden op: 
https://laudato-si.nl/ 

https://bisdom-roermond.nl/
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MIVA COLLECTE 24 en 25 augustus 

Kraamkliniek heeft geen ambulance   
“Wat als het misgaat?“ 

Een dag lopen naar 
de kraamkliniek om 
te bevallen? Voor 
vrouwen in het ach-
terland van Zambia 
is dat vaak de reali-
teit. De kliniek heeft 
geen vervoer. De 
afstanden zijn enorm 
en de weg is stoffig. 
Een ambulance kan 
onnodige sterfte 

voorkomen. Doordat er geen ambulance is sterven vaak 
moeder en kind en dat moeten we zien te voorkomen. 
Zelly, de vroedvrouw heeft alleen een fiets en geen geld 
voor vervoer. In noodgevallen kan zij niets doen voor de 
vrouwen. 
Bij de kliniek waar Zelly werkt wachten vrouwen vaak 
dagenlang onder een boom, ze zijn uit voorzorg op tijd 
vertrokken om te voorkomen dat ze onderweg moeten 
bevallen. Ze slapen op stenen vloeren, bedden zijn er 
ook niet voldoende. Eten moeten ze ook zelf meebren-
gen. 
Laten wij ervoor zorgen om samen geld bij elkaar te 
brengen zodat er een ziekenauto gekocht kan worden, 
zodat de vrouwen daar ook een menswaardige beval-
ling kunnen meemaken. 
In het weekend van 24 en 25 augustus houden wij in 
onze kerk een kerkdeurcollecte.  
 

Lukt het niet om de kerk te bezoeken dan kunt u het 
geld ook overmaken op:   
NL 42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. St. Miva   
zij zijn een ANBI stichting. 
 

Hartelijk dank namens werkgroep Humisa 

De parochies in onze clusters gaan weer  
samen op bedevaart naar  

Banneux Notre-Dame “Maagd der Armen” 
 

Banneux Notre-Dame (een klein plaats-
je in de Belgische Ardennen) is een be-
kend bedevaartsoord.  
Elk jaar komen honderdduizenden pel-
grims naar Banneux! Bij de Moeder van 
de Verlosser willen zij het vertrouwen 

en de hoop uitdrukken die zij stellen in Jezus Christus, 
de Bron van alle genade!  
 
Zoals Maria deed voor Mariëtte, zo leidt de Maagd der 
Armen ook vandaag nog elke bedevaarder op zijn en 
haar levensweg.  Zij vraagt ons “de handen in het water 
te steken”, in de Bron van het ware leven: Jezus!  
·  

Aanmelden 
Heeft u interesse om deel te 
nemen aan onze parochie be-
devaart op dinsdag 3 septem-
ber 2024 naar Banneux, dan 
bent u van harte uitgenodigd.  
Informatie en aanmeldingsfor-
mulieren vindt u in de kerk en 
bij de parochiekantoren, of bel 

gewoon. Geef u snel op, want er zijn slechts 40 plaat-
sen in de bus! Afhankelijk van het aantal deelnemers 
gaan we met een bus of busjes. 
De kosten bedragen € 25,00 per persoon (inclusief de 
busreis/busjes en koffie/thee met vlaai) en dienen bij 
inschrijving te worden voldaan ter bevestiging van de 
deelname.  U kunt zich inschrijven bij het eigen paro-
chiekantoor. ( 
U wordt wel gevraagd een eigen lunchpakket mee te 
nemen, de drank is voorhanden.) 
 

Openingstijden parochiekantoren: 
 

Hulsberg:  dinsdag tussen 10:00 en 12:00 uur 
   pastorie (telnr.045-4051273) 
Schimmert:  Maandag, woensdag, donderdag en 

 vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur 
 pastorie (telnr. 045-4041227) 

Nuth:  dinsdag en vrijdag tussen 09:30 en 
 10:30 uur en donderdag tussen 
 14.00 en 16.00 uur pastorie  

  (045-5241208) 

Succesvolle Open Kerk tijdens St. Rochusmarkt 

Onder leiding van drie gidsen hebben 65 personen de to-

ren beklommen en genoten van het geweldige uitzicht. 

Ongeveer 260 mensen hebben in de kerk het door de pa-

rochie aangeboden kaarsje aangestoken en velen hebben 

daarbij een intentie ge-

schreven en op de Wens-

boom geplakt. 

In de kerk konden de men-

sen genieten van orgelcon-

certen uitgevoerd door 

Mirjam Crombag-Erkens en 

John Spierts. 

Kortom een zeer vruchtba-

re zondag! 
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 24 augustus. Vooravond  

21e Zondag door het jaar B. 

19.00 uur: H. Mis in de kerk m.m.v. het Vakantiekoor. 

Rector Frans Schmeits (vanwege Maria Koningin). 

Zondag 25 augustus: 21e Zondag door het jaar B.  

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. zangkoor Laudate.  

Voor onze parochie en tot genezing van de zieken; 

jaardienst ouders Urlings-Vrencken.  

Woensdag 28 augustus:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Wiel Limpens en familie; Tiny en Thei Meijers-

Veldman.  

Donderdag 29 augustus:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  

 klooster. 

 

Zaterdag 31 augustus. Vooravond  

22e Zondag door het jaar B. 

19.00 uur: H. Mis in de kerk m.m.v.  

 het Gelegenheidskoor. 

Ouders Gijzen-Wolter en overleden familieleden. 

Zondag 1 september: 22e Zondag door het jaar B.  

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Combo Koor MozaiK.  

 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Voor onze parochie en om genezing en een liefde-

volle verzorging van de zieken; zeswekendienst 

Maria Wouters-Deckers; Sjeng Koolen (vanwege 

verjaardag); Sjeng en Felicie Meurs-Vaessen;  

3e jaardienst Jo Delahaije; zielendienst Hub Vliegen. 

Woensdag 4 september:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Ouders Heijnen-Packbiers; Tiny en Thei Meijers-

Veldman.  

Donderdag 5 september:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in  

 het klooster. 

Vrijdag 6 september:  

10.30 uur: Communie aan de zieken. 

 

 

Zaterdag 7 september. Vooravond  

23e Zondag door het jaar B. 

19.00 uur: H. Mis in de kerk m.m.v.  

 het Gelegenheidskoor. 

Dat we niet doof zijn voor de nood van onze mede-

mensen. 

Zondag 8 september: 23e Zondag door het jaar B.  

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans koor. 

Voor onze parochie en om genezing en een liefde-

volle verzorging van de zieken; jaardienst Margreet 

Crijns-Hoefsteders; jaardienst ouders Lia Crijns-

Gijzen en Sjeng Crijns, Hubertina Gijzen en de ou-

ders Gijzen-Schoffelen; jaardienst Frans Roebroek. 

Woensdag 11 september:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Finy en Frans Crombag-Kurvers, Mina en Zef 

Kurvers-Vliegen, Bèr Vliegen en ouders; jaardienst 

Leike Hendriks en Elly Dormans-Hendriks; Tiny en 

Thei Meijers-Veldman; overleden ouders Van 

Kempen-Claessens, Miel en Miny Cruyen-

Claessens; 1e jaardienst Mia Hendriks-Wuijtenburg.  

Donderdag 12 september:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in  

 het klooster. 
 

Zaterdag 14 september. Vooravond  

24e Zondag door het jaar B. 

19.00 uur: H. Mis in de kerk m.m.v.  

 het Gelegenheidskoor. 

Jan Schiffelers en Tineke Offermans. 

Zondag 15 september:  

24e Zondag door het jaar B.  

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 

Voor onze parochie en om genezing en een l 

iefdevolle verzorging van de zieken; jaardienst  

Lei Koolen; jaardienst Paul Souren, tevens t.i.v.  

ouders Rouwette-Souren en overleden familie. 

Woensdag 18 september:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 19 september:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in  

 het klooster. 
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   
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Diensten en misintenties 

Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages:  
Nieuwe bisschop van Roermond Mgr van Hout 
https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/ 

Parochiekalender 

 

Zo. 1 sept 1e zondag vd maand 

  Koffiedrinken na de H. Mis 

Vr. 6 sept  Ziekencommunie 

 

Algemeen H. Missen: 

Woensdag  19.00 uur Kloosterkapel 

Zaterdag  19.00 uur Kerk van 1 juni t/m 14 sept 

Zaterdag  19.00 uur Kloosterkapel vanaf 21 sept 

Zondag  11.00 uur Kerk 

 

Woord van de redactie 

 

Zonder vrijwilligers geen parochie. 

We zijn dan ook trots dat we in Hulsberg 

kunnen rekenen op zoveel vrijwilligers. 

Dat geldt natuurlijk ook voor de Clemens-

Klok. 

We zijn op zoek naar jong bloed. Wie komt 

de redactie van de Clemens-Klok verster-

ken? 

De zaterdagavondmis gaat weer naar het 

zusterklooster 

Met ingang van 21 september 
zal de zaterdagavondmis van 
19.00 uur weer in de klooster-
kapel gehouden gaan wor-
den. 

Na in de zomermaanden de H. Mis op zaterdagavond 
weer in onze koele St. Clemenskerk gevierd te hebben, 
gaan we 21 september weer naar de warme omgeving 
van de kloosterkapel, waar we ook al iedere woensdag-
avond welkom zijn. 

 

Zusters bedankt voor jullie gastvrijheid!! 

Data voor gezinsmissen komend schooljaar: 
 

Zaterdag 5 oktober  19.00 uur Franciscus dieren 
      dag, knuffel  
      meenemen 
Zaterdag 9 november 18.30 uur  St. Maartensviering 
      (spel met lampion 
      nenzegening).  
Daarna om 19.00 uur    gezinsmis. 
Zaterdag 7 december  19.00 uur 2e zondag van de  
      Advent 
Dinsdag 24 december  18.00 uur  Kerstavond 

Zaterdag 1 februari  19.00 uur  Maria Lichtmis 

Zaterdag 15 maart  19.00 uur  2e zondag van de  
      veertigdagentijd 

Vrijdag 11 april   19.00 uur  Vormselviering 

Zaterdag 12 april   19.00 uur  Palmzondag/ 
      presentatieviering  
      communicanten 

Maandag 21 april   11.00 uur  2e Paasdag 

Zondag 25 mei   11.00 uur  1e H. Communie 

Zaterdag 14 juni   19.00 uur  Dankviering commu
      nicanten en vorme- 
      lingen 
Zondag 29 juni     Processie 

Ouders met kinderen, 

Noteer deze data alvast in jullie agenda!!! 

H. Missen in het zusterklooster 
Wisten jullie dat er door de week iedere dag een H. Mis 
is in het zusterklooster? 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 10.00 uur 
Woensdag om 19.00 uur (vanuit onze parochie) 
 

Ook hier is iedereen van harte welkom!! 

Vrijdagse H. Missen in zorgcentrum Panhuys 

Vanaf vrijdag 6 september om 16.00 uur worden de H. 

Missen in zorgcentrum Panhuys weer hervat. 

Alle trouwe bezoekers van deze H. Mis zijn weer van 

harte welkom. 

https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
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APOTHEEK RAVENSBOS 
Parallelweg Noord 2 

6336AE Hulsberg 
ma t/m vr: 8.00-17.30 uur 

tel: 045-4052700     fax: 045-4054202 
apotheekhulsberg@eerstelijn.net 

www.v-a-l.nl 
 

Sportparklaan 10
  

6336 AB  Hulsberg 

Donderdag t/m Zondag  

Open vanaf   15.00 uur 

Tel: 045 2001008  

 

Proficiat Sil Hompes 

In één keer geslaagd voor je RIJBEWIJS 

bij 

 

www.autorijschoolmonsuwe.nl 

mailto:apotheekhulsberg@eerstelijn.net
http://www.v-a-l.nl/
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Nieuwe vriendjes 

Vandaag is de grote dag! Sam 

gaat samen met mama twee ko-

nijnen ophalen. Mama en Sam stappen in de auto. Het is 

niet ver rijden. Dan stoppen ze bij een mooi huis met 

een grote tuin. Sam ziet de konijnen nog niet, maar een 

mevrouw doet de deur open. Ze zegt: daar zijn jullie al. 

Ze brengt Sam en zijn moeder naar de tuin achter het 

huis. De tuin heeft een groot grasveld en een vijver met 

vissen. Sam ziet drie honden die rondjes rennen en met 

elkaar spelen. En naast de vijver staat een kippenhok 

met heel veel kippen. Sam vraagt: waar zijn de konij-

nen? De mevrouw loopt terug naar het huis en roept: 

Michiel, kom eens! Ze zegt tegen Sam: Michiel zal ze aan 

je laten zien. Er komt een jongen de tuin in lopen. Hij is 

ongeveer net zo groot als Sam. Hij kijkt Sam boos aan. 

Dan loopt hij naar de rand van de tuin. Sam loopt achter 

hem aan naar een houten hok op het grasveld. En dan 

ziet Sam de konijnen ook. Ze zijn heel pluizig en ze knab-

belen aan het gras. Hun neusjes gaan heel snel op en 

neer. Sam moet er om lachen. Er zitten veel konijnen in 

het hok en Sam telt ze snel. Het zijn er zes. Hij kijkt naar 

mama. Welke zijn van mij? vraagt Sam. Mama wijst naar 

de twee konijnen in de hoek. Ze zegt: die witte met de 

zwarte vlekken en die bruine. Michiel kijkt nog steeds 

boos. Hij zegt: dat zijn mijn konijnen. Ze zijn niet van 

jou! Dat maakt Sam verdrietig, maar mama lacht naar 

Michiel. Ze gaat op haar knieën zitten en zegt: de konij-

nen zijn jouw vriendjes of niet? Michiel knikt met zijn 

hoofd. Vriendjes zijn heel belangrijk, zegt mama. En jij 

hebt heel veel vriendjes hier in de tuin om mee te spe-

len. Ze wijst naar de konijnen en de honden. Sam wil 

ook graag zulke vriendjes. Wat zeg je ervan als jij en Sam 

jullie vriendjes delen? Michiel kijkt haar vragend aan. 

Mama zegt: Sam neemt twee konijnen mee naar ons 

huis, maar jij mag komen spelen wanneer je maar wil. 

Dan kunnen jullie samen met de konijnen spelen. Dat is 

toch veel leuker dan alleen? En misschien mag Sam wel 

een keer bij jou komen spelen. Michiel moet even na-

denken. Dan knikt hij langzaam. Mag dat? vraagt Michiel 

aan zijn moeder. Natuurlijk mag dat, zegt ze. Nu is Mi-

chiel niet boos meer. Hij kan zelfs weer een beetje la-

chen. De moeder van Michiel haalt de twee konijnen 

voor Sam uit het hok. Ze zet ze in een grote doos zonder 

deksel. Ze hoeven niet lang in de doos te zitten. Thuis 

staat er al een mooi hok voor ze klaar met stro en wa-

ter.  Nu moet je nog een naam bedenken voor de konij-

nen, zegt mama. Sam denkt diep na. Wolf en Panda! 

roept hij. Mama moet lachen en vraagt: waarom noem 

je ze zo? Nou, zegt Sam, die witte heeft zwarte vlekken 

net als een panda. En de bruine heeft dezelfde kleur als 

de wolf op mijn pyjama! Mama zegt: Ik hoop maar dat 

Het houten kruisje 

Elke keer als ze op weg naar 
school langs die ene rotonde 
komt, krijgt Jada een brok in haar 
keel. In de berm staat een klein houten kruis. De letters 
erop zijn nauwelijks leesbaar, maar Jada weet welke 
naam er staat. Iedereen in het dorp weet dat. Twee jaar 
geleden was hier een jongen uit haar straat door een 
vrachtwagen gegrepen. De bestuurder had hem niet 
gezien. De jongen was vijftien, net zo oud als Jada nu. Ze 
weet nog goed hoe zwart die zomer was geweest. Zeker 
toen ze zich had gerealiseerd wie het slachtoffer was. Ze 
had hem vaak vanuit haar slaapkamerraam bekeken, 
omdat hij zo knap was. Haar ouders drukken haar sinds-
dien vaak op het hart: ‘Nooit voorrang nemen, ook al 
heb je er recht op; eerst oogcontact maken met de 
chauffeur. En nooit rechts langs een bus of vrachtwagen 
gaan.’ Jada vertraagt dagelijks bij het houten kruisje; 
verdrietig, angstig en woedend tegelijk dat je zo jong 
zomaar kan sterven door een stom dode-hoek-ongeluk. 
Vandaag stapt ze 
vastberaden af. Ze 
pakt een watervaste 
stift uit haar tas en 
maakt de letters van 
zijn naam weer lees-
baar. ‘Ik zal je nooit 
vergeten Daniel,’ 
fluistert ze. 
Bron: Nieuwe Oase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Freepik 

het hok groot genoeg is voor een wolf en een panda. Ma-

ma en Sam moeten lachen. Sam kan niet wachten om 

thuis met zijn nieuwe vriendjes te spelen. 

 

 

 

 

 

Bron: Freepik 
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IN MEMORIAM 
 

MARTHJE MEEWIS-BOERSMA 
 

Op 5 juli jl. bereikte ons het droeve bericht dat ons lid 

Marthje Meewis-Boersma overleden was.  

We wisten al een tijdje dat Marthje ongeneeslijk ziek 

was, maar toch……. 

Marthje was ruim 40 jaar een zeer gerespecteerd lid 

van GKC en zong altijd vol overgave haar altpartij,  

zingen was haar lust en leven!!   

Marthje zal zeker gemist wordt bij GKC,  

we zullen ons haar herinneren als een muzikale,  

kleurrijke, joviale en lieve vrouw.  

Marthje, bedankt dat wij jou  

in ons midden mochten hebben. 

“Zo moet het gaan, ik heb een goed leven gehad”,  

dat waren de woorden van Marthje. 

Leo, kinderen kleinkinderen,  

wij wensen jullie héél veel sterkte toe  

met het verwerken van dit enorme verlies! 

 

Bestuur, dirigent en leden van  
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Collecteer je met ons mee? 

Steun onze strijd tegen toene-
mende nierschade en help mee 
tijdens de collecteweek 

Gezonde nieren zijn van levensbelang. Daarom strijdt de 

Nierstichting voor gezonde nieren voor iedereen. In de 

week van 15 t/m 21 september 2024 collecteren  

duizenden vrijwilligers om geld in te zamelen voor de 

Nierstichting. In Hulsberg zoekt de Nierstichting nog 

nieuwe enthousiaste collectevrijwilligers.  

Steun onze strijd tegen toenemende nierschade,  

word collectevrijwilliger. 
 

“Samen kunnen we ervoor zorgen dat we toenemende 

nierschade helpen voorkomen, dat nierpatiënten de bes-

te behandeling krijgen en we nierziekten in de toekomst 

kunnen genezen. Door er aandacht voor te vragen en 

door meer onderzoek te doen. De inzet van deze vrijwil-

ligers maakt namelijk écht het verschil.” 

Aanmelden als collectant voor de Nierstichting 

In Hulsberg worden nog niet alle huishoudens bereikt. 

Ook jij kunt helpen als collectant tijdens de collecte met 

gemiddeld twee uur van jouw tijd. En met jouw inzet echt 

verschil maken voor alle nierpatiënten. Interesse? Meld 

je aan bij Sjef Pieters Collectecoördinator Hulsberg. 

E-mail: dorekoel34@kpnmail.nl 

Verstillingswandeling vanuit Klooster Wittem 
 
Een verstillingswandeling in de avond: al wandelend stil 
worden, in verbinding met jezelf, met elkaar en met de 
natuur. Een korte bezinningstekst gaat mee, om over na 
te denken. Na afloop van de wandeling (5 tot 8 km) delen 
we - voor wie wil - ervaringen uit bij een kop koffie of 
thee. Draag s.v.p. goede wandelschoenen; de wandeling 
gaat soms over onverharde paden. 
 
Start- en eindpunt: Klooster Wittem, Wittemer Allee 34, 
6286 AB Wittem 
Datum/tijd: dinsdagen 10 en 24 september 2024 van 
19:00 uur tot 21:00 uur 
Aanmelden bij de receptie van Klooster Wittem,  
tel 043 4501741 of via www.kloosterwittem.nl/Agenda 
Kosten: € 3,00, per persoon 
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Agenda Hulsbergs Verenigingsnieuws 
De agenda is te vinden op  

https://www.h-clemens.nl/agenda/  

Mededelingen en verenigingsnieuws 

Koninklijke Fanfare St. 
Caecilia 

 

Dit jaar bestaat onze fanfare 
165 jaar! Dat klinkt heel oud, 
maar onze vereniging is 
springlevend en daar past een 
opgefrist nieuw logo bij. Van-

af nu kunt u onze berichten dan ook in de Clemens-
Klok herkennen aan dit logo. Wij hopen dat u allen 
een fijne zomer heeft gehad en nemen u graag mee 
naar onze volgende activiteiten. Nu de zomervakantie 
achter de rug is, maken wij ons langzaam op voor onze 
deelname aan het bondsconcours op zondag 24 no-
vember in Theater de Schalm in Veldhoven.  
De voorbereidingen waren voor de zomer al in volle 
gang, maar er zal nu een tandje bijgezet gaan worden. 
Zo houden we begin september een repetitieweekend 
in Noorbeek. Bent u benieuwd hoe ver we al zijn in 
onze voorbereidingen? Op zaterdag 28 september 
vindt ons eerstvolgende concert plaats in Ubachsberg. 
U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom om te ko-
men luisteren! 

Vanaf maandagavond 26 augustus 
starten de wekelijkse gymnastiek-
lessen “Bewegen op Muziek voor 
50-plussers” weer in de zaal van 
De Hoeskamer, Diepestraat 6 te 
Arensgenhout. Er wordt dan ge-
sport van 19.30 uur tot 20.30 uur, 

met aansluitend een kopje koffie of thee na afloop. Op 
deze locatie starten vanaf woensdagavond 28 augustus 
ook weer de wekelijkse aerobicslessen “Workout by Dia-
na” van 18.15 uur tot 19.15 uur.  
Nieuwe deelnemers aan vorenstaande lessen zijn natuur-
lijk van harte welkom om met ons mee te komen sporten 
en de eerste les is altijd gratis. Graag wel even aanmelden 
via de e-mail: ouderenvereniging.aalbeek@outlook.com 
of telefonisch 06-12866112.  
Graag tot ziens in De Hoeskamer te Arensgenhout.  

 

 

WIE WIL ER MET ONS MEEZINGEN? 

Op zondag 22 december 2024 houden we weer ons  
jaarlijkse Kerstconcert met Fanfare St. Clemens. 

 
In 1984 was ons eerste Kerstconcert samen. Nu, 40 jaar 
later, willen we dit Kerstconcert een speciaal  tintje geven. 
We zouden het heel erg sjiek vinden wanneer zoveel mo-
gelijk dames en heren die graag zingen mee zouden doen 
met dit concert. We willen een aantal werken samen met 
de fanfare uitvoeren, maar dan hebben we bij het koor wat 
meer volume nodig, dus vandaar deze oproep. Het worden 
geen ingewikkelde werken, maar leuke eenstemmige 
songs.  

De repetities zullen in de maanden november en  
december gehouden worden, 

op woensdag van 20.00 uur tot 21.00 uur in  
Café-Zaal Op de Trepkes. 

Schroom niet en meld je aan!  
bij José Gijzen-Huijts,  

secretariaatgkc@gmail.com, 045-4051619 

Na een fijne vakantie beginnen we op woensdag 21 

augustus weer met onze repetities. Zondag 1 septem-

ber om 11 uur luisteren we de mis In de kerk van Huls-

berg op. Het thema van deze mis is gebaseerd op  de 

Wereldgebedsdag voor de schepping. We hopen u te 

mogen begroeten. 

Verplichtingen 

Het aangaan van verplichtingen is niet in strijd met  

vrijheid.  

Het zijn twee polen die we allebei nodig hebben om het 

leven aan te kunnen. 

Als een pool wordt uitgeschakeld, verliezen we ons 

evenwicht. Als je altijd maar open wil blijven staan voor 

iets nieuws, zul je nooit door een deur gaan. En ooit zul 

je dan alleen nog maar voor gesloten deuren staan. Als 

je  alleen maar verplichtingen aangaat, zul je er ooit on-

der bezwijken. Beide zijn nodig: verplichtingen en de 

vrijheid om de eigen tijd in te vullen. Wie uit pure angst 

voor de beperking elke verplichting uit de weg gaat, zal 

nooit groeien. Maar vooral: wij kunnen als gemeen-

schap niet overleven, als mensen zich door niets meer 

willen laten binden. 
 

Uit: Vergeet het beste niet van Anselm Grün 

https://www.h-clemens.nl/agenda/
mailto:ouderenvereniging.aalbeek@outlook.com
mailto:secretariaatgkc@gmail.com
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Hoeskamertref Arensgenhout  
De zomervakantie is weer voorbij. Op maandag 2 sep-
tember organiseert De Hoeskamertref een Vrije In-
loopmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in De Hoeskamer. 
Op deze middag kan men terecht om een kaartje te leg-
gen, te Rummikuppen, Sjoelen of andere aanwezige 
spelletjes. Gewoon een gezellig praatje maken onder 
het genot van een kopje koffie of thee kan natuurlijk 
ook.  
Twee weken later, op maandag 16 september, wordt er 
een bakmiddag georganiseerd van 14.00 tot 16.00 uur. 
Wat er gebakken wordt blijft een verrassing. De vaste 
kaarters kunnen in het café terecht. Mocht U vervoer 
van de Wensbus nodig hebben, graag dit dan uiterlijk 
de vrijdag voor de betreffende Hoeskamertref voor 
12.00 uur doorgeven aan  
Mw. Bertie Peeters, 06-44990885 of e-mailen naar:  
hoeskamertref@gmail.com. 
 

De vrijwilligers van de Hoeskamertref  

heten U van harte welkom!  

Nieuws en Weetjes  
 

Onze vakantie zit erop en van-
af 19 augustus staan we weer 
klaar voor iedereen die activi-
teiten wil ontplooien in onze 
locatie. 
 
Onze Inloopmiddagen: 
Do 22 augustus -Kom en Doe Mee- in teken van ver-
wennen van de handen. Van 14.00-16-00 uur-   
Eigen bijdrage € 3.50. inclusief koffie/thee en traktatie. 
Heel graag aanmeldden voor deze activiteit via: 
06-55508453 of:  
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 
 
Nieuw is: dat deze inloop middagen voortaan weke-
lijks zullen zijn. Dus élke do middag van 14.00-16.00 
uur staan de deuren open en is iedereen welkom. 
De Gemeente Beekdaelen heeft onze stichting een 
subsidie toegezegd waardoor we dit kunnen realise-
ren, hierin trekken we op met G.R.I.B en CCMW 
(eenvoudig gezegd, maatschappelijke organisaties die 
werkzaam zijn voor onze gemeente). 
Concreet betekent dit dat er deze donderdagmiddag 
een medewerker van genoemde organisatie mét een 
vrijwilliger klaar staan om deze middag te 
“bemensen”. 
De koffie en thee staan klaar. We kunnen elkaar 
treffen voor een praatje, een spelletje, of wat dan ook. 
Er is geen programma, want dat bepalen we samen. 
Uiteraard kunt u ook terecht met vragen over welzijn, 
zorg, of wat dan ook. 
Deze wekelijkse inloop middagen noemen we nu ver-
der: Kom middag. 
Op  donderdag 12 september is er een feestelijke edi-
tie van de wekelijkse inloopmiddagen,  
We bieden iets lekkers aan, hebben een muzikaal in-
termezzo, en ………vieren graag samen met u allemaal 
de start van de wekelijkse inloop. 
We maken er iets bijzonders van, daar wilt u toch bij 
zijn? 
Laat wel even weten of u hierbij wil zijn- zie uitleg hier-
boven. 
 
Goed om te weten: 
De inloop mét programma of acti-
viteit noemen we nog steeds: Kom 
en Doe mee, en gaat verder zoals u 
inmiddels bekend is: 1x per maand. 
 
Donderdag 19 september-  Hap en Stap wandeling 
Zorgcentra Martha Flora en Panhuys organiseren sa-

men met Kom en Doe Mee van het gemeenschapshuis een 
hap en stap wandeling, deze is bedoeld voor senioren in 
en rondom genoemde zorgcentra.  
Start en Finish is in het gemeenschapshuis, starten kan 
vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur. 
Tijdens de route die o.a. langs de zorgcentra loopt kunt u 
een korte pauze inlassen en wordt u op iets lekkers getrak-
teerd. 
Bij de finish in de “Lange Berg” is er nog een gezellig sa-
menzijn, en kunt u de aanwezige kunst aldaar bewonde-
ren. 
U ontvangt op de dag zelf een route en stempelkaart. Deze 
wandeling is ook goed te doen voor mensen die minder 
goed ter been zijn. Uiteraard mag u iemand meenemen 
om u te vergezellen. 
Deelnemen? Haal een deelnamefor-
mulier op bij het Panhuys of Gemeen-
schapshuis en lever dit in voor 26 aug. 
a.s. 
 
Deze activiteit wordt mede mogelijk 
gemaakt door de stapelsubsidie die 
de Gemeente Beekdaelen toekent in kader van 1e lus-
trum van genoemde gemeente. 
 
Save the Date/  Voor uw agenda: 
Op zaterdag 28 september zal de groep Dé Bes va Höls-
berg es……. weer een geweldige avond organiseren in onze 
locatie.  De band is er weer, en er valt héél veel muzikaal 
te genieten. 
Nadere info volgt snel via FB en overige kanalen. 
Maar zet dit vast in uw agenda, de moeite méér dan 
waard. 

mailto:hoeskamertref@gmail.com
mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
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Colofon 
 
Pastoor Dölle    T 045 - 4051273 

      Kerkheuvel 7 

      6336 AX  Hulsberg 
 

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.     T 06-39431473 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.           T 06-39431465 

          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 

 
Pastoor Dölle  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

website parochie  http://www.h-clemens.nl  

facebook parochie   Parochie H. Clemens Huls-

berg 

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

    NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d.  NL91 RABO 0124 1030 30  
 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens  

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie   parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice  bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 15,- 
Weekend € 30,- 

Aan onze lezers/adverteerders 
 

Heeft u als ondernemer of particulier interesse om 

een advertentie te plaatsen? Stuur dan een bericht-

je naar advertentie@h-clemens.nl.  

We zullen dan contact met u opnemen. 

en tot slot……maar belangrijk!  
 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 21 sept - 18 oktober) moeten kopij voor 

de redactie en advertenties uiterlijk op 3 sept via 

email worden aangeleverd. Misintenties moeten  

uiterlijk 10 sept worden doorgegeven! 

 Loop eens binnen bij: 
 TRIADE Hypotheken—Verzekeringen BV 

 Stationsstraat 77 

 6361 BH Nuth 

 T 045 -  524 59 84  /  E mail: info@triadebv.nl      

 W www.triadebv.nl 

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan.geilen@bavonuth.nl
mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
mailto:advertentie@h-clemens.nl

