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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

14e jaargang nr. 7                       29 juni-23 aug 2024 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

• Afsluiting Mariamaand bij het wegkruis 

• Vakantiekoor 20 juli t/m 24 augustus 

• Verslag sacramentsprocessie 

• St Rochusmarkt / bezoek toren zo. 11 aug. 

• Bedevaart Kevelaer maandag 9 sept. 

• Kroedwuschj 17/18 aug   

Vakantietijd: tijd om rust te zoeken. 
 

De vakantietijd breekt weer aan, lekker ontspannen, even geen afspraken, even de boog niet gespannen. Velen 
zullen deze periode voor langere of kortere tijd weg gaan, immers je kunt je het beste ontspannen als je even 
weg bent van je vertrouwde omgeving. Voor mij is dat zeker het geval: als je als pastoor thuis blijft, krijg je toch 
steeds telefoon en bellen mensen aan de deur. En het frist de geest ook op: een nieuwe omgeving bekijken, 
nieuwe indrukken opdoen. Zoals we zeggen: even de accu opladen en je kunt er weer een tijdje tegen. 
 

Maar moeten we wel ver weg gaan om rust te vinden ? Vind je rust door ver te reizen ? Word je niet eerder 
onrustig door al het gereis ? Jezus zegt ons in het Evangelie: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder las-
ten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.” We kunnen ook uitrusten bij Hem, bij Hem kunnen we on-
ze zorgen kwijt, onze stress. Doen we dat wel, onze problemen en zorgen bij Hem neerleggen ? Want je kunt 
wel ver weggaan op vakantie, maar als je je zorgen en problemen meeneemt op vakantie, kom je niet echt tot 
rust, en kom je thuis met nog steeds de last op je schouders. 
 

Je hoeft deze zomer niet ver weg te gaan, er is een aantal mooie evenementen georganiseerd in onze omge-
ving. Zo is er in het weekend van 6 en 7 juli het OLS, georganiseerd door de schutterijen van onze gemeente 
Beekdaelen. Op zaterdag 6 juli is om 18.00 uur de plechtige openingsmis in de H. Dionysiuskerk te Schinnen. En 
op zondag 7 juli vinden het defilé en de schietwedstrijden plaats in Doenrade. 
En van 11-25 augustus vinden in Hasselt de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten plaats, met op 15, 18 en 24 au-
gustus de prachtige ommegang door de straten van Hasselt. 
 

Een oude gewoonte van de kerk is om in je vakantie ook een moment van bezinning in te bouwen. Wat houdt 
dat nu in ? Dat wil zeggen, dat je enige tijd neemt (kan een uur, een dag, of meerdere dagen zijn) om even “af 
te schakelen”, even je zorgen en problemen op een rijtje te zetten en bij Jezus neer te leggen. Een Bijbeltekst 
lezen, die je moed inspreekt, en je tot rust brengt. Zo heb ik gepland om deze zomer een aantal dagen naar de 
abdij van Mamelis te gaan, een korte retraite om weer geestelijk bij te tanken. 
 

Laten we dat eens proberen: voordat we op vakantie gaan, even een moment van bezinning, even alles van de 
afgelopen periode op een rijtje zetten, de plus- en minpunten, en vooral de minpunten en moeilijkheden bij 
Jezus neerleggen, Hem vragen die voor en met ons te dragen. Ik doe het zelf steeds en het maakt dat je echt 
ontspannen op vakantie gaat. Je hebt je zorgen en problemen thuis gelaten. 
 

Ik wens u allen een ontspannen en zorgeloze vakantie toe. 
 

Pastoor George Dölle 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
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Overledenen 

Op 16 juni is Lies Wilting-Limpens overleden 
in de leeftijd van 86 jaar. Zij werd geboren 
op 30 dec. 1937 aan de Raadhuisstraat in 
Hulsberg, in het pand  waarin Hoveniersbe-
drijf Limpens was gevestigd. Na haar huwe-
lijk met Jo Wilting is zij naar Spaubeek ver-
huisd. De laatste jaren heeft zij gewoond in 
Villa Ridderspoor in Nuth, en na de sluiting 
daarvan nog enkele maanden in zorgresi-

dentie De Voort te Nieuwenhagen. De uitvaart heeft plaatsge-
vonden op  22 juni  in de Clemenskerk. 

Dopelingen 

Op 2 juni werd Daan Goffin gedoopt. Daan werd gebo-
ren op 16 jun 2024,  hij is een zoon van Bart en Mandy 
Goffin-Honings. Zij wonen samen met zusje Liv in de 
Burg. à Campostraat.  

 
 
 
 
 
 
 

Op 16 juni werd Evy Goorden gedoopt. Evy werd gebo-
ren op 23 januari 2024  zij is een dochter van Alexander 
en Michou Goorden-Duijzings. Zij wonen samen met 
broertje Liam in de Burg. à Campostraat.  

Dat de doop hen tot steun mag zijn op hun levensweg. 

Huwelijk 

Op zaterdag 6 juli gaan Roxanne Schwanen en Bart 

Bouwens trouwen. De kerkelijke huwelijksinzegening 

vindt plaats in de H. Dionysius en Odilia Kerk in 

Sweikhuizen. 

Op vrijdag 9 

augustus gaan 

Sharon Ubags 

en Genaud 

Molin trou-

wen. De kerke-

lijke huwelijks-

inzegening 

vindt plaats in 

de H. Dionysi-

us en Odilia 

Kerk in 

Sweikhuizen. Sharon en Genaud wonen Uno-straat. 

Afsluiting Mariamaand bij het wegkruis 
 

Vrijdag 31 mei hebben we de Mariamaand mei weer 
afgesloten met het bidden van een Rozenhoedje bij het 
wegkruis aan het Europaplein. 
Op deze manier hebben we geprobeerd om ons steen-
tje bij te dragen aan de verbetering van de toestand in 
onze wereld, die op dit 
moment erg zorgwek-
kend is. Naast de vele 
persoonlijke problemen 
die we kennen en heb-
ben, hebben we gebeden 
dat we de klimaatveran-
dering met z’n allen een 
halt kunnen toeroepen. Dat er ooit een eind komt aan 
alle oorlogsgeweld en onderdrukking van hele bevol-
kingsgroepen. Dat we zorgvuldig omgaan met onze we-
reld die we van onze schepper gekregen hebben. 
 

Na afloop was er ook nog tijd voor een gezellig samen-
zijn met een kopje koffie of thee met iets lekkers. 
 

We willen als 
groep iedereen 
een fijne vakan-
tie toewensen 
en op 1 oktober 
treffen we elkaar 
weer bij het 
wegkruis en 
gaan we weer 
proberen om ons 
steentje bij te 
dragen.  

Iedereen is dan van harte welkom!! 
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Onze kerk tijdens de St. Rochusmarkt 

Torenbezoek 
 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, zijn ook dit jaar op 
zondag 11 augustus de bo-
venste ruimten van onze 
kerk weer te bezoeken. Via 
een aantal ladders gaan we 
naar de ruimte waar de 
klokkenstoel staat met de 3 
klokken. Daarna gaan we 
via de laatste ladder naar 
de ruimte direct onder de 
torenspits (het hoogste 
punt waar we naar buiten 
kunnen kijken). Vandaar uit 
dalen we weer af, om via 
de zolder boven het mid-
denschip naar het viering-
torentje te gaan. Volgens 
velen het mooiste plekje 
tijdens onze ontdekkings-
tocht. 
 
Naast het torenbezoek 
wordt er ook op gezette 
tijden het monumentale 
kerkorgel  bespeeld.  
 

Torenpoets 
Jullie kunnen ook al van te voren kennis maken met de 

binnenkant van onze kerktoren!! 
Voor de torenbezoeken tijdens de St. Rochusmarkt zal 
de toren eerst gepoetst moeten worden. Heb je een 
paar uur tijd, kom dan helpen, leuk om te doen “veel 
handen maken licht werk”. Wanneer? Zaterdag 3 au-
gustus om 9.00 uur. Voor koffie en een versnapering 
wordt gezorgd. 

St. Rochusmarkt 

De gezelligste Rommelmarkt van Zuid Limburg 

Zondag 11 augustus vindt de jaarlijkse St. Rochusmarkt 
in de oude kern van Hulsberg plaats, één van de gezellig-
ste (rommel)markten van Zuid Limburg! Heerlijk slente-
ren langs de vele kraampjes, mensen ontmoeten, koop-
jesjagen en genieten van heerlijke hapjes & drankjes. 

De Rochusmarkt biedt volop entertainment voor jong 
en oud! Speciaal voor de kinderen zijn er oud Holland-
se spelletjes, lekkere ijsjes en meer. Moe geworden 
van het koopjesjagen? Geniet van een verfrissend 
drankje of kopje koffie met vlaai in de marktbar, waar 
een dj zorgt voor een feestelijke sfeer. 

Lekkere trek?! Ons Culinaire Straatje is er ook weer bij! 

De Rochusmarkt is open voor publiek van 8.00 - 17.00 u. 

Vakantietijd 

 

Tijd van ontspanning 

en herbronning. 

Tijd van aandacht voor elkaar. 

Tijd misschien ook voor aandacht 

voor waar we zo weinig aan toekomen… 

Een moment van rustig gebed 

in een dorpskerk waar we toevallig langskomen. 

Een kaarsje voor degenen 

die noodgedwongen niet op vakantie kunnen. 

Vakantietijd: tijd voor elkaar en tijd voor God… 

 

Gezegende vakantietijd! 

 

Bakkers en sponsoren Bedankt! 
 
Ook dit jaar hebben we na de processie weer kunnen 

genieten 
van de bak-
kunsten van 
vele paro-
chianen. 
Zonder bak-
kers en 
sponsoren 
geen 
Afterparty! 
 

Bedankt allemaal. Parochiecomité Hulsberg 
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Bedevaart KEVELAER op maandag 9 september 
 
Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een mil-
joen bezoekers. De van oudsher grootste groepsreis van-
uit ons land wordt georganiseerd door de Broederschap 
Sittard-Kevelaer. Al sinds 1669 (!) trekken elk jaar in sep-
tember honderden mensen vanuit Sittard en wijde om-
geving naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is 
de bedevaart naar de Mariastad op maandag 9 septem-
ber. Gaat u ook mee? 

 
Pastoor George Dölle gaat mee als begeleider. 

 
Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen 
– waaronder ook Hulsberg – waarna alle bussen zich ver-
zamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. Vandaar is om 
8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer.  
Het programma in Kevelaer is: 
10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie 
naar de basiliek. 
10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna 
processie naar de Kaarsenkapel. 
15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine 
Kruisweg in de Pax Christikapel. 
17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbis-
schop Mgr. De Jong. 
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadeka-
pel en daarna gaan we weer terug naar de bussen voor 
de terugreis naar huis. 
Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ont-
spanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels 
en restaurants. 
 
Aanmelden voor de busreis 
Buskaarten zijn tot vrijdag 23 augustus verkrijgbaar bij 
de heer H. Lenssen, Geleenstraat 74, 6155 ND Puth, tel. 
(046) 4431247. 
Een buskaart kost € 28,-- per persoon. 
Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw 
bus! Denk aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs 
voor die dag. 
 
Aanmelden voor de voettocht 
Dit jaar wordt ook een meerdaagse wandelpelgrimage 
van Sittard naar Kevelaer georganiseerd. Vertrek vanuit 
Sittard op 5 september. Op 9 september sluiten de wan-
delaars aan bij ons dagprogramma. Aanmelden bij de 
heer René Haustermans via renehauster-
mans@gmail.com. 
 
Meer informatie? Bel met de heer Tjeu Wetzels: tele-
foon 06-27822186, of stuur een bericht naar: broeder-
schap.sittard@gmail.com. 

Kroedwusj 

In het weekend van 17 en 18 augustus vieren we in on-
ze kerk het feest van Maria ten Hemelopneming. 
Deze dag staat bij menigeen in de herinnering als zijnde 
ook de dag waarin de kroedwusj gezegend wordt. 
Al vele jaren wordt 
deze traditie ook in 
onze parochie ge-
hanteerd. 
Wij hebben ons een 
tijd geleden bij de 
parochies Nuth, 
Wijnandsrade en 
Vaesrade aangeslo-
ten. Het is een eeu-
wenlang gebeuren om samen met anderen op zoek te 
gaan naar de kruiden die voor een kroedwusj nodig 
zijn. 
Inmiddels zijn de plekken waar we die kunnen vinden 
bekend, dus echt zoeken is er niet meer bij. Het verza-
melen is een gezellige activiteit, evenzo het bundelen 
waarvoor er iedere keer een loods ter beschikking 
wordt gesteld. 

Nu dus de vraag: wie doet er mee??? Op donderdag 15 

of vrijdag 16 augustus. Om 10.00 uur gaan we de krui-

den verzamelen en ‘s middags om 14.00 uur gaan we 

de kroedwusj bundelen. 

Aanmelden kan via de mail bij Tineke Renckens,  
tinekeknots@gmail.com of per telefoon 06-52795301  

Maria Tenhemelopneming 
 

15 augustus 

 

Maria, hoge lieve vrouwe. 

Wij geloven dat u thuis bent bij God, 

die met u in de wolken is. 

U bent een vrouw uit duizenden, 

een moeder om lief te hebben, 

beeld van wat kerk is. 

Op uw voorspraak rekenen wij. 

Uw zorg en liefde, 

uw openstaan voor God en mensen 

mag ons tot voorbeeld zijn. 

Bescherm alle mensenkinderen 

en neem ons op in uw groot ‘bewaarhart’: 

heilige Maria, moeder van God, 

Bid voor ons, kleine mensen, 

Nu en in het uur van onze dood. 

 

Amen. 

mailto:tinekeknots@gmail.com
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 29 juni. Vooravond 13e Zondag door 

het jaar B / Hoogfeest H.H. Petrus en Paulus, 

Apostelen. 
19.00 uur: H. Mis in de kerk m.m.v.  

het koor Young Spirit. 

Zielendienst rector Frans Schmeits; zielendienst 

pater Gerard van den Beuken. 

Zondag 30 juni: 13e Zondag door het jaar B. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Joyful Singing. 

Voor onze parochie en tot genezing van de zie-

ken; 1e jaardienst John Nicolaes. 

Woensdag 3 juli:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 4 juli:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het 

 klooster. 

Vrijdag 5 juli:  

10.30 uur: Communie aan de zieken. 

Zaterdag 6 juli. Vooravond  

14e Zondag door het jaar B. 
19.00 uur: H. Mis in de kerk m.m.v. het 

 Gelegenheidskoor. 

Jaardienst ouders L. Wolfs- Wolfs; 1e jaardienst 

Annie Nordhausen-Maassen. 

Zondag 7 juli: 14e Zondag door het jaar B.  
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans koor.  

 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Voor onze parochie en tot genezing van de  

zieken; Nieke Brounen-Crombag, de overleden 

ouders Brounen-Dullens en de overleden ouders 

Crombag-Pisters; jaardienst Mia van Zijl-Loijens, 

tevens voor Jo van Zijl; Jeanne Sleijpen-Bormans 

(vanwege haar verjaardag). 

12.30 uur: Doopviering Jesse en Lott Slangen. 

Woensdag 10 juli:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Ouders Frissen-Haagmans en familie; Tiny en Thei 

Meijers-Veldman.  

Donderdag 11 juli:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het 

 klooster. 

Zaterdag 13 juli. Vooravond  

15e Zondag door het jaar B. 
19.00 uur: H. Mis in de kerk m.m.v. het 

 Gelegenheidskoor. 

Jaardienst Pierre Claessens. 

Zondag 14 juli: 15e Zondag door het jaar B.  
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. zangkoor Laudate. 

Voor onze parochie en tot genezing van de zieken; 
zielendienst Piet Kroonen (vanwege verjaardag). 

Woensdag 17 juli:  
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Ouders Rouwet-Limpens (vanwege trouwdag en 
verjaardag vader); Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 18 juli:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  
 klooster. 

Zaterdag 20 juli. Vooravond  
16e Zondag door het jaar B. 
19.00 uur: H. Mis in de kerk m.m.v. het Vakantiekoor. 

Voor rust en bezinning om nieuwe kracht op te 
doen om te kunnen groeien in aandacht voor onze 
medemensen. 

Zondag 21 juli: 16e Zondag door het jaar B.  
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Vakantiekoor. 

Voor onze parochie en om genezing en een liefde-
volle verzorging van de zieken; Jo Hinskens. 

Woensdag 24 juli:  
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Jaardienst Anna Beugels (vanwege naamfeest); 
Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 25 juli:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  
 klooster. 

Zaterdag 27 juli. Vooravond  
17e Zondag door het jaar B. 
19.00 uur: H. Mis in de kerk m.m.v. het Vakantiekoor. 

Dat wij leven met open handen die geven en  
delen met anderen wat we hebben. 

Zondag 28 juli: 17e Zondag door het jaar B.  
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Vakantiekoor. 

Voor onze parochie en om genezing en een liefde-
volle verzorging van de zieken. 

Woensdag 31 juli:  
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  
Donderdag 1 augustus:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  
 klooster. 
Vrijdag 2 augustus: 
10.30 uur: Communie aan de zieken. 

Zaterdag 3 augustus. Vooravond  
18e Zondag door het jaar B. 
19.00 uur: H. Mis in de kerk m.m.v. het Vakantiekoor. 

Om een leven vol inzet voor elkaar, vol liefde,  
vrede en tevredenheid. 

Zie verder op pag.  9 
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   



 

 

9 

Diensten en misintenties 

Parochiekalender 

Vr. 5 juli  Ziekencommunie 

Zo. 7 juli 1e zondag vd maand 

Koffiedrinken na de H. Mis 

Vr. 2 aug  Ziekencommunie 

Zo. 4 aug 1e zondag vd maand 

Koffiedrinken na de H. Mis 

Zo. 11 aug St. Rochusmarkt 

Za.  17 aug Viering Maria ten Hemel Opneming 

Zo.  18 aug Viering Maria ten Hemel Opneming  

 

Algemeen H. Missen: 

Woensdag  19.00 uur Kloosterkapel 

Zaterdag  19.00 uur Kerk (van 1 juni t/m 14 september) 

Zondag  11.00 uur Kerk 

Beste zingende mede-kerkgangers, 
De vakantie komt er weer aan!!! 

 

In de periode van zaterdag 20 juli t/m zaterdag 24 au-
gustus staan er geen misopluisteringen gepland. 

m.u.v. 18 juli (Joyful Singing)  
 

Dus dan is het weer tijd voor het Vakantiekoor” 
 

Iedere H. Mis in het weekend is er een organist aanwe-
zig om met de aanwezige zangers de H. Mis met lie-
deren uit onze bundel GvL op te luisteren. Een half uur 
van tevoren worden de te zingen liederen doorgeno-
men. 
Iedereen is van harte welkom om mee te zingen, u 
hoeft geen koorlid te zijn. 

 
Voor eventuele vragen: Vera Koonen (06-23732860) of 
Jeu Ritzen (06-53704886) 

Vrijdagse H. Missen in zorgcentrum Panhuys 

In de maanden juli en augustus zijn er op vrijdagmiddag 

i.v.m. de vakantieperiode geen H. Missen in zorgcentrum 

Panhuys. Na deze periode worden ze weer hervat. 

Alle trouwe bezoekers van deze H. Mis wensen wij een 

fijne vakantie. 

Jullie zijn ook welkom in de kloosterkapel van de zusters. 
Woensdagavond 19.00 uur 

Donderdagmorgen 10.00 uur 

Zondag 4 augustus: 18e Zondag door het jaar B.  
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Vakantiekoor.  
 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Voor onze parochie en tot genezing van de zieken; 
Chris en Betsy de Koning en de families de Koning 
en van de Paal; jaardienst Finy Kikken-Hoeben;  
1e Jaardienst Marie-Louise Engelen-Mengelers;  
zeswekendienst Lies Wilting-Limpens. 

Woensdag 7 augustus:  
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  
Donderdag 8 augustus:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  
 klooster. 

Zaterdag 10 augustus. Vooravond 19e Zondag 
door het jaar B. 
19.00 uur: H. Mis in de kerk m.m.v. het Vakantiekoor. 

Voor mensen die lijden aan drukte en stress,  
dat ze rust en vrede mogen vinden. 

Zondag 11 augustus: 19e Zondag door het jaar B.  
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Vakantiekoor.  

Voor onze parochie en tot genezing van de zieken; 
jaardienst echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen; 
Hub en Lenie Ritzen, familie Ritzen-Munnix;  
jaardienst Jo Hinskens. 

Woensdag 14 augustus:  
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Anna Beugels (vanwege verjaardag); Tiny en Thei 
Meijers-Veldman.  

Donderdag 15 augustus:  

Hoogfeest Maria-Ten-Hemel-Opneming 
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  
 klooster. 

Zaterdag 17 augustus. Vooravond  
20e Zondag door het jaar B. 
19.00 uur: H. Mis in de kerk met ‘Kroedwösj’ zegening 
 i.v.m. Hoogfeest Maria Tenhemelopneming op  
 15 augustus m.m.v. het Vakantiekoor. 

Guus Huntjens en Philomena Huntjens-Lemmerling. 

Zondag 18 augustus: 20e Zondag door het jaar B.  
11.00 uur: Hoogmis met ‘Kroedwösj’ zegening i.v.m. 
 Hoogfeest Maria Tenhemelopneming op  
 15 augustus m.m.v. Joyful Singing.  

Voor onze parochie en tot genezing van de zieken; 
Nieke Brounen-Crombag, de overleden ouders 
Brounen-Dullens en de overleden ouders  
Crombag-Pisters; Alex Schiffelers. 

Woensdag 21 augustus:  
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  
Donderdag 22 augustus:  
10.00 uur: H. Mis in het klooster. 
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  
 klooster. 
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APOTHEEK RAVENSBOS 
Parallelweg Noord 2 

6336AE Hulsberg 
ma t/m vr: 8.00-17.30 uur 

tel: 045-4052700     fax: 045-4054202 
apotheekhulsberg@eerstelijn.net 

www.v-a-l.nl 
 

Sportparklaan 10
  

6336 AB  Hulsberg 

Donderdag t/m Zondag  

Open vanaf   15.00 uur 

Tel: 045 2001008  

 

Woord van de redactie 

 

Vakantie geen wekker,  

rust, ontspannen! 

Tijd om te bezinnen. 

 

De redactie van de Clemensklok 

wenst iedereen een fijne zomer! 

mailto:apotheekhulsberg@eerstelijn.net
http://www.v-a-l.nl/
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Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages:  
 
https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/  
 
De 4 kapellen wandeling 

Ik denk dat ik het kan 
Op een zeker station stond een 
extreem zware trein die een on-
gewoon steile helling moest op-
trekken voordat hij zijn bestemming kon bereiken. De 
opzichter van het station wist niet zeker wat hij het bes-
te kon doen, dus ging hij naar een grote, sterke locomo-
tief en vroeg: “Kun jij die trein over de heuvel trekken?” 
“Het is een zeer zware trein,” antwoordde de locomo-
tief. Hij ging toen naar een andere grote locomotief en 
vroeg: “Kun jij die trein over de heuvel trekken?” 
“Het is een heel steile helling,” antwoordde de locomo-
tief. 
De opzichter was erg verbaasd, maar hij wendde zich tot 
nog een andere locomotief die spik en span nieuw was, 
en hij vroeg hem: “Kun je die trein over de heuvel trek-
ken?”  
“Ik denk dat ik het kan,” antwoordde de locomotief. 
Dus het bevel ging rond en de locomotief werd opnieuw 
gestart zodat hij aan de trein kon worden gekoppeld, en 
terwijl hij over de rails reed, bleef hij bij zichzelf herha-
len: “Ik denk dat ik het kan. Ik denk dat ik het kan. Ik 
denk dat ik het kan.” 
De koppeling werd gemaakt en de locomotief begon aan 
zijn reis, en over de hele rails, terwijl hij naar de helling 
rolde, bleef hij tegen zichzelf herhalen: “Ik — denk — 
dat ik het kan. Ik — denk — dat — ik — het — kan. Ik — 
denk — dat — ik — het — kan.” 
Toen bereikte de locomotief de helling, maar zijn stem 
was nog steeds te horen: “Ik denk dat ik het kan. Ik—– 
denk—–dat—-ik—–het—-kan. Ik —–denk— –dat—-ik—-
het—-kan.” Hoger en hoger klom hij, en zijn stem werd 
zwakker en zijn woorden kwamen langzamer: “Ik ——-
denk ——–dat——ik——-het——kan.”Hij was bijna op 
de top. 
“Ik denk” De locomotief stond bovenop. “Dat ik het 
kan!” Hij ging over de top van de heuvel en begon langs 
de tegenoverliggende helling naar beneden te rijden. 
‘Ik ——denk——-dat—– ik——het—–kan——ik—– 
dacht——dat—–ik——het——kon—–ik—– dacht—– 
dat—–ik——het——kon. Ik dacht dat ik het kon. Ik 
dacht dat ik het kon. Ik dacht dat ik het kon!” 
En zijn triomf zingend, snelde hij verder naar beneden in 
de richting van de vallei.      Bron: Pixabay 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Ririro 

Lekker praktisch 
Sommige mensen denken dat 
geloven vooral met je hoofd te 
maken heeft. Je moet weten wie 
God is en hoe je Hem kunt kennen. Je moet de verhalen 
van het geloof weten, en de regels. Je moet nadenken 
over wat goed is en wat kwaad, en over wat je wél en 
wat je beter niet kunt denken. 
‘En dan?’ zou Jakobus zeggen. ‘Komt er nog wat van? 
Wordt het niet eens tijd om wat te dóén?’ ‘Moet je kij-
ken!’ zou Jakobus in onze tijd zeggen. En hij zou wijzen 
op dat gezin dat in de schulden zit. ‘Als je zegt dat je 
gelooft, dan loop je niet over die mensen te fluisteren. 
Als je gelooft, dan stoot je elkaar niet stiekem aan. Dan 
zeg je niet meewarig: “Moet je die kleren zien. ’t Zijn 
vast krijgertjes.” Of: “Het wordt tijd dat die kinderen 
eens een gezonde maaltijd krijgen!” Als je gelooft, dan 
dóé je daar iets aan.’ Maar mensen die geloven, zijn niet 
veel anders dan ieder ander. Kijk, wijst Jakobus, moet je 
zien! Daar loopt de moeder van dat gezin, en de buurt-
bewoners ontwijken haar. Of ze vragen in het voorbij-
gaan: ‘Gaat het goed?’ en dan lopen ze gauw door, voor 
ze nee zou kunnen zeggen. Op school gaat het al net zo. 
Daar leren haar kinderen dat je gezond moet eten. Maar 
niemand zegt hoe je dat doet met zo weinig geld. Nie-
mand bekommert zich er echt om. 
Tsja, zo heeft het geen zin om te geloven, vindt Jakobus. 
Geloof moeten ze kunnen zien aan wat je doet. Anders 
stelt het niks voor. 
En nu geen smoesje dat de een nu eenmaal gericht is op 
het hogere en dat de ander lekker praktisch bezig is. 
Daar trapt Jakobus niet in. Zijn motto is: je kunt niet ge-
loven zonder daden. Geloven moet je dóén! 
Bron: Nieuwe Oase 

https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
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Sacramentsprocessie op zondag 9 juni 2024 
„via de buurt Sportpark“  

     
Ook dit jaar lukte het weer - dankzij de inzet van velen - 
om onze traditionele, feestelijke Sacramentsprocessie te 
laten plaatsvinden onder zonnige omstandigheden en 
met een bijzondere warme kwaliteit.  
Samen met de betrokken buurten, het Parochiecomité 
en de leden van het Processiecomité zetten vele men-
sen zich in om de manifestatie te maken tot een inspire-
rende aandacht voor Onze Lieve Heer, en voor ons sa-
men kerk-zijn binnen de grenzen van onze parochiege-
meenschap.  

Naast o.a. de enthousiaste kinderen van de processie-
kledinggroep en de communicanten  was dit jaar voor 
het eerst ook een afvaardiging van carnavalsvereniging 
De Beumerwalders erbij als deel van onze gemeen-
schap.  
De buurt Sportpark was met velen in de weer vanaf ´s 
morgens vijf uur voor een mooi versierde buurt van ons 
dorp. Vele andere, niet met naam genoemde parochia-
nen en groepen leverden een waardevolle bijdrage voor 
het oog….. voor het oor,… en vaak ook voor ons hart!  
 
En trouw - zoals elk jaar - zorgde de buurtvereniging Het 

Goede Doel voor een kleurrijke versiering bij terugkomst 
naar de kerk in de Kerkstraat.   
Op deze zondag ochtend werd de open-lucht-mis weer 
gehouden in de kloostertuin van de Zusters Oblaten van 

  
het Klooster Regina Pacis aan de Schoolstraat. De vele, 
uitsluitend positieve reacties laten zien dat deze locatie 
tot één van de mooiste locaties voor een dergelijke mani-
festatie binnen onze parochie mag worden bestempeld. 
Wij zijn Overste Zuster Anita van den Broek en de mede-
zusters dankbaar voor hun gastvrijheid op een locatie, die 
ons - te midden van mooie bloemenperken - de aanwezig-
heid van God´s goedheid op bijzondere wijze liet proeven, 
zoals we dat regelmatig ook in onze parochiekerk kunnen 
ervaren.  
Als van ouds vond tenslotte in onze parochiekerk de muzi-
kale, grootse slotmanifestatie plaats. Daarna kon worden 
genoten van een gezellig samenzijn met koffie en vla op 
uitnodiging van ons Kerkbestuur.  
We mogen met een blij hart terugkijken op weer een ge-
slaagd Feest van het Allerheiligste Sacrament in onze pa-
rochie. De volgende Sacramentsprocessie zal plaatsvinden 
op zondag 29 juni 2025,……..Deo Volente. 
 
Het Processiecomité  
processie@h-clemens.nl 

mailto:processie@h-clemens.nl
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Lieve kinderen van Hulsberg 
 

Jullie hebben een complimentje verdiend. Wat fijn 
dat jullie meegingen met onze processie. Zo’n mooie 
traditie die moet je in stand houden, dat hoor je vaak. 
Maar als iemand dat kan doen dan zijn het wel, onze 
kinderen, want jullie zijn de toekomst. En jawel hoor 
daar liepen jullie trots en dapper mee op deze prach-
tige zondag. ( Ondanks de knallen die vooral de klein-
tjes maar niks vonden ) Als engeltje, trommelaar, 
Sterre der zee, jonkvrouw, kruisridder en schildknaap. 
Of als communicant en niet te vergeten bij de fanfa-
res en drumband. Dank je wel kinderen van Hulsberg, 
dank je wel mama’s en papa’s, die jullie stimuleer-
den. Kijk en geniet van hoe prachtig jullie eruit zagen. 

 

Familie Koor “Young Spirit” houdt op te bestaan 

Één van hun laatste uitvoeringen in onze kerk 
 
Op zaterdag 29 juni luistert het Familie Koor tijdens een 
van hun laatste optredes de H. Mis op om 19.00 uur in 
onze kerk. Het koor staat onder leiding van de bezielende 
dirigente Linda Janssen. 
 
Familiekoor “Young Spirit” is op 06-01-2003 als jeugdkoor 
ontstaan vanuit een Kerstspel dat de kinderen opvoerden 
in de kerk van de Molenberg. 
Het koortje bestond toen nog maar net uit 5 kinderen en 
2 volwassenen. 
Inmiddels was de groep uitgegroeid tot ± 25 personen. 
Leeftijd speelde bij hun dan ook helemaal geen rol, veel 
belangrijker vonden zij het samen zingen. 
De leeftijd varieert dus van 5 – 60 jaar. Omdat zij ook de 
ouders een kans wilden geven om samen met hun kind te 
zingen, hebben zij destijds de naam van jeugdkoor naar 
familiekoor veranderd. Het koor luisterde Heilige Missen 
op, verzorgde kerstvieringen in de kerk inclusief een kerst-
spel.  Ook traden zij op voor de Zonnebloem en in bejaar-
dentehuizen. 
 
Dit is dus de laatste kans om naar dit bezielende koor te 
komen luisteren, het is jammer dat het ophoudt te be-
staan. Beste mensen van Familiekoor “Young Spirit”, dank 
jullie wel voor de diverse mooie misopluisteringen in onze 
kerk. Jullie vinden vast allemaal nieuwe uitdagingen. 
 

Nieuwe benoemingen voor onze paters 
 

Per 1 juni 2024 zijn onze beide kapelaans, pater Charles Leta 
en pater Stefan Musanai, benoemd voor alle drie onze paro-
chies. Tot deze datum waren ze alleen benoemd voor de 
parochies van Genhout en Schimmert. Ook is per 1 juni 2024 
pater Sintus Depa  benoemd tot kapelaan voor onze drie 
parochies. Hij is eveneens afkomstig uit Indonesië en woont 
al anderhalf jaar in Schimmert. U heeft hem al vaker in onze 
parochies kunnen zien als voorganger in een van de kerken 
of bij diverse activiteiten. 
De drie paters zijn ieder voor 30 % benoemd in onze paro-
chies. Daarnaast werken ze voor hun congregatie van de 
Montfortanen. Vanuit hun Montfortaanse missie bieden ze 
diverse activiteiten aan die voor iedereen toegankelijk zijn,  
zoals “Op weg naar Pasen”, Taizé-viering, Tieneravond, enz. 
Op deze manier gaan ze door met de Montfortaanse missie 
in Nederland.  
We hopen op een vruchtbare samenwerking in ons pastoraal 
team en met onze vrijwilligers in de drie parochies. Fijn om 
met zo’n sterk team aan de gang te mogen gaan! 
 

Pastoor George Dölle 
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Schwester M. Adriane uit Schönstatt 

is overleden 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 1 juni is in het Duitse Metternich (bij Ko-
blenz) zuster M. Adriane overleden. Zuster Adriane was 
een van oorsprong Nederlandse vrouw, die ingetreden 
is bij de Marienschwestern van Schönstatt. 
Wij zijn met Schönstatt en zuster Adriane in contact ge-
komen en verbonden door de ook onlangs overleden 
rector Frans Schmeits. Schönstatt is, ondanks dat het 
slechts 2 auto-uren van Hulsberg verwijderd is, niet zo 
bekend in Nederland. Terwijl de Schönstatt-beweging 
wereldwijd wel bekend is. 
Zowel rector Frans Schmeits als zuster M. Adriane had-
den zich tot doel gesteld om de bekendheid van Schön-
statt en de Schönstatt beweging in Nederland te vergro-
ten. Nu zij er niet meer zijn is het aan ons om dit werk, 
deze doelstelling, hun doelstelling, voort te zetten. 
Waarom Schönstatt, er zijn zoveel plaatsen waar Maria 
vereerd wordt, zelfs plaatsen waar ze verschenen is. Mij 
persoonlijk spreekt Schönstatt aan, omdat het op de 
eerste plaats een plek is waar je tot rust kunt komen, 
zonder de hectiek van bijvoorbeeld Lourdes en boven-
dien veel dichterbij. Er zijn diverse mogelijkheden om te 
overnachten, waar je met open armen ontvangen 
wordt, tegen een alleszins schappelijke prijs in een 
mooie omgeving. De hele beweging is in Schönstatt ont-
staan. Hun initiatiefnemer/oprichter was pater Josef 
Kentenich. Een bezoek van een paar dagen aan Schön-
statt brengt rust, de rust die nodig is om na te denken 
over de zin, het doel van het leven. Voor iedereen een 
aanrader. Dit gaat veel gemakkelijker in deze religieuze 
omgeving, in de nabijheid van Maria en een groot aantal 
stille plekjes zoals je kamer en de diverse kerken en ka-
pelletjes die er zijn.  
We laten ons leiden wat Schönstatt in de toekomst ons 

kan/gaat brengen. 
Bij ons laatste bezoek aan Schönstatt vorig jaar, waar 
rector Frans Schmeits nog bij was, hebben we 2 kleine 
kapelletjes meegekregen (die Pilgernden Gottesmutter/
Maria op bedevaart). Deze zetten we bij mensen neer 
die door ziekte of anderszins een steuntje in de rug kun-
nen gebruiken. Ook gebruiken we ze als we in groepjes 

bij elkaar komen om over geloofszaken te praten, zodat 
Maria ons op onze weg kan begeleiden en tot steun kan 
zijn. 
 
De uitvaart van zuster Adriane heeft in Metternich plaats-
gevonden op maandag 10 juni, waar ze ook begraven is 
op de begraafplaats bij het klooster-bejaardenoord van 
de Marienschwestern. Er zijn een aantal mensen uit Huls-
berg, die haar gekend hebben, naartoe geweest. 

Schwester M. Adriana rust zacht 
onder de bescherming van  

Die dreimal Wunderbare Mutter, Königin und Siegerin 
von Schönstatt 

 
Namens het parochiecomité 

Jeu Ritzen 

Virga Jessefeesten: 11 – 25 augustus 
 

Zoals Maastricht, Susteren en Aken een Heiligdomsvaart 
kennen en Tongeren de Kroningsfeesten, zo vinden in 
Hasselt elke zeven jaar de Virga Jessefeesten plaats. Die 
zijn deze zomer weer van 11 tot en met 25 augustus. De 
hoofdstad van Belgisch-Limburg staat dan twee weken 
in het teken van deze Mariafeesten met ommegangen, 
vieringen, culturele evenementen en een versierde stad. 
 
Al meer dan 700 jaar is Virga Jesse voor de Hasselaren 
de beschermvrouwe van de stad. Virga Jesse is in Has-
selt de naam van een 14e-eeuws Mariabeeld. De naam 
verwijst naar een tekst van de profeest Jesaia en bete-
kent letterlijk ‘loot aan de stam van Jesse’ en wordt ge-
zien als een vooraankondiging van de geboorte van 
Christus. De oudste gegevens over het vieren van fees-
ten rond de Virga Jesse in Hasselt dateren ook uit de 
14e eeuw. Op het feest van de kerkwijding van de Onze-
Lieve-Vrouwkerk (nu Virga Jessebasiliek) organiseerde 
de plaatselijke Mariabroederschap een ommegang met 
het Virga Jessebeeld. Vanaf 1682 worden om de zeven 
jaar grootse feesten rond de Virga Jesse georganiseerd. 
 
Slechts twee keer in de geschiedenis van ‘t Zeveste 
Joar’, zoals de Virga Jessefeesten in Hasselt genoemd 
worden, konden de feestelijkheden niet plaatsvinden. 
Tijdens de woelige jaren van het Franse Bewind (in het 
begin van de 19de eeuw) en bij het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog in 1940. In 1947 werd de oude 
traditie in ere hersteld. De Virga Jessefeesten zijn als 
immaterieel erfgoed erkend door de Vlaamse overheid. 

 
Bij de Virga Jessefeesten horen drie ommegangen: op 
15, 18 en 24 augustus. Verder zijn er tussen 11 en 25 
augustus tal van andere evenementen in de stad. Kijk 
voor het programma en tickets op 
www.virgajessefeesten.be 
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Een pelgrim is onderweg langs akkers 
 
In deze vakantiemaanden trekken veel mensen erop 
uit. In vroeger eeuwen was vakantievieren niet gebrui-
kelijk. Wie op reis ging deed dat niet voor z’n plezier, 
maar met een duidelijk doel: als handelaar, als soldaat 
of als pelgrim. 
 
Het woord ‘pelgrim’ kennen wij in de betekenis van een 
bedevaartganger. Het woord komt uit het Latijn en 
wordt daar peregrinus genoemd. Letterlijk betekent dit: 
iemand die door of langs de akkers trekt. In het Middel-
nederlands werd een pelgrim ook wel peregrijmen of 
pellegrijm genoemd. Van dit laatste is ons woord pel-
grim afgeleid. Een pelgrim is dus heel letterlijk iemand 
die op pad gaat en langs velden en akkers trekt, op weg 
naar een religieuze bestemming. 
 
Pelgrimeren – het op pelgrimstocht gaan – is al zo oud 
als er godsdiensten bestaan. Reizen naar heilige plaat-
sen geeft gelovigen het gevoel dichter bij het goddelijke 
te komen. In veel gevallen is de reis er naartoe – het 
onderweg zijn – vaak zelfs belangrijker dan de aan-
komst op de plaats van bestemming. 
 
Het Latijn kent ook het woord peregrinatio. Dit woord 
heeft meer betekenissen die wel allemaal verband met 
elkaar houden. Zo wordt met peregrinatio de pelgrims-
tocht zelf bedoeld, maar het werd in de middeleeuwen 
ook gebruikt voor de keuze van monniken om bij wijze 
van boetedoening vrijwillig in ballingschap te gaan. 
Daarnaast komt het woord ook voor als aanduiding 
voor het reisverslag van een pelgrimstocht. Veel heden-
daagse pelgrims voelen nog steeds de behoefte om de 
belevenissen en ervaringen die ze onderweg langs de 
akkers opdoen op papier te zetten. 

Grimmige samenleving 
 

Begin mei was ik met een groep zieken in Lourdes. Zes 
dagen geen nieuws maar concentratie op de vieringen 
en de gesprekken met de zieken. Tijdens een bedevaart 
komt het beste in een mens naar boven. Mensen zijn 
vriendelijk, geduldig en behulpzaam. Terug in Neder-
land ging ik weer kranten lezen. Wat een contrast met 
de dagen in Lourdes. De oorlogen in Oekraïne en Gaza 
zaaien nog dagelijks dood en verderf, in Duitsland wor-
den politici in elkaar geslagen en in onze universiteits-
steden wordt de sfeer steeds grimmiger door het ge-
weld van groepen studenten. Al veel langer kennen wij 
geweld tegen brandweermensen en ambulanceperso-
neel. Verbaal geweld, zo blijkt steeds meer, kan heel 
gemakkelijk omslaan in fysiek geweld. 
 
Verruwing 
Voor zover ik kan zien, is de verruwing van de samenle-
ving al jaren aan de gang. Op sociale media wordt 
steeds meer beledigd en gescholden. Op talloze websi-
tes wordt helaas op de mens en niet op de bal ge-
speeld. Mensen worden beledigd en hun goede naam 
door het slijk gehaald. Niet voor niets wordt soms ge-
sproken over een open riool. Maar ook in de Tweede 
Kamer, toch het Huis van onze democratie, is de toon 
hard en grof  geworden. Politici die spraken over fat-
soen in de publieke ruimte werden in het recente verle-
den nog uitgelachen. Maar ik vermoed dat veel burgers 
verlangen naar een herstel van fatsoenlijke en be-
schaafde omgangsvormen in deze tijd van toenemende 
verharding. 
 
Hoffelijkheid 
Jaren geleden hield een wethouder in Amsterdam een 
indrukwekkend pleidooi voor hoffelijkheid in de stad. 
Het is een wat ouderwets woord maar iedereen beseft 
het belang van hoffelijkheid voor het goede leven in 
onze dorpen en steden. Wij zijn een land van politieke 
en levensbeschouwelijke minderheden. Tegen die ach-
tergrond is het belangrijk te zoeken naar een gedeeld 
moreel ijkpunt. Een pluriforme samenleving (waar veel 
verschillende culturen, tradities, geaardheden, etnische 
factoren en leefstijlen samen leven) heeft behoefte aan 
een gedeelde basismoraal en gemeenschappelijke spel-
regels. 
 
Waardigheid 
Christenen zijn in onze samenleving een minderheid 
geworden. Maar wij kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren om de verruwing terug te dringen. De kerken 
zijn vindplaatsen van waarden, normen en deugden. De 
christelijke gemeenschap beheert een eeuwenoude 
schat van wijsheid over God, mens en samenleving. In 
het katholiek sociaal denken staat de notie van de men-

selijke waardigheid centraal. Ieder mens heeft als schepsel 
van God een unieke waardigheid. Wie een mens schaadt, 
schaadt daarmee de Schepper. Deze overtuiging kan ons 
stimuleren om respectvol en hoffelijk met elkaar om te 
gaan. Laten christelijke gezinnen, christelijke scholen, ker-
kelijke gemeenten en parochies een bijdrage leveren aan 
de internalisering van een notie als hoffelijkheid. Zo kan 
hopelijk de grimmigheid van de samenleving worden ge-
keerd. 

Mgr. dr. Gerard de Korte 
bisschop van ’s-Hertogenbosch 

4 Kapellen wandeling 
 

Een mooie wandeling in de prachtige natuur rondom 
Hulsberg (lengte ca. 12,5 km / 2,5-3 uur). Zeker de moei-
te waard om in de vakantie eens te lopen. Voor de route 
beschrijving zie website van de parochie. 
https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/  

https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
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Agenda Hulsbergs Verenigingsnieuws 
De agenda is te vinden op  

https://www.h-clemens.nl/agenda/  

Mededelingen en verenigingsnieuws 

 

 

 

Pleintjesconcert 4 juli 
 

Om de zomer in te luiden organiseren wij ook dit jaar 
weer een pleintjesconcert. Dit jaar op donderdagavond, 
onze vaste repetitieavond. 
Op donderdag 4 juli bent u allen van harte welkom op 
het pleintje voor de St. Clemenskerk om samen met de 
fanfare te genieten van een zomerse avond. Het plein-
tjesconcert begint om 19:30 uur. Bij slecht weer zal het 
concert in de kerk plaatsvinden. Tijdens het pleintjes-
concert zullen de gedecoreerden van dit jaar in het zon-
netje gezet worden. 
Tot slot willen wij vanaf deze plaats iedereen een 
mooie zomer toewensen! 
In augustus pakken wij het repeteren weer op en op 28 
september staat het eerste concert van dit najaar ge-
pland in Ubachsberg.  

Zomer in Klooster Wittem 

In de zomermaanden is er in Wittem 
een aangepast programma van acti-
viteiten: er is wat meer aandacht 
voor ontspanning en de activiteiten 
zijn - méér dan door het jaar - ge-
richt op toeristen, al zijn streekbe-
woners ook altijd welkom.  

 
Een greep uit het aanbod: 

Maandagmiddag 1 juli: ‘Happy stones’, d.w.z. kiezel-
stenen beschilderen die u vervolgens ergens neer 
kunt leggen als groet aan een voorbijganger; 

Donderdagavond 4 juli, (20.00-21.00 uur) is er een kor-
te lezing over ‘de Bijbel in de kunst’: hoe werd en 
wordt in kunstwerken het paradijs uitgebeeld? 
Donderdagavond 1 augustus opnieuw een lezing 
over het thema; dan wordt gefocust op kunstwer-
ken over barmhartigheid. 

Woensdagmiddag 10 juli: een uurtje kennismaking 
met Peerke Donders, redemptorist onder de me-
laatsen in Suriname.  

Een week later, 17 juli, verhalen en beelden van St.-
Gerardus Majella, de heilige van Wittem. Zijn 
naam is bekend maar steeds minder mensen we-
ten iets over hem. 

Woensdag 24 juli is er een ‘groene middag’, d.w.z. stil-
staan bij Gods schepping.  

Een week later, 31 juli, kunt u een uurtje ‘meditatief 
zingen’: zo zingen dat je voelt wat je zingt. 

 
Er zijn ook activiteiten die gedurende de zomer regelmatig 
terugkomen. Zo is er elke donderdagochtend in juli een 
‘ontdekkingstocht door kerk en klooster’ voor gezinnen 
(met kinderen vanaf ca. 8 jaar). Verder zijn er verschillende 
groepswandelingen, bijvoorbeeld een horen-zien-zwijgen-
wandeling in de avond of een ‘kruisjesontdekkingstocht’.  
Sommige activiteiten zijn gratis, voor andere wordt een 
vergoeding gevraagd. Kijk op de website 
www.kloosterwittem.nl/Agenda voor meer informatie 
en eventueel aanmelden. In het pelgrimsoord liggen 
ook papieren programma’s. En u kunt altijd bellen 
(dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur) als u meer wilt weten: 
043 4501741. 
 
Klooster Wittem  * Wittemer Allee 34  6286 AB  * Wittem 

Woensdag 4 juli is 
onze laatste repeti-
tie en beginnen we 
aan een welverdien-
de vakantie. We 

hebben een bewogen jaar achter de rug, waarin ons 
ledental drastisch omlaag ging maar waarin we ons 
ook weer met volle inzet van alle leden herpakt heb-
ben en er een fijn en gezellig jaar van hebben ge-
maakt. We namen deel aan een succesvol concert in 
Landgraaf, maakten een gezellig uitstapje naar Den 
Bosch en hebben hard gerepeteerd aan een aantal 
nieuwe muziekstukken. Deze zullen we voor het eerst 
ten gehore brengen op het concert in Nuth ter gele-
genheid van het 5 jarig bestaan van de Gemeente 
Beekdaelen. Hierover na de vakantie meer informatie. 
 

Woensdag 14 september beginnen onze repetitie 
weer. Altijd al willen zingen, kom dan vrijblijvend 
eens kijken op een van onze repetities, op woensdag-
avond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Gemeen-
schapshuis. 

Twijfel niet langer maar waag de stap, wij vinden zin-
gen super en wie weet kunnen we je aansteken. 
 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe. 

https://www.h-clemens.nl/agenda/
http://www.kloosterwittem.nl/Agenda
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Parochiespreekuur 
 

Dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur is er op onze pastorie  
parochiespreekuur. 
Dit spreekuur wordt “bevrouwd” door mevr. Myriam  
Rademaker òf bij haar afwezigheid door een lid van het 
kerkbestuur.  
U kunt hier terecht om misintenties op te geven, maar 
ook om een kop koffie te komen drinken en een praatje te 
maken.  
Meestal ben ik op dinsdagmorgen ook aanwezig, dus als u 
mij wilt spreken, kan dat dan ook.  
Kom gerust langs, u bent van harte welkom. 
 

Pastoor George Dölle 

Mededelingen en verenigingsnieuws 
Nieuws en weetjes van 
 
Time flies zeggen de Engelsen, en 

inderdaad wat vordert het jaar 

weer. Het ‘natte ”voorjaar ligt ach-

ter ons, en hopelijk maakt een zonnige zomer veel goed. 

 

Vanaf zaterdag 6 juli t/m zondag 18 augustus is er de 

“grote vakantie”. 

Ook het gemeenschapshuis is in deze periode waarin 

clubs en verenigingen geen activiteiten organiseren be-

perkt geopend. 

Een uitzondering maken we voor: onze inloopmiddag, 

De kindervakantieweek, organisatie van feesten of par-

tijen en indien gevraagd koffietafels bij overlijden. 

Indien gewenst bel: 06 55508453. 

Vanaf maandag 19 augustus zijn we weer volledig in 

bedrijf. 

 

Inloop Kom en  Doe mee 

Donderdag 11 juli. 

Zoals altijd van 14.00 tot 16.00 uur

- en iedereen is welkom. 

De koffie en thee staan klaar. En er 

is ook zoals altijd wat lekkers bij. 

Deze middag is er géén programma maar… er is ruimte 

voor elkaar, een praatje, een spelletje of een kaartje 

leggen,  het kan. Onze vaste spelregels: eigen bijdrage 

van € 3.50 p.p. 

Aanmelden graag: T 06 55508453 of  e-mail:  

gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 

 

Inloop Kom en doe Mee- Donderdag 22 augustus 

Vanaf 14-16.00 uur is iedereen welkom voor een 

‘Verwen Kom’. 

Ieder die dit wil kan deze middag terecht voor een heer-

lijke verwenbeurt van de handen. Een lekkere massage, 

manicure, lakken, het kan allemaal. De Kom vrijwilligers 

doen er alles aan om er voor te zorgen dat iedereen met 

lekker verzorgde en ontspannen handen huiswaarts 

gaat. 

Speciaal voor deze Kom is er samenwerking gezocht met 

professionele verwenners en deskundigen. Hierbij den-

ken we m.n. aan onze eigen Jenny Has-In de Braekt en 

Brigitte Driessen van voetverzorging 3-ssen uit Aal-

beek. 
Natuurlijk kunt u ook terecht voor de sfeer, het praatje 

en of het kaartje. 

Spelregels zie boven, en aanmelden voor déze Kom is 

méér dan gewenst, in verband met organisatie en aan-

schaf materialen.  

 

We zien u graag komen, en breng gerust iemand mee. 

Hoeskamertref  
 

De Hoeskamertref organiseert op maandag 8 juli een 
Vrije Inloopmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in De Hoes-
kamer. Op deze middag kan men terecht om een 
kaartje te leggen, te Rummikuppen, Sjoelen of andere 
aanwezige spelletjes. Gewoon een gezellig praatje ma-
ken onder het genot van een kopje koffie of thee kan 
natuurlijk ook. I.v.m. de vakantietijd wordt op maandag 
22 juli wederom een Vrije Inloopmiddag georganiseerd 
van 14.00 tot 16.00 uur. Op deze middag kan men te-
recht voor de bekende bord- en/of kaartspellen. Of ver-
ras ons en neem eens je eigen hobby mee (b.v. je brei- 
of haakwerk, wellicht maakt iemand wenskaarten, 
enz.). Maak ons deelgenoot hiervan of vertel ons hoe 
jouw vrijetijdsbesteding eruit ziet. De vaste kaarters 
kunnen natuurlijk in het café terecht. Op maandag 5 
augustus gaan we Muziek Kienen. Er zijn weer diverse 
leuke kienprijzen te winnen. De entree is gratis, maar 
neem wel je eigen kiendopjes mee. De vaste kaarters 
kunnen in het café terecht. Twee weken later organise-
ren we op maandag 19 augustus een Vrije Inloopmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur. Gewoon een ontspannen 
middag met de bekende bord- en/of kaartspellen. Of 
lekker samen bijpraten over de vakantietijd en dit alles 
onder het genot van een lekker kopje koffie of thee. 
Mocht U vervoer van de Wensbus nodig hebben voor al 
deze middagen, graag dit dan uiterlijk de vrijdag voor 
de betreffende Hoeskamertref voor 12.00 uur doorge-
ven aan Mw. Bertie Peeters, 06-44990885 of e-mailen 
naar: hoeskamertref@gmail.com. 

 

De vrijwilligers van de Hoeskamertref  

heten U van harte welkom!  

mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
mailto:hoeskamertref@gmail.com
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Colofon 
 
Pastoor Dölle    T 045 - 4051273 

      Kerkheuvel 7 

      6336 AX  Hulsberg 
 

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.     T 06-39431473 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.           T 06-39431465 

          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 

 
Pastoor Dölle  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

website parochie  http://www.h-clemens.nl  

facebook parochie   Parochie H. Clemens Hulsberg 

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

    NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d.  NL91 RABO 0124 1030 30  
 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens  

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie   parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice  bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 15,- 
Weekend € 30,- 

Aan onze lezers/adverteerders 
 

Heeft u als ondernemer of particulier interesse om 

een advertentie te plaatsen? Stuur dan een bericht-

je naar advertentie@h-clemens.nl.  

We zullen dan contact met u opnemen. 

en tot slot……maar belangrijk!  
 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 24 aug. -  20 sept. ) moeten kopij  

voor de redactie en advertenties uiterlijk op  

5 augustus via email worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk 13 aug worden  

doorgegeven! 

De klantvriendelijkste bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor klant-

vriendelijkheid in de branche Banken en is op initiatief van Market Response 

 Loop eens binnen bij: 
 TRIADE Hypotheken—Verzekeringen BV 
 Stationsstraat 77 
 6361 BH Nuth 
 T 045 -  524 59 84 
 E info@triadebv.nl 
 W www.triadebv.nl 

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan.geilen@bavonuth.nl
mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
mailto:advertentie@h-clemens.nl

