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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

14e jaargang nr. 4                            6 apr-3 mei 2024 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

• In memoriam Rector Frans Schmeits 

• Communicanten 2024 

• Vormelingen 2024 

• Processie informatie 

• Verschil tussen kathedraal en basiliek 

• Wanneer luiden de kerkklokken 

Wat doen we als bevrijde mensen? 
 

Met Pasen heb ik u gesproken over de bevrijding, de concrete bevrijding uit de slavernij van Egypte, die het Joodse volk 
met Pasen gedenkt, en de algemene bevrijding uit zonde en dood, die wij christenen met Pasen vieren. Maar 4 en 5 mei 
gedenken ook wij een concrete bevrijding: het einde van de Tweede Wereldoorlog, het einde van de Duitse bezetting. 
Dit jaar alweer 79 jaar geleden, en wat doen wij met die vrijheid? Zijn wij echt bevrijde mensen geworden, leeft ieder-
een in ons land in vrijheid? 
 
In de politiek horen we steeds vaker dat ons land vol is, er is geen plaats meer voor asielzoekers en vluchtelingen. Ter 
Apel spat uit zijn voegen, en maar weinig gemeenten willen mensen opnemen. Terwijl veel vluchtelingen komen uit 
landen waar geen vrijheid is, maar oorlog. Ouders die vluchten om hun kinderen een betere toekomst te geven. Een 
katholieke familie uit Pakistan, met wie ik goede contacten onderhoud, is nog iedere dag dankbaar dat ze naar Neder-
land konden komen en nu een toekomst in vrede voor hun kinderen kunnen opbouwen. Jezus leert ons te delen: zijn 
wij bereid de vrijheid, die wij alweer bijna 80 jaar genieten, te delen met mensen die dat voorrecht niet kennen? En, 
staan we er wel eens bij stil dat de groep autochtone, oorspronkelijke Nederlanders steeds ouder en kleiner wordt, er is 
weinig aanwas aan de onderkant van deze groep. We hebben al die vluchtelingen en asielzoekers straks hard nodig om 
ons land draaiende te houden, ze zijn de broodnodige nieuwe arbeidskrachten. Zo kunnen we delen, niet alleen van 
onze vrijheid, maar ook van onze welvaart. 
 
En staan we er ook wel eens bij stil dat een deel van die vluchtelingen christenen zijn, jonge en actieve christenen, die 
het geloof in onze streken weer nieuw leven in kunnen blazen? Zeker in de Randstad zien we dat de katholieke kerk 
alweer bescheiden tot bloei komt, dankzij al die allochtone christenen. En niet alleen gelovigen, maar ook priesters ko-
men uit het buitenland. We hebben al veel missionarissen in ons missiegebied Nederland, onze beide kapelaans uit In-
donesië, en vele Indiase priesters in ander parochies van ons bisdom. Al deze christenen uit verre landen komen om 
onze Kerk weer mee op te bouwen. 
 
Maar gelukkig werken we zelf ook nog aan opbouw van onze Kerk, zijn er ook in Nederland en in onze parochies hoop-
volle tekenen aan te wijzen. Vrijdag 22 maart hebben 9 jongeren uit onze parochie het sacrament van het Vormsel mo-
gen ontvangen, om zo hun toetreden tot de Kerk te voltooien en bekrachtigen. Hopelijk zullen zij ook in de toekomst 
trouwe gelovigen zijn en blijven. Op zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, zullen 9 kinderen uit onze gemeenschap voor de eer-
ste keer deelnemen aan de Tafel van de Heer, zij doen dan hun eerste H. Communie. En met de drie priesters van onze 
parochies begeleiden we momenteel zeven bruidsparen, die elkaar dit jaar voor het altaar van de Heer hun jawoord 
zullen geven. We hopen en bidden dat onze Kerk in Nederland zich ook mag bevrijden, bevrijden van de neerwaartse 
spiraal en negatieve beeldvorming. 
 

Pastoor George Dölle 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
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Overledenen 

 

Op 16 maart is op 91-jarige 

leeftijd in zorgcentrum Panhuys 

overleden rector Frans Schmeits. 

De uitvaart vanuit de kloosterka-

pel heeft op 21 maart plaatsge-

vonden, waarna begrafenis op de 

begraafplaats aan de Wis-

sengrachtweg. De zeswekendienst 

wordt gehouden op zaterdag 27 

april om 19.00 uur in de klooster-

kapel. 

 
Ook als er geen uitvaart is vanuit onze parochiekerk, 
kan de naam van een overledene hier vermeld worden. 
De familie moet dan zelf aangeven, dat dit op prijs ge-
steld wordt, via parochieblad@h-clemens.nl of  
06-53704886 . 

Dopelingen 

Op 3 maart werd Mya Bertram gedoopt. Mya werd ge-

boren op 4 augustus 2023, zij is een dochter van Jeffrey 

en Iris Bertram-Geelen. Zij wonen in de Burg. Kerck-

hoffsstraat. 

Dat de doop haar tot steun mag zijn op haar levensweg. 

In memoriam rector Frans Schmeits 
 
Zaterdagmorgen 16 maart is in Zorgcentrum Panhuys rec-
tor Frans Schmeits overleden. 
Hij woonde hier pas sinds 19 fe-
bruari. Hiervoor heeft hij ca. 6 
jaar in het zusterklooster ge-
woond.  

 

Rector Schmeits werd op 14 juli 
1932 geboren in Sittard. Zijn ou-
ders hadden daar een slagerij. Hij begon zijn werkzame 
leven als onderwijzer. Toch trok het priesterschap hem. 
Via wat omzwervingen kwam hij in de abdij van Affligem 
terecht, waar hij zijn priesterstudie afrondde. Op 17 april 
1966 werd hij daar tot priester gewijd. In Affligem kreeg 
hij de functie van gastenpater. Hij voelde zich in zijn sas 
met deze opdracht. Toch bleef hij zowel mentaal als fy-
siek sukkelen met zijn gezondheid. Ook het gesloten 
kloosterleven paste niet echt bij deze “Zittesje jong”, die 
ook wel van het culturele leven en carnaval hield. 
Hij trad uit als monnik (maar bleef wel priester) en zocht 
toenadering tot het bisdom Roermond, om daar zijn 
priesterroeping voort te zetten. Hij werd benoemd tot 
rector van de Hambos- en Lückerheidekliniek in Kerkrade, 
waar hij werkte tot aan zijn emeritaat. Rond die tijd heeft 
hij de woning in de Mgr. Brulsstraat gekocht en is hij gaan 
genieten van zijn vrij te besteden tijd. Hij heeft ook enige 
tijd nog in het Panhuys de H. Missen verzorgd. Ook hield 
hij erg van reizen. 
Rector Schmeits was een groot “Maria-vereerder”. Hij 
ging regelmatig naar het Maria-bedevaartsoord Schön-
statt bij Koblenz. Ook ging hij bijna wekelijks naar de Onze 
Lieve Vrouwe basiliek in Maastricht. In zijn huis had hij in 
een slaapkamer zijn huiskapel ingericht, waar hij op ge-
zette tijden een H. Mis opdroeg. De, meestal, dames die 
daar naartoe gingen werden na de mis getrakteerd op 
heerlijke vla.  
Met het klimmen van de jaren, werd het zelfstandig thuis 
wonen steeds moeilijker voor hem, met als dieptepunt 
een koolmonoxide vergiftiging die hij ternauwernood 
overleefde. Toen hij uit het ziekenhuis kwam werd hij 
liefdevol opgevangen in het zusterklooster, waar hij een, 
pas verbouwd, appartement ging huren met hulp van 
thuiszorg. Toen zijn zorgvraag groter werd, is hij verhuisd 
naar het achter het klooster gelegen Zorgcentrum Huize 
d’Alzon. Om verhuizing naar Geulle voor te zijn, werd er 
een plekje voor hem gezocht in het Panhuys, waar hij op 
16 maart kwam te overlijden. 
We verliezen in rector Frans Schmeits een zeer contente, 
aimabele man, die ook op hoge leeftijd nog veel heeft 
kunnen betekenen voor zijn medemensen, dichtbij en 
veraf. 
Rector Schmeits, dank u wel voor alles.  
Wij wensen u een behouden thuiskomst bij uw Schepper 
en de Dreimal Wunderbare Mutter,  

Königin und Siegerin von Schönstatt. 
 

mailto:parochieblad@h-clemens.nl
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Misdienen zaterdag 2 maart 
Op zondag 5 mei 2024 gaat Ollie zijn eerste heilige com-
munie ontvangen.  
Zaterdagavond 2 
maart heeft Ollie, 
kapelaan Charles 
Leta geholpen tij-
dens de viering in 
het klooster van de 
zuster Oblaten van 
Assumptie. Hij heeft 
goed zijn best ge-
daan en zelfs mee-

gezongen, hoe stoer is dat. 
Ollie heeft er een nieuwe vriend bij. 

 
Zondag 10 maart 
Zondag 10 maart heb-
ben Kurt en Jelle laten 
zien hoe je als misdie-
naar kapelaan Charles 
helpt met het klaar ma-
ken van de tafel, zij wa-
ren enthousiast. Beiden 
hebben dit goed gedaan, 
kapelaan is blij met deze 
‘hulpjes’. Ze kregen een 
applaus van de eigen 
familie en alle aanwezi-
gen. 

 
 

Zaterdag 16 maart 
Druk bezochte zaterdagavond in de kloosterkapel.  
Samen… Samen bidden…Samen kerk zijn … met verhalen 
over de graankorrel, 
die alle parochianen 
weer aan het denken 
zet. Aanstaande 
communicant Loren-
zo heeft met misdie-
naar Ivy onze pas-
toor Dölle en kape-
laan John 
Ashirvadam van on-
ze buur parochies 
geholpen. Lorenzo 
kijkt uit naar zondag 
5 mei 2024. 
 
Zondag 17 maart 
Een mooie zondagochtend in maart.  
Pip en Eef gaan samen pastoor Dölle helpen als misdie-
naar. Met de instructies van Alois, de acoliet, loopt het 
als gesmeerd. De aanwijzingen worden netjes opgevolgd.  
En ze willen nog wel eens helpen als misdienaar, super 

fijn. Een speciaal 
moment voor de 
familieleden, die 
aanwezig waren.  
 Het gouden mo-
ment komt steeds 
dichterbij, 5 mei, 
zullen deze dames 
hun eerste heilige 
communie ontvan-
gen. 

 
 
 
 

#misdienaars #eersteheiligecommunie communiehulsberg 

God is liefde ❤Zij dragen dit mee 

Er werd hard geknutseld door de communicanten en 

de vormelingen. De communicanten knutselden een 

palmpaasstok in elkaar. Deze hebben ze gebruikt tij-

dens de presentatieviering op zaterdag 23 maart. 
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Vastenmaaltijd 8 maart j.l. 

Vrijdag 8 maart hebben meer dan 100 mensen weer kun-
nen genieten van een heerlijk Indonesische vastenmaal-
tijd. De opbrengst van de vastenmaaltijd, die helemaal 
bereid is door vrijwilligers (2 van oorsprong Indonesische 
dames uit Roermond), was voor onze vastenactie 2024. 
Apparatuur voor een technische school op het Indonesi-
sche eiland Flores. 
Vorig jaar was het eerste jaar dat we een vastenmaaltijd 
organiseerden (50 personen) in Schimmert. 
De dames hebben al min of meer toegezegd om volgend 
jaar weer hun kookkunsten belangeloos ter beschikking te 
stellen (Es God Bleef). 
 

We hopen dat we de jongens en meisjes op Flores blij 
kunnen maken met de voor hun opleiding zo broodnodige 
apparatuur. 
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest, of heeft 
u de ophaler van het vastenzakje gemist, het kan nog …… 
U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van  
Parochie vd H Clemens Humisa  
NL26 RABO 0124 1095 35 , 
onder vermelding van Vastenproject 2024  
Dank jullie wel. 

Het verschil tussen een kathedraal en een basiliek 

Kerken zijn er in allerlei soorten en maten. Je hebt paro-
chiekerken, bedevaartkerken, kloosterkerken, rectoraats-
kerken. En je hebt ook nog kathedralen en basilieken. Wat 
zijn dat eigenlijk en wat is het verschil tussen die twee? 

Elke bisschop heeft een eigen zetel. Dat is niet alleen een 
manier van spreken, zo van: ‘de bisschop zetelt in Roer-
mond’. Een bisschopszetel is ook echt een stoel, een 
troon. Die zetel wordt de cathedra genoemd. De kerk 
waarin de cathedra staat, heet daarom de kathedraal. Elke 
kathedraal is dus per definitie een bisschopskerk en elk 
bisdom heeft in principe maar één echte kathedraal. De 
zetel van de Limburgse bisschop staat in Roermond. Sinds 
1661 is de Christoffelkerk aan de Markt de bisschopskerk 
of kathedraal. 

Een basiliek is een naam voor een heel ander soort kerkge-
bouw. De naam basiliek kan verwijzen naar de bouwstijl, 
maar dat is niet wat met het officiële predicaat basiliek 
wordt bedoeld. Dat is namelijk eretitel voor een kerk, een 
onderscheiding. Zoals mensen een koninklijke of een pau-
selijke onderscheiding kunnen krijgen, kan een kerkge-
bouw van de paus de officiële eretitel basiliek krijgen. De-
ze kerk moet dan wel aan een aantal voorwaarden vol-
doen. Het gaat meestal om oude kerken met een lange 
geschiedenis, een levende bedevaarttraditie en een actie-
ve geloofsgemeenschap. Of een kerk een basiliek is, kun je 
herkennen aan twee voorwerpen: het conopeum (een 
soort paraplu in de oude pauselijke kleuren geel en rood) 
en het tintinnabulum (een belletje op een lange stok). Bo-
ven de ingang van een basiliek hangt doorgaans ook een 
eigen wapenschild. Het bisdom Roermond kent één kathe-
draal en zeven basilieken.  

Presentatie viering van de aanstaande communicanten.  

Op zondag 5 mei 2024 mogen zij voor het eerst het brood 
delen. Wij nodigen jullie graag allemaal uit om dit samen 
feestelijk te vieren in de viering van 11.00 uur.  
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 6 april. Vooravond  

2e Zondag van Pasen / Beloken Pasen. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het  

 Gelegenheidskoor. 

1e Jaardienst Annie Willemsen-Limpens. 

Zondag 7 april:  

2e Zondag van Pasen / Beloken Pasen. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Joyful Singing.  

 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Voor de parochie en tot intentie van de  

zieken; 3e jaardienst Jef Ramaekers en  

ouders Ramaekers-Bours; Hub Vliegen 

(namens buurtgenoten). 

Woensdag 10 april:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Jaardienst Gerda Franssen-Sormani en voor 

dochter Diana; Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 11 april:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het  

 klooster. 

Zaterdag 13 april. Vooravond  

3e Zondag van Pasen. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het  

 Gelegenheidskoor. 

Jan Schiffelers en Tineke Offermans;  

Jozef Bemelmans, Caroliene Wouters en  

Jos Bemelmans. 

Zondag 14 april: 3e Zondag van Pasen. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Combo Koor MozaiK. 

Voor de parochie en tot intentie van de  

zieken; Mia Merckx-Slangen; zielendienst  

Marie-Louise Engelen-Mengelers; jaardienst 

Sjeng Koolen; jaardienst overleden ouders 

Bert en Maria van der Cruijsen-Koolen en 

zoon Herman; Frans Roebroek; Jo Dolmans; 

Funs Schaepkens. 

12.30 uur: Doopviering Jinthe Linke. 

Woensdag 17 april:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Ouders Frissen-Haagmans en familie; 

overleden ouders Van Kempen-Claessens, 

Miel en Miny Cruyen-Claessens; Tiny en Thei 

Meijers-Veldman.  

Donderdag 18 april:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in  

 het klooster. 

Zaterdag 20 april. Vooravond  

4e Zondag van Pasen. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het  

 Gelegenheidskoor. 

Zielendienst Annie Nordhausen-Maassen, 

tevens vanwege de verjaardag van haar 

overleden echtgenoot Jaak Nordhausen. 

Zondag 21 april: 4e Zondag van Pasen. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor. 

Voor de parochie en tot intentie van de  

zieken; Hub en Lenie Ritzen, familie  

Ritzen-Munnix; Hub Vliegen (namens  

buurtgenoten). 

Woensdag 24 april:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 25 april:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in  

 het klooster. 

Zaterdag 27 april. Vooravond  

5e Zondag van Pasen. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster m.m.v. het  

 Gelegenheidskoor. 

Jaardienst Anna Beugels; jaardienst  

Guus Huntjens. 

Zondag 28 april: 5e Zondag van Pasen. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Sing 4 You. 

Voor de parochie en tot intentie van de  

zieken; jaardienst ouders Janssen-Broers;  

1e jaardienst Thea Nuchelmans-Stassen, 

tevens voor de zielenrust van Jozef 

Nuchelmans. 

Woensdag 1 mei:  

18.00 uur: Opening meimaand, met  

 rozenkransgebed bij wegkruis Europaplein. 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Tiny en Thei Meijers-Veldman.  

Donderdag 2 mei:  

10.00 uur: H. Mis in het klooster. 

16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in  

 het klooster. 
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   
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  Parochiekalender 

Zo. 7 apr Joyful Singing 

  1e zondag vd maand 

Koffiedrinken na de H. Mis.  

Di. 9 apr Kerk van de toekomst  

  Pastorie Schimmert 19.30 uur 

Zo. 14 apr Combo Koor MozaiK 

Zo. 21 apr Zanggroep Gregoriaans 

Zo. 28 apr Sing 4 You 

Wo. 1 mei  18.00 u Rozenkransgebed bij wegkruis  

Za.  4 mei  Dodenherdenking 20 uur 

Zo. 5 mei 1e H. Communie 

Algemeen H. Missen: 

Woensdag  19.00 Kloosterkapel 

Zaterdag  19.00 Kloosterkapel 

Zondag  11.00 Kerk 

Diensten en misintenties 

 

Woord van de redactie 

 

Als parochie moeten we ons bezinnen op de 

kerk van de toekomst. 

Laat uw stem ook horen en kom ook. 

 

Waar: Pastorie Schimmert  

Dinsdag 9 april om 19.30 uur 

Thema’s: 

Wat zijn mijn ervaringen met  

een verwelkomende kerk 

Wat is de positie van  

leken en van vrouwen in de kerk 

Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages: https://www.h-
clemens.nl/inspirerende-bijdrages/  
Netwerk van en voor Katholieke Vrouwen 

Waarom luiden de kerkklokken nu? 

De betekenis achter het klokgelui 

Wanneer je door een pittoresk Nederlands stadje loopt, 
hoor je soms, de vertrouwde klanken van kerkklokken 

die luiden. Maar waarom luiden de kerkklokken eigen-

lijk? Wat is de betekenis achter dit eeuwenoude geluid? 

Het klokgelui heeft verschillende betekenissen en doe-

len, afhankelijk van de situatie en het tijdstip waarop 

het plaatsvindt. 

Bij  religieuze diensten en vieringen 

Traditioneel worden de kerkklokken geluid vlak voor 

een religieuze dienst of viering als een oproep aan de 

gelovigen om samen te komen en deel te nemen aan de 

eredienst. Het geluid van de klokken is bedoeld om de 

gemeenschap te herinneren aan de aanstaande gele-

genheid en hen aan te moedigen om naar de kerk te 

komen. 

Tijdens bruiloften en begrafenissen 

Kerkklokken worden vaak geluid bij bruiloften en begra-

fenissen. Bij huwelijken symboliseert het geluid van de 

klokken de vreugde en het feestelijke karakter van de 

gelegenheid. Het luiden van de klokken markeert het 

begin van een nieuw leven samen. 

Bij begrafenissen symboliseren de kerkklokken respect 

en afscheid. Het luiden van de klokken heeft als  doel om 

de gemeenschap op de hoogte te stellen van het overlij-

den en om eer te betuigen aan de overledene. 

Bij nationale- en religieuzefeestdagen 

Op nationale en religieuze feestdagen worden kerkklok-

ken vaak geluid om de feestvreugde te vergroten en de 

betekenis van de gelegenheid te benadrukken. Het klok-

gelui is een manier om de gemeenschap  bijeen te bren-

gen en het belang van deze speciale dagen te vieren. 

Tot slot 

De traditie van het luiden van de kerkklokken heeft een 

lange geschiedenis en draagt bij aan de betekenis en 

sfeer van verschillende gelegenheden. Het  geluid van 

de klokken herinnert ons aan  het belang van religie, 

gemeenschap en traditie, en vormt een gevestigd 

onderdeel van onze culturele identiteit. 

Of je nu in een stad of op het platteland woont, het ge-

luid van de kerkklokken is een herkenbaar en geruststel-

lend geluid dat ons eraan herinnert dat we deel uitma-

ken van een groter  geheel. 

https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
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APOTHEEK RAVENSBOS 
Parallelweg Noord 2 

6336AE Hulsberg 
ma t/m vr: 8.00-17.30 uur 

tel: 045-4052700     fax: 045-4054202 
apotheekhulsberg@eerstelijn.net 

www.v-a-l.nl 
 

Sportparklaan 10  

6336 AB  Hulsberg 

Donderdag t/m zondag 

Open vanaf 14.00 uur 

Huisbezoek en ziekencommunie 
Als u het fijn zou vinden dat ik eens bij u langs kom, ge-
woon voor een goed gesprek, om kennis te maken, een 
luisterend oor, etc.. 
Laat dan even iets weten, het is voor mij erg moeilijk 
om in te schatten, waar mijn bezoek op prijs gesteld 
wordt.  
Als u eens per maand de ziekencommunie wilt ontvan-
gen, kunt u dat ook aan mij doorgeven. 
U kunt mij bereiken via telefoon 045-4051273 of mail 
naar pastoor@h-clemens.nl  

Pastoor George Dölle  

mailto:apotheekhulsberg@eerstelijn.net
http://www.v-a-l.nl/
mailto:pastoor@h-clemens.nl
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De jongens en meiden van groep 8, hebben geoefend voor de 
vormselviering. Zo te zien hebben ze er zin in  

VAN HARTE PROFICIAT VORMELINGEN VAN 2024 !   

Na de zomervakantie gaan ze de basisschool verlaten en, gesterkt door het H. Vormsel, een hopelijk mooie toekomst tegemoet.  
Na afloop van de vormselviering gingen ze samen op de foto, Koen - Thimme - Niels - Demi -  Veronique - Yuna - Ivy- Benthe - Danée.  

Het was een mooie viering, met dank aan vicaris monseigneur van Rens, pastoor Dölle & kapelaans Charles en Stefan.  

Vormelingen 2024 

Het was een drukke week voor de vormelingen. Woens-

dag hebben ze  samen met de communicanten geknut-

seld in de bijsacristie. Diezelfde dag om half acht moes-

ten ze samen met ComboKoorMozaiK het eindlied voor 

de vormselviering oefenen. 

Diezelfde week was er de generale repetitie in de kerk 

en uiteinde-

lijk vond vrij-

dag 22 maart  

de vormsel-

viering dan 

echt plaats. 

Aan  het einde van de  viering was er een 

zeer verdiend bloemetje voor Brigitte, die 

deze vormelingen begeleid heeft tijdens de 

voorbereiding en alle activiteiten rondom 

het vormsel.  Dank je wel Brigitte. 
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Oosterhuis in Wittem 
 
Een middag rond liederen van Huub Oosterhuis 
Een jaar geleden stierf theoloog en dichter Huub Oosterhuis, 
vooral bekend door de vele teksten die hij schreef voor kerklie-
deren. Aan de hand van zijn gebeden en liederen gaat Jeroen 
de Wit deze middag op zoek naar de betekenis van Huub Oos-
terhuis voor de liturgie van de christelijke kerken wereldwijd. 
Zijn vernieuwende kracht ligt enerzijds in de eigentijdse taal 
die verfrissend is vergeleken met de vaak wat stijve traditione-
le gebeden, vertaald uit het Latijn. Anderzijds ligt die kracht in 
zijn nabije godsbeeld dat mensen in deze tijd meer aanspreekt 
dan het traditionele beeld van de Almachtige man in de hemel.  
Verschillende gebeden van Oosterhuis passeren de revue. 
Maar er worden (met pianobegeleiding van Jos Beunders) 
vooral veel liederen gezongen. ‘Tegen de klippen op’, zoals de 
titel van een artikel van hem het noemde. Sommige meerstem-
mige liederen zijn luisterliederen. 
 
Jeroen de Wit is theoloog met specialisatie liturgie en kerkmu-
ziek. Hij was tot zijn pensionering pastor in Klooster Wittem. 
Hij maakte de laatste jaren besprekingen van de liederen van 
Oosterhuis voor www.liedboekcompendium.nl. 
Jos Beunders is pianist te Borne (Overijssel) en onder meer 
pianist van het Twents Liturgiekoor. 
 
Datum en tijd: vrijdag 5 april 2024, 13:30-16:00 uur 
Plaats: Klooster Wittem (Wittemer Allee 34 in Wittem)  
ontmoetingsruimte Scala 
Aanmelden: receptie Klooster Wittem 043 4501741 of via 
www.kloosterwittem.nl/Agenda 
Deelnamekosten: € 7,50 

Mgr. Everard de Jong 25 jaar bisschop 
Dit voorjaar is het precies 25 jaar geleden dat hulpbisschop 
Mgr. Everard de Jong tot bisschop werd gewijd. Dat is reden 
voor een feest. Op zondag 7 april wordt het zilveren wijdingsju-
bileum gevierd. Die middag is er om 14.30 uur een feestelijke 
eucharistieviering in de kathedraal in Roermond en aansluitend 
een receptie in TheaterHotel De Oranjerie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Everard de Jong werd op 4 juli 1958 in Eindhoven gebo-
ren. Na een technische studie begon hij in 1976 aan het groot-
seminarie Rolduc in Kerkrade aan zijn priesteropleiding. In 1983 
werd hij in Roermond tot priester gewijd. Na een aanvullende 
studie filosofie in Rome en Washington vervulde hij diverse 
pastorale functies in het bisdom Roermond. 
 
Op 12 december 1998 werd Mgr. De Jong door paus Johannes 
Paulus II benoemd tot hulpbisschop van Roermond en tot titu-
lair bisschop van Cariana. De bisschopswijding volgde op 6 fe-
bruari 1999 in de Sint-Christoffelkathedraal. Binnen de Neder-
landse Bisschoppenconferentie was hij lange tijd referent voor 
onderwijs, catechese en jongeren. Momenteel is hij bisschopre-
ferent voor het categoriaal pastoraat (zorg en justitie). Per 1 
juni 2020 werd hij ook door de paus benoemd tot apostolisch 
administrator van het Militair Ordinariaat in Nederland en 

sindsdien mag Mgr. De Jong zich ‘legerbisschop’ noemen. 
Daarnaast is hij ook pastoor van de parochiefederatie in  
Maastricht-Oost. 

Roepingenzondag: Wat vraagt God van jou? 
 
Wat vraagt God van jou? Die vraag staat dit jaar centraal 
tijdens Roepingenzondag (21 april). God heeft met ieder 
mens een bedoeling. Maar welke? Het is niet zo eenvou-
dig om te ontdekken. Zeker voor jonge mensen niet. Er 
zijn tal van beroepskeuzemogelijkheden. Of roept God 
jou voor een specifieke taak in de Kerk als priester of reli-
gieus? Het is de moeite waard om daarover na te denken. 
 
Tijdens Roepingenzondag is ’s middags een bijeenkomst 
in het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade, waarop enkele 
mensen over hun eigen roeping vertellen. Ook is er een 
rondleiding door het eeuwenoude abdijcomplex en om 
16.00 uur is er een roepingenvesperviering in de abdij-
kerk. Denk je er wel eens over om priester of religieuze te 
worden? Kom dan eens kennismaken en praat met 
leeftijdgenoten over hoe zij hun roeping ervaren. 
 
Aanmelden via rector@rolduc.nl 

Sacramentsprocessie 2024  

„via de Sportparklaan“ 
 
Op zondag 9 juni a.s. houden wij Sacramentsprocessie en 
‘bronken’ (pronken) met vreugde dat Jezus mens geworden is 
onder ons mensen en wil leven in onze harten.  
 

Samen met onze fanfares, de drumband en onze zangkoren, 
met misdienaars en parochiecomité, hemeldragers en veel 
kinderen als engelen en ‘bengelen’ gekleed en uiteraard met 
hopelijk veel overige parochianen wordt Onze Lieve Heer in 
de monstrans ‘onder de hemel’ door ons dorp gedragen.  
 

De Sacramentsprocessie trekt vanaf de kerk en het Euro-
paplein via de buurt Sportpark, - alwaar een rustaltaar is 
voorzien - naar de tuin van het klooster Regina Pacis aan de 
Schoolstraat. Na de Eucharistieviering als open-lucht-viering 
aldaar keren we via de Kerkstraat terug naar onze Clemens-
Kerk voor de slotmanifestatie.  
 

De route alsmede de opstelling van de Sacraments-processie 
zullen tijdig worden bekendgemaakt in de volgende uitgave 
van de Clemens-Klok. 
 

 
het Processiecomité 
processie@h-clemens.nl   

mailto:processie@h-clemens.nl
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Nieuws en weetjes van  
 
Inloopmiddag Kom en Doe Mee  
 

Donderdag 18 april staat de “Kom” 
in het teken van ons mijnverleden 
en heden. De mannen van privé museum Dr. Bickel ver-
zorgen een presentatie waarbij ozze Koele en Kuulkes 
aan bod komen, en nemen ook allerlei spullen van de 
mijntijd mee. We denken dat dit heel wat gespreksstof 
en verhalen gaat opleveren, dus dat belooft interessant 
te worden. Ook zal wethouder Levin de Koster deze 
middag een bezoek aan ons brengen, en kunt u kennis 
met hem maken. Verder geldt voor deze middag: Ieder-

een is welkom, vanaf 14.00 uur tot 
16.00 uur, eigen bijdrage voor twee 
kopjes koffie/thee met traktatie € 
3.50 p. p. 
Aanmelden is gewenst: via T 06 
55508453 of Mail:  

gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com. 
Graag tot ziens. 
 

Tijdens onze vorige Kom vierden we samen Pasen, en 
aten natuurlijk paaseitjes, hiervoor willen we Pluimvee 
bedrijf en eierhandel van de Fam.Dolmans  uit Arens-
genhout hartelijk danken voor de sponsoring hiervan. 
 

Inmiddels is de lente in het land, en dat kun je ook 
overal al zien en horen. Het is een drukte van belang in 
tuin en de natuur, er is weer veel te genieten. 
Genieten kunt u ook van Gemengd Koor St. Caecilia 
Hulsberg, dat op zaterdag 20 april hun Lente Concert 
organiseert. Aanvang concert: 20.00 uur. 
Nadere info: zie publicaties van het GKC. 
 

Ook is er moois te zien in “De Lange Berg”. 
Onze kleine zaal is momenteel verfraaid met pastelte-
keningen van een kunstenaar uit Hulsberg, Erna Van 
Donselaar. Erna is in “coronatijd” gestart met werken 
te maken in deze bijzondere pastelkrijt techniek, en 
tekent dieren. Hierbij kunt u denken aan huisdieren, 
maar ook dieren uit de vrije natuur, en exotische die-
ren. Ze doet dit heel gedetailleerd,  haar kleurrijke wer-
ken nodigen uit om nader bekeken te worden, hierbij 
raak je steeds meer onder de indruk van de fijnheid die 
deze techniek vereist. Maar niet alleen dat, ook de oog-
opslag, mimiek, en gedachten  van de dieren weet ze 
weer te geven. Verder maakt Erna ook tekeningen op 
aanvraag van b.v. uw huisdier. 
Wij nodigen u daarom graag uit om op za 13 en zo 14 
april haar werken te komen bekijken. Van 14.00 tot 
16.00 uur. En héél leuk, de kunstenaar is zelf aanwezig 
en laat zien hoe de werken tot stand komen. 

En voor wie dan niet kan, als het gemeenschapshuis tij-
dens werkdagen geopend is kunt u vrijblijvend een kijkje 
komen nemen. We raden wel aan om vooraf even te bel-
len, om te voorkomen dat u voor een gesloten deur staat. 
 

In “De Lange Berg” hangen overigens nog meer werken 
die ter beschikking zijn gesteld door diverse kunstenaars. 
Ook deze zijn het bekijken meer dan waard. 
Bent u zelf ook kunstzinnig en lijkt het u leuk om uw wer-
ken een poos in onze locatie ten toon te stellen, neem 
dan contact op met 06 55508453 voor nadere info. 
 

Herhaalde oproep Vrijwilligers: 
Om ons gemeenschapshuis er pico bello te laten uitzien,  
zijn er mensen nodig die de schoonmaak ter hand nemen. 
We hebben mensen nodig die tegen een vergoeding ons 
hierbij kunnen helpen. De werkzaamheden betreffen o.a. 
schoonmaak na een evenement zoals een concert/ grote 
activiteit/ feest of carnavalsevenementen. Via een roos-
ter weet je van tevoren wanneer er werkzaamheden zijn. 
Ook kan het voorkomen dat er hulp nodig is als iemand 
van onze vaste wekelijkse ploeg uitvalt en als er hulp no-
dig is bij een ongeplande activiteit b.v na een koffietafel. 
Het liefst zouden we hiervoor een vrijwillige “poetsparels 
pool”  willen opstarten, zodat je zelf kunt aangeven of je 
beschikbaar bent. 
Informeer vrijblijvend naar de aard en de omvang van de 
werkzaamheden en de vergoeding die hiervoor staat. 
T 06 55508453 

LENTECONCERT ZATERDAG 20 APRIL 2024 

Zaterdag 20 april a.s. zal Gemengd Koor St. Caecilia 1845 
haar jaarlijks Lenteconcert houden.  
Naast het GKC zullen dit jaar twee Valkenburgse koren hun 
medewerking verlenen, te weten Belcanto Resonance en  
Mannenkoor Walram’s Genootschap. 
Deze drie koren zullen een gevarieerd programma ten ge-
hore brengen en u laten genieten van bekende en minder 
bekende werken. 
Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats in Gemeen-
schapshuis De Langeberg. 
Wij nodigen u  van harte uit om  deze concertavond met 
ons te delen. 
Entree gratis, een vrije gave wordt zeer gewaardeerd! 
 

Zondag 14 april luisteren wij 

de mis van 11 uur op in onze St. 
Clemenskerk. 

Wij gaan de weg van gerechtigheid met allen die willen 
geloven in die stad van de Vrede, toekomst wereldwijd. 
Als dat eens waar kon zijn…………….Maar geloven, echt 
geloven is niet altijd zo gemakkelijk. 
Wilt u meer horen? Dan hopen we u te mogen verwel-
komen tijdens onze viering. 

mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
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Agenda Hulsbergs Verenigingsnieuws 

De agenda is te vinden op  

https://www.h-clemens.nl/agenda/  

Mededelingen en verenigingsnieuws 

 

 

Er zijn wekelijks veel activiteiten in Klooster Wittem  

zie https://www.kloosterwittem.nl/Agenda  

Hoeskamertref  
 
De Hoeskamertref organi-
seert op maandag 22 april 
een gezellige Kienmiddag 

met diverse leuke te winnen kienprijzen en wel van 14.00 
tot 16.00 uur in De Hoeskamer. De vaste kaarters kunnen 
zoals gewoonlijk in het café terecht. Mocht U vervoer van 
de Wensbus nodig hebben voor deze middag, graag dit dan 
uiterlijk vrijdag 19 april a.s. voor 12.00 uur doorgeven aan 
Mevr. Bertie Peeters, 06-44990885 of mailen naar:  
hoeskamertref@gmail.com. 
Twee weken later, op maandag 13 mei, staat De Hoeska-
mertref van 14.00 tot 16.00 uur in het teken van een Vrije 
Inloopmiddag. Op deze middag kan men terecht om een 
kaartje te leggen, te Rummikuppen, Sjoelen, Mens erger je 
niet of andere spelletjes. Mocht U vervoer van de Wensbus 
nodig hebben voor deze middag, graag dit dan uiterlijk vrij-
dag 10 mei a.s. voor 12.00 uur doorgeven aan Mevr. Bertie 
Peeters. 
 

De vrijwilligers van de Hoeskamertref heten U van harte welkom!  

Hoevefeest 
 

Hoevefeest: 5-6-7 april  
Begin april is het tijd voor ons 
jaarlijkse Hoevefeest!  

Op 5, 6 en 7 april is de feesthal van Camping ‘t Hemelke de 
place to be voor iedereen die van gezelligheid, een drankje 
en een dansje houdt.  
 
Vrijdag 5 april: Fiëste wie de biëste met De Janse Bagge 
Bend!  
De Janse Bagge Bend werd populair in de jaren 80 en 90 
met nummers als “Sollicitere” en “Proemevlaai”. Ze wor-
den beschouwd als een van de meest iconische bands in 
de regio, ‘de Mooder van de Dialectpop’. 
Zaterdag 6 april: Rock on de feesthal met Anderkovver!  
Jarenlang waren ze een vaste waarde op de Hoevefeest 
zaterdag en dit jaar zijn ze weer terug: Anderkovver. Muzi-
kaliteit met een vleugje humor en een toefje chaos zijn de 
ingrediënten van deze top coverband. 
Zondag 7 april: Concertmiddag & Spätshoppen 
Om 14:00 uur start de gezellige concertmiddag waar Fan-
fare St. Clemens Arensgenhout, Drumband St. Rochus uit 
Hulsberg en Koninklijk Erkende Fanfare St. Caecilia Wij-
nandsrade hun programma ten gehore zullen brengen. 
Vanaf 17:00 uur start de volkstümliche afterparty met mu-
ziek van de Rötsjer Jonge en Sumavanka. Voor de concert-
middag zijn geen kaarten nodig, entree is gratis. 
Kaarten koop je online via  
www.caeciliahulsberg.nl/hoevefeest of bij de voorverkoop-
adressen in Hulsberg: Boerderijwinkel Schaepkens en Café/
Feestzaal Op de Trepkes. Kom je beide dagen feesten? 
Koop dan een combiticket.  

Voorjaarsconcerten 
 
Het weekend van 6 en 7 april staat 
in het teken van voorjaarsconcerten. 
Op zaterdag 6 april zal de fanfare 
onder leiding van Rob van der Zee 

deelnemen aan het beoordelingsconcert van Muziekfe-
deratie de Geulvallei. Om 18.15 uur zal de fanfare con-
certeren in Gemeenschapshuis Cascade in Vilt. Op zon-
dag 7 april zijn wij te gast tijdens het Hoevefeest van on-
ze zustervereniging in Hulsberg. Om 15.00 uur zullen wij 
ons muzikale programma ten gehore brengen voor het 
publiek.  
We hopen jullie op een van bovenstaande data te ont-
moeten!   
 
Royal Dutch 
Na het succes van eerdere themaconcerten waaronder 
‘Vienna Nights’ in 2022 en ‘Route 66 Live in Concert’ in 
2023 is het 5 & 6 juli 2024 tijd voor Royal Dutch. Fanfare 
St. Clemens Arensgenhout onder leiding van dirigent Rob 
van der Zee neemt u dit jaar wat minder ver mee op reis, 
want we gaan namelijk op muzikale rondreis door ons 
eigen Nederland. Bekende Nederlandse hits zullen deze 
avond ten gehore worden gebracht; van Radar Love tot 
Het Dorp en van Nobody’s Wife tot Leef! We mogen zan-
geres Sandy Kikken, zanger Erik Moonen en trompettist 
Taco van Summeren als gastartiesten begroeten tijdens 
Royal Dutch. 
Op het landgoed van de Familie Nuchelmans aan de Die-
pestraat zal geheel in Nederlandse stijl een geweldige 
concertlocatie verrijzen. Naast de sfeervolle locatie en 
Nederlandse muziek, zullen de uitgeserveerde bijpassen-
de hapjes ook dit jaar weer zorgen voor een compleet 
avondje uit! 
De voorverkoop voor deze concerten start op 6 april en 
kaartjes zijn voor €25,00 (inclusief hapjes) online te ver-
krijgen via www.fanfare-stclemens.nl  
Tot ziens bij Royal Dutch! 

https://www.h-clemens.nl/agenda/
https://www.kloosterwittem.nl/Agenda
mailto:hoeskamertref@gmail.com
https://www.anderkovveronline.nl/
http://www.caeciliahulsberg.nl/hoevefeest
http://www.fanfare-stclemens.nl
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Colofon 
 
Pastoor Dölle  T 045 - 4051273 

   Kerkheuvel 7 

   6336 AX  Hulsberg 
 

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.        T 06-39431473 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.             T 06-39431465 

       

   

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 

 
Pastoor Dölle  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie  info@h-clemens.nl   

website parochie http://www.h-clemens.nl  

facebook parochie   Parochie H. Clemens Hulsberg 

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens  T 045-4052012 

 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

   NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d. NL91 RABO 0124 1030 30  
 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens  

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie  parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice  bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4     T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys   T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 15,- 
Weekend € 30,- 

Aan onze lezers/adverteerders 
 

Heeft u als ondernemer of particulier interesse om 

een advertentie te plaatsen? Stuur dan een bericht-

je naar advertentie@h-clemens.nl.  

We zullen dan contact met u opnemen. 

en tot slot……maar belangrijk!  

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok  

(tijdvak van 4 mei-31 mei) moeten kopij voor de re-

dactie en advertenties uiterlijk op 16 apr via email 

worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk 23 apr worden  

doorgegeven! 

 

LENTECONCERT ZATERDAG 20 APRIL 2024 
 

Zaterdag 20 april a.s. zal  

Gemengd Koor St. Caecilia 1845  
haar jaarlijks Lenteconcert houden.  

 
Naast het GKC zullen dit jaar twee Valkenburgse koren hun 

medewerking verlenen,  

te weten  
Belcanto Resonance  

en  Mannenkoor Walram’s Genootschap. 
 

Deze drie koren zullen een gevarieerd programma  
ten gehore brengen en u laten genieten 

van bekende en minder bekende werken. 

 
Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats  

in Gemeenschapshuis De Langeberg. 
 

Wij nodigen u  van harte uit om  deze concert-
avond met ons te delen. 

 
Entree gratis,  

een vrije gave wordt zeer gewaardeerd! 

 

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan.geilen@bavonuth.nl
mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
mailto:advertentie@h-clemens.nl

